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ÖNSÖZ 

II. Mahmud Han büyük ve kanlı bir ihtilalin sonunda tahta çıkarılmıştı. Yılların çalışmalarının bir anda yerle yeksan olduğuna şahit olmuştu. İsyanlar, muharebeler ve devletinin taksim edilmesi teşebbüsleri ile karşı karşıya kaldı. Fakat o, ümit ve cesaretini asla yitirmeyecektir. Her türlü ağır şartlara karşı, ecdadına yakışır azim ve idare ile mücadelesini devam ettirecekti. Zamanı kollayacak ve vakti geldiğinde atılması gereken adımlarda zerre tereddüt göstermeden fikirlerini ve ideallerini gerçekleştirmek için cesaretle yola çıkacaktır. Nitekim planlanan gelişmelerin karşısındaki en büyük engel olan Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmak suretiyle, arzu ettiği ıslahatları yapabilmek için adımlarını sıklaştıracaktır. 


Tam yeni orduyu kurarken Rusya'nın fırsat vermemek adına derhal harp ilan etmesi ve donanmanın mahvedilişi bu yüce himmet sahibi padişahı yolundan çeviremeyecektir. Türkiye'yi yeni nizama eriştirecek bütün müesseselerin temelini atmak için seferber olacaktır. Tıbbiye ve Harbiye mekteplerini açacak, Asâkir-i Mansüre-i Muhammediye adıyla yeni ve modern bir ordu geliştirmeye çalışacak, ülkeye yabancı subaylar getirerek bilgilerinden istifade edilmesini sağlayacak, Avrupa kabine usulünü getirerek idari ıslahatları hızlandıracaktır. Askeri, idari ve adli yüksek şuralar teşkil ettirerek memurların vazife ve salahiyetlerini modern bir nizama bağlamaya çalışacaktır. 


Sultan Mahmud bir yandan devlete nizam verirken bir yandan da iç ve dış buhranlarla dağılma sürecine giren imparatorluğu ayakta tutmaya çalışıyordu. Bunlar içerisinde en kötüsü, yine dâhili bir dost bildiğinden gelecekti. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın çıkardığı isyandan en fazla bu ülkenin düşmanları istifade ettiler. 
Konuyu milletlerarası bir mesele haline getirdiler. Bu buhran içinde imzalanan Baltalimanı Antlaşması ticari direncimizi kıracaktı. Nice buhranlar karşısında iradesi, sabrı ve cesareti kırılmayan Sultan, 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Mısır ordularının Kütahya'ya yaklaştığı sırada büyük elem ve üzüntü içerisinde can verecekti. 


Bu tarihten sonra, evvelce büyük hizmetleri görülmüş Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa İngilizlerin kıskacı altına nasıl girdiğini esefle görecekti. Mısır'dan sonra Suriye'nin de başı olacağım derken, İslam âleminin en büyük devletini İngilizlerin kıskacına attığını fark edecek miydi? 


II. Mahmud Han'ın yerine on yedi yaşında tahta çıkan Abdülmecid Hani, tecrübesizliği ve içinde bulunduğu şartlar, devlet için en büyük hatayıişletecekti. Belki Padişah'ın tek düşünemediği şey, bir Osmanlı paşasının devletini yabancılara peşkeş çekmek, menfaatleri uğruna devletine ihanet etmek ve yabancıların devletine müdahale etmesini istemek gibi akla hayale gelmeyecek işleri yapabileceği idi. 

Tanzimat denilen ve gerek döneminde gerekse Cumhuriyet devri resmi tarihçilerince göklere çıkarılan bir kısım kararlar Osmanlı tarihi için korkunç bir dönüm noktası olacaktı. Tanzimat, bir anlamda bu koca İslam devletinde bir yok olma devrinin başlamasına yol açmıştı. 

1834 senesinde Paris'te ve sonra Londra'da Osmanlı sefiri olarak 
bulunan Mustafa Reşid Paşa, aldatılmış, mason yapılmıştı. Kendisiyle irtibatlı gruplar, Osmanlı Devleti'nin zor zamanlarında kullanacakları ıslahatları hazırlamışlardı. 11. Mahmud Han onun bu ihanetini haber alarak idam edilmesini emretmiş ise de vefatı üzerine kurtulmayı bilmişti. 

Akabinde, genç padişaha Tanzimat ilan ettirerek ülkesini daimi olarak yabancı müdahalelerine açık hale getirmişti. İngilizler bu 
uşak vaziyetindeki sinsi adamı devamlı surette desteklediler. 1846 
yılında sadrazam olunca, Hariciye Nazırı iken Canning ile el ele verip hazırlamış olduğu, Tanzimat Fermanı'na istinatederek, büyük vilayetlerde mason locaları açtı, Casusluk ve hıyanet ocakları çalışmaya başlamıştı. Gençler, din cahili olarak yetiştirildi. Londra'dan alınan planlarla idari, zirai, askeri değişiklikler yaptılar. Bunlarla gözleri boyadılar. 


Önsöz 13 


Sultan Abdülmecid Han devlet işlerinde tecrübe kazandıkça Reşid Paşa'nın ihanetlerine vakıf olmuş ise de şartlar oldukça değişmişolduğundan elinden fazla bir şey gelmez olmuştu. Reşid Paşa'yı birkaç kere sadrazamlıktan uzaklaştırdı ise de kendisine (koca), (büyük) gibi isimler takan bu kurnaz adam, rakiplerini devirip, tekrar iş başına gelmeyi becerdi. Öte yandan, yerine gelenler de bir anlamda onun yetiştirmeleri ve mason idiler. Böylece devlette kaht-ı rical devri açılmıştı. Osmanlılara “Hasta Adam” denilmesinin asıl sebebi bu olsa gerektir. 


Devleti dış güçlerin boyunduruğu altına sokan girişimlerden biri de hiç kuşkusuz Tanzimatçı nazırların yaptığı hatalar yüzünden Osmanlı maliyesinin çok zor durumda kalmasıydı. 1850 senesinde Reşid Paşa, Avrupa devletlerinden borç alınması cihetine giderek, Londra Bankası ile anlaşmış ve 260 milyon kuruşluk bir borçlanma mukavelesi imzalamıştı. Gerçi Sultan Abdülmecid bunu reddetmişti ama 1853'te başlayan Kırım Harbi, mali vaziyeti önü alınamayacak biçimde kötüleştirdi. Bu borçlara karşı devletin önemli gelir kaynakları ipotek edilecekti. 


Ve sonrasında Abdülaziz Han'ın çırpınışları... Bir kez daha milliliği sağlayabilme çabaları! Neticede devlet adamlarının ele geçirilmiş olması Tanzimat'ın ikinci padişahına acı bir darbe daha yaşatacak ve 11. Osman Handan sonra tekrar bir padişah darbeciler tarafından katledilecektir. 


11. Osman Han'ı katledenler asırlarca lanetlendi. Ya Abdülaziz Hanlı öldürtenler? Midhat Paşa fotoğrafları yıllarca okulları süsledi. 
Tarihin bu devrelerini ve tamamen kuşatılan bir imparatorluğu Kayı IX'da okuyacağız. 


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


BİRİNCİ BÖLÜM 
II MAHMUD HAN 


Yâ Resülallâh bu abd-i âcizindir pür-kusür 
Afv ile cürmüm kerem kıl nusrete lutf-ı vüfür 


Eyle âciz ümmetine kıl şefâat serverâ 
Kasdı hıdmetdir ider sâyende elbette zuhür 


Ümmet-i merhümeyi adâya gâlib olmağa 
Kıl şefâat dergeh-i Hak'dan ilâ yevmi'n-nüşür 


Âcizim ey pâdişâh-ı mürselin ü enbiyâ 
Merhamet kıl *Adli'yi bu veçhile kıl pür-sürür 


Ey Habib-i Kibriyâ ey pâdişâh-ı pür-vefâ 
Düşmeni makhür kıl bed-hâh-ı dini eyle kür 


II. Mahmud Han 


SULTAN II. MAHMUD'UN CÜLÜSU 


1. Mahmud Han,' Alemdar Mustafa Paşa'nın Bâbıâli Baskını neticesinde hal' edilen ağabeyi IV. Mustafa Han'ın yerine saltanata geçti (28 Temmuz 1808). Şairler, tahta çıkışına dair pek çok tarih düşmüştür. Bilhassa Sururi Efendi, İzzet Molla ve Asım Efendi'nin düştüğü güzel tarihler vardır. Rikabdâr Arif Ağa tarafından düşürülen tarih, devrinde meşhur olmuştur: 


Oldu Adli, Hân Mahmüd'un cülüsunda âyân? 


Padişah, Osmanlı ananesi gereği Bâbüssaâde önünde yapılan biat merasiminden sonra mühr-i hümâyünu Alemdar Mustafa Paşa'ya teslim etti. Alemdar Mustafa Paşa, Dârüssâade Ağası Mercan Ağa'nın, saray kapısı açmamasının Sultan Selim'in vefatına sebep olduğunu belirterek bu iştedahli olanların hepsini kılıçtan geçirmek için izin talebinde bulundu. 


Sultan 11. Mahmud ise, “Paşa, 'el-aceleti mine'ş-şeytân ve etteenni-i miner-rahmân' fetvâsınca sabret” diyerek acele etmemesi hususunda kendisini uyardı ve büyük bir kıtalin önünü aldı.* Biat merasiminin ardından herkesin eski vazifelerine devam etmeleri hususunda umumi izin çıktı. Alemdar Mustafa Paşa da biat merasimi günü akşama doğru Bâbıâli'ye gelerek, kapı halkına hilatler giydirdi. 

Ertesi gün padişah, Sultan 111. Selim'in şehadetine karışanların yakalanmaları için emirler verdi. Başçuhadar Fettah, Hazine vekili Zenci Nezir ve Bostancı Mustafa yakalanarak Bostancıbaşı hapishanesine konuldu. Daha sonra ise hepsi idam edilerek cesetleri ibret-i âlem için teşhir edildi. 

11. Mahmud Han, tahta çıktıktan sonra validesi Nakşıdil Sultan'ı 
8 Ağustos 1808'de Bayezid'deki Eski Saray'dan gösterişli bir törenle 
(Valide Alayı) Topkapı Sarayı'na naklettirdi. Padişah, validesini Ortakapı dışında Hasfırın önünde elini öperek karşıladı ve Araba 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Kapısı'ndan Harem-i Hümâyun'a kadar eşlik ederek içeri girdi. Söz konusu merasim son “Valide Alayı” olarak tarihe geçmiştir." 


İstanbul'daki kargaşa atmosferi nedeniyle kılıç kuşanma merasimi (taklid-i seyf) cülustan on altı gün sonra, 13 Ağustos 1808'de -Nakibüleşrâf Ayni Abdullah Efendi tarafından gerçekleştirildi. LI. 
Mahmud Han sağ tarafına Peygamber Efendimizin, sol tarafına ise Osman Gazi'nin kılıçlarını kuşanmıştır. 


İstanbul'da otorite sağlanmaya çalışılırken Rumeli ve Anadolu'nun birçok yerinde ve özellikle Halep ve Bağdat'ta valilerin çıkardığı karışıklıklar devam ediyordu. Cezayir'in idaresini dayılar ele geçirmişti. Vehhâbiler Haremeyn'i zaptederek hutbelerden padişahın adını kaldırmışlardı. 


Nizam-ı Cedid'in bozulması üzerine Anadolu ve Rumeli vilayetleri yine eskisi gibi başıboş kalmaya başlamıştı. Mısırda Mehmed Ali Paşa kölemenlerle uğraşıyordu. Dışarıda ise Rusya ile İngiltere savaş halinde idi. Rus Çarı ile Fransa Kralı Osmanlı Devleti'ni taksim etme planlarını görüşüyordu. 


Osmanlı Devleti'nin maliyesi hayli bozulmuştu. Yağmalamalar ile iyice boşalmış bir hazine vardı. Ordu dağılmış, sadece yeniçeriler ile sipahiler kalmıştı. Deniz kuvvetleri zayıftı. 111. Selim Han'ın yaptığı bütün icraat, bir sene içinde perişan edilmişti. 

Uzun zamandır Hıristiyan cemaatler arasında başlamış olan imparatorluktan kopma eğilimleri 111. Selim Han'ın son zamanlarında Türk olmayan Müslümanlar arasında da görülmeye başlamıştı. 
Nitekim bunun ilk işaretleri Araplarla Arnavutlar arasında belirmişti. Bu itibarla 11. Mahmud Han, Osmanlı devletini dağılmaktan kurtarmak için İslam birliğini öne çıkaracak ve halifelik makamını güçlendirecek bir siyaset izlemeye başlayacaktı. 


SENED-İ İTTİFAK 
Bilhassa XVII. yüzyıldan itibaren, devletle halk arasında bağlantı sağlayan ve “ayan” “eşraf”, “vücuh-ı belde” gibi adlarla anılan mahalli güç odakları oluşmuştu. Bunlar merkezi otoritenin güç kaybına paralel olarak zaman içinde giderek güçlendiler. XVIII. yüzyıla gelindiğinde, Anadolu ve Rumeli'de güçlü aileler ve hanedanlıklar ortaya çıkmıştı. Devlet, savaşlar ve isyanlar yüzünden, taşrada otoritesini tam olarak tesis edemediğinden zamanla bu güçlerin varlığını kabul etmek zorunda kaldı. Bu şartlar altında âyanların birbirleriyle ve devletle olan mücadeleleri, kontrolleri altındaki bölgelerde siyasi ve sosyal dengeleri alt üst etti. 


Öte yandan Kabakçı İsyanı (Mayıs 1807) sonunda yaşanan taht değişikliğinden sonra kendisi de bir âyan olan Alemdar'ın devletin iki numaralı adamı, yani sadrazam olmasıyla, âyanlar fiilen de iktidara ortak oldular. Üstelik taht değişikliğinin isyan sonucunda yaşanması ve Sultan 11. Mahmud'un onun sayesinde tahta oturmuş olması, sadrazamı padişahtan daha tesirli bir konuma getirmişti. 


Ülkede düzenin sağlanması için hükümetle âyanların görüşmesi veuzlaşması gerektiğini düşünen Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, Rumelive Anadolu'daki âyanları merkeze davet etti. Bu davet üzerine âyanlar, güçleriyle bir gövde gösterisi yapar gibi İstanbul'a geldiler. 
Üsküdar ve Davutpaşa gibi şehrin dışındaki yerlerde konaklayan âyanlar arasında, Anadolu'dan Cebbarzâde Süleyman Bey, Karaosmanoğlu Ömer Ağa, Kalyoncu Mustafa; Rumeli'den ise Sirozlu İsmail Bey gibi şöhretli isimler mevcuttu. Tepedelenli Ali Paşa gibi bazı güçlü âyanlar ise bu davete olumsuz cevap verdiler. 


Alemdar Mustafa Paşa başkanlığında, âyanlar, devlet görevlileri ve askeri temsilcilerin katılımıyla Kâğıthane'deki Çağlayan Köşkü'nde geniş katılımlı bir toplantı yapıldı (29 Eylül 1808). Müzakereler sonucunda, merkez bürokratlarıyla âyanların bir kısmı arasında, Sened-i İttifak (Uzlaşma Metni) olarak adlandırılan bir metin kaleme alındı (7 Ekim 1808). Ardından II. Mahmud Han'ın onayına sunulan bu metin, padişahın hatt-ı hümayunu ile resmen geçerli ve bağlayıcı siyasi bir belge niteliği kazandı.9 


Sened-i İttifak, “giriş” yedi madde ve bir ekten oluşuyordu. Giriş bölümünde Osmanlı devlet düzeninin bozulması ve kötü gidişatın devletin varlığını tehdit noktasına geldiği, bu nedenle bir uzlaşma metni olarak Sened-i İttifak'ın imzalandığı ifade edilmiştir. Metin kısmında yer alan maddeler ise özetle şu şekildedir: 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Padişahın ve vekili sadrazamın buyruklarına uyulacak, şayet sadrazam keyfi uygulamalara kalkışırsa âyanların buna karşı çıkma hakları saklı kalacaktı. 


Ayanlar, devletin bölgelerinden asker toplamasına karşı çık- 
" mayacaklar, buna aykırı hareket eden olursa elbirliğiyle bununla müdahale edeceklerdi. 


Devlet nâmına yeni talimli askeri birlikler oluşturulacak, yeniçeriler ve diğer ocaklar muhalefet ederlerse, âyanlar davet beklemeksizin asileri tepeleyeceklerdi. 


Vergilerin toplanmasında yolsuzluğa kesinlikle meydan verilmeyecekti. 


Ayanların devlete itaat ve hizmetlerine karşılık, devlet de onların fiili kazanımlarını meşru kabul edecekti. 


Belgenin ek kısmında ise geçerliliğinin devamı için gelecekte sadrazam ve şeyhülislâm olarak atanacakların bu metni imzalamaları hükmü yer almaktaydı. 


Bu anlaşma; âyanların, Padişah'a sadakatlerini göstermeleri ve biat etmeleri değil de kendi nüfuzlarını resmi bir vesika ile kabul ettirmeleri anlamına geliyordu. Devletin kendi iradesi dışında gelişen olaylar sonucunda, zor durumda kalarak imzaladığı bu ittifak sebebiyle Padişah 11. Mahmud ciddi manada üzülmüştü. 


Nitekim Şehremini İbrahim Efendi ve Başçukadar Eğri Boyun Ömer Ağa'ya üzüntüsünü ifade ettiğinde, Ömer Ağa: 

“Bu sened sizin istiklâl-i saltanatınıza dokunur. Lâkin reddi kabil değildir. Şimdilik çaresiz tasdik buyurulup bade bunun feshi çaresine bakmalıdır? diyerek şartların uygun olduğu bir zamanda Sened-i İttifak'ın ortadan kaldırılması gerektiğine işraret etmiştir.? 


Osmanlı tarihinde misali bulunmayan, devlet ile taşradaki güç odaklarına karşılıklı hak ve sorumluluklar yükleyen bu siyasi belge, aslında önceki dönemlerde ve özellikle 111. Selim devrinde, merkezin taşra üzerindeki gücünü tamamen kaybetmesinin kaçınılmaz neticelerinden biriydi. 

Sened-i İttifak'ın imzalanmasından sonra âyanlara ait kuvvetlerin önemli bir kısmı İstanbul'dan ayrılınca, yeniçeriler tekrar isyan ettiler 
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(16 Kasım 1808). Söz konusu ayaklanmada Alemdar Mustafa Paşa hayatını kaybedince, 11. Mahmud Han yanı başındaki bir âyanın vesayetinden kurtuldu ve böylece Sened-i ittifak da hükümsüz kaldı." 


SEKBÂN-I CEDİD'İN KURULMASI 


Sened-iİttifakimzalandıktan birhaftasonraSekbân-ı Cedidocağıile yeniden askeri ıslahata girişildi. Bu girişim bilhassa gücünü pekiştirmek isteyen Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın arzusuyla ve âyanların gücüne dayanılarak yapılıyordu. Güya Sultan IlI. Selim'in kurduğu Nizâm-ı Cedid ihya edilecekti.? 


Nitekim 14 Ekim 1808'de Kapıkulu Ocağı'nın sekizincisi olarak yeni ordunun kuruluşuna karar verildi. Anadolu Valisi Süleyman Ağa bu nizamlı askere baş tayin edildi. Yeni askere aba, dizlik, forma giydirildi. Diğer yeniçeri ocaklarından fazla tahsisat verildi. 
Bu sebeple yeniçerilerin bir kısmı bile bu ocağa yazılmaya başladı. 
Sekbân-ı Cedid ordusuna bir ay içinde dört bin asker kaydolmuştu. 


Bu icraattan sonra âyanların, gelecek senede vuku bulacak herhangi bir savaşa asker toplamaları şartı ile İstanbul'dan gitmelerine izin verildi. 

Yeni ordunun kuruluşuna paralel olarak Yeniçeri Ocağı'nda da düzenlemeler yapma yoluna gidildi. Askerlik yerine esnaflık yapan ocak mensuplarının etrafa sattıkları ulufe, yani maaş cüzdanı olan 'esame'lerin yarı bedelle devlet tarafından satın alınması kararlaştırıldı. Ayrıca yine ocak mensubu olan fakat askerlikle ilişiği bulunmayan zanaatkâr ve esnafın, sekban ve kalyoncu yazılarak askeri eğitim aldıktan sonra işlerine dönmeleri şartı getirildi. 


Bütün bu kararlar yeniçerilerin Sadrazam karşı düşmanlıklarının artmasına sebep oldu. Alemdar'ın nüfuzunun artmasından çekinen Sultan 11. Mahmud da gelişmeler karşısında çekimser kaldı. 
Böylece devlette yeni bir güç savaşı yaşanmaya başladı. 


Bu arada başta Alemdar Mustafa Paşa olmak üzere Kaptan-ı Derya Ramiz Paşa ve Kadı Abdurrahman Paşa gibi ileri gelen devlet adamları, rüşvet, hediye ve müsaderelerle zenginleşip her gece sefahat ve saz âlemleriyle eğlence hayatına dalmaya başlamışlardı. 
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Bu durum, söz konusu kişilerin sadık adamlarıyla ters düşerek yalnız kalmalarına yol açtı. 


Yeni bir karışıklık kapıdaydı... 


1808 yılı Ramazan ayına girilmişti. Diğer ocaklara olduğu gibi 
© Sekbân-ı Cedid askerine de Sadrazam tarafından iftar verildi. Bu askerlerin güzel elbiseleriyle muntazam surette iftara gelmesi birçoklarının hoşuna giderken yeniçerileri küplere bindirmişti. Kahvelerde artık ihtiyata lüzum görmeden, aşikâre olarak atıp tutmaya başlamışlardı. Bu arada yeniçerileri körüklemek isteyenlerce, Bayramdan sonra yeniçeri ocağı kaldırılacak, diye bir söz de ortaya atılıverince ocaklılar bütün bütün huylandılar. Alemdar ve arkadaşlarının aleyhindeki hareket tarafından Bâbıâli duvarlarına: 


Rumeliden geldi bir çıtak 
Bayram ertesi ya kılıç oynayacak ya bıçak* 


Geldi Rum-elinden nice bin çıtak, 
Açıldı bayraklar yürüdü asker; 
İslâmlar içinde kanlar akacak, 
Hacı Bektaş ocağı kahraman besler. 
Kadir gecesinde yediler bıçak, 
Nizâm-ı Cedidler bir satır ister 


yazılı yaftalar yapıştırılmaya başlandı. Bizzat Sultan Mustafa ile taraftarlarının teşvik ve idare ettikleri bu harekete karşı saray ve Padişah telaşsız gibi idi. 

Buhal yeniçerilere ve diğer ocaklılara bekledikleri fırsatı ve isyan için propaganda zeminini hazırladı. Nitekim 15/16 Kasım 1808 gecesi dört yüz kadar yeniçeri ayaklanarak Bâbıâli'yi kuşattı. Alemdar Mustafa Paşa teslim olmaktansa orada bulunan cephaneliği patlatma yoluna giderek beş yüz yahut sekiz yüz kişiyle birlikte can verdi." 

Daha sonra, Alemdar'ın cesedi iki demir kapı açılmak suretiyle girilen bir kârgir mahzende bulunmuş ve harem ağası ve başkadını ile birlikte dumandan boğulup vefat ettikleri anlaşılmıştır. 
Alemdar'ın cesedi Etmeydanı'na götürüldü ve burada üç gün kal- 


* atak:dili çetrefil olan, düzgün konuşamayan Rumeli halkından kimse, köylü 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dıktan sonra Yedikule'deki bir hendek içine atıldı. 11. Meşrütiyet'in ilanını müteakip, kemikleri, Zeyneb Sultan Câmii haziresine defnedilecekti.'? 


Ancak isyan bununla sona ermedi. Yeniçeriler Alemdar'ı öldürdükten sonra bazı büyük memurların konaklarını yağma ettiler ve sarayın kapısına dayandılar. Sultan IV. Mustafanın yeniden cülusunu istiyorlardı. 11. Mahmud bunun üzerine kardeşini öldürttü. İsyancılara hanedandan kimsenin kalmadığı ve Sultan 11. Mahmud'a itaat etmeleri bildirildiğinde, o vakte kadar duyulmamış şu sözler işitildi: 


“Padişah bir insan değil midir? Kim olsa olur. Esma Sultan olsun, ya da Konya'daki şeyh padişah olsun. Kırım Tatar hanzadelerinden biri padişah olsun.” 


Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere yeniçeriler için hanedanın artık hiçbir kutsallığı kalmamıştı. Bu vaziyet 11. Mahmud Han ve devlet ileri gelenleri için kesin kararlar almalarını gerektiren bir ihtardı. Öyle de yaptılar. Önceleri; 


Biz bir din biliriz bir de Padişah, 
Bin yıl ömür versin yaradan Allah 


diyen o güzide Ocak erleri yerine artık sadece kendi menfaatleri uğruna çalışan insanlar topluluğu gelmişti. Yeniçeri ocağının ilgasının en mühim sebeplerinden biri hiç kuşkusuz bu vahim durumdur. 


Alemdar'a yakın kimseler bir bir öldürülmeye başlandı. Sekbân-ı Cedid askeri dağıtıldı ve subayları katledildi. Tersane ile Tophane ele geçirildi. Levent ve Selimiye sekban kışlaları yakıldı. İş bu hale gelince Alemdar'ın yaranından Ramiz ve Kadı Abdurrahman Paşalar da Rumeli'ye kaçtılar. Bu olaylar sırasında İstanbul tam bir anarşi içine düştü ve yağmalar yaşandı. 

Neticede isyan, Sultan 11. Mahmud ile asi Ocak Ağaları arasında yapılan anlaşmayla sona erdi. Sekbân-ı Cedid adlı yeni askeri teşkilat lağvedildi. Böylece Nizâm-ı Cedid Ordusu'nun tekrarı mahiyetindeki ikinci girişim de başarısızlıkla neticelenmiş oldu.” 
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İNGİLTERE İLE ANLAŞMA 


Osmanlı Devleti 1806'da Rusya ile patlak veren savaş ve 1807'de yaşanan taht değişikliğinin getirdiği siyasi istikrarsızlıkla mücadele ederken, sözde dostu Fransa, Tilsit (1807) ve Erfurt (1808) kent- 
” lerindeki gizli görüşmelerle Rusya ile ittifak etmeye başlamıştı. 
Bunun neticesi olarak Fransa, Rusya'nın Eflak ve Boğdan! işgalini onayladı." Fransa'nın amacı Balkanlar, Akdeniz ve Yakındoğu'daki siyasi çıkarlarının önünde en önemli iki güç olarak gördüğü Rusya ve İngiltere'nin muhtemel bir ittifakını engellemekti. 

Bâbıâli ise Fransa ile Rusya'nın gizli görüşmelerle ittifak yaptıklarından haberdar olunca, izlediği denge siyaseti gereği bu defa İngiltere'ye yöneldi. Yapılan müzakereler sonucunda, bir ortak savunma hamlesi olarak İngiltere ile Kal'a-i Sultaniye (Çanakkale) Antlaşması imzalandı (5 Ocak 1809).!5 Buna göre: 


Taraflar arasındaki mevcut tüm sorunlar müzakere yoluyla çözümlenecekti. İngiltere'ye daha önce verilmiş ticari ayrıcalıklar geçerliliğini koruyacak; Osmanlı Devleti, Malta ve İngiltere'de konsolosluklar açabilecekti. Barış zamanlarında Boğazlardan savaş gemilerinin geçişine izin verilmeyecekti. Bu konuda İngiltere'ye de herhangi bir ayrıcalık tanınmayacaktı."© 

Antlaşmanın gizli maddeleri de vardı. Buna göre Fransa, Osmanlı Devleti'ni tehdit veya ona karşı savaş ilan edecek olursa, İngiltere silah ve mühimmat yardımında bulunacaktı. Ayrıca İngiltere, Rusya ile Osmanlı Devleti'nden önce barış imzalarsa, Bâbıâli'nin de Rusya ile şanına uygun bir antlaşma imzalamasını sağlamak için çaba gösterecekti.!? 

Osmanlı Devleti bu ittifak antlaşmasıyla, savaş halinde bulunduğu İngiltere ile barış dönemine girmiştir. Yine bu belge ile Bogazların savaşgemilerine kapatilk defa bir antlaşmada yer almış ve uluslararası bir mesele haline gelmiştir. 

Öte yandan Rusya, barış için İngilizlerin arabuluculuğunu reddettiği gibi, İngiliz elçisinin sınır dışı edilmesini de talep edecekti. Bâbıâli de bunu reddedince, bir müddettir durulmuş bulunan Osmanlı- Rus ilişkileri tekrar gerginleşmeye başladı. 
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OSMANLI-RUS SAVAŞI 


Rusya, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu iç karışıklıklardan istifade etmek istiyordu. Bu itibarla Osmanlı-İngiltere yakınlaşmasınıtehlikeli buldu. Derhal bir ültimatomla, işgal altında tuttuğu Eflak ve Boğdan'ı resmen istedi. Rusya bir yandan da Kafkasya tarafında Ahıska ve Kars üzerindeki baskılarını arttırıyordu. Ayrıca sürekli Sırpları isyana teşvik ediyorlardı. 


Bu Rus ültimatomuna fevkalade üzülen 11. Mahmud Han, yazdığı bir hatt-ı hümâyün ile Fatih Camii'nde büyük bir şura topladı. 
Burada Rus tekliflerinin ağırlığını ve devleti tehdit ettiğini bildiren Padişah, bütün milleti din ve devlet uğrunda seferber olarak sancak altında toplanmaya ve orduya katılmaya davet etti. Kendisinin de bizzat sefere çıkacağını belirtti. Bütün bir millet heyecana kapılmıştı. 
Medrese talebeleri dahi gönüllü olarak cihada yazılmaya başlamıştı. 
Böylece bir müddettir kesintiye uğramış olan Osmanlı-Rus Savaşı 
23 Mart 1809'da yeniden başladı. 


Böyle bir durumda son derece zorda kalacağını anlayan Rusya, ne pahasına olursa olsun Osmanlı Devleti ile anlaşma yaparak Napolyon'u yalnız karşılamak istedi. Osmanlı da bundan istifade etmeyi bildi. Bu çerçevede başlayan görüşmeler sonucunda Bükreş Antlaşması imzalandı (16 Mayıs 1812).'8 Buna göre: 


İki devlet arasında daha önce imzalanmış antlaşmalar geçerliliğini koruyacaktı. 


Prut nehri iki devlet arasında sınır olacaktı. Tuna nehrindeki serbest ticaret dolaşımından Rus bandıralı gemiler de yararlanacaktı. 
Rusya, Besarabya hariç, Eflak-Boğdan ve Anadolu'da işgal ettiği yerleri üç ay içinde iade edecekti. Osmanlı Devleti, Sırplara idari bazı imtiyazlar verecek, bu imtiyazların muhtevası ikili görüşmelerle belirlenecekti. Bâbıâli, Rusya ile İran arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuk rolü üstlenecekti. 

Bükreş Antlaşması'yla, 1806'da başlayan ve kesintili olarak altı yıl süren Osmanlı-Rus savaşları sona ermiş oldu. Napolyon tehdidinden ötürü Rusyanın ağır şartlar öne süremediği bu antlaşma ile 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Osmanlı Devleti, Rusya'ya Besarabya'ya yerleşme ve Tuna'da dolaşım hakkı verdi ve bölgedeki etkinliği biraz daha azaldı. 


Özellikle Sırplara verilen idari imtiyazlar, bağımsızlık için fırsat kollayanlara örnek oluşturması bakımından önemlidir. Sonuç olarak 1806-1812 arasındaki değişken siyasi dengeler içinde, kesintili ve çok cepheli savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti Balkanlar'da Rusya'nın güçlenmesine engel olamazken, Fransa'nın güven vermeyen politikalarına karşın, İngiltere'ye daha yakın bir siyaset izlemeye başlayacaktı."* 


SIRP İSYANI 


XVHIL yüzyıl sonlarında Rusya ve Avusturya ile yapılan savaşlar Sırp bölgesini içine almaya başlamıştı. Rakipleri, bu bölgede Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak gayesiyle, Sırplar arasında, dini söylemleri de öne çıkararak, ayrılıkçı fikirler yaymaya özellikle gayret gösterdiler. Bilhassa bölgedeki nüfuzunu güçlendirmek isteyen Rusya ve Fransa'nın gayrimüslim Osmanlı tebaasını (Sırplar, Rumlar, Karadağlılar) kışkırtmasıyla, ayrılıkçı isyanların altyapısı hazırlanmış oldu. 


Dış tahrikler kadar bölgedeki asker-sivil yöneticilerin keyfi tavırları da isyanlarda rol oynayacaktı. Bu sırada Bâbıâli, bu tür gelişmeleri önleyecek siyasi-askeri güçten yoksundu. Ayrıca, neredeyse Rumeli'nin tamamı âyan ve dağlı eşkıyası diye adlandırılan birtakım yerel güç odaklarının keyfi idaresi altına girmişti. 


Bu müsait şartlar altında Sırplar geçmişte Avusturya ordusunda da görev yapmış olan Kara Yorgi (Djordje Petroviç) adlı bir tüccarın etrafında örgütlenmeye başladılar (14 Şubat 1804). Zamanla gelişen ve 1806'dan itibaren Rusya'nın müdahalesiyle kontrolden çıkan bu süreç, 1812'de Bükreş Antlaşması'yla Sırpların bazı siyasi-idari ayrıcalıklar elde etmesiyle neticelendi. Böylece milliyetçi-bağımsızlıkçı hareketler sonucunda birtakım idari imtiyazlar elde eden ilk toplum Sırplar oldu.” 


Kara Yorgi, Aralık 1808'de kendisini bütün Sırpların başkanı ilan ettirerek veraset sistemine dayalı Sırp monarşisini kurdu. Avusturya 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başvekili Metternich, kurulma aşamasında olan Sırbistan için şu sözleri sarf etmişti: 


“Doğmakta olan Sırbistan, Rusya ile Avusturya arasında bir oyuncaktan başka bir şey değildir. Böyle olmaktansa Sırbistan'ın Türklerde kalması daha hayırlıdır” 


Belgrat'taki Rus temsilcisi ise “Büyük devletler yanında Sırbistan ummanda bir katredir,” diyerek bu konudaki fikrini dile getirmiştir. 


Bu gelişme, diğer Balkan topluluklarını da cesaretlendirmişti. 
Rumlar ve Karadağlılar isyan fitillerini ateşliyorlardı. Ancak bu sırada Napolyon'un Rusya üzerine yürümesinden (Moskova Seferi, 1812) yararlanan Osmanlı Devleti, vaat ettiği özerklik haklarını uygulamaya koymadığı gibi, dış destekten yoksun Sırp milislerini de dağıttı. Netice itibariyle Kara Yorgi'nin Avusturya'ya firar etmesiyle isyanın birinci perdesi kapanmış oldu (Ekim 1813). 


Bâbıâli duruma bu şekilde hâkim olduktan sonra, ileri gelen Sırp feodal beylerini “knez” adıyla bölgelerinin meşru yöneticileri olarak kabul etti. Kara Yorgi'nin tekrar sahneye çıkmasını engellemek amacıyla nüfuzlu diğer bir ailenin ferdi olan Miloş Obronoviç'i; Rudnik, Alacahisar ve Pojega Büyük Knezi olarak tanıdı. 


Ancak merkezin bölgedeki sivil ve özellikle de asker temsilcilerinin yerel halkla uyuşamaması bütün bu gayretlerin ve çözüm yollarının önünü tıkıyordu. İç çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Miloş 1815'te Takovo kasabasındaki kilise önünde başknez adıyla Sırp isyanını yeniden başlattı.?' 


Öte yandan Napolyon'un, Moskova Seferi'nde ağır bir yenilgiye uğraması Rusları da tekrar isyana destek verecek konuma getirmişti. Bu nedenle Sırpların taleplerini iletmek üzere İstanbul'a gelen heyetle müzakereler yapıldı. Sonuçta Semendire ve Belgrad teslim edilince, Bâbıâli Miloş Obronoviç'i başknez olarak tanıdı ve Sırplara imtiyazlı prenslik statüsü vermeyi kabul etti (1817).2 
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VEHHABİLERİN HAREMEYN'İ İŞGALİ 


Hâlimiz bilmez mi sandın rey-i Âlem-gir ile 
Âlemi teshir eden ser-pençe-i tedbir ile* 


Muhammed bin Abdülvehhâb ile başlayan (1744) Vehhâbi meselesi” bu hareketin Basra Körfezi'ni, Irak'ı ve hemen hemen bütün Arap yarımadasını nüfuzu altına alması ve büyük aşiretleri kendi tarafına çekmesi neticesinde son derece tehlikeli bir şekil almıştı. 
İslâm âleminde Hac görevi yerine getirilemez olmuştu. 


II. Selim Han tahta çıktığında bilhassa Necid havalisinde faaliyet göstermeye başlayan Muhammed bin Abdülvehhâb'ın (1703-1791) 


»a 


“Peygamber dahi olsa, ölüden şefaat beklemek abestir,” “Türbelere hürmet lüzumsuzdur. Yağma edilebilir,” “Müslümanım dediği halde İslamiyet'in icaplarını yerine getiremeyenlerin, kendilerinin katli, mallarının yağması vâcibdir,” şeklindeki fikirleri Araplar arasında 


rağbet bulmaya başlamıştı. 


Bedeviler arasında hayli taraftar toplayan Muhammed bin Abdülvehhâb Basra, Yemen, Necid ve Bağdat havalisini ele geçirdikten sonra 1790'dan itibaren de tekmil Arabistan'ı ve civarını tehditetmeye başlamıştı. Mekke ve Medine'nin elden çıkmasından başka Hac da yapılamıyordu.* 


Bu mühim mesele, harici ve dâhili gaileler sebebiyle 1811'e kadar bertaraf edilemedi. Mahalli kuvvetlerle baş başa bırakılmış olan Vehhâbiler önce Fransızlardan (1798-1800), sonra da İngilizlerden (1800-1811) yardım görmüşler ve büsbütün kuvvetlenmişlerdi. 


Bu gelişmeler karşısında 11. Mahmud Han, Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yı Vehhâbi hareketini önlemek üzere görevlendirdi. Bu hizmetine mukabil kendisine Necid Valiliği vaat edildi. 


Kavalalı, Bâbıâli'nin bütün ısrarlarına rağmen bu işi ancak Mısırda nüfuzunu iyiden iyiye temin ettikten sonra ciddi bir şekilde ele aldı (1810). Ordu kumandanlığının oğlu Tosun Ahmed Paşa'ya tevcih edilmesi münasebetiyle yapılan merasime Kölemen ileri ge- 


* re'y-i âlem-gir: bütün âleme yayılan, cihanı kaplayan görüş, teshir: zapt etme, hâkim olma, ser-pençe: güçlü kuvvetli kimse 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lenlerini de davet etti. 1811 yılı Ramazan'ında tertip ettiği bir iftar yemeği sonunda beş yüze yakın Kölemen ileri gelenini öldürttü. 
Böylece Kölemen ocağı tarihe karışmış oldu.” Mısır'da işleri sağlama aldıktan sonra yedi yüz piyade ve üç bin seçme süvariden müteşekkil ordusunu harekete geçirdi. Piyade kıtaları gemilerle, süvariler de karayoluyla harekete geçtiler. 


Mehmed Ali Paşa'nın Vehhâbiler yaptığı bu savaş pek çok muhtelif safha gösterdi. Yanbu ve Bedr muharebeleri kolaylıkla kazanıldı ise de Cudayda Boğazı'na toplanmış bulunan Vehhâbilere yapılan saldırı hezimetle neticelendi. Mısır ordusu mevcudunun yarısından fazlasını kaybetti. Mehmet Ali Paşa buna rağmen Hicaz'a yeni kuvvetler gönderdi. Arap aşiretlerini kendi tarafına çekmek için çok para sarf etti. 


Uzun bir dinlenme devresinden sonra Mısır ordusu 23 Ocak 1813'te Mekke'yi zapt etti.” Mekke-i Mükerreme'nin anahtarları İstanbula yollandı ve Hicaz'ın tamamıyla kurtarıldığı bildirildi. Mukaddes beldelerin anahtarları azim alay ile Hırka-i Saadet Dairesi'ne getirildi. Bunu takip eden Cuma günü hutbelerde 11. Mahmud 


Han'a “Gazi” ünvanı verildi. 


Bu hadise İslam âleminde büyük yankılar uyandırdı. Mehmed Ali Paşa'nın adı her tarafa yayıldı. Mehmed Ali Paşa bizzat Hicaz'a giderek birtakım tedbirler aldı. Bu sırada Suud bin Abdülaziz'in ölmesi (1814) Vehhâbilerin azmini tamamen kırdı. Kethüda Mehmed Lezoğlu'nun gönderdiği yeni kuvvetler Bass ve Taraba arasında toplanan Vehhâbileri büyük bir mağlubiyete uğrattılar (1815). 

Vehhâbilerin başına geçen Abdullah sulh talebinde bulundu (Eylül 1815). Fakat Mehmed Ali Paşa'nın ileri sürdüğü şartlar çok ağır olduğundan müzakerelerden bir netice alınamadı. Bu arada Tosun Paşa da Mısır'a döndü ve bir müddet sonra vefat etti. 

Vehhâbi seferinin ikinci safhası Mehmed Ali Paşa'nın diğer oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordunun harekâtıyla başladı (5 Eylül 1816). İbrahim Paşa Vehhâbilerin hükümet merkezi al- Dariya'yı süratle zaptederek Abdullah bin Suud'u esir aldı.” 
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Abdullah bin Suud ile bazı Vehhâbi ileri gelenleri önce Mısır'a, sonra da İstanbul'a gönderildiler ve burada idam edildiler (27 Şubat 1819). İbrahim Paşa'ya Hicaz ve Habeş valilikleri verildi. Bu harpler neticesinde Kızıldeniz limanlarına giden ticaret yollarının açılması 

- yanında Hac yolları da emniyet altına alınmış oldu. Bundan dolayı Kavalalı Mehmed Ali Paşa da İslâm âleminde büyük bir şöhret ve itibar kazandı. 


AVRUPA'DA YENİ DÜZEN 


Fransız İhtilali'nden sonra, Avrupada İhtilal Savaşları denilen mücadele dönemi başlamıştı (1792-1814). Bu nedenle Avrupa'nın siyasi haritası değişmiş, güçler dengesi bozulmuş ve otorite boşluğundan kaynaklanan ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı. Bu süreçte Napolyon'un Fransa'sı, Avrupanın en büyük gücü olabilmek için adımlar atıyordu. Önce Rusya'ya karşı Osmanlılarla ittifak etmiş, ardından gizli anlaşmalarla Rusya'nın tarafına geçmişti. Fakat Napolyon'un esas gayesi Rusların Balkanlar ve Osmanlı üzerindeki nüfuzunu kırmaktı. Bu itibarla Osmanlıların Rusya ile savaşa girmesini temin ettikten sonra bu defa da Moskova seferine çıktı. 
Böylece Avrupa'yı büyük bir savaş arenasına çevirdi. 


1812 yılında Moskova üzerine yürüyen Napolyon beklemediği 
bir yenilgiye uğrayarak ağır kayıplar verdi. Bu durum, hasımlarına, aradıkları fırsatı sağlamıştı. 1813'te İsveç, Prusya ve Avusturya, 1814'e ise İngiltere, Rusya ve İspanya Fransa'ya savaş ilan etti. 
Yaklaşık beş yüz bin kişilik bir orduyla Parise giren müttefikler, tartışmasız bir zafer kazandılar. 


Bu zaferin ardından, Avrupa'nın siyasi dengesini yeniden kurmak ve ele geçirilen toprakları paylaşmak amacıyla, büyük devletlerin girişimiyle, Viyana'da bir kongre yapılması kararlaştırıldı. Kongreye İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya yön verdiler ve kararları çıkarları doğrultusunda şekillendirdiler. 


9 Haziran 1815'te sonuca bağlanan ve kongreye başkanlık eden 
Avusturya Başbakanı Prens Metternichin etkinliği nedeniyle “Metternich Sistemi” olarak da anılan uzlaşma neticesinde önemli kararlar alındı. 
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Fransız İhtilali'nin yaydığı bağımsızlık ve ulusçuluk gibi fikirler tehdit olarak değerlendirilmiş, Avrupa'da çıkacak herhangi bir isyanın elbirliğiyle bastırılması kararlaştırılmıştı. Toprak kayıpları nedeniyle ihtilal öncesi sınırlarına geri çekilmek zorunda kalan Fransada tekrar krallık rejimine dönüldü. İngiltere'nin önerisiyle esir ticareti yasaklandı. 


Avrupa'nın yeni sınırları belirlenirken milliyet, din, dil gibi faktörler ve tarihi arka plan dikkate alınmamıştı. Bu nedenle kongre kararları, beklenen barış ve istikrarı sağlayamadı. Kongreye yön veren büyük devletler, yeni Avrupa düzenini korumak amacıyla birtakım yeni ittifaklara girişmek zorunda kaldılar. 


Fransa'ya karşı İkinci Koalisyon Savaşları'nda (1798-1802) yer aldığından, Osmanlı Devleti de Viyana Kongresi'ne katılma hakkına sahipti. Prens Metternich Osmanlı'yı kongreye davet ettiyse de Bâbıâli, Fransa'ya karşı yapılan son savaşta yer almadığı gerekçesiyle kongreye temsilci göndermeyeceğini bildirdi. Bu mazeret, işin görünürdeki gerekçesiydi. 

Gerçekte ise Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünün büyük devletlerin garantisi altına girmesi gibi bir durumu engellemek, yani bagımsızlığına gölge düşürmemek için kongreye katılmamıştı. Bâbıâli, Bükreş Antlaşması'yla (1812) Sırplara vaat ettiği ancak uygulamaya koymadığı haklar ve Eflak-Boğdan konusunda Rusya'nın baskısıyla bir oldu bitti yapılmasına fırsat vermemek istiyordu. 


Viyana Kongresi, XIX ve XX. asırlarda Avrupa diplomasisinde en sık kullanılan terimlerden biri olan Şark Meselesi'nin (Doğu Sorunu) ilkkez gündeme getirildiği uluslararası bir platform olması bakımından da önemlidir. Şark Meselesi, en kısa tanımla; Batılı devletlerin Osmanlı Devleti'ne ve coğrafyasına yönelik siyasi hedeflerini, emellerini ve bu yöndeki tüm girişimlerini ifade ediyordu. 


Öte yandan Şark Meselesi'nin coğrafi bir tanımlama olduğu da bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında, Batı ve Orta Avrupa'nın doğusundaki siyasi problemleri çözme girişimleri ve mücadele sürecidir. Bu bağlamda Şark Meselesi; Avrupalı devletler için Osmanlı coğrafyasını paylaşım manevraları, Rusya için güneye, sıcak 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denizlere inme çabası, Slavlar ve Rumlar için bağımsızlık mücadelesi ve Osmanlı Devleti için ise var olma kavgasıydı. 


MORA'DA İSYAN HAZIRLIKLARI 


Rumlar arasında bağımsız bir devlet kurma düşüncesi, XVLLI. 
asrın ikinci yarısından itibaren, Rusya ve Avusturya tarafından teşvik edilmeye başlanmıştı. Bu iki devletin asıl amacı, Osmanlı Devleti'ni bu şekilde zayıflatarak dağılmasını sağlamak ve aslan payını kapmaktı. Ruslar 1768-1774 savaşında Mora ve adaları işgal ettiklerinde, Rumları Bâbıâli'ye karşı kışkırttılar. Savaşın ardından imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'na (1774) da azınlıkları emelleri doğrultusunda kullanmalarını sağlayacak birtakım maddeler koydurdular. Ardından, 1787-1792 Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşları öncesinde Avusturya ile birlikte, Bizans İmparatorluğu'nun ihyasını öngören Grek Projesi'ni de buna eklediler. 


Diğer yandan Fransız İhtilali'nin bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkardığı ulusçuluk, özellikle Fransa'nın Yedi Ada'ya yerleşmesinden sonra Rumlar arasında hızla yayılmaya başlamış, 1805'te bölgeye yerleşen Rusların teşvik ve tahrikleriyle Yunan milliyetçiliği iyice körüklenmişti. 

Bu arada Avrupa üniversitelerine gönderilen Rum gençleri, tam anlamıyla birer Yunan milliyetçisine dönüşmekteydiler. XVIIL asrın ikinci yarısından itibaren başta Rhigas Velestinlis, Korais, Kozmas ve Gazis olmak üzere bazı Rum aydınlar bağımsız bir Yunanistan, hatta Bizans İmparatorluğu'nun ihyası konularını yazılarında sıkça işlemeye başladılar. Bu süreci hızlandıran bir diğer unsur, Avrupalı aydınların Hümanizm ve Rönesans hareketleriyle kadim Grek kültürüyle yeniden temasa geçmiş olmalarıydı. 


Bu dava, devletler ve kilise eliyle bütün Avrupa kamuoyuna mâl edildi ve büyük kentlerde “Yunanlıları Sevenler Cemiyeti” kuruldu. Fransa'da Chataeubriand ve Victor Hugo, İngiltere'de Byron ve Shelley, Almanya'da Uhland ve Müller, Helenizm sözcülüğüne soyundular. Bu dönemdeki Rumların, Antik Çağ'daki Yunanlar ile pek bir bağları kalmamış olmasına rağmen Avrupa'nın ünlü sanat ve fikir adamları, bu hayranlığı sürdürüp Yunan bağımsızlık 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hareketine destek veren ateşli yazılar kaleme aldılar. Hatta İngiliz şair ve yazar Lord Byron bununla da yetinmeyip, Osmanlı kuvvetlerine karşı Yunan kardeşlerinin saflarında bizzat çarpışmak üzere Misolongi'ye geldi ve son nefesini orada verdi. 


1814 yılında Filiki Eterya Cemiyeti (1894'te Etnik-i Eterya olacaktır) görünüşte Rumların eğitim düzeyini yükseltmek, gerçekte ise İstanbul merkez olmak üzere Bizans İmparatorluğu'nu ihya etmek için kuruldu. Aslen Korfulu olup sonradan Rusya'ya yerleşerek önemli mevkilere kadar yükselmiş bir Rum olan Capo d'Istria'nın manevi koruyuculuğunda kurulan cemiyetin gerçek lideri, Rus Çarı'nın harp yaveri Aleksander İpsilanti'ydi. 


1815'te Viyana Kongresi'nde bir araya gelen Avrupalı devletler, güya Fransız İhtilali'nin getirdiği ulusçu ve ayrılıkçı fikirlere karşı çıkıp statükoyu koruma gayreti içinde olacaklardı. Hâlbuki bu kararla tam anlamıyla çelişen bir tutumla Rumların bağımsızlık yönündeki çabalarını desteklediler. 


Yunan isyanı beklenin aksine, ilk önce Mora'da değil, Eflak ve Boğdan'da başladı. İpsilanti bu suretle Rus yardımını sağlamayı ve Eflak-Boğdan halkını, hatta bölgedeki tüm Ortodoksları ayaklandırarak Balkanlar'da genel bir isyan hareketi başlatmayı hedeflemişti.”* 


RUM İSYANI 


Nisan 1821'de bir miktar askerle Prut ırmağını geçerek Bükreşe gelen İpsilanti'nin girişimiyle Rum isyanı resmen başlamış oldu. 
Ancak İpsilanti'nin hesapları tutmamıştı. Çünkü bölge halkı genelde Latindi ve Rumlardan farklı bir kültür ve geleneğe sahipti. 
Bundan başka, yıllardan beri bölgeyi voyvoda unvanıyla yöneten Rum beyleri zalim idareciler olarak ün salmışlardı. Üstelik Boğdan'a giren İpsilanti'nin, Rum yöneticilere karşı ayaklanan Tudor Vladimirescu'yu katletmesi Romenler arasında nefretle karşılanmışti. Romenler gibi Bulgarlar da Yunan bağımsızlık davasına hizmet etmek hevesinde değillerdi. Bu sebeplerden ötürü, İpsilanti'nin amaçladığı topyekün bir Balkan ayaklanması hayali başlamadan bitmiş oldu. 
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Osmanlı kaynaklarında “Rum Fetreti” olarak da adlandırılan Yunan isyanı sürerken, Viyana Kongresi'nde alınan kararlar çerçevesinde oluşturulan “Dörtlü İttifak” İtalya'daki ihtilalleri sona erdirmek amacıyla 1821'de Laibach Kongresi'nde bir araya geldi. 
Avrupa diplomasisinin bu dönemdeki en parlak simalarından biri olan Avusturya Başbakanı Metternich, Rus Çarı'nı, Rum isyanını el altından desteklememesi konusunda uyardı. Buna rağmen Rusya'nın gizli desteğiyle ilerleyişini sürdürmeye çalışan İpsilanti, Osmanlı kuvvetlerine yenilince Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. Bu tür isyan hareketlerine hiç tolerans göstermeyen Metternich'in direktifi doğrultusunda İpsilanti tutuklanarak hapsedildi (26 Haziran 1821). 


Aleksander İpsilanti'nin Boğdana girdiği sırada, kardeşi Demetrios ile Prens Kantakuzen Mora'ya çıkarak ikinci bir isyan cephesi açmışlardı. Bunların ve Patras piskoposu Poul Germanos'un teşvikleriyle Rumlar, isyan bayrağını bu kez Mora'da açtılar (6 Nisan 1821). Kilisenin de desteğini alan asiler, isyana taraftar bulmakta zorlanmadılar. Hydra, Spetsai ve Psaradaki Rumlar da isyana katıldılar. 


İsyan kısa zamanda şiddetlenince, bölgedeki Türkler kalelere kapanıp yardım beklemeye koyuldular. Ancak bir türlü yardım gelmemesi üzerine, bölgedeki kaleler Rumların eline geçmeye başladı ve Müslümanların çoğu katledildi. Diğer taraftan Rumlar ticaret gemilerini savaş gemilerine dönüştürerek isyanı adalara da yaydılar. Buna karşın Bâbıâli daha etkin önlemler almaya karar verdi. İlk olarak el altından isyana destek veren Fenerli Rum beyler, bazı metropolitler ve İstanbul Patriği V. Gregorius idam edildi (22 Nisan 1821). 


Gregorius'un göğsüne asılan yaftada din ve devlet aleyhinde işlediği hıyanetler sayılıyor ve başkalarına da ibret olsun diye idam edildiği ifade ediliyordu. Cesedi, göğsündeki yafta ile üç gün İstanbullulara teşhir edildikten sonra denize atıldı. Patrikhane'nin orta kapısı o tarihten sonra intikam duygusuyla kapatıldı ve aynı yerde bir Türk devlet veya hükümet başkanı asılıncaya kadar da kapalı tutulmasına karar verildi. 
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Bu kapının günümüzde halen kapalı tutulması oldukça düşündürücüdür. Oysa Osmanlı hükümeti onu bir Ruhani Patrik olarak idam etmemişti. Gregorius önce azledilmiş ve sonra da sıradan bir suçlu gibi ihanetinin bedelini ödemişti. Osmanlı Devleti, her halükârda gayrimüslimlerin dinlerine saygılı olmuş ve onları rencide etmemeye özen göstermiştir.” 


İstanbul'da Rus sefiri olarak uzun seneler görev yapan İgnatiyef, hatıralarında, Fener Patrikhanesi'nin kapısında asılan, Rum isyanının baş planlayıcısı Patrik Gregorius'un Rus Çarı Aleksandr'a yazdığı mektubu açıklamaktadır. Mektup ibret vericidir: 


“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayr-immümkündür. Çünkü Türkler, müslimân oldukları için çok sabrlı ve mukâvemetli insanlardır. Gayet mağrürdurlar ve izzet-i imân sâhibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ göstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, pâdişâhlarına olan itaat duygularından gelmekdedir. 


Türkler zekidirler ve kendilerini müsbet yolda sevk ve idare edecek reislere sâhib oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gâyet kanâatkârdırlar. Onların bütün meziyyetleri, hattâ kahramanlık ve şecâat duyguları da an'anelerine olan merbütiyetlerinden, ahlâklarının salâbetinden gelmekdedir. 


Türklerde evvelâ itaat duygusunu kırmak ve manevi râbıtalarını koparmak, dini metânetlerini zaafa uğratmak icâb eder. Bunun da en kısa yolu, milli ve manevi an'anelerine uymayan hârici fikrler ve hareketlere alışdırmakdır. 


Maneviyyâtları sarsıldığı gün, Türkleri kendilerinden şeklen çok kudretli kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vâsıtaların üstünlüğü ile yıkmak mümkün olabilecekdir. 


Bu sebeble Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mücerred olarak harb meydanlarındaki zaferler kâfi değildir. Hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyyet ve vekârını tahrik edeceğinden, hakikatlerine nüfüz edebileceklerine sebeb olabilir. Yapılacak 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olan, Türklere bir şey hissettirmeden, bünyelerindeki tahribi temâmlamakdır.” 


Bu mektup ders kitaplarında ezberletilecek kadar mühimdir. 
. Mektupta ibret alınacak çok şey varsa da en önemlisi şu iki husustur: 


Türklerin maneviyatının ve dininin yıkılması için, onları yabancı fikir ve âdetlere alıştırmak ve kendilerine hissettirmeden bünyelerindeki tahribatı tamamlamak. 


Keşke kendimizi düşmanlarımız kadar tanımış olsaydık! 


Diğer taraftan Filiki Eterya Cemiyeti hızla gelişerek İstanbul, İzmir, Sakız, Misolongi, Bükreş, Yaş, Yanya ve Triyeste gibi önemli merkezlerde şubeler açtı. Balkanlar'ı on iki havariye paylaştıracak şekilde bölgelere ayıran cemiyetin talimatları doğrultusunda Rumlar büyük bir isyan için hızla örgütlenirken, Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa bu yöndeki çabaların önündeki en büyük engel olarak görülmekteydi. 

Tepedelenli, Bâbıâli açısından sadece Rumlar için değil, Mora ve Dalmaçya kıyılarına yerleşen Fransız tehdidi için de önemli bir güvenceydi. Fakat bu sırada Tepedelenli'nin bağımsız bir Yanya Paşalığı kuracağı yönündeki söylentiler artmıştı. Bilhassa o sırada nişancılık görevinde bulunan ve 11. Mahmud Han'ın nezdinde büyük itibarı bulunan Halet Efendi'nin Padişah'ı kışkırtması nedeniyle, Mora Valisi Hurşid Ahmed Paşa komutasındaki birlikler asi Rumlar yerine Tepedelenli üzerine sevk edildi. 


Buna karşı Tepedelenli'nin hamlesi de Mora, Adalar, Sırbistan ve Eflak-Boğdan'daki Rumları isyana teşvik etmek oldu. Ancak Hurşid Paşa'nın bölgeye varmasıyla başlayan savaşlar sonunda oğullarıyla birlikte katledildi (Ocak 1822). Önlerindeki en büyük engel olarak gördükleri Tepedelenli'nin katledilmesi Rum çetelerine daha rahat hareket etme imkânını verecekti. 


TEPEDELENLİ ALİ PAŞA 
Kökeni gibi doğum tarihi de tartışmalı olan Ali Paşa, Yanya'nın kuzeybatısında yer alan Tepedelende muhtemelen 1740 veya 1744'te dünyaya geldi. Atalarının XVII. yüzyılda Kütahyadan göç etmiş 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Nazif isminde bir Mevlevi dervişine dayandığına veya Yıldırım Bayezid zamanındaki Arnavutluk seferine katılıp orada yerleşen Anadolu kökenli Türk fatihlerinden geldiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Babası Veli Paşa, 1753'te kırk beş yaşında öldüğünde Ali on üç-on dört veya on beş-on altı yaşlarındaydı. Annesi Esmihan Koniçe Arnavut beylerinden Zeynel'in kızıdır. 


Ali, önceleri derbendler başbuğu Kurt Ahmed Paşa'nın himayesine girdi, onunla bozuşunca ise Delvine mutasarrıfı Kaplan Paşa'ya intisap etti. Delvine mutasarrıfının eşkıya tarafından katli üzerine beylerbeyilik unvanıyla paşanın yerine getirildi (Ağustos 1784). 

Aralık 1785'te Tırhala mutasarrıflığına getirildi ve buna ilaveten, aynı yılın Nisan ayında Kurt Ahmed Paşa'nın vefatıyla boşalan, Tesalya-Epir dağ geçitlerinin güvenliğiyle vazifeli derbendler başbuğluğuna tayin edildi. Ocak 1787'de, eşkıyadan arındırma bahanesiyle kuvvet sevk ettiği, otuz üç yıl idaresinde kalacak olan Yanya sancağını elde etti. Başarıları nedeniyle aynı yıl derbendler paşası tayin edildi. Pançova harekâtına katıldı. Savaşın sonlarına doğru Maçin muharebesinde (1791) yararlılık gösterdi. 


Savaşın ardından büyük bir mesele halinde devleti yıllarca uğraştıracak olan dağlı eşkıyasının dağıtılmasında kendisinin ve oğlu Veliyyüddin Bey'in yardımları görüldü (1792-1794). Vidin'de isyan eden Pazvandoğlu'na karşı yapılan askeri harekâta (1798) on beş bin askerle katıldı. Bu münasebetle kendisine üç tuğlu paşalık ve “sultanın aslanı” lakabı verildi. Devletin içinde bulunduğu zafiyet, bölgedeki sancakların mahalli güçler tarafından adeta yağmalanmasına ve bu güçlerin birbirleriyle açık mücadele içine girmesine yol açmaktaydı. Bu gelişmeler neticesinde büyük oğlu Muhtar Beye I.ğriboz ve Karlı-ili sancaklarının verilmesi, küçük oğlu Veli'nin de beylerbeyi yapılması ile nüfuz sahası ve gücü büyük ölçüde arttı. 


Ali Paşa, 1788 yılında güney Arnavutluk-Epir dağlık kıyı bölgelerinde yaşayan asi Hıristiyan Sulyotlara karşı müthiş bir mücadeleye girişti. Başarıları kendisini yavaş yavaş gurura ve bağımsız hareketlere götürmeye başlamıştı. 1791 Rus- Avusturya- Osmanlı savaşı esnasında Rusya ile ilişkilere girdi ve Yanya'da bir Rus konsolosluğu açılmasına izin verdi. Haziran 1791'de, savaş sonunda müstakil 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bir hükümdar olarak tanınmak ve Çar'ın koruması altında bulunmak şartıyla Rusya'ya bir ittifak projesi teklif etti. Buna göre Rusya, bölgede İslam inancına saygı gösterecek, Ali Paşa'yı mali yönden destekleyecek ve çeşitli üslerde düzenli askeri birlikler yerleştirerek idaresi altındaki topraklarda hüküm sürmesine katkı sağlayacaktı. 


Buna karşılık Ali Paşa da Grek-Ortodoks ahaliye Türk-Müslüman halkla eşit muamelede bulunma, karışık askeri birlikler kurma sözü verdi. Güvence olmak üzere de oğullarından birini Çar'ın sarayına rehine yollamayı kabul etti. Bu ittifak gerçekleşme noktasına gelmedi ise de Ali Paşa'nın hedeflerini göstermesi bakımından mühimdi. 


Venedik'in ortadan kalkması (1797) Ali Paşa'nın konumunu daha da güçlendirecekti. Başta Korfu olmak üzere Fransa'nın eline geçen Venedik denizindeki adalara ve Adriyatik sahillerinde Preveze ve Parga gibi bazı yerlere göz dikti. Gerekli askeri önlemleri almaya ve bir deniz gücü oluşturmaya çalıştı. Osmanlı-Rus müttefik donanması adaların zaptına yöneldiği sırada (1799) Adriyatik sahillerine karşı harekâta başladı. Butrinto'yu zaptetti ve kendisine bu münasebetle vezaret rütbesi verildi. Yörenin Ali Paşa'nın eline geçmesi çevre halkını dehşete düşürdü. 


1802 yılında dağlı isyanıyla uğraşmak üzere Rumeli valiliğine 
getirildi ve dağlılarla mücadelede başarı kazandı. Sert idaresi ve aleyhine oluşan muhalefet yüzünden ertesi yıl azledildi. Tırhala'nın da kendisine verilmesinden ötürü (Kasım 1803) etkinliği daha da artan Ali Paşa'nın karşısında Rumeli valiliğine İşkodra mutasarrıfı İbrahim Paşa getirildi. Eylül 1807'de Ali Paşa'nın oğlu Veli'ye Mora valiliği ile beraber derbendler başbuğluğu verildi. 


İşte bu dönemde Osmanlı Devleti içinde yaşanan isyanlar ve taht değişiklikleri, gücünün zirvesine ulaşmış Tepedelenli Ali Paşa'yı bağımsız bir prens gibi hüküm sürmeye yöneltti. 1807'den itibaren yabancı devletlerle işbirliğine girişti. Fransa ile ilişkilerini geliştirdi. 
İngiltere'ye elçi gönderip, silah satın almak için görüşmelerde bulundu. Bölgede hâkimiyetini geliştirmek için fırsatları kaçırmıyordu. 
Osmanlı-Rus (1806-1812) ve İngiliz (1807-1809) savaşı esnasında Preveze ve Voçina'yı ele geçirdi. Parga İngilizlere teslim oldu ve Ali Paşa'nın idaresine ancak 1819'da terk edildi. 
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Bu arada İşkodra mutasarrıfı İbrahim Paşa'yı kendisine en büyük hasım olarak görmekteydi. Akraba olmalarına rağmen 1810 yılında İbrahim Paşa'nın üzerine yürüyerek onun hâkimiyetindeki Berat ve Avlonya'yı işgal etti. 


Bu durum Padişah'ın infialine yol açtı. 11. Mahmud Han'ın, Berat'ın idaresini eski mutasarrıfına iade etmesi ve Ruslar'a karşı savaşmak için orduya iltihak etmesi yönündeki emirlerine kulaklarını tıkıyordu. Rus seferine katkıda bulunabileceği beklentisiyle kendisine tahammül edilmekteydi, ama Mora valisi olan küçük oğlu Veli Paşa'nın kötü idaresi de yoğun şikâyetlere yol açmaktaydı. 

Tahta çıktığı sırada Alemdar Mustafa Paşa'nın yaptıklarını unutmayan Il. Mahmud Han, devlet otoritesini sağlamak üzere mahalli güçleri ortadan kaldırmanın şart olduğunu düşünüyordu. İşte bu sırada Osmanlı merkez siyasetinde ve Padişah nezdinde fevkalade etkili olan Nişancı Hâlet Efendi ile arasının açılması, Tepedelenli'nin sonunu hazırlayan olayların fitilini ateşleyecekti. 


Ali Paşa derbendler başbuğluğundan ve oğlu Veli de Tırhala paşalığından azledildi (Mart 1820). Çeşitli yerlerde bulunan sayısız çiftliklerindeki askerlerini geri çekmek şartıyla Yanya, Ali Paşa'nın uhdesinde bırakıldı. Ancak bu karara rıza göstermeyeceği beklendiğinden harekete geçmek için kuvvetler hazırlandı. 


Mora valiliğine tayin edilen Hurşid Ahmed Paşa bu işle görevlendirildi. Ayaklanmaya hazırlanan ve Rumların desteğini alan Ali Paşa Yanya'da bir toplantı düzenledi (23 Mayıs 1820). Rumlara, kendi idaresinde bir Rum eyaleti kurmak üzere para ve silah yardımında bulundu. Bunun üzerine Yanya valiliğinden de azledildi ve oğullarıyla birlikte Tepedelen'de zorunlu ikamete tâbi tutuldu. 
Bunu reddetmesiyle de asi ilan edildi. 


Yapılan askeri harekât neticesinde Ali Paşa'nın hâkimiyeti altındaki yerler kısa zamanda ele geçirildi. Ali Paşa Yanya Kalesi'ne çekildi, oğulları ve torunları teslim oldu. Ali Paşa'nın Yanya'da iki yıla yakın devam eden direnişi esnasında Rum isyanı genel bir yaygınlık kazandı. 
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Hurşid Paşa kumandasındaki kuvvetler tarafından tamamen kıstırılan ve teslim olması halinde hayatına dokunulmayacağı sözü verilen Ali Paşa, göl üzerindeki Pandeleimon Manastırı'na sığındı ve İstanbül'dan gelecek son kararı beklemeye başladı. Hurşid Paşa yaptığı teklifin kabul edilmemesi üzerine Tepedelenli'nin idamına dair düzmece bir ferman tertip etti. 14 Şubat 1822'de odasına girilerek fermanın gereği yerine getirilmek istendiğinde Ali Paşa buna silahla mukabele etti ve çıkan çatışmada öldürüldü. Başı 24 Şubat'ta İstanbul'a getirildi. Teşhir edildikten sonra daha önce aynı akıbete uğrayan oğulları Veli, Muhtar, Salih ve torunu Mehmed Paşaların kesik başlarıyla birlikte Silivrikapı dışındaki mezarlığa gömüldü. 
Başsız cesedi ise Yanya'daki Fethiye Camii haziresine, eşi Emine Hanım'ın yanına defnedildi. > 


Modern Arnavut tarihçileri Ali Paşa'yı İskender Bey ile karşılaştırarak yüceltmekte ve bağımsız bir Arnavutluk'un öncüsü olarak göstermektedirler. Zamanında Avrupa'da “Yanya aslanı” sıfatıyla tanınmış, ismi etrafında efsaneler dolaşmış, ölümünün ardından hakkında pek çok eser kaleme alınmıştır. Albert Lortzing Tepedelenli'nin hayatını “Yanyalı Ali Paşa” adıyla yazdığı ilk operasında ebedileştirmiştir (1824). 

Devletine güç ve kudret kazandıracak biri iken saltanat ve benlik davasına kapılarak kendisi ile beraber oğullarının da mahvına sebep olması düşündürücüdür. 


Öte yandan Tepedelenli'yi alelacele hain ilan ettirerek oğulları ile birlikte ortadan kaldırılmasına yol açan ve Rum isyanının büyümesine sebep olan Halet Efendi'nin sonu da fazla gecikmeyecektir. 


HÂLET EFENDİ 


Sultan 11. Mahmud döneminin önemli devlet adamı 1761 yılında İstanbul'da doğdu. Kadı Kırımi Hüseyin Efendi'nin oğludur. 
Asıl adı Mehmed Said olmakla birlikte küçük yaşlarda aldığı Hâlet takma adıyla şöhret buldu. Düzenli bir medrese tahsili görmeyen Hâlet Efendi, babası gibi kendi kendini yetiştirdi. Önce Şeyhülislâm Mehmed Şerif Efendi'nin aracılığı ile kadılık mesleğini seçti. Daha 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sonra devlet hizmetinde katiplik görevi aldı. Galata Mevlevihânesi Şeyhi Galib Dede'ye intisap etti. 

Çeşitli hizmetlerden sonra 1811 yılında nişancılık görevine getirildi (1811). Uzun süre bu görevde kalan Hâlet Efendi, 11. Mahmud üzerindeki nüfuzunu gittikçe arttırdı ve Padişah'ın başdanışmanı oldu. Halk arasında devlet kâhyası diye anıldı. Tayin ve azillerde büyükrol oynadı. Bu arada Fenerli Rumlarla bir oldu, adı bir kısım yolsuzluklara ve devlet aleyhindeki bazı faaliyetlere karıştı. Fenerli Rumlar'ın tesirinde kalıp kendisine rüşvet vermeyi reddeden ve Rum âsilerinin hakkından gelebilecek tek adam olan Tepedelenli Ali Paşa'nın katlinde önemli rol oynadı. 


Yenilik taraftarı veziriazamlardan Benderli Ali Paşa ile Hacı Salih Paşa'yı azlettirdi ve bir süre sonra Ali Paşa'yı öldürttü (1821). 
Aynı şekilde şeyhülislamlardan Mekkizâde Mustafa Âsım Efendi ve halefi Çerkez Halil Efendi ile de geçinemeyen Hâlet Efendi onların da azillerinde etkili oldu. Özellikle Rum ayaklanmasında ters düştüğü Halil Efendi'yi önce Bursa'ya, ardından da Afyon'a sürdürdü. 
Bu arada karısı Hacce Hanım'ı da büyücülükle suçlayarak Bursa dışında feci bir şekilde öldürttü. 


Kendisinin sonunu getirense, büyük âlim ve veli Mevlâna Halid-i Bağdâdi hazretlerini ortadan kaldırmak için Padişah'a baskı yapması oldu. Uzun süreden beri hareketlerinden şüphe edilen Hâlet Efendi, hasmı Mehmed Said Galib Paşa'nın tesiriyle önce Bursa'ya, ardından Konya'ya sürüldü. Kısa bir müddet sonra da Padişah'ın emriyle koru-yı hümâyun ağası Arif Ağa tarafından öldürüldü (Kasım 1822) ve Konya'da defnedildi. 


Çağdaşlarınca merhametsiz, kindar biri olarak nitelendirilen ve pek sevilmeyen Hâlet Efendi, hayatı boyunca muhaliflerine karşı ve menfaatlerinin devamı için Yeniçeri Ocağı'na dayanmış, zaman zaman ocak ileri gelenlerine hediyeler ve bahşişler dağıtarak desteklerini sağlamış, ocağın ilga edilmemesi için elinden gelen gayreti göstermiştir. 

11. Mahmud'un, orduya yeni bir düzen verme girişimlerine hep muhalif kalmış ve onu Yeniçerilerin isyanı tehdidiyle korkutmuştur. 
Ayrıca Avrupa'dan ve Avrupalı olan her şeyden nefret eden ve bu 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nefreti Paris elçiliği sırasında daha da artan Hâlet Efendi, Padişah'ı bu yönde de tesiri altına almaya çalışmıştır. 


Öte yandan iyi bir hatip ve şair olan Hâlet Efendi devrinin edip ve şairleriyle tartışmalar da yapardı. Keçecizâde İzzet Molla, Hâlet - Efendi'nin en yakın dostlarından biriydi. 


Hâlet Efendi, Galata Mevlevihânesi içinde sebil, muvakkithâne ve kütüphaneden oluşan ve Arap dünyasında “sebilküttâb” diye anılan iki katlı bir bina yaptırmıştır. Kitapları, günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi'ni oluşturan koleksiyonlardan birini teşkil etmektedir. 


Ölümünden sonra halkın ağzında dolaşan, 


Ne kendi eyledi râhat ne halka verdi huzur 
Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubur* 


beyti Hâlet Efendi için söylenmiştir. Onun ölümüyle Yeniçeri Ocağı'nın hamisiz kaldığı rivayet edilmektedir.” 


RUMLARA DARBE VE İRAN'LA İLİŞKİLER 


Rum isyanı üzerine Ortodoks Patriği V. Gregorius'un ve önde gelen bazı Rumların idam edilmesi, Rusya'nın, Küçük Kaynarca Antlaşması'nda (1774) yer alan Ortodoksların himayesiyle ilgili bazı maddeleri gerekçe göstererek duruma müdahale etme girişimine yol açtı. Ancak bu arada 1822'de Verona Kongresi'nde bir araya gelen Avrupalı devletler, Viyana Kongresi'nde alınan kararları bir kez daha teyit ederek, Yunan isyanı dâhil ayrılıkçı ayaklanmalara izin verilmemesi konusunda uzlaşınca Bâbıâli rahat bir nefes aldı. 


Bu tür diplomatik kararlara rağmen yine de Batıdan Rumlara maddi destek yağmaktaydı. Hükümetler el altından bu yardımları organize ederken, asileri desteklemek üzere sivil-asker memurlar da göndermekteydiler. Bu tür yardımları gönüllü girişimler olarak yansıtan ve Dörtlü İttifak prensiplerine aykırı hareket etmediklerini ispatlamaya çalışan Avrupalı devletler, Bâbıâli'yi meseleyi güç kullanmadan çözmek konusunda sıkıştırmaya başladılar. 


*  ehi-ikubur: kabir ehli, kabirdekileri ölüler 
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Bu şartlar altında isyanın şiddetini arttıran Rumlar Epidor yakınlarında bir meclis toplayarak bağımsızlıklarını ilan ettiler (1 Ocak 1822). Ardından beş üyeden oluşan bir hükümet kurduklarını ve liderliğine de Mavrokordato'yu seçtiklerini, yine 59 üyeli senatonun başkanlığına ise Dimitri İpsilanti'yi getirdiklerini duyurdular. 
Bâbıâli, asilerin bu son hamlesine karşın etkin önlemler aldıysa da 
1824 yılı itibarıyla isyanı sona erdirebilmiş değildi. 


Artık kendi askeri-siyasi gücüyle isyanı bastıramayacağına hükmeden Osmanlı Devleti, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşadan yardım istedi. Kavalalı ise Mora ve Girit valiliklerinin de kendisine verilmesi halinde askeri destek göndereceğini bildirdi. Talepleri kabul edilince de Temmuz 1824”te oğlu İbrahim Paşa komutasında on altı bin asker ile güçlü bir donanmayı Mora'ya gönderdi. Ege'de Osmanlı donanmasıyla birleşen Mısır donanması, birçok bölgede asileri yendikten sonra Şubat 1825'te Mora önlerine geldi. 


Burada karaya çıkan Mısır ordusu yine merkez kuvvetleriyle birleşerek kısa sürede asileri durdurdu. Yaklaşık iki yıl süren bu ortak askeri operasyon sonucunda Misolongi ve Atina kentleri de alınarak Rum isyanı bastırıldı (Nisan 1826).* 


Aynı dönemde Osmanlıların Rum isyanı ile meşgul olmasını fırsat bilen İran, vur-kaç taktiği ile doğudaki sınır boylarından girip bölge halkına büyük zarar vermeye başladı. Sınır boylarında yaşayan konar göçer aşiretlerin de alet edildiği bu tür saldırılar kesilmeyince, Osmanlı Devleti İran'a savaş ilan etti (1820). Bu sırada Mora'da Rumlar arasında başlayan kıpırdanmalar, ardından da Yanyada Tepedelenli Ali Paşa isyanı gibi nedenlerden ötürü, devlet doğu cephesine gerektiği kadar askeri kuvvet sevk edemedi. 


Bu durumun farkında olan İran Şahı, oğullarından Abbas Mirza'yı Doğu Anadolu'ya, Mehmed Ali Mirza'yı ise Irak'a sevk etti. Osmanlı orduları, kuzeyde Erzurum önlerine kadar gelen, güneyde ise Bitlis üzerinden Diyarbakır'a yönelen İran kuvvetleri karşısında fazla bir varlık gösteremedi. 

Ancak Osmanlı ordusu geri çekilirken İran birlikleri başka bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. İran askerleri arasında başgösteren kolera salgını kısa sürede yayıldı. Birliklerinin kırıldığını gören İran 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Şahı barış istemek zorunda kaldı. Yapılan müzakereler sonucunda iki devlet arasında Erzurum Antlaşması imzalandı ve Osmanlı Devleti doğu cephesindeki savaşı sona erdirmiş oldu (28 Temmuz 1823).5 


YENİÇERİ OCAĞI 


Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesinde büyük rol oynamış olan Yeniçeri Ocağı, 1. Murad zamanında daimi ücretli askerlerden kurulmuştu.” Ocak, iki yüzyılı aşkın bir süre dünyanın en güçlü ordusu unvanını haklı olarak taşıdı ve Osmanlı zaferlerinde tartışmasız pay sahibi oldu. 


Ancak 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teşkilat nizamı ihlal edilerek, esnaf ve köylülerin asker olarak alınmasıyla ocakta bozulmalar başladı. İşleri askerlik olan yeniçerilerin, askeri talim yapmak yerine kahvecilik, kayıkçılık, tellaklık, hamallık gibi işlerde çalıştıkları, evlenmeleri yasak olduğu halde evlenerek aile hayatı geçirmeye başladıkları görülür oldu. Ayrıca, yeniçeri esamelerinin, yeniçeri ağaları, mütevellileri ya da ileri gelen devlet görevlileri tarafından satın alınması veya ölmüş, firar etmiş yeniçerilerin hâlihazırda görev yapıyor gibi gösterilmesi suretiyle menfaat sağlanması gibi suiistimaller de git gide yaygınlaştı. 

Bu bozulmayı gören padişah ve devlet adamları zaman zaman çeşitli tedbirler alma yoluna gittilerse de yeniçeriler yapılmak istenen düzenlemelere karşı çıktılar; bildikleri talim usulünü ve kullanageldikleri silahları ve araç gereçleri yenileriyle değiştirmeye yanaşmadılar. Hatta ocak, zamanla, bu konuda ısrarlı olan padişah ve devlet adamlarına karşı silahlı mücadeleye girişmekten çekinmeyen bir fitne yuvası haline döndü. 


Aslında 11. Mahmud Han da askeri ıslahat hususunda bir yenilik teşebbüsünde bulunmaktan uzun süre çekinmişti. Bunda muhakkak ki III. Selim Han ile Alemdar Mustafa Paşa'nın uğradıkları feci akıbetin etkisi vardı. Yeniçeriler, bu rahatlıkla daha fazla azgınlaşmış, askerlikten uzaklaşmış ve halkı canından bezdirmişti. Üstelik Sırp ve Yunan isyanlarını bastırmakta da aciz kalmışlardı. Bütün bunlar 11. Mahmud Han'ı Yeniçeri Ocağı hakkında yeni düşüncelere itmeye başlamıştı. 
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Padişah öncelikle yeniçerilere karşı bir denge unsuruna sahip olmak üzere topçu ve arabacı ocaklarına özel yakınlık göstermeye başladı. Kendilerine ihsanlarda bulundu. Bu tutumu, topçu ve arabacı ocaklarının, Vaka-i Hayriye'de yeniçeriler karşısında 11. Mahmud Han'ı desteklemesini ve onun zafer elde etmesini sağlayacaktır. 


Padişah bir yandan da kendine yakın ve güvenini kazanmış kişileri iş başına getirmekte, güvenmediklerini ise sürgün ederek İstanbul'dan uzaklaştırmaktaydı. Bu şekilde, disiplinsiz davranışlarda bulunan yüzlerce kişi İstanbul'dan gönderildi. 


Sultan 11. Mahmud, yine Yeniçeri Ocağı'nda çıkan herhangi bir karışıklık ve kargaşayı bahane ederek sevmediği kişileri görevden alıyor, yerlerine kendisine sadık devlet adamlarını getiriyordu. Ağa Hüseyin Paşa Yeniçeri Ağalığına (1823), Hüsrev Mehmed Paşa Kaptan-ı Deryalığa (1822), Dede Mustafa Ağa Humbaracı Ocağı başına (Şubat 1826), İzzet Mehmed Paşa da Anadolu Beylerbeyliği ile Boğazların kumandanlığına getirildi. 


Padişah bu arada idari kadroda da değişikliğe gitti. Ağustos 1824'te Benderli Selim Paşa'yı Sadrazamlığa, Ekim 1825'te de Kadızade Tahir Efendi'yi Şeyhülislamlığa tayin etti. Böylece önemli mevkilere en güvendiği adamları yerleştirmiş oldu. 


Artık muntazam ve talimli bir ordu kurulması için gereken adımlar atılabilirdi. Sultan 11. Mahmud 23 Mayıs 1826'da Meclis-i Meşveret'i toplayarak devlet ileri gelenlerinin görüşlerini öğrenmek istedi. Bu toplantıda, Yeniçeri Ocağı'nın içinde bulunduğu elim vaziyet şu ifadelerle ortaya konmuştu: 


“Bir de şu ocaklunun hâli şimdiye kadar def'atle tecrübe olundu ve erbâb-ı ukülun tedbirinde âciz kaldıkları bir madde-i müşkiledir. 
Eğerçi şimdilik suküta vardılar gibi ise de bunların şimdiye değin meşhüd olan hallerine nazaran sözlerinde devâm u sebât etmedikleri ma'lüm olan bir keyfiyettir. Ancak böyle vakt-ı nâzikte bu azgınlıkları dahi tahammül olunur dereceyi aşdı. Bunlar devlet-i “aliyyemizin “urük-u asâbına sirâyet etmiş ve içlerine her cins katışmışdır. İçlerinde eyü âdemler de hiç yok değil lakin baldırı çıplak cühelâsı anlara galibdir. Bu cihetler ile salaha meylde beynlerinde ittifak ve sebât olamıyor.” 
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Neticede mevcut ocakların dışında talimli ve muntazam bir ocağa ihtiyaç olduğu zarureti dile getirilerek “Eşkinci” adıyla yeni bir askeri ocağın kurulmasına karar verildi.” 

26 Mayıs 1826'da hazırlanan Eşkinci layihasına göre, Yeniçeri 
Ocağı'nın İstanbul'da bulunan 51 ortasının her birinden yüzellişer kişi olmak üzere toplam 7650 nefer eşkinci yazılacaktı.”* Eşkinci askerleri yeniçeri kışlalarında kalacaklarsa da yeniçerilerle temas kuramayacaklardı. Eşkinci neferlerinin başlıca görevi, savaş talimi yapmak olduğundan, Etmeydanı talimhane olarak düzenlenecekti. 
Tüfenkle atıştalimi Kâğıthanede ya da Davutpaşa sahrasında yapılacaktı. Bu ocağın teşkiliyle yapılmak istenen, hiç değilse yeniçerilerin bir bölümünü yeniden talimli ve muntazam hale sokmaktı. 

Eşkinci Ocağı'na kısa bir süreiçinde beş bin nefer kaydoldu. 12 
Haziran 1826 tarihinde Padişah'ın da hazır bulunduğu bir merasimle Etmeydanı'nda talime başlandı. 


SON YENİÇERİ İSYANI 


Yeniçeriler, Eşkinci Ocağı'nın kurulmasından çok rahatsız olmuşlardı. Eşkincilerin daha talime başladığı gün, İstanbul kahvehanelerinde söylenti çıkarmaya başladılar. Yeniçeri ileri gelenlerinden Kethüda Mustafa ve Kürd Yusuf kışkırtıcıların başını çekiyordu. 
Bunlar yapılanların kâfirleri taklit, esas amacın ise Yeniçeri Ocağı'nı yok etmek olduğunu açıkça belirtmekte idiler. 


Hoşnutsuzlukların artması üzerine 11. Mahmud Han, çıkarılan söylentilerin asılsız olduğunu ilan ederek, isyan çıkmasını önlemek istedi. Fakat fitne giderek büyüyordu. Artık isyan hareketlerinin başlayacağı konusunda duyumlar gelmeye başlamıştı. Bu durum karşısında Sadrazam Benderli Selim Paşa, topçu, humbaracı, lağımcı, tersane ocakları ile Ağa Hüseyin Paşa ve İzzet Mehmed Paşaların maiyetlerindeki askerleri, müdahale için hazır halde tutmaya başladı. 

Eşkinci Ocağı aleyhinde yapılan tahrikler, sonunda etkisini göstermişti. Bu yeni askeri teşkilata karşı çıkmayacaklarına dair senet dahi verdikleri halde Yeniçeriler, 14 Haziran akşamı kazanlarını Etmeydanı'na çıkararak isyan başlattılar.” İsyancıların bir kısmı aynı akşam Yeniçeri Ağası Mehmed Celaleddin Ağa'nın konağına 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saldırıp yağmada bulundular. Ağa, konakta gizlenmeyi başararak olası bir katlden kurtuldu. 


Ertesi gün, asilerin sayısı yirmi bini bulmuştu. İyice cesaretlenmiş ve azmışlardı. Bâbıâli'yi ve Ağa Kapısı'nı basarak talan ettiler. 
Sadrazam Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa yalısında bulunduğundan, Yeniçeri Ağası Celaleddin Ağa da saklandığından zorbaların elinden kurtulabildiler. 


İsyancılar, İstanbul sokaklarına adamlarını göndererek, “Fetva ve hüccet yazanlardan bize karşı gelenleri, bütün başı kavukluları ortadan kaldıracağız, çoluk çocuklarını esir alacağız. Herkes dükkânlarını açsın, sırçası kaybolana mücevher veririz. İçimizden biri bir cinayet işlerse keser biçeriz,” gibi sözlerle halka korku ve dehşet salmaya başladılar. Bu isyan hareketinin sebebi sorulduğunda, “Biz böyle talim yapmayız, bizim eski usülümüz testiye tüfekle kurşun atmak, keçeye kılıç çalmaktır. Bu işi ortaya dökenleri isteriz, dediler.* 


PADİŞAH KILINCINI KUŞANDI! 


II. Mahmud Han, isyan haberini alır almaz Beşiktaş'taki yazlık sarayından deniz yoluyla Topkapı Sarayı'na geldi. Derhal Meclis-i Meşveret'i toplayarak durum değerlendirmesi yaptı. Burada toplanan Sadrazam, Şeyhülislâm, askeri-mülki yöneticiler ve ulemaya hitaben şunları söyledi: 


“Tahta çıktığımdan beri vacip olan kanuna uygun hareket borcumu, Allah'ın vediası olan tebaayı korumak için uğraştığım herkesin bildiği bir şeydir. Yeniçeriler, yine isyan edip taşkınlığa başladı. 
Eşkiyaca davranışlarına dayanılmaz. Kan dökülmesin diye göz yummaktan başkakendilerine bu kadar para dağıttım. Bu kere de para bolluğu içinde kendi diledikleri yolda, kanundan yüz çevirip taşkınlığa başladılar. Bu başkaldırmaları Sultan'a karşı demek değil midir? Bu hainlerin cezalandırılmaları işinde tedbiriniz nedir? 
Öldürülüp yok edilmeleri hakkında kanun yolu nedir?” 


Güle guş ettiremez yok yere bülbül inler 
Varak-ı mihr ü vefayı kim okur kim dinler 
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Padişah'ın bu sözleri üzerine ulema, “Bunların öldürülmeleri caizdir, diye fetva verdi. Sonra orada bulunanlar hep bir ağızdan: “Bu yolda ölmek var dönmek yok.” diye bağırıştılar.“ 


11. Mahmud Han, Hırka-i Şerif Odası'na girerek Sancak-ı Şerif”i çıkardı. Padişah bizzat kılıcını kuşanıyordu. Tahtın tek varisi olan üç yaşındaki oğlu Abdülmecid'i yanına getirtti, bağrına basarak onunla vedalaştı. 11. Mahmud Han çatışmalara bizzat katılacaktı. 
Fakat ileri gelen kişilerin, bunun çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek sarayda kalmasını tavsiye etmeleri üzerine vazgeçti.” Sarayın cephaneliğinden silahı olmayanlara silah dağıtıldı. 


II. Mahmud Han, Sancak-ı Şerif'i Sadrazam'a ve Şeyhülislam'a teslim etti. Halkın bu Sancak-ı Şerif altında toplanması için her yere münadiler gönderildi. Kadılara, mahalle imamlarına, medrese öğrencilerine ve eski şeyhülislamlara haber verildi. Halk ve medrese öğrencileri, hocaları ile birlikte silahlanarak saray kapısına koştular. 
Sancak-ı Şerif, Sultanahmed Camii'nin minberine konuldu. Caminin içi ve dışı, halk, öğrenci, asker, ulema ve devlet erkânı ile dolmuştu.” 


Sadrazam Benderli Selim Mehmed Paşa, Sultanahmed Camii'ni karargâh merkezi yaparak hücumu buradan idare etti. Ağa Hüseyin ve İzzet Mehmed Paşalar ikiye taksim olunan askeri kuvvetlerin başına geçtiler. 

Bu sırada Yeniçeriler de Etmeydanı'nda, ne yapacaklarını tartışıyorlardı. Tartışmanın sonunda, ilk önce, askerler üzerindeki manevi değeri büyük olan Sancak-ı Şerif'i ele geçirmeyi planladılar. 
Yeniçerilerin planından haberdar olan Sadrazam ve ileri gelenler, ilk hücumu kendilerinin başlatmasını kararlaştırdılar ve Ağa Hüseyin Paşaile İzzet Mehmed Paşa kumandasındaki kuvvetler Etmeydanı'na doğru iki ayrı koldan hücuma geçtiler. Sadrazam Benderli Selim Mehmed Paşa'nın başında olduğu medrese talebeleri ve ahalinin oluşturduğu kuvvet de üçüncü bir koldan saldırıya geçti. 


Yeniçeriler, bu ani hücuma hazırlıksız yakalandılar ve yeterli bir direniş gösteremeden kışlalarına geri çekilmek zorunda kaldılar. 
Kışlaları her taraftan kuşatılmışsa da son bir defa daha yapılan teslim olma ve özür dileme teklifine şiddetli ateş ile karşılık verdiler. 
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Bu durum üzerine, Padişah'a sadık topçu, lağımcı ve kalyoncu birlikleri kışlaları topa tuttu. Diğer yandan medrese talebeleri ve yıllardır Yeniçerilerden bizar olmuş halk, eline geçirdiği silahlarla bu cihadaiştirak etti. Yaklaşık beş saat süren mücadelenin sonunda üç binden fazla Yeniçeri öldürüldü.“ 


KAZAN DEVRİLDİ, SÖNDÜRDÜ OCAĞI! 


Öldürülen Yeniçerilerin bir kısmının sünnetsiz olması, bir kısmının da göğüslerinde haç işaretinin bulunması, onlara duyulan öfkeyi ve şiddeti daha da arttırmıştı. Bazılarının cesetleri denize atıldı. Sağ olarak ele geçenler ise kısa bir sorgunun ardından idam edildiler. İdam edilenler arasında Eşkinci Ocağı'nın kuruluşuna taraftar gözüken, fakat sinsice aleyhinde çalışan eski Sekbanbaşı Mustafa Ağa, Kethüda Mustafa Ağa ve Kürd Yusuf da vardı. İdam edilmeyenler ise hapis, kürek veya sürgün cezalarına çarptırıldılar. 


Kaçan Yeniçeriler, şehrin kapıları kapatılıp her yerde aranmaya başlandı. Takibat sonucunda yakalanan yirmi binden fazla yeniçeri sürgüne gönderildi, toplanma mekânları olan yüzlerce kahvehane yerle bir edildi. Yeniçerilikle ilgili her türlü hatıranın silinmesi için çaba gösterilmiş, İstanbul'da bulunan mezar taşlarının dahi hemen hemen tamamı yok edilmişti. Bu yapılanlar doğru olmamakla birlikte bu tahrifatı Yeniçerilere duyulan nefretin bir tezahürü olarak görmek gerekir. 


Cevdet Paşa, Yeniçerilere karşı elde edilen başarıyı, “İstanbul'un yeniden fethedilmesi” gibi bir olay olarak değerlendirmektedir. 


Padişah da bu olayı “feth-i mübin” olarak değerlendirmiştir. 
Sultan, sarayda mülki-askeri yöneticiler ve ulemaya hitaben yaptığı konuşmada bunu şöyle belirtmiştir: 


“Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bu kulunu büyük ecdadının erişemediği feth-i mübine mazhar kıldı. Sizleri de bu büyük hizmette bulundurdu. Allah hepinizden razı olsun. Sa'yiniz meşkür olsun. Şimdiye kadar bozguncular yüzünden ortaya çıkan, kerhen yapılan nice işlere göğüs gerildi. Allah'a hamdolsun hepsi yok oldu. 
Bundan böyle birlik ve beraberlikle memleket işlerini düzeltelim, halkın durumunu düzenleyelim.” 
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Beş asırlık ocağın ortadan kaldırılışına pek çok tarih düşülmüştür. Bunların en meşhuru, Yeniçeri isyanlarına “yemek kazanları” alamet olduğu için ona yaptığı telmihle Keçecizade İzzet Molla'nın şu manidar tarihidir. 


Tecemmü eyledi meydân-ı lühme 
İdüp küfrân-ı nimet nice bâği 
Koyup kaldırmadan ikide birde 
Kazan devrildi söndürdüğü ocağı" 


Düşülen diğer bir tarih de şu şekildedir: 


Tiğ-ı ser-tiz-i şeriatla şehinşâh-ı cihân 
Başların kesdi hep ehli fitnenin ser-tâ-ser 
Şübhe hiç kalmadı şimden gerü ol dâver-i din 
Oldu her kârda teyid-i Hüdâ'ya mahzar 
Pâdişâhım didi Muhlis kul ki hâtif-i gayb 
Tâm tarihi anın oldu gazâ-yı ekber 1241**97 


VAKA-İ HAYRİYYE 


Devletin başına bela kesilen ve yeniliklere engel olan bir zümre- nin ortadan kalkması olarak yorumlandığı için 15 Haziran 1826'da vuku bulan hadiseye, devrin yazarları ve daha sonraki tarihçiler tarafından Vaka-i Hayriyye (Hayırlı Olay) adı verilmiştir. 


Ancak daha sonraki bir kısım yazar ve düşünürler, bu hadiseden sonra ordunun hemen kurulamadığını ve art arda gelen savaş ve içisyanlarla Osmanlı İmparatorluğu'nun ağır kayıplara uğradığını belirterek bu olayı vaka-i şerriye olarak nitelerler. 


Nitekimbirçoktarihçiyi de etkilemiş olan merhum Ziya Nur Aksun Bey, Yeniçeri Ocağı'nın ilgası hakkında şu satırları yazmaktadır: 


* o tecemmü: toplanma, meydân-ı lahm: et meydanı, küfrân-ı nimet: yapılan iyiliğe, verilen nimete karşı nankörlük etme, bâği: serkeş, âsi 

** tiğ-ı ser-tiz-i şerlat: şeriatın keskin bıçağı, şehinşâh-ı cihân: cihanın şahlar şahı, ser-tâ-ser: baştan başa, dâver-i din: dinin adaletli ve insaflı hükümdarı, hâtif-i gayb: gaybtan ses işitme, gazâ-yı ekber: din uğruna kâfirlerle yapılan büyük muharebe 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“Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla kökü bin senelik Türk tarihine dayanan siyasi ve milli muvazene bozulmuştur. Bu bozulma, günümüzde de devam eden siyasi, askeri, kültürel ve ictimai bir seri mağlübiyet, felaket ve değişikliklerin de başlangıcını teşkil etmiştir. 
Bunun içindir ki Ocağın ilgası keyfiyetini “Vaka-i Hayriyye diye tavsif etmenin imkânı görülmemiştir. Bu vaka, Türk tarihinin en ehemmiyetli dönemlerinden biri olmuş ve bugüne kadar uzanan zincirleme felaket ve değişikliklerin de düğüm noktası bulunmuştur. 
Hâlbuki Yeniçeriler sünnet ehlidir, Hanefi mezhebindedirler, bir bayraklarının ismi bile İmam-ı Azam Ebu Hanife Sancağı'dır; şeriata karşı daima boyunları eğiktir. Ulemaya bağlılıklarına ise tarih şahiddir. Yaptıkları isyan hareketlerinde bile dalma meşru ve hukuki yoldan ayrılmamışlar, Bab-ı Meşihat'tan fetva almadan bir iş yapmaktan çekinmişlerdir?” 


Bu satırları okurken kendinizi Fatih, Yavuz, Kanuni devirlerinde zannedersiniz. Evet, o dönemlerde Yeniçeri Ocağı aynen yazıldığı gibi idi. Buna karşılık 11. Osman Handan itibaren Yeniçerilerin nelere sebep olduklarını, 111. Ahmed ve 111. Mustafa Han'ın bu ocağı düzeltmek için ne uğraşlar verdiklerini ve 111. Selim Han'ın hazin sonunu görmezden gelmemek gerekir. 


Unutmamak gerekir ki Padişah'ı korumak gibi ehemmiyetli bir görevleri olan Yeniçeriler Osmanlı'nın zirve dönemi olarak gösterebileceğimiz Kanuni devrinden yaklaşık yarım asır sonra 11. Osman Han'ı şehit ederek padişah katledecek bir seviyeye gelmişti. Yine aynı dönemlerde IV. Murad Han'ın çektiği sıkıntılar, Yeniçerilerin padişahı sürekli ayak divânına çağırmaları, Hafız Ahmed Paşa ve Musa Çelebi'yi katletmeleri vs. işin hangi boyutlara geldiğini göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir. 


Yeniçeri Ocağı IV. Murad Han döneminde zorla bir disipline kavuşturulmuş, Revan ve Bağdat seferleri yapılmışsa da bu durum uzun süreli olmamıştır. Disiplin ve itaat altında girmeyen ocak, sosyal ve siyasi yapıyı kendilerine uygun olarak değiştirmeye çalışmıştır. 

Son yüzyılda ise disiplinleri tamamıyla bozulduğu için kadın kaçırma, tüccar ve esnaftan haraç alma gibi kamu düzenini bozan faaliyetlerde dahi bulunmuşlardı. Yeniçerilerin çoğu askerlik görevinde bulunmadan maaş alan kimseler idi. Bu tür kişiler birçok defa ocaktan atıldıysa da bu duruma bir türlü engel olunamamıştır. 


Ayrıca Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan evvelki son iki asırda vuku bulan harplerin nerede ise tamamı felaketle neticelenmiştir. Ocak Kalsaydı da değişen bir şey olmayacaktı. Nitekim isyana katılmayan sadık birliklerden hemen “Asâkir-i Mansüre-i Muhammediyye” adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. 


Sultan 11. Mahmud, memleketi uçurumun kenarından alan çok büyük bir padişahtır. Belli ki Padişah, bundan başka bir yol bulamamıştır. Nitekim bir uzuv iltihaplanınca ilaç verilir. Kangrene dönüşürse o uzuv kesilir, yoksa bütün vücut mahvolur. Bu hadisenin benzeri bir asır evvel Rusya'da da yaşanmıştır. Çar Büyük Petro, Yeniçeri Ocağı'na çok benzeyen ve streltsiy (tüfekçi) denilen askeri sınıfı ortadan kaldırmıştır. 


Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, ama elinde silah tutan gücün, siyasete müdahale etme geleneği bitmemiştir. Nitekim ilerleyen yıllarda Sultan Abdülaziz ve Sultan 11. Abdülhamid de askeri komplolarla tahttan indirilmiştir. 


Asıl üzüntü verici olan ve devletimizi yok olmaya götüren saik budur. Tarihçi yazar ve düşünürlerimiz bu hukuk dışı darbe ve müdahale hastalığını dile getirseler ve çözümler gösterseler muhakkak ki daha yerinde olurdu. 


Diğer taraftan beş asırdır Osmanlı Devleti'nin etkili ve temel yegâne askeri gücü olan bu ocağın, üç beş saat gibi kısa bir süre içinde yok olması da düşündürücüdür. Yeniçeri Ocağı, gerçekten düzenli ve disiplinli bir askeri teşkilat olsa idi herhalde bu kadar kolay ortadan kaldırılamazdı. 


Ocağın kaldırılmasını doğru bulmayan diğer bir tarihçi Reşat Ekrem Koçu da şöyle der: 


“Daha önce büyük ve bahtsız bir hüküdar olduğunu söylemiştim. TI. 
Sultan Mahmud'a Adli” unvanını hiçbir zaman yakıştıramamışımdır. 
Ona keşke "Adli" yerine “Büyük' ünvanı verilseydi. Fakat nice temiz ve masum insanların da kesildiği o Yeniçeri katliamından sonra Adli” unvanını almaya mecburdu sanırım”* 
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Oysa Adli unvanı Padişah'ın şiirdeki mahlasıdır. Onun hem büyük hem de adil olduğu ise icraatlarıyla sabittir. Kesilen temiz ve masum kişilerin kim olduğu meselesi de karanlıktır. 


YENİÇERİLER VE BEKTAŞİLİK 


Yeniçeriliğin kaldırılmasından en fazla etkilenen topluluk, onlarla olan ilişkilerinden dolayı Bektaşilerdir. Bazı tarih kitapları Yeniçeri Ocağı'nın Hacı Bektaş-ı Veli'den dua alınarak kurulduğunu iddia ederse de bunun aslı yoktur. Zira Yeniçeri Ocağı'nın temelini teşkil eden Acemi Ocağı, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölümünden yaklaşık yarım asır sonra kurulmuştur. Muhtemelen ocağın kurulduğu tarihte Hacı Bektaş-ı Veli'ye bağlı bir âlimin duasının alınması nedeniyle böyle bir bağlılık ortaya çıkmış ve gülbanklarda bu söylenir olmuştur. 


Hacı Bektaş-ı Veli'nin Sünni kişiliği bu noktada bir sıkıntı meydana getirmemiştir. Yeniçerilerin Bektaşilikle ilgisi sebebiyle ocaklarına, Ocağ-ı Bektaşiyan, kendilerine ise Taife-i Bektaşiye, Zümre-i Bektaşiyan, ocaktaki terfi silsilesine de Silsile-i Tarik-i Bektaşiyan da denilirdi. 


Yeniçeriliğin bozulması, Bektaşi ocaklarına batınilerin girmesi ile parelel yürümüştür. Zamanla hem ocak hem de tarikate bağlı tekkeler iyice yozlaşmış; Yeniçeriliğin ilgasından sonra, bu nedenle bazı Bektaşi babaları da idam edilmiş, hemen hemen bütün Bektaşi tekkeleri kapatılıp ya türbeleri hariç olmak üzere yıktırılmış ya da başka tarikatlara verilmiştir. Zamanın Hacı Bektaş Şeyhi Amasya'ya sürülmüş, birçok Bektaşi babası da yerlerinden alınıp, “tashih-i akaid” (itikat düzeltmek) için ülkenin muhtelif yerlerine gönderilmiştir. 

Bundan sonra Bektaşi tekkeleri, tarihi silsile itibariyle en yakın tarikat olan Nakşibendilere verilmiştir. Bazı Bektaşilerdeki Nakşi kininin sebebi bu hadisedir. Sultan 11. Mahmud'a “Gâvur Padişah” diyenler de bunlardır. Ocağı hatırlatan her şeye mesafeli durulduğu için, mehterhane dahi lağvedilmiştir ki işin en üzücü tarafı budur. 
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ASÂKİR-İ MANSÜRE-İ MUHAMMEDİYE 


Vaka-i Hayriyye'nin ertesi günü toplanan Meşveret Meclisi'nde Yeniçeri Ocağı'nın tamamen kaldırılmasına karar verilerek bir ferman hazfrlanmıştı. Ferman Sultanahmed Camii minberinde Esad Efendi tarafından okunduktan sonra yine okunmak üzere bütün sancaklara gönderildi.” 


Fermanda; Yeniçeri Ocağı'nın kurulduktan itibaren düşmanlara karşı gösterdiği sebat ve metanet ile padişahlara inkıyat ve itaati sebebiyle büyük zaferlerin kazanılmasını sağladığı belirtildikten sonra zamanla ocağın içine uygun olmayan kimselerin girdiği ve bundan dolayı ocak mensuplarının birçok fesada karıştıkları, seferlerde itaatsizlik yaptıkları ve düşmanla savaşmak yerine firar etmeyi tercih ettikleri ve neticede Osmanlı Devleti'ni büyük toprak kayıplarına uğrattıkları vurgulanıyordu. Yenileşme için çaba gösteren 111. Selim Han ve Alemdar Mustafa Paşa hayırla yad edilerek Eşkinci Ocağı'nın zarurete binaen kurulduğu, asker alımlarının Yeniçeri Ocağı'nın kadim usül ve kanunlarının hiçbirisine zarar gelmemek üzere yine kendi içlerinden yapıldığı belirtilerek buna rağmen ayaklanan ve nasihatlere kulak tıkayan Ocağın kaldırıldığı ifade ediliyordu. 


Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasını ilan eden ferman aynı zamanda onun yerine kurulacak orduyu da haber veriyordu. Hazreti Muhammed'in adına izafeten, bu yeni orduya Asâkir-i Mansüre-i Muhammediye ismi verilmişti.! Yeni ordunun başına, serasker unvanıyla Ağa Hüseyin Paşa ve nazırlık görevine de Hacı İbrahim Saib Efendi tayin olundu. 


Yeni askeri teşkilatın kuruluşu için kanunname hazırlama çalışmaları devam ederken askeri birliklerin oluşturulması için zabitan tayinleri ve asker alım işlemleri de hızlı bir şekilde yürütüldü. 
Asâkir-i Mansüre tertiplerinin başına “başbinbaşı” unvanıyla Hacı Osman Ağa ve tertiplerin kumandanlıklarına da binbaşı rütbesiyle Eşkinci Ocağı zabitleri olan Davud ve İbrahim Ağalar tayin olundular. 


Payitahtta Asâkir-i Mansüre'ye ilk asker alımları çok hızlı gerçekleştirilmişti. Öyle ki yeni ordunun kuruluşunun üçüncü gününde 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binbeşyüz kadar askerin kaydı yapılmıştı. 11. Mahmud, 20 Haziran 
1826 tarihinde Topkapı Sarayı'nda, Mısır fesi ve kıyafeti içinde, 
tabanca ve kılıcını kuşanmış bir vaziyette, yeni oluşturulan tertipleri kabul etti. Sarayın bahçesinde atış talimlerini izledi. Başarılı olanlara mükğfatlar verdi. 


Bunun ardından 11. Mahmud Han ve beraberindekiler, atların üstünde, arkalarında askerler olmak üzere seraskerliğe doğru yürüyüşe geçtiler. Halkın büyük tezahüratı altında seraskerliğe vardılar. 
Burada bir defa daha askerlerin atış talimi gösterisini izlediler ve yeni seraskerlik binasını teftiş ettiler. Serasker Ağa Hüseyin Paşa ve Nazır İbrahim Saib Efendi gayretlerinden dolayı Padişah tarafından ödüllendirildiler. 


Bir taraftan asker alımı ve talim çalışmaları yürütülürken bir taraftan da Asâkir-i Mansüre'nin teşkilat kanunnamesi hazırlanmıştı.” 
Buna göre yeni ordu, İstanbul'da, Nizâm-ı Cedidde olduğu gibi yaklaşık 12 bin kişilik bir askeri kuvvetten oluşacak ve bu askeri kuvvet sekiz tertibe taksim olunacaktı. Ordunun temel taktik birliği olan tertipler, yönetim olarak birbirlerinden bağımsız örgütleneceklerdi. 
Her bir tertip bir binbaşı tarafından idare edilecek ve toplam 1526 
askerden oluşacaktı. Tüm tertiplerin askeri yönetiminden sorumlu olan “başbinbaşı”nın tayini, Serasker ve Nazır tarafından verilecek ortak karar ile yapılacaktı. 


Kanunname, terfi için kıdemliliği esas almıştı. Her nefer kendi sınıfında yükselebilirdi. Saftaki bir nefer sırayla onbaşı, çavuş, bayraktar, yüzbaşı mülâzimi, yüzbaşı, kolağası mülâzimi, kolağası ve binbaşı rütbelerine yükselebilirdi. Bu düzenlemede esas olan, kıdemlilik olsa da “liyakat” da gerektiğinde dikkate alınabilecekti. Bir başka deyişle, liyakatli olan, kıdemine bakılmadan terfi edebilirdi. 
Ayrıca, tertibin topçu zabitanı, liyakatine göre binbaşı rütbesine terfi edebilirdi. 


Zabitan ve neferlerin maaşları belirlenerek aylık olarak ödenmesi kabul edildi. Böylelikle üç ayda bir ödenen ulüfe uygulamasına son verildi. Yoklama defterleri tutulmaya başlandı. İstanbul'da askerlere maaş ödemesi, serasker, nazır, asâkir kâtibi ve tertibin yüksek rütbeli zabitlerinin hazır bulunduğu bir törenle yapılacaktı. 
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Kanunname, askerlere İslamiyet'in esaslarının öğretileceği bir mektebin her safta açılmasını emretmekteydi. İstanbul Kadısı'nın uhdesinde yapılacak imtihanda başarılı olan medrese öğrencileri, bu iş için bölüklere imam olarak atanacaklardı. Her bir tertibe toplam on iki imam atanacaktı. 


Askere alınanlar on beş ile otuz yaşları arasında olacaklardı. 
Bununla birlikte istisnai durumlarda kırk yaşını geçmemiş olanlar da alınabilecekti. Zabitan ve neferat için en az hizmet süresi on iki yıl olacak ve bu süreyi tamamlayanların maaşsız olarak askerlik hizmetinden ayrılmalarına müsaade edilecekti. 


Hizmet sürelerini tamamlayıp emekliliği hak eden zabit veya neferlerse en son aldıkları maaşın yarısı kadar bir aylıkla mütekait olabilecek; eğer görev yapmalarını engelleyen bir hastalık sebebiyle emekli edilirlerse de en son maaşlarının üçte ikisi ya da hastalıklarının ağırlığı ve hizmet süresine bakılarak daha fazla bir miktar kendilerine ödenecekti.”? 


LONDRA PROTOKOLÜ VE NAVARİN BASKINI 


Osmanlı Devleti'nin iç karışıklıkları özellikle Rusların iştahını kabartıyordu. Bu sırada Rus Çarı 1. Aleksandr Aralık 1825'te ölmüş ve yerine 1. Nikola geçmişti. Bu değişiklik Rusya'nın dış politikasında önemli değişikliklere yol açtı. 

Çar Nikola Yunanlılara sempati duyduğunu ve geleneksel siyasi emellerinin Bizans'ın ihyasından geçtiğini ilan etti. Ardından da Mart 1826'da Prut nehri boyuna asker yığarak, Bükreş Antlaşması'nın (1812) bazı hükümlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle Bâbıâli'yi müzakere masasına davet etti. 

Rusya'nın bu son hamleyle Balkanlar ve Akdeniz'de konumunu güçlendirmesi, İngiltere'nin de atağına yol açtı. Çıkarların yine yan yana getirdiği bu iki ülke, kendisine Mora ve Girit valiliği vaat edilen Kavalalı Mehmed Ali Paşa bölgeyi tam olarak nüfuzu altına almadan, kendi güdümlerinde bir Yunanistan kurulması için ortak hareket etme kararı aldılar. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda Petersburg Protokolü imzalandı (4 Nisan 1826). Buna 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göre İngiltere ve Rusya, özerk bir Yunanistan kurulması için gereken siyasi ve askeri girişimlerde bulunma konusunda uzlaştılar. 


Bâbıâli bu sırada kontrol altına almış olduğu Yunan isyanının dış tahriklerle tekrar canlanmaması için Rusya'nın müzakere talebini kabul etti ve sonuçta Akkerman Sözleşmesi imzalandı (7 Ekim 1826). 


Buna göre Sırbistan'ın özerkliği onaylanacak, Eflak-Boğdan'a Rusya'nın da görüşü alınarak yerli yöneticiler atanacak, Rusya'nın ticaret gemilerine Osmanlı sularında serbest dolaşım hakkı verilecek, Kuzey Afrikalı korsanların Rus gemilerine verdiği zararı Osmanlı Devleti ödeyecek ve Bükreş Antlaşması'nın maddeleri eksiksiz bir biçimde uygulanacaktı.* 


Akkerman Sözleşmesi'ndeki maddelerin, Yunan isyanıyla bir ilgisinin bulunmadığı açıkça görülmektedir. Rusya bu sırada Bâbıâli'nin bu konudaki hassasiyetini ve zor durumda oluşunu kullanarak masa başında siyasi kazanımlar elde etme fırsatını kaçırmamıştır. Yukarıda değinildiği üzere, Petersburg Protokolü ile özerk Yunanistan'ın kurulması için ortak hareket kararı alan İngiltere ve Rusya, diğer Avrupa devletlerini de bu protokole imza atmaya davet ettiler. Avusturya ve Prusya ret cevabı verirken, Fransa kendisine karşı 1815'te kurulmuş olan “Kutsal İttifak”ı parçalamak ve pastadan pay almak için olumlu cevap verdi. 


Bu çerçevede yolları kesişen üç devlet, 6 Temmuz 1827'de imzaladıkları Londra Protokolü ile bir adım daha ileri giderek, özerk değil tam bağımsız bir Yunanistan kurulması konusunda ortak hareket etme kararı aldılar. Ağustos 1827'de Osmanlı Devleti'ne tebliğ edilen uluslararası hukuka aykırı bu karar reddedildi. 


Bunun üzerine müttefikler, Osmanlı-Mısır kuvvetlerinin Mora ve civarından derhal çekilmesini istediler. Bu talepleri de reddedilince, İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarından oluşan müttefikler, limanda bulunan Osmanlı-Mısır donanmasına ani bir baskın düzenleyerek ağır bir darbe indirdiler (20 Ekim 1827).5 


Bir savaş hali olmamasına rağmen maruz kalınan bu baskında Osmanlı donanmasının kaybı elli iki gemi ve altı bin denizci idi. 
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Yanarak ve batmak suretiyle kaybedilen gemilerden üç kalyon, on üç firkateyn, on yedi korvet, dört brik olmak üzere toplam otuz yedi gemi merkezi Osmanlı donanmasına; üç firkateyn, üç korvet, dört brik,'iki golet ve üç ateş gemisi de Mısır donanmasına aitti. 


” Navarin faciası Osmanlı bahriyesinin 111. Selim Han zamanından beri devam eden çabalar sonucunda elde ettiği güç ve bilgiyi büyük ölçüde yok etti. Donanma yok olduğu gibi yetişmiş insan gücü kaybına da uğrandı. Böylece devletin önemli bir sanayi kolu olan bahriye çökme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. 


Navarin Baskını, aynı zamanda 1815 Viyana Kongresi'nde alınan kararların, diğer bir ifadeyle Metternich Sistemi'nin resmen hükümrsüz olduğunu göstermişti. Bu baskında rolü olmakla birlikte, Kıta Avrupası'nda bulunmayan İngiltere, Rusya'nın sıcak denizlere, yani güneye inmesinin önünde ciddi bir engel kalmadığını gördüğünden, Navarin Baskını'nı kınadı ve Amirali Codrington'u görevden alarak bir anlamda özür diledi. 


Deniz gücünü kaybeden Osmanlı Devleti, olayı şiddetle protesto etti. Bu durumun Rum isyanının yeniden alevlenmesine yol açacağını düşündüğünden, Boğazları tüm devletlere kapattığını ilan etti vetazminat talebinde bulundu. Bâbıâli müttefiklerle diplomatik ilişkisini de kestiğini bildirince İngiltere, Fransa ve Rusya elçileri İstanbul'u terk ettiler. 

Güçsüz bir Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olan İngiltere'nin aksine, Rusya bu son gelişmelerden oldukça memnundu. Fransa ve İngiltere, Rusya'yı son derece avantajlı bir konuma getirecek bir Osmanlı-Rus savaşına meydan vermemek için Mısır kuvvetlerini Moradan uzaklaştırma kararı aldılar ve Temmuz 1828'de bunu Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya bildirdiler. 


Şiddetli baskılar ve tehditler nedeniyle söz konusu talep Ağustos ayında Kavalalı tarafından kabul edilince Fransa, Mora ve civarını geçici olarak işgal etti (Eylül 1828). İngilizler ise donanması yakılan İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusunu memleketlerine taşıdılar. Buna karşın son gelişmelerle inisiyatifi İngiltere ve Fransa'ya kaptırdığını gören Rusya, şartları yeniden lehine çevirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti (26 Nisan 1828) 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YUNANİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞI 
Rusya'nın zamanlaması gayet iyiydi. Zira Asâkir-i Mansüre-i Muhammediye adıyla yeni kurulan Osmanlı ordusu henüz güçlü bir devlete karşı sınav verebilecek düzeyde değildi. Öte yandan Navarin'de Osmanlı-Mısır ortak donanmasının yakılmış olması, denizlerde de Rusya'nın rakipsiz kalması demekti. 


Bu şartlarda Rusların Balkanlar'da ve Kafkaslar'da hızla ilerlediğini gören diğer Avrupalı devletler, diplomatik girişimlerine hız verdiler ve sonuçta Londra'da yeni bir protokol imzalandı (22 Mart 1829). Buna göre; Mora ve çevresi ile adalardan oluşacak bağımsız bir Yunanistan kurulacak, bu Yunanistan Avrupalı devletlerin üzerinde uzlaştığı bir prens tarafından yönetilecek ve Osmanlı Devleti'ne bağlılığı yıllık vergiden ibaret olacaktı. 


Bâbıâli, Londra Protokolü'ne itiraz ederek savaşa devam kararı aldı. Ancak 1829 yılı itibarıyla, Rusların batıda Edirne'ye, doğuda ise Erzuruma kadar ilerlemelerine engel olamadı. 20 Ağustos 1829'da Edirne'nin düşmesi ve Ruslara başkent İstanbul yolunun açılması üzerine Bâbıâli, daha önce reddetmiş olduğu Londra Protokolü hükümlerini yerine getirmeye hazır olduğunu bildirerek barış istedi. 
Diğer devletlerin de barışta ısrar etmeleri üzerine başlayan görüşmeler sonucunda Edirne Antlaşması imzalandı (14 Eylül 1829). 


Buna göre Osmanlı Devleti, Yunan devletinin kurulmasını ve bağımsızlığını öngören 6 Temmuz 1827 ve 22 Mart 1829 tarihli Londra protokol ve antlaşmalarını kabul edecekti. Böylece Osmanlı Devleti, Tuna ağzındaki adaları ve Kafkaslar'da stratejik önemi olan bazı bölgeleri Rusya'ya kaptırmış oldu. Ahıska, Poti ve Anapa ise Osmanlılarda kalıyordu. Rusya, Karadeniz'in batısından ve doğusundan birazdaha güneye sarkmış ve tarihi emellerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Ayrıca Sırp ve Yunan toplumlarına birtakım haklar sağlandı ve bu, Balkanlar'daki siyasi faaliyetlerini daha da arttırdı." 

Bilhassa Yunanistan'ın kurulması ve bağımsızlığının ilanı, Osmanlı'dan ayrılmak isteyen diğer Balkan toplumlarına örnek oluşturması bakımından önemli bir gelişmeydi. Edirne Antlaşması'nın onaylanmasından sonra müttefikler ile Bâbıâli arasında Yunanistan'ın sınırları konusunda müzakereler başladı. Sonuçta 3 Şubat 1830'da 


60 Kayı IX: Sonun Başlangıcı 


imzalanan protokolle bağımsız Yunanistan'ın sınırları belirlendi. 
24 Nisan'da Osmanlı Devleti tarafından da onaylanan protokol 
uyarınca, ilk defa Osmanlı hâkimiyetindeki bir millet resmen bagımsızlığmı kazanmış oldu.” 


- Öteyandan Rusların bu son savaşta bilhassa doğuda Ahıska, Kars ve Erzurum'dan sonra Bayburt'u tahrip etmeleri büyük üzüntüye yol açmıştı. Ünlü halk şairi Bayburtlu Zihni Rusların tahliyesinden sonraki hazin manzarayı bir koşmasında şöyle dile getirmişti: 


Vardım ki yurdundan ayağ götürmüş, 
Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı 
Câmlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, 
Sâkiler meclisten çekmiş ayağı 


Kangı dağda bulsam ben o marâlı, 
Kangı yerde görsem çeşm-i gazâlı, 
Avcılardan kaçmış, ceylan misâli, 
Göçmüş dağdan dağa, yoktur durağı 


Lâleyi, sümbülü, gülü hâr almış, 
Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış, 
Süleymân tahtını, sanki mâr almış, 
Gama tebdil olmuş, ülfetin çağı 


Zihni dehr elinden her zamân ağlar, 
Sordum ki, bağ ağlar, bâğbân ağlar 
Sümbüller perişân, güller kan ağlar 
Şeydâ bülbül terk edeli bu bâğı 
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OSMANLI-ABD İLİŞKİLERİ 
Osmanlı Devleti'nin ABD ile ilk münasebetleri Cezayir, Tunus ve Trablus beylikleriyle yapılan antlaşmalarla ortaya çıkmıştı. O dönemde bu beylikler Osmanlı Devleti'ne bağlı, Türk idarecilere sahip yarı özerk yapıda idiler. Ayrıca Cezayir ile yapılan antlaşma metni Türkçe idi ve Osmanlı diplomatiğine ait bir belge türü olan “ahidnâme” terminolojisiyle yazılmıştı. 


Amerikalıların doğrudan Osmanlı sınırlarına girmesi ise Amerikan ticaret gemileri vasıtasıyla gerçekleşmişti. 1797'den itibaren Amerikalı gemiciler, İngilizlerin himayesinde, İzmir limanı başta olmak üzere Osmanlı sularına girip çıktılar. Amerikalılar bunun için İngilizlere yüklü meblağlar ödemek zorundaydılar. Bu mali yük, ABD'nin Osmanlı yöneticileriyle karşılıklı antlaşma müzakerelerine başlamasını hızlandırdı. 


Bunun yanında Amerikan hükümeti 1799 yılında Portekiz elçisi William Smith'i İstanbul elçisi olarak görevlendirmişti. Ancak Smith bazı pürüzler nedeniyle İstanbul'a gelememişti. ABD, Osmanlı Devleti üzerindeki ilgisini yoğunlaştırarak, daha sonra da William Stewart isimli bir görevliyi İzmire konsolos olarak tayin etti. 1802'de İzmire gelen konsolos, Bâbiâli tarafından tanınmadığından 1803'te geri dönmek zorunda kaldı. Kısacası, Amerikan hükümetinin diplomatik çabaları sonuç verememişti. 


1810'dan sonra Amerikan ticaret gemilerinin seferlerini sıklaştırmasıyla beraber Amerikan hükümeti ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak adına iki devlet arasında doğrudan bir antlaşma yaparak münasebetleri resmi zeminde sürdürmek üzere uğraş vermeye başladı. 


Birleşik Devletler'in İzmir ticari temsilcisi olan David Offley 1823'te Bâbıâli tarafından resmen tanındı. Bu tanıma bir anlamda diplomatik ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu arada birçok Amerikan heyeti antlaşma yapmak üzere Osmanlı topraklarına gelmişti. 1829'da yeni bir müzakere heyeti İstanbul'da hükümeti ziyaret ederek resmi bir antlaşma yapma teklifini yineledi. 1829 yılının seçilmesi iyi bir strateji ve zamanlama eseriydi. Çünkü 1827'de Navarin baskınında Osmanlı donanması yok edilmişti. 
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Donanmanın yenilenmesi için bir dış yardıma ihtiyaç duyuluyordu ve büyük bir deniz gücü olan İngiltere'nin Osmanlı donanmasının yok edilmesindeki önemli rolü İngiltere dışındaki alternatifleri zorunlu hale getirmişti. Aslında ABD ile antlaşma imzalanmadan önce de askeri ilişkiler başlamıştı. Navarin Baskını'ndan hemen sonra ABD'den savaş gemisi satın alındığı arşiv belgelerinde kayıtlıdır. 11. Mahmud Han'a ait olan hatt-ı hümâyüna göre 1828 yılında ABD'den korvet satın alınmıştır. 


Bu konjonktür ve ABD'nin deniz gücü, Osmanlı idarecilerinin ABD ile antlaşma yapmaya sıcak bakmasında önemli bir etken olarak görülebilir. Nitekim Sultan 11. Mahmud, Amerikan heyetinin teklifine “Amerika cumhürunun bu istidaları cevâbsız kalmak münasib değildir.” şeklinde olumlu mesaj vermiştir. 


Ancak Sadrazam ve Kaptan-ı Derya'nın da dâhil olduğu üst düzey yöneticilerle konu istişare edilmiş ve İngiltereden gelebilecek tepkiler önemli bir çekince nedeni oluşturmuştur. Osmanlı dış politikasında bölgesel dengelerin rolü bu çekincenin temel sebebidir. Aynı zamanda o dönemde Mısır'ın işgali nedeniyle Fransa ile Osmanlı Devleti'nin ilişkilerinin kötü olması da bu çekincede önemli bir diğer faktördür. 


Bütün bunlara rağmen Birleşik Devletler'in yoğun çabası semeresini verdi ve 1830'da Osmanlı Devleti ile ABD arasında bir ticaret ve seyr ü sefayin antlaşması imzalandı. Dokuz maddelik antlaşmanın en önemli maddesi, Osmanlı Devleti'nin ABD'ye “en ayrıcalıklı devletler” statüsü verdiğine dair olandı. Buna göre ABD Osmanlı Devleti'nde ticaret yaparken imtiyazlı devletler oranında vergi ödeyecek, bunun dışında vergi istenmeyecekti. İki devlet arasındaki münasebetler bu antlaşma ile resmi zemine kavuşmuş oldu. 


1830-1839 yılları arasında kesintisiz devam eden bu ilişkiler sonucunda bilhassa Osmanlı bahriyesi için önemli sayılabilecek gelişmeler kaydedildi ve ABD'nin gemicilik fenninden istifade edilerek yeni tarz gemilerin inşasına başlandı. Yine Amerikalı mühendisler Osmanlı Devleti'ne bu dönemde ilk buharlı gemileri kazandırdılar. 


Ancak 11. Mahmud Han'ın vefatı ile, adeta bir İngiliz valisi gibi çalışan Mustafa Reşid Paşa'nın kararları sonucunda bu ilişkiler 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nihayet bulacaktı. Reşid Paşa Amerikalı mühendislerle çalışmak yerine Avrupa'dan buharlı gemi ve buhar makinası alma dönemini başlattı. Bu durum ise Osmanlı bahriyesini tamamen dışa bağımlı hale getirecekti.” 


FRANSA'NIN CEZAYİR'İ İŞGALİ 

Fransa'nın Cezayir'e ilgili siyasi projeleri XVTI. yüzyıla dayanıyordu. Fransa, son dönemde Osmanlı Devleti'nin Rum isyanları, Navarin Baskını (Ekim 1827) ve son Rus savaşı ile karada ve denizde enerjisini tükettiğinin farkındaydı. Kendisi de açık denizlerde eski gücünü kaybetmiş bulunuyordu. Şimdi bu fırsattan istifade ederse Cezayir'i ele geçirip Batı Akdeniz'de sömürge sahibi olabilme şansına kavuşacaktı. Bu sayede İngiltere'ye karşı üstünlük sahibi olacak ve Akdeniz ticaretinden daha büyük pay alacaktı. 


Cezayir Dayısı İzmirli Hüseyin Paşa, bu atmosferde Fransa'nın işgal girişimine adeta zemin hazırladı. Şöyle ki; Cezayir, Direktuvar dönemi Fransız hükümetine 1797'de beş milyon frank borç ve bir miktar da hububat vermişti. Fransa, tekrar krallık idaresine geçince, bu borcu tanımakla beraber ödemeyi askıya aldı. Bunun üzerine Dayı Hüseyin Paşa, alacağına karşılık olarak bazı Fransız gemilerine el koymakla kalmadı; 29 Nisan 1827 günü, borç meselesini tartıştığı Fransız konsolosu Pierre Deval'in yüzüneelindeki yelpaze ile vurdu. 


Bu olayı bahane eden Fransa, Cezayir sahillerini abluka altına aldı (Haziran 1827). Ağustosayında ise Osmanlı Devleti'ne durumu bildiren ve Hüseyin Paşa'yı cezalandırmak için izin isteyen bir nota verdi. O sırada Yunan isyanıyla uğraşmakta olan Bâbıâli, Cezayir'in Fransızlara karşı tek başına savaşabilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyor ve fiilen bu işe karışmak istemiyordu. Zaten o sıralarda Cezayir'e askeri yardım gönderme imkânı da yoktu. Çünkü Ekim 1827'de Navarin'de donanması yakılmış, ardından da Rusya ile savaşa girmek zorunda kalmıştı. 


Buna rağmen başta İngiltere olmak üzere diğer devletlerin tepkisinden çekinen Fransa, Cezayir'in üzerine hemen yürüyemedi. 
1830 yılına gelindiğinde ise Fransa iç bunalımların eşiğinde bulunuyordu. Hükümet, kamuoyunun dikkatini dışarı çekmek ve 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prestij kazanmak için General Bourmont kumandasında, büyük bir donanma ve kalabalık bir orduyu Cezayir'e gönderdi (14 Haziran 1830). Bu birlikler süratle çıkarma yaparak Cezayir'i işgal ettiler 
(5 Temmuz 1830).” 


Fransızların ilk işi, yerli halkı daha kolay idare edebilecekleri düşüncesiyle Türk unsurları buradan sürmek oldu. Bununla beraber Cezayir'in tümünü ele geçirmeleri, ancak Emir Abdülkadir komutasındaki müdafilerin yenilmesiyle mümkün olabilecekti (1847). 


Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu şartlar nedeniyle, Cezayir'in işgalini sadece protesto etmekle yetindi. Böylece Kuzey Afrika'da ilk kez toprak kaybeden Osmanlı, güçlü bir sömürgeci devlet olan Fransa ile doğrudan sınır komşusu oldu.“ 


MEHMED ALİ PAŞA VE MISIR MESELESİ 


Aslen Konyadan Drama'ya göçen ve bugün Yunanistan'ın sınırları içinde kalan Kavala'da 1769 senesinde doğan Mehmed Ali Paşa,“ ihtilal sonrası Fransa'nın Mısır'ı işgali üzerine (1798) bölgeye gönderilen neferlerden biriydi. Mehmed Ali, Fransızların Mısır'ı boşaltmasından sonra (1802), zekâ ve kabiliyeti sayesinde merkez kuvvetleri ile yerel güç odakları Kölemenlerin çekişmesinden yararlanarak valilik makamı için en önemli isim haline geldi. 


Bu nedenle Bâbıâli, yıllık vergiyi ödemek ve Hicaz'ı işgal eden dini-siyasi bir hareket olan Vehhâbi isyanını bastırmak şartlarıyla Kavalalı Mehmed Ali Paşa'yı Mısır valisi olarak atadı (Temmuz 1805). Kavalalı, 1807'de İskenderiye'ye çıkartma yapan İngilizleri geri püskürtmeyi başardığı gibi, Vehhâbi isyanını da bastırdı. Sudan'ı ele geçirdikten sonra tarım ve ticaret alanında önemli reformlar gerçekleştirdi. Fransız subayların katkısıyla Batı tarzında eğitim kurumları ve güçlü bir ordu tesis etti. Bu tür reformist adımlarla, merkezi gölgede bırakan Kavalalı, Mısır'ı ekonomik ve askeri yönden güçlü sayılabilecek bir devlet haline getirdi. 


1821'de başlayan Mora isyanının bastırılmasında mühim rol oynadı. Bu durumdan rahatsız olan Batılı devletlerin Navarin'de Osmanlı-Mısır donanmasını yakması (Ekim 1827) onun için tam bir dönüm noktası olacaktı. Kavalalı'nın, bu olay üzerine 11. Mahmud 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Handanizin dahi istemeden ordusunu bölgeden çekmesi, merkezle Mısır ilişkilerinde kırılmaya yol açacaktı. 


Yunanistan'ın bağımsızlığını elde etmesi ile Mora elden çıktığı için Kavalalı, kendisine Mora'ya karşılık Suriye valiliğinin verilmesini istedi. Merkez ise sadece Girit valiliğinin verilebileceğini bildirince ilişkiler daha da gerildi. Bu arada 1828'de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında merkezin tekrar askeri yardım talebine karşın Kavalalı'nın sadece mali destek göndermesi, 11. Mahmud Han'ın büyük tepkisine yol açtı. Kavalalı'nın Kuzey Arnavutluk'ta İşkodra Valisi Mustafa Paşa'yı isyan konusunda kışkırtması, İstanbul'un ise Şam valisini Mısır'a karşı tahrik etmesi, İstanbul- Mısır ilişkilerini kopma noktasına getirdi. 

Netice itibariyle bu gerginlik, İbrahim Paşa'nın Suriye'ye girmesiyle savaşa dönüştü (Kasım 1831). Suriye'yi ele geçirerek bagımsızlığa bir adım daha yaklaşmak emelinde olan Kavalalı, işgali siyasi açıdan meşrulaştırmak amacıyla yoğun bir propagandaya başladı. Bu sırada uluslararası siyasi konjonktür, onun lehindeydi. 
Kavalalı askeri anlamda da avantajlı konumdaydı. Zira Osmanlı Devleti'nin donanması Navarin'de yakılmış (1827) ve yeni kurulmuş olan Asâkir-i Mansüre-i Muhammediye Ordusu 1828-29 Savaşı'nda Rusya karşısında ciddi bir biçimde yıpranmıştı. 


İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu 1831 kışından itibaren Gazze, Yafa, Kudüs, Hayfa ve Akka'yı aldı. Bir süre sonra da Lübnan emirinin yardımıyla Sayda, Beyrut ve Trablus gibi Suriye'nin diğer bölgelerini de ele geçirdi. 18 Haziran 1832'de Şam'a girdi. Bu süratli ilerleyiş karşısında merkez, Ağa Hüseyin Paşa'yı gönderdiyse de Humus ve Belende yapılan savaşları Mısır ordusu kazandı. Suriye valiliğini bir kez daha talep eden ancak olumlu yanıt alamayan Kavalalı, ordusunu Anadolu'ya sevk etti. Bu defa Sadrazam Reşid Mehmed Paşa komutasında gönderilen merkez ordusu Konya'da bir kez daha mağlup oldu (Aralık 1832). Böylece Mısır kuvvetlerine başkent İstanbul yolu açılmış oldu. 


Bu durum karşısında Osmanlı Devleti Rusya'ya ittifak teklif etti. 
Teklifin kabulü üzerine Rus filosu Beykoz açıklarına demirleyerek karaya 5 bin asker çıkardı (Nisan 1833). 
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Rusya'nın Boğazlar'dan dost devlet statüsüyle geçip Akdenize açılması ve Bâbıâli'yi himayesine alması İngiltere ile Fransa'yı telaşlandırınca, bu iki devlet Mısır valisine ordusunu çekme konusunda baskı yapmaya başladılar. Bu baskı netice verince, devletle asi valisi - arasında Kütahya Sözleşmesi imzalandı (Mayıs 1833). 


Bu sözleşmeye göre; Mehmed Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliğine ek olarak Suriye valiliği, oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde valiliği ile Adana muhassıllığı (bölgenin vergilerini toplama hakkı) verildi. 
Böylece Mısır sorununun birinci perdesi kapanmış oldu.“ 


II. Mahmud, Kütahya Sözleşmesi'ne rağmen elde ettiği kazanımlardan memnun olmayan, ancak İngiltere ve Fransa baskısıyla masaya oturan Kavalalı'nın savaşı yeniden başlatma ihtimalinden ötürü, Rusya ile bir savunma antlaşması imzalayarak kendisini resmen güvenceye almak istedi. Yapılan görüşmeler sonucunda iki ülke arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı (8 Temmuz 1833). 


Hünkâr İskelesi Antlaşması'na göre: Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa, Rusya masrafları karşılanmak kaydıyla askeri yardım gönderecekti. Rusya bir saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti diğer devletlere Boğazlar'ı kapatacaktı ve bu savunma antlaşması sekiz yıl süreyle geçerli olacaktı.53 


Gerçek şu ki silahlı mücadele hem Osmanlı'yı hem de Mısır'ı askeri ve ekonomik açıdan çok yıpratmıştı. Karşılıklı olarak husumet artmıştı. Bundan istifade edecek olanlar da Rusya, İngiltere ve Fransa olacaktı. Nitekim ilk ekonomik bağımlılık da bu olayların akabinde gelecekti. 


BALTALİMANI ANTLAŞMASI 


Bu zoraki barış dönemi, uluslararası siyasi durumu kendi lehine gören Kavalalı'nın savaş hazırlıkları ile yeniden tehlikeye girdi. Bâbıâli'nin bu konudaki çaresizliğini fırsata çevirmek isteyen İngiltere, birtakım mali ayrıcalıklar verildiği takdirde harekete geçebileceğini ifade edince görüşmeler bu yönde ilerledi. Sonuçta Osmanlı Devleti, Mısır sorununun çözümünde İngiltere'nin desteğini sağlamak için Baltalimanı Ticaret Antlaşması'nı imzalamaya razı oldu (16 Ağustos 1838). 
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Aslında İngilizler, Baltalimanı Antlaşması'ndaki şartları sağlayabilmek için uzun bir süredir Osmanlı'yı zorlamakta idiler. Osmanlılar Asâkir-i Mansüre-i Muhammediyye'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve 1820'den beri artan fiyatlar karşısında pek düşük kalan gümrük resimlerinin sebep olduğu hazine kaybını önlemek üzere yabancı tüccarlardan daha fazla vergi talep etmeye başlamışlardı. Bu durum başta İngilizler olmak üzere Osmanlı ülkesinde ticaret yapan yabancıları rahatsız ediyordu. 


İngiliz sefiri Ponsonby, yed-i vâhid“ usulü ile ticaret serbestisine konmuş engellere şiddetle karşı çıkmakta; “Türki yede mahsul yetiştirenler, bunların fiyatlarını tespit etmekte yegâne hâkim olan imtiyazlı kimselere satış yapmak mecburiyetinde kaldıkça, Türk sanayiinin geriliğe mahküm olacağını” iddia etmekte idi. Kısacası yed-i vâhid usulü, İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ni gönlünce sömürmesini engellemekteydi. İngiliz hükümeti bu durumu değiştirmek amacı ile Osmanlı Devleti'ni bir antlaşmaya razı etmek istiyordu. 


Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı ve Rusya'nın Osmanlı üzerindeki nüfuzunu arttırma çabaları İngiltere'ye aradığı fırsatı vermişti. İngilizler, Osmanlı ticaretinde kendilerine ters düşen hükümlerin kaldırılması için 1833'ten itibaren ünlü Hariciye Nazırları Polmerston aracılığıyla uğraşmaya başladılar 1836'daki müzakerelerde Osmanlı heyetine başkanlık eden Gümrük Emini Tâhir Efendi, eski düzenden mümkün olduğunca az taviz vermeye çalışmış ve İngiliz isteklerine boyun eğmemişti. Bu durumda İngiliz diplomasisi Osmanlı bürokrasisinin zayıf ve bunalımlı bir devresini kollamaya başladı. 


Nitekim bu fırsat İngilizlerin karşısına çıkacaktı. 1837'de Londra Büyükelçiliği'nden Hariciye Nazırlığı'na getirilen Mustafa Reşid Paşa, İngilizlere yakın bir müzakereci idi. Londra Büyükelçisi iken mason locasına kayıtlı olan Mustafa Reşid Pasa, Osmanlı Devleti'ni iktisadi bakımdan çökertecek bir antlaşmaya yanaşmakta hiç tereddüt göstermedi. 

Reşid Paşa, Mısır meselesinde İngilizlerin yardımını temin bahanesiyle, Baltalimanı'ndaki yalısında dört gün süren ve çok gizli 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tutulan pazarlıklar sonucunda, 16 Ağustos 1838'de Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşmasının imzalanmasını sağladı. 


Baltalimanı Anlaşması'nı “Capo d'Opera” (şaheser) diyerek coşkuyla katşılayan, dönemin İngiltere Hariciye Nazırı Henry Palmerston, 1839 başında İstanbul'daki büyükelçisine bir yazı göndererek şu buyruğu veriyordu: 


“Serbest ticaret yoluyla Sultan'ın tebaasının servet ve refahı artacak, sanayi önemli gelişme gösterecek. Türkiye bu anlaşmayı uygulamakla, Batı uygarlığına girecektir. Gereken kişilere bunları anlat.” 


Büyükelçilik görevlileri Osmanlı devlet politikasına yön veren yetkililere bunları anlatarak taraftar bulmaya gayret ediyorlardı. 
Öte yandan İngiliz hükümetine, Türkiye'de nasıl davranacaklarını öneren raporlar verecek kadar İngiliz yanlısı olan Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa, ölüm döşeğindeki Padişah'a, serbest ticaret yoluyla hızla kalkınmanın zor olmayacağını anlatıyor, onu ikna etmeye çalışıyordu. 


Aslında şu hal bile Baltalimanı Antlaşması'nın Osmanlı için ne mana ifade ettiğini gösteriyordu. Muhtemelen rahatsızlığı artan Padişah bunları değerlendirebilecek durumda değildi. Ancak sonraki yıllar, bunun nelere mal olduğunu gösterecekti. Antlaşma, 
8 Ekim 1838'de Kraliçe Victoria, bir ay sonra da Sultan Mahmud 
tarafından tasdik olundu. 


Antlaşmanın imzalanması ve yed-i vahit usulünün kaldırılması ile hammadde ihracatı arttı. Savaş vergilerinin kaldırılması da savaş dönemindeki giderlerin finanse edilmesinde zorluklara neden oldu. Bu durumda devlet dış ticaretten ek vergi alamaması sonucu, Kırım Savaşı sırasında Avrupa finans piyasalarına borçlanmaya başlayacaktı. 


Dolayısıyla Mustafa Reşid Paşa'nın faaliyetleri neticesinde 1838'de önce İngiltere ile ve sonraki yıllarda da diğer Avrupa devletleriyle imzalanan bu ticari antlaşmalar esnaf ve tüccarlarımızı uşaklığa, devletimizi de borç bataklığına düşürmekten öte bir işe yaramayacaktı. 
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Nitekim antlaşmanın imzalanmasından sonra Avusturya Başbakanı: “İşte Osmanlı şimdi bitti” diyerek, Osmanlı'ya büyük bir darbenin vurulduğunu söylemekten kendini alamamıştı. Aradan yirmi yıl geçtikten sonra, 1858'de antlaşmasının tesirlerini anlatan İngiliz Edward Michelson ise şöyle demekteydi: 


“Yabancı ülkelerde büyük ünü olan Türk sanayiinin birçok kolları şimdi tamamen yok olmuştur. Bunlar arasında pamuk sanayii başta gelir ki, bunlar tamamıyla İngiliz sanayii tarafından sağlanmaktadır. 
Şam'ın çelik bıçakları, Kıbrıs'ın şekeri, İznik'in çinisi, Teselya'nın iplik boya sanayii hep yok olmuştur. Bütün bu sanayi kollarının bugün Türk topraklarında artık izi bile kalmamıştır” 


Bu ticaret antlaşmaları, devlet hazinesini önemli masrafları karşılayamaz hale getirdi. Neticede Avrupa'dan borç alma yolu açıldı. 
Böylece dışa bağımlılık devri başlamış oldu.“ 


Öte yandan, bu antlaşmaya tepki gösteren Fransa'nın Mehmed 
Ali Paşa'ya olan desteğiniarttırması üzerine Osmanlı Devleti 1838 
yılı sonlarında Fransa ile yeni bir ticaret antlaşması yaparak Baltalimanı Antlaşması'nda İngilizlere tanıdığı ayrıcalıklara benzer hakları Fransızlara da vermek zorunda kaldı. 


Bu arada Kütahya Sözleşmesi'nden memnun olmayan Mehmed Ali Paşa 1839'da bağımsızlığını ilan ederek Anadolu topraklarına yeniden taarruz etti. Mısır kuvvetleri, ilk seferinde olduğu gibi merkez ordularını yine hezimete uğrattı. Nizip'te yapılan son savaşta asi vali yine üstünlük sağladı (Haziran 1839). 

İşte böyle bir karışıklık ortamında 11. Mahmud Han dünya gailelerine gözlerini kapayacaktı. 


HASTALIĞI VE VEFATI 


Fariğ ol mihnet evidir çün hakikatde cihan 
Kime açıldı bela darında rahat kapısı 


Saltanatı boyunca devletin ayakta kalması için mücadele veren ve son on üç yıllık dönemini ağır iç ve dış meselelere rağmen yoğun reformlarla geçiren 11. Mahmud Han çok yıpranmıştı. 
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Vakanüvis Lütfi Efendi, “Otuz iki sene müddet-i saltanatlarında otuz saat ârâm ve huzür-ı tâm ile imrâr-ı leyâl ü eyyâm eylemedi” ifadesiyle bu durumu en çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştu. 

1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı'yla ilgili gelişmelerin görüşüleceği kendisine arz edildiğinde: “Gâile-i saltanattan usandım, varın Dâr-ı Fetvâda meşveret edin” şeklinde cevap vermesi kendisinin söz konusu sıkıntılı ruh halini yansıtıyordu. 


11. Mahmud Han'ın son yılları hastalıklar ile geçmişti. 1835'te şiddetli bir romatizmaya yakalanmış, 1837'de ise bel ağrısı nedeniyle birkaç kez tıbbi konsültasyona* girmişti. Üzüntü ve stres son yıllarda bünyesini iyice sarsmış ve verem illetine düşürmüştü. 


Padişahın tedavisi başta yerli doktorlar tarafından takip edilmiş isedetam bir teşhis konulamaması yüzünden Avrupa'dan da doktorlar getirtilmişti. Doktorlar, verem teşhisi koydukları padişah için yapılabilecek fazla bir şey kalmadığını beyan etmişlerdi. 


11. Mahmud Han, durumunun ağırlaşması üzerine hava değişimi için Çamlıcadaki sayfiyeye nakledildi. Kamuoyu ise sıhhatinin iyi olduğu ve tedavisinin yolunda gittiği haberleriyle bir müddet oyalandı. 


Vefat edeceğini anlayan 11. Mahmud Han, 26 Haziran günü yanında bulunan oğlu Abdülmecid Efendi, eşi Bezmiâlem Sultan, damadı Halil Paşa ve Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye Reisi Hüsrev Paşa ile vedalaştı. Oğluna devlet işleri ve reformların takibiyle ilgili vasiyette bulundu. 28 Haziran günü iyice fenalaşan 11. Mahmud Han, sabaha karşı, ablası Esma Sultan'ın Çamlıca'daki sarayında 54 yaşında ahirete irtihal eyledi“? Şu mısra, vefatına tarih olarak düşürüldü: 


“Han-ı Mahmüd'a makam ola makam-ı Mahmüd” 


Ölümü, askerin, yeniçerilik zihniyetiyle tekrar harekete geçebileceği, huzursuzluk ve hatta ayaklanmalara yol açabileceği endişesiyle 
30 Haziran'a kadar gizli tutuldu. 


* o konsültasyon: bir hastalığa birkaç uzman hekimin birlikte tanı koyması işi. 
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I Temmuzda cenazesi Topkapı Sarayı'na getirildi. Teçhiz ve tekfin işlemlerinden sonra ikindi vakti, mahşeri ve mahzun kalabalığın gözyaşları ve Vakanüvis Lütfi Efendi'nin naklettiğine göre, “Padişahım, bizi bırakıp nereye gidiyorsun” feryatları arasında, vasiyeti gereği, Çemberlitaş'ta ablasına ait arsaya defnedildi. Daha sonra üzerine güzel bir türbe yapıldı (Ekim 1840). 


Bazı tarihçiler, Sultan 11. Mahmud'un içkiye düşkün olduğunu ve bu sebeple vefat ettiğini belirtirler.* Güya öyle sarhoş olurmuş ki mabeynciler arabaya zor bindirip saraya zar zor götürürlermiş. 
Oysa bu konuda hiçbir sağlam rivayet yoktur. 


Padişahın içki meselesi sadece bazı ecnebi doktorların bu hastalığın içkiye bağlı olduğunu söylemeleri yüzündendir. Bu da o günkü yanlış bilinen tıbbi hükümler sebebiyledir. Akciğer tüberkülozu içki içenlerde görüldüğü için böyle bir rapor düzenlemişlerdir. 
Hâlbuki bugün içki içmeyenlerin de bu tip hastalıklara yakalandığı bir gerçektir. 

Diğer taraftan padişaha düşman olanlar içki meselesini abartarak yazmayı marifet saymışlardır. Yeniçeri Ocağı'nı ve Bektaşi tekkelerini kapattığı için, bu düzen değişikliği ile çıkarlarını kaybedenler “Gâvur Padişah” sözüne dört elle sarılmışlardır. İçki içtiğini de muhtemelen yine bunlar çıkarmıştır. 


II. Mahmud'un bilinen zevcelerinin sayısı on yedidir. Otuz altı çocuğu olmuşsa da bunların büyük kısmını küçük yaşlarda kaybetmiştir. Öldüğünde geride ikisi erkek (Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz), dördü kız (Sâliha, Atıyye, Hatice, Âdile) olmak üzere altı çocuk bırakmıştır. 


ŞAHSİYETİ 


II. Mahmud Han XVIII. yüzyıl sonlarında, şehzade sayısının azalması nedeniyle hanedanın kesintiye uğrayacağı yönündeki endişelerin zirveye çıktığı bir atmosferde, 1. Abdülhamid (1774-1789) 
ile Yedinci Kadınefendi Nakşıdil'in (Nakşi Kadın) oğlu olarak 20 
Temmuz 1785'te Topkapı Sarayı'nda doğdu. Top atışları eşliğinde üç gün süren şenliklerle kutlanan doğum gününe, Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi sonradan şu tarihi düşürmüştü: 
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Târih dedi vakanüvis-i devleti cevherle târihin 
Ne zinetli bu Adli mahlâsı Sultân Mahmüda” 


Validesinin Fransız asıllı olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. 
Bilhassa Benjamin A. Morton, Jean Minassian gibi müellifler ile bazı romancıların iddiasına göre Nakşıdil Sultan'ın asıl adı Aimce du Buc de Rivery idi. Güya Karayiplerdeki Fransız sömürgesi Martinigue adasında yaşayan soylu bir ailenin kızı olan ve Cezayirli korsanlar tarafından kaçırılan Aimte, bilahare esirciler tarafından saraya satılmıştı. 


Yerli ve yabancı birtakım “romantik” yazarların hararetle naklettikleri bu efsanenin günümüzdeki yegâne yansıması, Martinigue adasındaki, du Buc ailesine ait şato (Château du Buc) harabelerinin “Osmanlı Sultanı'nın eşinin doğduğu yer” olarak ziyaretçilere tanıtılıyor olmasıdır. Fransızların, ikidevlet arasında diplomatik ilişkileri geliştirmek ya da çıkarlarını korumak için Sultan Abdülaziz'in Paris ziyareti esnasında (1867) bu hususu temcid pilavı gibi tekrar tekrar gündeme getirmesi de bu tür iddiaların neden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. 


Osmanlı kaynakları ise Nakşıdil Sultan'ı Kafkasyalı Gürcü bir cariye olarak göstermektedir. Nakşıdil Valide Sultan'ın neslinden gelen ve halen İsviçre'de yaşayan Lâmia Tiroğlu'nun verdiği bilgiye göre kendisinin asıl adı Rusudandı. 1. Abdülhamid Han'ın kızkardeşi Büyük Esma Sultan vasıtasıyla Hareme intisap etmiş bir bey kızıydı. 


Şehzade Mahmud'un şahsiyet ve zihniyeti, amcazadesi Ill. Selim Han'ın on sekiz yıllık saltanatında şekillenmişti. Geleneksel olarak monarşilerde hükümdarın öz oğlu olmadığında, hükümdar-veliaht münasebetleri soğuk ve mesafeli olmuştur. Ancak III. 
Selim Han, müşfik karakteri ve bilhassa şehzade kıtlığı nedeniyle, amcazâdelerine (Mahmud ve Mustafa) oldukça müsamahakâr davranmış ve onları kafes hayatının çileli atmosferinden uzak tutmaya itina göstermişti. 

Bu itibarla Şehzade Mahmud çok iyi bir eğitim gördü. Başlala Tayyar Efendi ile Anber Ağa, İsa Ağa ve Receb Paşazâde Mehmed Bey'den dersler aldı. Kebeci Mustafa Vasfi ile Kazasker Mustafa 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Rakım Efendilerden hat dersleri aldı, icazetli bir hattat oldu. Kendi eliyle yazdığı birlevha, babası 1. Abdülhamid'in türbesinde asılıdır. 
Arapça ve Farsçaya vakıftı. 


Kendisini bizzat gören Tayyarzâde Ahmed Atâ Bey'in tasvirine göre; Sultan Mahmud uzuna yakın boylu, yuvarlak yüzlü, siyah gözlü, uzun kirpikli, siyah sakallı, dalgalı saçlı ve düzgün endamlı idi. Az uyurdu. Sağlam cüssesine karşın elleri zarif ve küçüktü. 
Gayretli, neşeli ve mizaha meyilli olmakla birlikte, gerektiğinde oldukça ciddi bir tavır sergilerdi. Aynı zamanda düzgün diksiyonuyla, muhatabınıetkileyecek derecede iyi bir hatipti. Onu görenler, ilk dikkati çeken tarafının, karşısındakini dikkatle inceleyen, uzun kirpiklerinin çevrelediği iri siyah gözleriyle küçük ve zarif elleri olduğunu belirtirler. 


BÜYÜK DEVLET ADAMI 


II. Mahmud Han dirayetli, azimli ve çalışkandı. Büyük tehlike atlatmış ve ölümden dönmüş biri olarak tahta çıktığı sırada Alemdar Mustafa Paşa'ya ilk emirlerini verdiği andaki davranışlarından anlaşılacağı üzere gayet soğukkanlıydı. Şahsi kızgınlıklarını affedecek kadar âlicenap olmakla beraber devlete karşı işlenen suçları asla bağışlamazdı. Hafızası, birkaç ay önce okuduğu telhislerdeki olayı ve bununla ilgili şahısları daha sonra hatırlayacak kadar kuvvetliydi. 


Devlet işlerini en küçük ayrıntıya kadar bizzat takip ederdi. 
Siyasi belgeler ve yazışma evrakında anlaşılır ve yalın bir dil kullanılması üzerinde özellikle dururdu. Bâbıâli'ye verilen notaları, yapılan tercümeleri anlatım ve satır aralarında gizlenen manalar yönünden incelemeye tâbi tutar, diplomatik ifade yeteneğini geliştirmeye çalışır ve yabancı devletlere verilecek bazı önemli resmi belgeleri bizzat kaleme alırdı. 


Askeri konulara aşırı ilgi göstermekteydi. III. Selim Han gibi, şehzadeliğinde topçulukla özel olarakilgilendiği malumdu. 1831'de çıktığı Çanakkale gezisi esnasında, Kilidü'l-bahr Kalesi'ni gezmiş ve top talimlerini seyretmişti. Küpeli ve Baba Haydar adlı büyük toplarla yakından ilgilenen padişah, topçuların bazı teknik hatalarını düzeltmiş ve daha isabetli atışlar yapılmasını sağlamıştı. 
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11. Mahmud devri, nüfuzlu devlet adamlarının merkez ve taşrada hayli tesirli oldukları bir dönemdi. âyanlar bağımsız hareketlere girişiyorlardı. 11. Mahmud sistemli bir biçimde bunların gücünü kırmak ve merkezi güçlendirmek üzerinde durdu. Önce Alemdar Mustafa Paşa olmak üzere bu gibi kişileri itaat altına almayı bildi. 
Nitekim siyasi şartlar ve Sened-i İttifak nedeniyle iktidar denklemi- nin bozulması sonucu vesayetine girdiği Alemdar Mustafa Paşa'dan stratejik bir hamleyle kurtulmakta pek zorlanmadı. Sened-i İttifak” kaleme almakla övünen ve kendisinde büyük güç vehmeden Beylikçi İzzet Mehmed Bey'i belgenin hükümsüz kalmasından hemen sonra idam ettirmesi, zihninde bir tasfiye listesinin bulunduğunu ortaya koyuyordu. 


Bir dönem yeniçeriler ve Fenerli Rum Beyleri'nden aldığı destekle “Devletin Kahyâsı” unvanıyla başkentin iki numaralı adamı olan Nişancı Hâlet Efendi'yi de gücünün zirvesindeyken tasfiye etmesi tam anlamıyla bir sürprizdi. Bürokrasinin sembol isimlerinden “Tuğsuz Padişah” unvanlı Pertev Mehmed Said Paşa'yı etkisiz bırakması da yine bu istihdam politikasıyla alakalıydı. 


Taşrada da “Yanya Sultanı” veya “Müslüman Bonapart” olarak anılan Tepedelenli Ali Paşa'yı, merkezdeki siyasi dengeler gereği gözden çıkarmakta bir beis görmemişti. 


11. Mahmud Han'ın merkezileştirme ve mutlak iktidarın muhafazası konusundaki yegâne başarısızlığı Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa olmuştur. Taşranın en güçlü ismi olan Kavalalı ile yaşanan savaşlarda rakibine boyun eğmekten ve son nefesini bu hüzünlü halde vermekten kurtulamamıştır. Bunda muhakkak ki merkezin askeri yönden en sıkıntılı devresini yaşıyor olması çok etkilidir. 


ISLAHATÇI PADİŞAH 


11. Mahmud Han, dönemindeki çağdaş devletlerin her konuda güçlü adımlar attıklarını görüyordu. Osmanlı Devleti'nin bu gidişat ile Avrupa devletleri karşısında değil üstünlük kurmak, onlarla mücadele etmesinin dahi mümkün olmadığını anlamıştı. Bu itibarla devlet için gerekli ıslahatların yapılmasında büyük gayret sarf edecekti. 
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Bunun için öncelikle memleket içindeki zorba idarecilerin ortadan kaldırılması yönünde büyük bir mücadele başlattı. Mehmed Ali Paşa örneği, bu girişimin başarısız kalan tek istisnası olmakla beraber 11. Mahmud, kendinden önceki dönemlerde olmayacak derecede Osmanlı toprakları üzerinde merkezi otoritenin ağırlığını hissettirmeyi başarmıştı. 


Islahatlar ve yenilenme karşısında en büyük engel haline gelen Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırması çok önemliydi. Çağdaş bir ordunun teşkil ettirilmesi 11. Mahmud devrinde öncelikli bir mesele olarak ele alındı. Ordunun finansmanı, özellikle vakıf zenginliklerinin rasyonel bir tarzda kullanılması ile gerçekleştirilmeye çalışıldı ve bu amaçla 1826 yılında Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti kuruldu.” 
Bütün vakıf zenginlikleri bu nezâretin idaresinde toplandı. 


Subay yetiştirmek için “Mekteb-i Harbiye” (1834); askeriyenin doktor ihtiyacını karşılamak için de “Tıbbahane ve Cerrahhane” adıyla bir Tıp Okulu açıldı. Ayrıca öğretmen ve memur yetiştirmek amacıyla çeşitli okullardan ve Enderun Ağalarından 150 kişilik bir kafile Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderildi. Böylece, ülkede yeni anlayışa uygun bir kadronun oluşması için önemli bir adım atılmış oluyordu. 


1831'de İstanbul'da çıkmaya başlayan ve imparatorlukta kullanılan diğer dillerde de nüshaları yayımlanan Takvim-i Vekayi”? 
gazetesinde reformlarla ilgili haberlere yer verilerek kamuoyu ile yakından irtibat kuruldu. Bu durum ıslahatları gerçekleştirmesinde kolaylık sağladı. 


Hükümet işlerinin yeniden düzenlenmesi ve merkezileşmenin sağlanabilmesi için yeni idari organlar ihdas ettirildi. Divân işlevini kaybetmiş olduğundan, bağımsız iş görebilecek nâzırlıkların kurulması ve birtakım meclisler oluşturulması gereği ortaya çıktı. 
11. Mahmud, Avrupa kabine usulüne yakın bir sistemi denedi. Hariciye, Dâhiliye, Maliye, Evkaf nezâretleri gibi yeni isimlerle mülki idareyi çağdaş hale getirdi. Nazırlardan birinin başvekil unvanıyla hükümet işlerini organize etmesiyle sadrazamlık makamı devrinin sonunda bir süre için tarihe karıştı (1838). 
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Üyeleri mülki ve askeri rical ve ulemanın önde gelenlerinden oluşan çeşitli meclisler (Dâr-ı Şürâ-yı Bâbıâli, Dâr-ı Şürâ-yı Askeri, Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye,” Meclis-i Has, Meclis-i Vükelâ, Meclis-i Umür-ı Sıhhiyye), matbuat, takvimhane, karantina, posta gibi nazırlıklar, 11. Mahmud devri uygulamalarının dikkat çeken yanlarındandır. 


Dönemin hâkim dili olan Fransızcanın öğrenilmesini bizzat teşvik etti ve bunun için Bâbıâli'de bir Tercüme Odası açtırdı.”* 
1820'lerden itibaren ihmal edilerek, gayrimüslim kâtipler elinde atıl kalan yurtdışındaki elçiliklere yeniden işlerlik kazandırdı, Müslüman elçiler tayin etti ve gençlerin dil öğrenmesini teşvik etti. 1838'de rüşdiye mekteplerinin açılmasını planladıysa da bunu hayata geçiremedi. 

11. Mahmud, saray ve hükümet teşkilât ve teşrifat usullerinde de önemli değişiklikler yaptı. Uzun zamandır sürekli oturulmayan Topkapı Sarayı'ndaki vazif eliler dağıtıldı. Eski teşrifat büyük ölçüde terkedildi. Padişah ağırlıklı olarak Beşiktaş'taki ahşap sahil sarayda kaldı. Gözlemcilerin tespitlerine göre buradaki teşrifat ve gündelik hayat sade ve gösterişten uzaktı. 


Rumeli ve Anadolu'da aynı zamanda ve modern anlamda ilk nüfus sayımı da Sultan 11. Mahmut devrinde yapıldı. Nüfus sayımı sırasında mülk yazımı da yapıldı. 


DİNİ YÖNÜ 

II. Mahmud Han İslamiyete tam bağlıydı. Dini hassasiyetleri yüksekti. Şeriatın emirlerinin mutlaka uygulanmasını istediği gibi tarikat ehline karşı da büyük bir rağbeti vardı. Namazlarını asla aksatmazdı. Hatta ağır verem hastası iken Çamlıca'da kızkardeşinin köşkünde fenalaştığında, “Beni bir camiye kaldırın da orada vefat edeyim” demişti. 

Meşrep itibarıyla uzak olmamakla birlikte, muhtemelen TII. 
Selim'in tesiriyle önceleri Mevleviliğe, bilahare de Nakşibendiliğe teveccüh göstermişti. Gerçekleştirdiği reformları halk nazarında meşrulaştıracak sivil-dini katalizör unsurlar olarak gördüğü sair tarikatlara da saltanatı boyunca yakın alaka göstermişti. 
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Ancak 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdığında, iyice bozulmuş bulunan Bektaşi ocaklarını da kapattırdı. Zaten Bektaşiler de yeniçerilerin son isyanına yardım etmekle akıbetlerini hazırlamışlardı. 


II. Mahmud Han, Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmaya karar verdiği zaman, belki toplumun tarikatlara olan duygu ve bağlılığını sarsmamak için bu konuda ulemanın fetvalarına müracaat etmişti. 
Nitekim Yeniçeriliğin ilgasından sonra vaziyetin görüşülmesi için yapılan toplantıya birçok tarikat şeyhi ile birlikte Galata Mevlevihanesi Şeyhi Kudretullah Efendi, Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Ali Efendi ve Beşiktaş Şeyhi Abdülkadir Efendi de katılmıştı. 


Yeniçeriliğin ilgasının ardından, bu ocakta miralay rütbesiyle temsil edilen Bektaşi şeyhliğine son verildi. Aynı temsil Asâkir-i Mansüre-i Muhammediye bünyesinde, bu defa mareşal rütbesiyle bir Mevlevi şeyhi tarafından icra edilmeye başlandı. 


Ayrıca bu değişme sırasında Padişah'a kılıç kuşatma yetkisi de müftülerden şeyhlere geçmişti. Padişah, artık kılıcını, orduda müşir rütbesiyle yer alan Mevlevi şeyhinin elinden kuşanacaktı.” 


BİZ Mİ ÇOK BÜYÜDÜK? 

11. Mahmud Han'ın Hazreti Mevlânâ'ya büyük bir muhabbeti vardı, Mevlevihaneleri sık sık ziyaret ederdi. Padişahların bir Mevlevihâneyi ziyaret edeceği haberi gelince, dergâh mensuplarının bütün mevcutları ile saf bağlayıp karşılamaları usuldendi. Yalnız Şeyh Efendi cümle kapısına kadar gelir ve teşrifatı içeriden takip ederdi. Padişah'ı da binanın içinde karşılardı. 


II. Mahmud devrinde henüz çok genç olan Şeyh Osman Efendi ise yeni posta oturduğu günlerden bir gün, bu hakani ziyaretten çok mütehassis olmuştu ki gençliğinin tesiriyle olacak, manevi otoritesinin icabını unutarak cümle kapısından dışarı çıktı ve Padişah'ın arabasına doğru ilerledi. 


Fakat Padişah, hükümdarlık gururundan üstün tuttuğu manevi haysiyetin ihlal edilmesinden hiç de memnun olmamıştı. “Eskiden böyle bir usul yoktu. Şeyhler bizi cümle kapısının içinde karşılarlardı. 
Acaba biz mi çok büyüdük, onlar mı çok küçüldü?” demek suretiyle manevi makamı beşeri mevkiye üstün tuttuğunu tarihe karşı ikrar etmişti. 


MAHMUD EFENDİ OLARAK GELİN! 


Bir seferinde, Yenikapı Mevlevihanesi'ni ziyaret etmekte olan TI. 
Mahmud Han'a, dervişler tarafından özel bir karşılama merasimi yapılmıştı. Tekkelerin tavrına yakışmayan bu nevi hareketlerden sıkılan Şeyh Abdülbaki Dede (v.1820) bir fırsatını bulup vaziyeti Padişaha arz etmek istedi. 


Yine böyle bir ziyaret dönüşü, memnuniyetini belirtmek üzere Şeyh'in yanına gelen Padişah, gark olduğu manevi zevkten dolayı Şeyhe teşekkür etti. Şeyh de bu fırsatın geldiğine inanarak mahcup bir tavırla: “Ne olur efendim, bir daha bu dergâha böyle gelmeyin” dedi. 


Hiç beklemediği bu sözler karşısında şaşkına dönen Padişah: “Şeyhim, beni bab-ı Mevlânâdan mı kovuyorsun?” deyince Şeyh Abdülbaki Dede: “Hayır Devletlüm! Bu kapıdan kimse kovulmaz. 
Lakin siz gelince dervişlere para dağıtıyor, hediyeler veriyorsunuz. 
Sizden istirhamım, bu dergâha Sultan Mahmud olarak değil, Mahmud Efendi olarak gelin. Hatta her zaman buyurun gelin” diyerek cevapladı. 


Padişah Şeyh'i haklı buldu. 


Buna rağmen Şeyh Efendi Padişah'a karşı bir saygısızlık olmasın diye, öteki Mevlevi şeyhleriyle de görüşmek suretiyle İstanbul'daki beş Mevlevihanenin her birinde sıra ile Sultan Mahmud'a için mukabele günü tertipledi. Padişah'a davet gönderildi ve ilaveten de “Ne zaman Mevlânâ aşkı zuhur ederse buyurasız” şeklinde gönlü alındı.” 


MEVLÂNA HALİD-İ BAĞDADİ 
Sultan 11. Mahmud Han velilere büyük bir muhabbet beslerdi. 
Bunlardan biri de Mevlânâ Halid-i Bağdadi hazretleri idi. Soyu baba tarafından Hazreti Osmana, anne tarafından ise Hazreti Ali'ye dayanıyordu. 
Büyük âlim ve veli Abdullah Dehlevi'nin gözetiminde yaklaşık bir yılayakın sürdürdüğü seyr ü sülüktan sonra hem Nakşbendiyye- 


II. Mahmud Han 79 


Müceddidiyye'den hem de Kadiriyye, Sühreverdiyye ve Çeştiyye tarikatlarından icazet almıştı. 


11. Mahmud Hanın saray nazırlarından Hâlet Efendi, Mevlevi tarikatine mensuptu. Mevlânâ Halid-i Bağdadi Hazretlerinin şöhret ve itibarını çekemeyerek kendisini Halife'ye çekiştirmişti: 

“Onbinlerce adamı vardır. Devlet ve saltanat için tehlikelidir. 
Ortadan kaldırılması lazımdır.” 


II. Mahmud Han ise “Gerçek din adamlarından devlete zarar gelmez,” diyerek onun sözüne kıymet vermemişti. 


Mevlânâ Halid-i Bağdadi Hazretleri bunu işitince: “Hâlet Efendi'nin işi, Celaleddin-i Rumi Hazretlerine havale olundu,” buyurmuştu. 


Hâlet Efendi kısa bir süre sonra, Mora isyanına sebep olduğu için Sultan 11. Mahmud tarafından Konya'ya sürdü ve orada idam olundu. 


GÂVUR PADİŞAH MI? 


Kıyafet ve resim gibi bazı uygulamalarından dolayı devrinde kendisine “Gâvur Padişah” denildiği hakkında yaygın bir rivayet oluşturulmuştur. Oysa Sultan 11. Mahmud hakkında böyle bir söylenti çıkarılması vefatından sonradır. En azından devrin resmi evrakında ve yerli ana kaynaklarında böyle bir bilgi mevcut değildir. 


Bu konudaki yakıştırmaların dayanakları, seyahat maksadıyla ya da danışman sıfatıyla o dönemde İstanbul'da bulunan yabancıların naklettikleri bilgilerdir. Şiddetli muhalifleri olmakla birlikte, 
11. Mahmud Han'ın yaşarken halkın bir kısmı tarafından keramet sahibi veli bir padişah olarak anıldığı dönemler de olmuştur. 


Ayasofya vakfı tahsildarı Câbi Ömer Efendi, kuraklık nedeniyle yaşanan ekmek kuyrukları yüzünden tebdil gezen Sultan'a “Padişah'ın gözü kör olsun” şeklinde beddua eden kadının, o gece kendisinin kör olduğunu, bu haberin hızla şehre yayıldığını ve hayli müddet konuşulduğunu nakleder: 


“Pâdişâh-ı cihân tebdil-i kıyafet, yanında Silahdâr Ağa ve bazılar olduğu halde bir ekmekci fırını önüne gelmişti. Fırın önünde halkın 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izdihamını gördü. Nedenini araştırmak üzere bir müddet durdu. 
Bu sırada iki ekmek almış olan bir kadın, 'Pâdişâh'ın gözü kör olsun. Bak şol ekmeğe ve bak şol ekmeği alıncaya kadar çekdiğimiz mihret ü meşakkate' diye bağırıyordu. Padişah bunu işitmişti. 
Yanındakilerden biri kadına, Baksana hanım, Pâdişâh neylesin, bu çekdiğiniz kendü taksirâtınızdır. Pâdişâh'ın tarlası ve öküzü ve çifti yok kim eküp ve biçüp ibâdullaha vere. Bunu siz Hakk'dan bilin, yohsa Pâdişâh neylesin. Neden beddua edersin? deyince kadın daha çok söylendi. Bu duruma ziyadesiyle üzülen Padişah o gece Hırka-ı Şerif Odası'nda Cenâb-ı Rabbu'l-izzet'e tazarru' u niyâzda bulundu. Ümmet-i Muhammed'in refâhı için dualar etti. Ertesi gün Silahdar Ağa'ya yüz kuruş verip ol kadını bulup teslim etmeye gönderdi. Silahdâr Ağa ile birkaç kişi soruşturup kadının hânesine vardılar. Gördüler ki kadın o gece ağır göz illetine yakalanmış ve iki gözü de görmez olmuş. Parayı verip döndüklerinde herkes hayret içerisinde kalmış bulunuyordu.” 


Ayrıca, uzun süre kuraklık görülen beldelere kendisinin ziyaretiyle birlikte şiddetli yağmurlar yağması da yine kerametine verilmiştir. Kısacası, padişah halk tarafından muhabbetle sevilirdi. 


Dünya tarihinde, radikal değişim ve dönüşümlerin tüm aktörleri, kendi toplumları tarafından tenkit edilmiş ve çeşitli olumsuz unvanlarla anılmışlardır. Rusya'da I. Petro reform taraftarlarınca “Büyük? karşıtlarınca “Deli” olarak anılmıştır. Sultan Mahmud'un kaderi de aynıdır; “kutb-ı a'zam” “büyük”, “müceddid” ve “ashâb-ı mie'dendir diyenlerin sesi, sonraki dönemlerde “gâvur padişah” şeklinde haykıranların çıkardığı gürültü içinde kaybolup gitmiştir. 

Kendisinin “gâvur padişah” olarak nitelenmesinde, Batı medeniyetine ait bazı kurumların devşirilmesi ve kılık-kıyafet, çatal-bıçak ve sofra takımlarının kullanılması, padişah resminin devlet dairelerine asılması ve Mehterhane'nin yerine Mızıka-i Hümâyün'un (Askeri Bando) kurulması gibi bazı yenilikler etkili olmuştur. 


Şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki “gâvur padişah” yakıştırması, tamamen provokatif bir söylemdir. Bu tabiri kullananlar, o dönemde yapılan ıslahatları görmezden gelerek ve bazı şekli unsurları öne çıkararak, bir devri toptan mahküm etme kolaycılığını tercih etmektedirler. 


Nitekim söz konusu unsurlardan fes, her şeyden önce askeri talimleri kolaylaştıracak pratik bir başlık olarak tercih edilmiştir. 
Yeniçeri üsküfleri, şubârâ denilen devasa dilimli serpuş ve sipahi başlıklarıyla talim yapmak gerçekten de hayli zordu. Kılık-kıyafet düzenlemesi, askeri ve mülki erkânla sınırlı tutulmasına rağmen, ilmiye ve seyfiyenin gelenekten aldıkları güçle halkı tahrik etmesi yüzünden güçlü ve yaygın bir muhalefet unsuruna dönüştürülmüştü. 


II. Mahmud Han'ı yemeklerde çatal kaşık kullanımından hareketletenkitetmek de yüzeysel bir yaklaşımdır. Bir diğer gerekçe ise devlet dairelerine ve askeri kurumlara resmini (Tasvir-i Hümâyün) astırması ve bunları devlet adamları ile Avrupalı elçilere hediye etmiş olmasıdır. Bu uygulama, sair devletlerde mevcut bir uygulamanın taklidinden ibaretti. Üstelik buna cevaz vermeyen ve “ta'lik-i tasvir-i hümâyün” merasimlerine katılmayan ulemâ-i rüsüma (devlet kadrolarında istihdam edilen ulema) karşın, Hüdâyi şeyhi, meşâyih-i Sünbüliyyeden Yünus Efendi ve meşâyih-i Sa'diyye'den Hasırcı-zâde Süleyman Sıdki Efendi gibi tekke şeyhlerinin törenlere katıldıklarını ya da yapılan merasimlerin sonunda dua ettiklerini de unutmamak lazımdır. 


II. Mahmud devrinde, dini alanda klasik dönemden farklı bir uygulama söz konusu değildi. Selefleri gibi ölüm döşeğinde dahi Cuma Selamlığı'nı terk etmemiş, Ramazan ayında Rami Kışlası gibi oldukça sapa bir bölgede bulunmasına ve geceleyin güvenlik sorunları olmasına rağmen Eyüp Camii'nde teravih namazlarını cemaatle eda etmişve sair dini merasimlere katılmayı da kesinlikle ihmal etmemiştir. 


Asâkir-i Mansure Kanunnâmesi'ne koydurduğu hükümlerle, neferlere Kuran-ı Kerim ve ilmihal derslerini zorunlu tutmuştu. 
Bunun dışında arşiv belgelerinden öğrendiğimiz kadarıyla; devlet memurlarının namazlarını cemaatle kılmaları konusunda, bizatihi kaleme aldığı talimatlarla sorumluları uyarmıştır. Keza halkın da cemaate devam etmesi ve namaz vakti sokaklarda dolaşmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Yine arşiv belgelerinden padişahın, kadınların hareketlerinin de kontrollü olması yönünde emirleri olduğu görülmektedir. Belgelerde kadınların bilhassa yaşmaksız, frapan ve vücut hatlarını belli eden kıyafetlerle mesire yerlerinde dolaşmamaları, yanlarında eşleri yokken gezmeye 

-çıkmamaları, dükkân önlerinde yabancı erkeklerle sohbet etmemeleri yönünde epey hüküm mevcuttur.” 


YÂ RESULALLAH 

11. Mahmud Han şairdi. Şiirde “Adli” mahlasını kullanırdı.” 
Medine'deki Hücre-i Saadet'e hediye gönderdiği altın şamdan münasebetiyle yazdığı ve Hazreti Peygambere olan sevgisini terennüm ettiği “Şamdan eyledim ihdâya cüret yâ Resülallah” diye başlayan naat pek içlidir. Şöyle ki: 

Şamdan eyledim ihdâya cüret yâ Resülallah 

Murâdım dergeh-i a'lâya hıdmet yâ Resülallah 


Değildir ravzana şâyeste dest-âviz-i nâ-çizim Kabülünle kıl ihsân u inâyet yâ Resülallah 


Kimim var hazretinden gayri hâlim eyleyim i'lâm Cenâbındandır ihsân ü mürüvvet yâ Resülallah 


Dahilek sad el-emân dergâhına düşdüm 
Terahhum kıl bana eyle şefâat yâ Resülallah 


Dü âlemde kıl istishâb Hân Mahmüd-ı Adli'yi 

Senindir evvel ü âhirde devlet yâ Resülallah 

Açıklaması: 

Ya Resülallah, cesaret edip şamdan hediye ettim, maksadım o yüce dergâhına hizmet etmektir. 

Ya Resülallah gönderdiğim hediye dergâhına layık değildir. Elim- den ancak bu kadarı gelmektedir. Sen onu kabul eylemek suretiyle bana ihsan ve inayet eyle! 


Ya Resülallah, senden başka halimi açacağım kimse yok, ihsan ve insanlık, güzellik senin yüceliğindendir. 
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Ya Resülallah, yüzlerce eyvah ile dergâhına geldim, sana yalvarıyorum, merhamet et bana, şefaat eyle. 

Ya Resülallah, iki âlemde de AdI-i Mahmud Han'ı yanında bulundur. Zira evvel ve ahirde zenginlik, hüküm, devlet senindir. 


11. Mahmud Han'ın dini ve duygusal yönüne işaret eden iki gazeli şu şekildedir. 


Merhamet kıl 'Adli'yi 


Yâ Resülallâh bu abd-i âcizindir pür-kusür 
Afv ile cürmüm kerem kıl nusrete lutf-ı vüfür 


Eyle âciz ümmetine kıl şefdat serverâ 
Kasdı hıdmetdir ider sâyende elbette zuhür 


Ümmet-i merhümeyi adâya gâlib olmağa 
Kil şefâat dergeh-i Hakdan ilâ yevmi'n-nüşür 


Âcizim ey pâdişâh-ı mürselin ü enbiyâ 
Merhamet kıl Adli'yi bu veçhile kıl pür-sürür 


Ey Habib-i Kibriyâ ey pâdişâh-ı pür-vefâ 
Düşmeni makhür kıl bed-hâh-ı dini eyle kür** 


Ağlar 


Söylesem derd-i derünum bana cânân ağlar 
Râzımı eylese güş bülbül-i handân ağlar 
Bâğ-ı cennetde olan hüri vü gılmân ağlar 
Rüz u şeb didelerim derd ile hep kan ağlar 
Vâkıf olan benim esrârıma her ân ağlar 


Oldı âvdre dil-i baht-ı siyeh mesdüdum 
Akıbet cânıma kasd itdi benim mahsüdum 
Kemliğim yok idi bir zerre bilür ma'büdum 


*  abd-i âciz: Allah'ın aciz ve zayıf kulu, pür-kusür: çok kusurlu, lutf-ı vüfür: ihsan bolluğu serverâ: Hazreti Muhammed aleyhisselam, yevmi'n-nüşür: kıyamet günü, mahşer günü, pâdişâh-ı mürselin ü enbiyâ: peygamberlerin ve nebilerin sultanı, makhür: kahredilmiş, mahvedilmiş, bed-hâh-ı din: dinin kötülüğünü isteyen 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Kimse fehm itmedi hayfâ ki nedir maksüdum 
Gice gündüz ne içün gözleri her ân ağlar 


İşte ben gitdim idüp terk ile hep cân u teni 
Eyledim Hakka havdle bana kemlik ideni 
İntikâmım komaya Hazret-i Allâh-ı Gani 
Dâğ-ı sinem göricek hün ile âlüde beni 
Rahm idüp hâlime ezhâr-ı gülistân ağlar 


Güşe-i gamda fiğân eyler iken zâr u garib 
Çökdi birden başıma çünki o gaddâr rakib 
Destini saldı giribânıma bâ-kahr u gazib 
Göricek derd-i dil-i zârımı rahm itdi tabib 
Didi ey haste-i hicrân sana dermân ağlar 


Kılmadı vade vefâ itmedi ahd ü peymân 
Hele rahm eylemez aslâ bana ol âfet-i cân 
Feleğin çarhı bu dem aksine itdi devrân 
Kasd ider cânıma itdiklerim eyvâh ihsân 
Böyle bi-çâre görüp hâlime yârân ağlar 


Hak bilür istemezem kimseye renc ü bühtan 
Ne idi cürmüm eyâ çarh-ı deni kec-devrân 
Gam değil bilmez ise derd-i derünum yârân 
Fehm ider niyyetini kalbimin ehl-i irfan 
Bana yârân değil belki bu devrân ağlar 


Adliyâ âh idegör geldi firâk eyyâmı 
Kalmadı ağlamadık güş iden ol âlâmı 
Şerbet-i câm-ı şehâdetden içüp gül-fâmı 
Derd ile rüyuna bakdıkça senin İlhâmi 
Gerçi handân olur amma ciğeri kan ağlar*"' 


mahsus: kıskanılan, haset edilen, kem: noksan, eksik, hayfâ ki: yazık ki, maksüd: 


istenilen şey, gâye hün ile âlüde: kana bulaşmış, rahm: acıma, koruma, ezhâr-ı gülistân: gül bahçesinin çiçekleri, giribân: elbise yakası, derd-i dil-i zâr: zavallı gönlün tasası, peymân: yerin, ant, renc: sıkıntı, zahmet, eziyet, bühtan: iftirâ, eyâ: ey, hey, çarh-ı deni: alçak felek, kec-devrân: kötü dünya, gül-fâm: gül renkli 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İMAR FAALİYETLERİ 


Ülkenin imarına, ilim, sanat, hayır ve sosyal müesseselerine önem veren 11. Mahmud Han, pek çok eser yaptırdı. Şu an Unkapanı Köprüsü olarak anılan Mahmudiye Köprüsü, Bayezid Yangın Kulesi, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları, Gülhane Parkı girişindeki Alay Köşkü, hayatını kurtaran Cevri Kalfa'nın adını verdiği mektep, Taşkışla ve Mekke-i Mükerreme'de bir medrese bunlardan ilk akla gelenlerdir. 


Yaptırdığı camiler ise Rodos Süleymaniye Camii, İzmir Bıyıkhoğlu Mahmud Camii, İstanbul Kocamustafapaşa Küçük Efendi Camii ve Külliyesi, Bahçekapıda Hidayet, Tophane'de Nusretiye, Üsküdar'da Adliye, Arnavut sahilinde Tevfikiye Camileridir. 


Bilhassa Nusretiye Camii, gerek inşa edildiği mekân gerekse mimari ayrıntılarıyla, cami mimarisinin görülmeye değer örneklerindendir. Galata'yı çeviren surların kuzey tarafına açılan bir kapının karşısında yer alan cami, tarihi İstanbul'un sınırları dışında inşa edilen büyük ibadet yerlerinden biridir. Yeni askeri teşkilâta önem veren 11. Mahmud camiyi askeri binalarla birlikte yaptırmıştır. Bu nedenle cami diğer selâtin külliyelerindeki gibi çeşitli vakıf binalarıyla çevrili değildir; yegâne müştemilâtı top dökümhanesinin önüne inşa edilen askeri yapılardır. 

11. Mahmud Han, Tophanedeki Kadiri Camii ve tekkesini de tamir ettirmiştir. Yine Hazret-i Hâlid'in türbesini tamir ettirirken sandukanın püşidesi üzerindeki yazıyı bizzat kendi yazmıştır. Yine hüsnü hatla yazdığı bir levha Lefkoşa'da Selimiye Camii'nde asılıdır. 


Vehhâbi hareketinin mukaddes topraklarda oluşturduğu tahribattan büyük üzüntü duymuş ve bu tahribatın izlerinin silinebilmesi için İstanbul'dan ustalar göndermiştir. Bu dönemde Kâbe ve Mescid-i Haram'dan başlamak üzere Arafat, Mina ve Müzdelife gibi mukaddes mekânlarda birçok eser meydana getirilmiş; mevcut olanlar da tamir edilmiştir. 


Ayrıca Mekke, Medine civarında bulunan çok sayıda sahabi makberlerinin en son halleri, Mekke-Medine arasında bulunan ve Hazreti Peygamber ait birer hatıra taşıyan nice mekân, Bedir 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Savaşı esnasında Hazreti Peygamber'in çadırının kurulduğu yer ile bitişiğindeki mescit, Medine ile Şam arasında Hac yolu üzerinde bulunan bütün kuyu ve su bentleri ve daha nice eserin tamiratı tamamen Il. Mahmud Han döneminde gerçekleşmiştir.82 


HÜNKÂRBEĞENDİ 


Ermeniler, 11. Mahmud Han döneminde, devletin en sadık tebası konumlarını devam ettiriyorlardı. Öyle ki nice Ermeni şairler Türkçe şiirlerle 11. Mahmud Han'ı övmüşlerdir. Bunlardan biri de Papaz Hovannes Sakayandır. 


Sakayan, kendi hazırladığı Türkçe mezartaşının kitabesine göre 1773'te Balat'ta doğmuştur. Pederi sakaların bölükbaşısı olan Tavit isminde biridir. Bundan dolayı Sakayan soyadını almıştır. Ailenin Bayburtlu olduğu, önce Trabzon'a ve oradan da İstanbul'a geldiği rivayet edilmiştir. Hovannes Sakayan eğitimini tamamlayıp çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1825'te Balat'taki Surp Hreşdagabed Kilisesi'ne yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Aynı yıl Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde, Astvadzadur Başpiskopos'un (bilâhare Patrik olmuştur) eliyle, adı geçen kiliseye papaz takdis edilmiştir. 


Hovannes Sakayan, dostu Keçecizade İzzet Molla'nın (1785- 1829) da yardımı ile şiir sanatında bir hayli başarı kazanmıştır. 
Onun aracılığı ile Sultan 11. Mahmud'un huzuruna kabul olunmuş ve Padişah tarafından takdir edilmiştir. Bir rivayete göre Hünkâr onun çok uzun ve beyaz sakalını da beğenmiştir. Bunun üzerine Papaz Hovannes Sakayan soyadını terk ederek Hünkârbeğendi lakabını kullanmıştır. Şiirlerini ise “Selisi” 
ki düzgün ve akıcı manasına gelmektedir. 


mahlası ile imzalamıştır 


İşte Hünkârbeğendi'nin Sultan 11. Mahmud hakkında yazdığı methiyelerden biri: 


Ey şehriyar-ı hoş eda, 

Ve menba-ı lütfu atâ, 
Ömrün füzun etsin Hüda, 
Şad oldu âlem sertapâ, 
Şahım sefa geldin sefa. 


v 
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Ey saye-i Perverdigâr, 
İtsun keman ol Girdi gâr, 
Eyyam-ı ömrün sad hezar, 
Şad oldu âlem sertapâ, 
Şahım sefa geldin sefa. 


Hakka Süleyman-ı zeman, 
Zıll-ı Huda Mahmud Han 
Hem padişah hem kahraman, 
Şad oldu âlem sertapâ, 

Şahım sefa geldin sefa. 


Devlette sadık ismimiz, 
Nakş olmuş halka resmimiz, 
Ruh buldu mürde cismimiz, 
Şad oldu âlem sertapâ, 
Şahım sefa geldin sefa. 


Gel ey sehavet madeni, 
Gördük de şad olduk seni, 
Milletde bizler Ermeni, 
Şad oldu âlem sertapâ, 
Şahım sefa geldin sefa. 


Çaker Selisi bendeniz, 
Subh u mesa nalendeniz, 
Daim dua hanendeniz, 
Şad oldu âlem sertapâ, 
Şahım sefa geldin sefa.* 


Sakayan/Hünkârbeğendi'nin bu şiirini okuyunca, devletin Türk Müslüman tebaası da Ermeniler kadar padişahlarına bağlı ola- 


*  şehriyar: hükümdar, padişah, füzun: çok, sertapâ: baştan aşağı, Saye-i Perverdigâr: 


Allah'ın himayesi, Girdigâr: Allah, Yaratıcı, kudret sahibi, sad hezar: yüz bin, zıll-ı Huda: Allah'ın gölgesi, mürd: ölmüş, ölü, subh u mesa: sabah akşam, nalende: inleyen, feryat eden, hanende: okuyucu, sehavet: cömertlik, el açıklığı 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bilselerdi acaba yıkıma bu kadar kolay sürüklenir miydik demeden geçemiyor insan! 


BAZI HUSUSİYETLERİ 
Güzel sanatlara merakı yanında iyi bir kemankeş (okçu) olan Sultan Mahmud, Okmeydanı'na (Meydân-ı Tirendâzân) nişan taşları diktirmişti ve 1100'cüler sınıfında usta bir okçuydu. Ayrıca güreş, binicilik ve tofnak oyunu gibi diğer spor dallarına da meraklıydı. 


Döneminde, saraydaki eğlence hayatı da oldukça renkliydi. Menekşe adlı atıyla kendisinin de bazen katıldığı Bamyalar-Lahanalar müsabakası ve güreş, tomak, lobut gibi eğlenceler yapılırdı. Enderun ağalarının kartopu oynamasına, kıdemli ağaların sarıklarıyla kartopuna hedef yapılmasına, havuz güreşlerine, musahiplerinden ürkek Abdi Ağa'nın zürafaya bindirilip koşturulması gibi eğlencelerin huzurunda icrasına müsaade etmişti. 


II. Mahmud Han, yemek yemeyi severdi. Sevdiği yemeklerin başında şişte kılıçbalığı gelirdi. Padişahın kılıçbalığına rağbet etmesi, sarayda ve kibar konaklarında verilen mükellef ziyafetlerde balığı mönünün zirvesine taşımış, esnaf da bu talepten epeyce nasiplenmişti. 

Batı müziğini 1828'de İtalyan maestro Guiseppe Donizetti önderliğinde ülkemize getiren ve bunu 1834'te Muzıka-i Hümâyün ile kurumsallaştıran yine odur. Asâkir-i Mansüre için bizzat Acemaşiran makamında “Artar Cihâdla Şânımız” marşını besteleyerek, bu alanda da bir ilke imza atmıştır. Öte yandan Donizetti (Paşa) tarafından 11. Mahmud için bestelenen “Mahmüdiye Marşı” 1839'adek Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta resmi marşı olarak çalınmıştır. 


Sultan 11. Mahmud, tahta çıkmadan hemen önce meydana gelen saray darbesi esnasında yaşadıklarından mıdır bilinmez, Topkapı Sarayı'nı pek sevmezdi. Yılın beş altı ayında, selefleri gibi Göç-i Hümâyün merasimiyle taşındığı Beşiktaş'taki yazlık sarayda ikamet ederdi. Ayrıca fırsat buldukça Eyüp ve Çamlıca'da kız kardeşlerine ait saraylarda kalırdı. 


Vaka-i Hayriyyeden sonra yeniçerilerin, reformlardan rahatsız olan muhafazakâr çevrelerle işbirliği yaparak isyan etme ihtimallerinden ötürü daha temkinli hareket eden Sultan Mahmud, 1828'de başlayan Rus Harbi sırasında, iki yıl Rami Kışlası'nda ikamet ederek kendisini adeta güvenceye almıştır. Bununla birlikte Topkapı Sarayı'nı Padişah evi (Harem) ve devletin yönetim merkezi (Saray-ı Âmire/Hümayun) olarak kullanan son Osmanlı hükümdarıdır. 


Mahmud-ı Sâni, idari ve bürokratik yapının işleyişi konusunda pratik ve tedbirli bir hükümdardı. Gereksiz merasimlerin bir kısmını terk etmişti. Resmi yazışmalar konusunda da oldukça tedbirli ve ketumdu. Babası 1. Abdülhamid Han veya amcazâdesi Sultan III. 
Selim'in kaleme aldıkları yazılardaki hissi ve fevri ifadeler ve devlet ricali ile yüz göz olma hali onda yok denecek kadar azdır. 


Lisan konusu, Mahmud-ı Sâni'nin hassasiyet gösterdiği bir başka husustu. Klasik devrin şiirindeki sanatlı ve mutantan ifade tarzı, zamanla nesre de sirayet etmiş bulunuyordu. Vakanüvisler ile muharrirlerin eserlerinde de bu üslup bariz bir şekilde ağırlık kazanmıştı. Bu durum selefi TI. Selim'in de dikkatinden kaçmamış, vekayi'nâmelerin sade bir dil ve üslupla yazılmasını istemişti. 11. 
Mahmud da siyasi belgeler ve yazışmaların, umumun istifadesine sunulan kitap, risale gibi eserlerin sade, sanatsız ve anlaşılır bir üslupla yazılmasına taraftardı. Mesela Rumeli gezisine dair “Âyâtü'l-Hayr” adlı eseri takdim eden Vakanüvis Esad Efendi'yi daha sade bir üslupla yazması konusunda ikaz etmişti. Sultan Mahmud döneminde dil ve üslupta sergilenen bu hassasiyet, Tanzimat devrinde Cevdet ve Fuad Paşaların çalışmalarıyla somut adımlara dönüşecek ve müstakil eserlere konu olacaktır. 


II. Mahmud Han kendisi ve yaptıkları hakkında yabancı basında çıkan yazıları takip eder, bunlardan istifade etmeye çalışırdı. Özellikle Mehmed Ali Paşa'nın bol para sarf ederek basın yoluyla oluşturduğu karşı propagandasına aynı silahı kullanıp cevap vermeye çalışır, bu anlamda yabancı basını takip edecek bir kalem oluşturan babasının yolunu izlerdi. Ancak basını ve kamuoyunu siyasi bir unsur olarak görmesi ve önemsemesi açısından kendinden önceki hükümdarların çok üstünde bir bilince sahipti. 11. Abdülhamid'in de bu konuda büyük ölçüde dedesini örnek aldığı açıktır. 
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11. Mahmud Hanlı seleflerinden ve hatta haleflerinden farklı kılan bir başka icraatı da memleket gezileriydi. Osmanlı tarihinde özel olarak yurt gezisine çıkan ilk padişah 11. Mahmud'dur. 1830-39 yılları arasında çeşitli tarihlerde beş yurt gezisine çıkmış; Tekirdağ, Çanakkale, Gelibolu, Edirne, Gemlik, İzmit, Varna, Şumnu, Silistre ve Rusçuk'a yapılan bu gezilerde ahalinin şikâyetlerini dinlemiş ve hayli ihsanda bulunmuştur. Bu gezilerde çocuklarla sohbeti, müslim ve gayrimüslim ayırımı yapmadan tebaası ile yakın münasebet kurması dikkat çekmiştir. Ayrıca yine bu gezilerde kendisinin talimatıyla, hastane, hamam, köprü, mektep vb. bölgenin altyapı eksiklikleri de giderilmiştir.8 


RAMAZAN'DA ZABİTLE İFTAR 


Sultan 11. Mahmud Han'ın Ramazan ayında tebdil-i kıyafetle gezmesi meşhurdu. Bir Ramazan günü, tebdil-i kıyafet ile Bayezid Camii'ne geldi. Yanında sadece yaveri Said Efendi vardı. Camide bir müddet kalarak namazlarını kıldılar, vaaz dinlediler. 


Sonra da cami içindeki bir mahfilde elbiselerini değiştirip Padişah kıyafetini giydi. Camiden çıktıktan sonra bir köşede bekleyen seyisini çağırdı ve atına bindi. Tam atına binip hareket ettiği sırada karşıdan bir neferin, elinde bir tepsi, üstünde iki kapaklı sahan ile karşıdan gelmekte olduğunu gördü. Nefer başını kaldırınca tam önünde Padişah'ı gördü. Tepsiyi yere bırakamadı, Padişah'ı da selamlayamadı. Şaşırıp kalmıştı. 

11. Mahmud Han, askere takıldı: “Evlat, nedir bu hal? Ramazan günü ikindi vaktinde sokak ortasında yemek mi yiyeceksin? Ayıp değil mi?” 

Asker kekeleyerek: “Hünkârım, bunu karakol zabitime iftarlık götürüyordum. Evinden hazırlamışlar, onu alıp gelmemi söyledi,” diyebildi. 

Mahmud Han gülerek: “Ya öyle mi? Düş önüme bakalım da gidelim” dedi. 

Asker önde, Padişah arkada karakolun önüne geldiler. Zabit kendi askerini önde, Padişah'ı arkada görünce ne yapacağını şaşırdı. 
Heyecanla çıkıp karşıladı. 
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Padişah: “Zabit efendi,” dedi, “neden bu kadar şaşırıyorsun? Sen bizi iftara davet etmedin mi?” 


İftar vakti iyice yaklaşmıştı. Bir müddet oturup, vakit gelince, Padişah, Said Efendi, zabit ve nefer karakolda birlikte akşam namazını kıldılar. 


Mahmud Han: “Haydi, sofrayı kurun bakalım)” dedi. 


Herkeste bir şaşkınlık vardı. O yemekle topluca iftar yaptılar. 
Padişah sofradan kalkarken, Said Efendi, zabitin ve neferin ellerine Padişah'tan iyi birer hediyeyi sıkıştırıverdi. Bu hediye, her birine birer yuva kuracak kadar altındı. 


MAHLASINA YARAŞIR ŞEKİLDE! 


11. Mahmud Han'ın şiirdeki mahlası “Adli” idi. Mahlasına yaraşır şekilde adaletli olmaya gayret sarf ederdi. Nitekim şu hadise onun bu yönünü açıkça ortaya koymaktadır. 


Navarinde Osmanlı Donanması'nın Başkomutanı olan Tahir Paşa merhametsizliği ile ün salmıştı. 1825 yılında bir denizci, ehemmiyetsiz bir suç işlemişti. Tahir Paşa, denizcinin karnına beş yüz defa sopa ile vurulmasını emretti. Ancak zavallı bahriyeli, ellinci sopa vurulurken acılar içinde hayatını kaybetti. Bu barbarca hareket bir infiale sebep oldu. Olayı öğrenen 11. Mahmud Han fevkalade üzüldü. 


Tahir Paşa'yı Beylerbeyi Sarayı'na davet ettirdi. Tahir Paşa, meselenin ne olduğunu bilmiyordu. 11. Mahmud Han başarıları nedeniyle Tahir Paşa'yı tebrik edip önüne ikram olarak büyük bir kutu lokum koydurttu. 


Paşa birkaç tane yedi. Hünkâr daha fazla yemesini istedi. Paşa işkillenmişti. Yedikçe Hünkâr daha fazla yemesi için ısrar ediyordu. 
Yüzü gayet ciddi idi. Artık yiyemem dese de Hünkâr: “Ye, ye, zira sana faydalı olacak” diyordu. 

Tahir Paşa biraz daha yedi. Lakin Padişah bırakacak gibi değildi: “Devam et, bütün bu lokumları bitireceksin,” dedi. 


Tahir Paşabunun bir şaka olmadığını anlamıştı. Şeker komasın- 


dan helak olacaktı. Artık boğulacak hale gelince, benzi atmış halde Hünkâr'ın ayaklarına kapandı: 
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“Medet Sultanım! Allah'ın nazarının üzerinde olduğu Peygamber'in vekili, bana istediğini yapabilir, lakin artık yiyecek durumda değilim. Arzu ederse başımı vurdursun. Zira lokumlar boğazımdan aşağı inmiyor, öleceğim!” 


Bunun üzerine Sultan 11. Mahmud kükredi: 


“Sen ki elli altmış tane lokumu yiyemiyorsun, maiyetindekilerin beş yüz falaka darbesine tahammül edebileceklerini nasıl tasavvur ettin?”© 


Tahir Paşa meseleyi ancak o zaman kavramıştı. Bir kez daha özürler dileyip böyle işlere tevessül etmeyeceğine yemin billahlar etti. 


DEVLETE LAZIM OLAN 


Rıza Tevfik Bölükbaşı bir dönem Rumeli köylerinde gezerken ihtiyar bir çınara yaslanmış asırlık bir köylüye rastlamıştı. Şairin İstanbullu olduğunu öğrenince ihtiyarın dili çözülecek ve şöyle seslenecektir: 


Sultan Mahmud sağ mı? dedi, sonra birden coşarak: Tam beş yıl askerlik ettim, ekmeğini yedimdi. 

Hey devletli koca sultan, hey celâlli arslan hey! 

Bir kır ata biner gelir, gelen şâhin sanırdım. 

Bin yiğidin arasında bir görüşte tanırdım. 

Ak sakallı vezirleri karşısında titrerdi, 

Ardı sıra deryâ gibi kullar yürür giderdi. 
Fermânına yedi kral baş eğermiş derlerdi. 

Evliyâ kuvveti vardı, ona “ermiş” derlerdi. 

Biz ne mutlu günler gördük, de hey deli devrân hey! 


Netice olarak 11. Mahmud Han döneminde Osmanlı Devleti Cezayir, Besarabya, Mora, Eğriboz ve Kiklad adaları ile Kuzey Kafkasya ve Gürcistan'daki son toprak parçalarını kaybetmiştir. 
Buna karşılık Rumeli ve Arabistan eyaletleriyle Libya sıkı bağlarla merkeze bağlanmıştır. 11. Mahmud Han, devleti son yüzyılda felaketlere sürükleyen Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırabilmiş, bu arada donanma mahvedilmiş olmasına rağmen yeni bir ordunun 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kurulmasını ve idare alanında gerekli ıslahatların yapılmasını başararak son dönemlerin en mühim şahsiyetlerinden biri olmuştur. 


Batı karşısında zor bir dönemece giren devlet artık bir yol ayrımındaydı. Benlik davası güdenler, güçlü devletimizi git gide zayıflatıyorlardı. Bundan sonra ne olacaktı? Merkeze bağlanarak devlete güç mü katacaklardı? Yoksa 11. Mahmud Han'ın son döneminde devlete hâkim olmaya başlayan zihniyet Baltalimanı Antlaşması'nda olduğu gibi hızla Batı'nın kucağına doğru mu itilecekti? 


Oysa Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın şiirinde, Koca Hasan Dayı örneğinde ifadesini bulan bir zihniyete o kadar ihtiyaç vardı ki... 


İKİNCİ BÖLÜM 
ABDÜLMECİD HAN 


“Bir âdemin cenazesinde hüsn-i hâline kırk kişi şehadet eylerse mağfur olacağı bazı hâdis-i şeriflerde tebşir buyurulmuş olduğuna nazaran binlerce âdemin bu veçhile hüsn-i hâline şehadet eyledikleri Cennet-mekân Sultan Abdülmecid Han Hazretleri'nin mağfur olduğuna kimesnenin şüphesi kalmadı. Her hususta kusuru Cennet-mekân'a atfeden vükelânın cenazelerinde bulunduk. Hiçbirinde böyle umumi kabul alametleri görmedik. Belki bazılarında tamamıyla zıddını müşahede eyledik.” 


Ahmed Cevdet Paşa 


TAHTA ÇIKIŞI 


Sultan 11. Mahmud'un vefatı üzerine Hüsrev Paşa, Çamlıca Köşkü'nde bulunan Veliaht Şehzade Abdülmecid ve annesi Bezmiâlem Kadına vaziyeti bildirerek cülusa hazırlanmaları için haber yolladı. Sadrazam, Divanyolu'ndaki Köprülü Kütüphanesi'nde cenaze ile ilgilenirken Hüsrev Paşa yeni Padişaha ilk biat eden olabilmek için hemen harekete geçti. 


Yeni Padişah, Çamlıca Köşkü'nden araba ile Harem İskelesi'ne, oradan da Saltanat Kayığı ile Topkapı Sarayı'na geçti. Bu esnada toplar atılarak cülus ilan ediliyordu. Abdülmecid Han bu sırada on yedi yaşında bulunuyordu. 


Eyüp Sultan Türbesi'ndeki geleneksel kılıç kuşanma törenin- de, Nakibüleşraf Efendi'nin elinden Hazreti Ömer'in kılıcını kuşanmasından dolayı, “Hazreti Ömer gibi adaletli olacağı” anlamı çıkarılmıştı. Gerçekten de tebaasına bunu vaat etmekle kalmayıp 


her açıdan adalet sağlamaya gayret sarf edecekti. 


Genç yaşta padişah olan Abdülmecid Han'ın devlet idaresinde yeterli tecrübesi yoktu. İlk olarak, babasının başlattığı ıslahat hareketlerini devam ettireceğini ilan etti. Fakat bu sırada devlet ileri gelenleri arasındaki rekabet ve kıskançlık had safhada idi. 


2 Temmuz 1839'da, Sultan 11. Mahmud Han'ın cenaze merasimi 
sırasında Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Reisi Koca Hüsrev Paşa, Sadrazam Mehmed Emin Rauf Paşadan mühr-i hümayunu zorla alıp, kendini Sadrazam ilan ettirdi.? Bu sırada Osmanlı Devleti, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile muharebe halinde idi. Bu sebeple Sultan Abdülmecid Han meseleyi kurcalamadı ve Hüsrev Paşa'nın Sadrazamlığını kabul etti. 


Böylece Hüsrev Paşa Sadrazam, Damat Halil Paşa Serasker, Rauf Paşa Ahkâm-ı Adliye Reisi, Damat Said Paşa Ticaret Nazırı, Sultan Mahmud'un yakınlarından olan Rıza Bey Mabeyn Müşiri, Deavi Nazırı Necip Efendi Mühimmat-ı Harbiye Nazırı, Hacı Saib Efendi Deavi Nazırı, Maruzat-ı Dâhiliye Kâtibi Şekib Efendi Beylikçi, Maruzat-ı Hariciye Kâtibi Eğribozlu Mahir Bey Âmedçi tayin edildiler. 


MISIR MESELESİ 


Abdülmecid Han tahta çıktığında Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa gailesi devam ediyordu. Padişah, Mısır meselesini sulh yoluyla halletmek, böylece ecnebi ülkelerin tasallutundan kurtulmak istiyordu. Bu itibarla Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'ya Köse Akif Efendi'yi göndererek kendisini affettiğini bildirdi. Ordu ve donanmaya harekâtı kesme emri verip bir ferman yazdı: 


“Memleketin ve halkın düzenini korumak ve boş yere Müslüman kanının dökülmesine engel olmak için ve şimdiye kadar olup bitenleri unutup Mehmed Ali Paşa'yı affediyoruz. Affımın bir an önce kendisine bildirilmesini irade ediyorum.” 


Fakat Hüsrev Paşa'nın Sadrazamlığı gasp yoluyla ele geçirmesi Mısır meselesini de tam bir çıkmaza sokacaktı. İstanbul'a dönmesi için emir gönderilen Kaptan-ı Derya Ahmed Fevzi Paşa, Hüsrev Paşa'nın hasmı olduğundan, onun Sadarete geldiğini haber alınca emre uymayarak donanma ile Mısır'a, Mehmed Ali Paşa'nın yanına kaçtı. Burada Mısır kuvvetleriyle birleşip İstanbul'a gelmek ve devleti Hüsrev Paşa'nın elinden kurtarmak emelindeydi. Hüsrev Paşa ortadan kalkarsa Mısır meselesinin de kendiliğinden kapanacağını düşünüyordu. 


On iki yıl önce Navarinde yakılan Osmanlı donanmasının yerine I1. Mahmud'un büyük gayretlerle yeniden oluşturduğu donanmanın bu şekilde Mısır'a teslim edilmesi Osmanlı Devleti'ni bir kez daha donanmasız bırakmıştı. Bu yüzden Kaptan-ı Derya Ahmed Fevzi Paşa “hain ve firari” lakaplarıyla tanındı. 


Mehmed Ali Paşa da ordusuz ve donanmasız kalan Osmanlı Devleti karşısında daha fazla cesaret bularak Padişah'ın af fermanını dikkate almadı. Abdülmecid Han, Mısır Valiliği'ni kendisine miras olarak da vereceğini açıkladıysa da Kavalalı bu teklife razı olmadı. 
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Mısır'dan başka Suriye, Adana ve Maraş'ın da kendisine verilmesi ve Hüsrev Paşa'nın azli gibi yapılması imkânsız istekler öne sürdü. 
Evvelce büyük hizmetler görmüş olan Mehmed Ali Paşa ne yazık ki Padişah'ın iyi niyetini sezememiş ve fırsatçılık peşinde koşmaya başlamıştı. Oysa bu çatışma durumundan kimlerin yararlanacağını onun gibi tecrübeli bir idarecinin anlaması gerekirdi. 


Kısa bir süre sonra da Nizip'te Osmanlı ordusu kumandanı Hafız Mehmed Paşa'nın, Kavalalı Mehmed Ali Paşa kuvvetleri karşısında büyük bir bozguna uğradığı haberi geldi. 


Mehmed Ali Paşa'nın istekleri ve yaşanan bozgun karşısında İstanbul'da derhal bir divan toplandı. Devleti yeniden neticesi belli olmayan bir iç savaşa sürüklemektense Mehmed Ali Paşa'ya Mısır'dan başka Suriye'nin de bırakılması kararlaştırıldı. 


Ancak Suriye'nin Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması kararına bu defa Avrupalı devletler tepki göstererek duruma el koyma kararı aldılar. 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması gereğince Rusya'nın Osmanlı'ya yardım etmesi, Rusların İstanbul'a asker ve donanma yerleştirmesi demekti. Çıkarlarının zedelenmesinden korkan İngiltere, Avusturya ve Fransa, Mısır meselesini bir Avrupa sorunu haline getirdiler. Neticede İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya ortak bir nota vererek Mısır meselesinin kendilerine danışılmadan çözülmemesini istediler (27 Temmuz 1839). 


Notanın kabul edilmesiyle Osmanlı Devleti bir bakıma Avrupa'nın vesayeti altına girmiş oldu. Bu sırada Londra ve Paris'te Mısır meselesinin çözümü konusunda temaslarda bulunan Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa derhal İstanbul'a döndü. Hüsrev Paşa'nın muhalefetine rağmen, Mısır meselesinde Avrupa'nın yardımını sağlamak için onları memnun edecek bir reform programının ilanına genç padişah Abdülmecid Han'ı razı etti. Gülhanede meşhur Hatt-ı Hümâyun'u okuyarak (3 Kasım 1839) Tanzimat devrini açtı.9 

İşte Kavalalı Mehmed Ali Paşa, “Suriye'nin de valisi olacağım,” derken bütün İslam âleminin başına büyük bir bela gelmesine kapı aralamış oluyordu. 
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LORD STRATFORD CANNING 


1808'den 1858 yılına kadar süren yarım asır içinde çeşitli aralıklarla İngiltere hükümetini Osmanlı Devleti nezdinde temsil etmiş olan ünlü'diplomat Lord Stratford Canning, Tanzimat devrinin dışarıdaki tertipçisi ve destekçisi idi. Onu tanımadan Tanzimat'ı anlamak mümkün olmayacaktır. 


Canning, Löndra Clement's Lane'de 4 Kasım 1786'da doğmuştu. Eton'da okumuş, Cambridge Üniversitesi'nde iki dönem tahsil gördükten sonra yeğeni George Canning'in kendisine Hariciye Nezareti'nde bir iş vermesi üzerine buradan ayrılmıştı. Osmanlı macerası İstanbul Büyükelçisi Robert Adair'in yanına birinci kâtip olarak atanmasıyla başladı. Adair 1810'da Viyana'ya nakledilince, Canning maslahatgüzâr olarak İstanbul'da kaldı. 1812 Mayıs'ında Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan Bükreş Antlaşması'na ön ayak olarak, Rusya'nın Napolyon akınını önlemesine yardımda bulundu. 


1814 yılı Haziran'ında İngiliz iç politikasında yer almak gayesiyle 
İstanbul'dan ayrıldı. Ancak Castereagh, kendisine muntazam bir maaş bağlamak suretiyle nezaretten kopmamasını sağladı. Değişik yerlerde görev yaptıktan sonra 1823'te İngiltere'ye dönen Canning, 1824'te İstanbul Büyükelçisi olarak atandı. İstanbul'da işe başlar başlamaz Fransız ve Rus Büyükelçileriyle birlikte, Sultan 11. 
Mahmud'u silahlı birlikleri işe karıştırmaksızın Yunanlılara taviz vermeye ikna etmek için ümitsiz bir çaba içerisine girdi. 11. Mahmud Han Navarin bozgunu nedeniyle diğer Batılı elçilerle birlikte onu da ülkesinden çıkardı. 


İngiltere'de uzun süre diplomatik görevlerde bulunan Canning, 
1831 senesi sonunda Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'yi işgal ettiği 
haberi üzerine Yunan sınırlarının çizilmesi konusunda yapılan müzakerelere katılmak için İstanbul'a geldi. 


Sultan TI. Mahmud, bu arada Osmanlı ile İngiltere arasında bir ittifak antlaşması imzalanması fikrini ısrarla ortaya atmış ve Canning, Polmerston'u bu yolda harekete geçmeye, böylece Ruslardan önce davranıp Osmanlı'yı desteklemeye, öbür yandan da birtakım avantajlar sağlamak suretiyle Mehmed Ali Paşa'yı yatıştırmaya teşvik etmiş ise de bu öğüde kulak asan olmayacaktı. 
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REŞİD PAŞA VE CANNING 


1836 yılında Londra Büyükelçiliği'ne gelen Mustafa Reşid Paşa'yı 
yakından tanıyan Canning, Osmanlı Devleti ile ilgili tasavvurlarını yürürlüğe sokacak adamı yakalamış bulunuyordu. Artık Mustafa Reşid Paşa'nın, hem kendisinin hem de Osmanlı Devleti'nin geleceğine damga vuran ittifakları ve bu çerçevede Osmanlı Devleti'nde ve dışarıda yürüttüğü faaliyetler devri başlıyordu. 


Mustafa Reşid Paşa, iyi bir tahsil görmediği, İslami bilgilerden ve milli meziyetlerden mahrum olduğu için kolayca Avrupai fikirlerin ve Canningj'in tesirinde kalmıştı. Nitekim aynı yıl Lord Stratford Canning ile dostluğunun neticesi olarak mason locasına girdi.” 


Mustafa Reşid Paşa'nın bu tarihten sonraki çalışmaları Tanzimat'ın tam manasıyla şekillenmesi yolunda olacaktı. Londra'da kaldığı zaman boyunca, yapılmasını zorunlu gördüğü reformlar konusundaki düşüncelerini olgunlaştırdı. Artık Paşa'ya göre Osmanlı meselelerinin çözüm yeri Londra'ydı. 


İngiliz Hariciye Nazırı Palmerston ile Stratford Canning, avuçlarına aldıkları Reşid Paşa'ya her tür destek konusunda söz vermişlerdi. Bütün bağlantılar kurulmuştu. Reşid Paşa daha ikinci elçiliği sırasında Palmerstona istedikleri tarzda reformlar yapmayı vaat eden bir layiha sunmuştu. 


Reşid Paşa'nın hayatında önemli ve görünür roller üstlenen ünlü diplomat Canning'in hayatı ve hatıraları ile ilgili kitabı Türkçeye çeviren Hasan Âli Yücel bu tercümeye yazdığı sunuşta şöyle diyordu: 


“Yeni usullerin konulması hususunda Reşid Paşa, Canning'le anlaşmış halde idi... Canning de bu işi yapmaya en istidatlı devlet adamı olarak Reşid Paşa'yı buluyordu.” 


Yine Canning'in hayatını ve hatıratını kaleme alan Sir Stanley Poole ikili arasındaki kuvvetli dostluğa şöyle değinmektedir: 

“Canning'in daha sonraki başarılarında Reşid Paşa'nın büyük yardımı olduğu şüphesizdir ve Canning, Reşid Paşa'ya karşı duyduğu şükranlığı her vesile ile belirtmekten geri durmamıştır” 


Canning'in kendisi de: 
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“Nazırlar arasında politikaca ve ruhça en iyi anlaştığımız devlet adamı Reşid Paşa idi. ... Daha sonra Sultan'ın elçisi olarak Londra'ya geldi, orada tanışıklığımızı ilerlettik. Türkiye'de devrim hareketleri konusunda bana açıldığını iyi hatırlıyorum. Yeniçeri Ocağı'nın yıkılmasıyla açılan yeni politika vadisinde faal bir rol oynamak kararında olduğu belliydi,” demektedir. 


Bundan sonrasını Reşat Kaynar'ın tercümesinden aktaralım: 


“Paşa, Tanzimat taraftarlarının nasıl ve ne zaman işe girişmelerinin doğru olacağını sordu. “Başından, diye cevap verdim. “Başından ne demektir?” dedi. “Tabiatıyla hayat ve mülk masuniyetinden; diye cevap verdim.” 


H. Âli Yücel, Reşat Kaynar ve başka bazı tarihçiler ile müellifler uzun süre İstanbul'da elçilik yapmış ve bu vazifesindeki başarısından ötürü İngiltere Kraliçesi tarafından “Lord” unvanıyla taltif edilmiş Stratford Canning'i neredeyse Osmanlı menfaatleri için çırpınan, bu uğurda İngiliz menfaatlerini ikinci planda bırakan bir şahsiyet olarak takdim etmek gayreti içindedirler. Elbette bu gayretin gerçek sebebi, Reşid Paşa gibi Tanzimat ricalini temize çıkarmaktır. 
Canning'in Türkiye'de bulunduğu uzun yıllar içinde, başta İngiliz menfaatleri olmak üzere Ermeni, Rum gibi azınlıkların, yabancıların, misyonerlerin ve azınlık tüccarlarının menfaatlerine hizmet ettiği muhakkaktır. Nitekim kendi hatıralarında bu husus açıkça ifade edilmektedir: 


“Son olacağı sanılan ayrılışının arifesinde, şerefine İngiliz yurttaşları tarafından verilen bir şölende bulundu ve başarısının, yanında çalışanlar tarafından nasıl coşkunlukla değerlendirdiğini görmek fırsatını buldu. Ermeniler, Rumlar, Amerikan misyonerleri, İzmir, İstanbul tüccarları Canning'i nasıl öveceklerini bilemiyorlardı”* 


11. Mahmud Han döneminde hiçbir ciddi başarı sağlayamayan Canning, milletinin ve dininin değerlerini unutmuş bir kukla (Reşid Paşa) sayesinde bir devleti kıskaç içerisine alarak zamanın en ünlü diplomatları arasına girmeyi başarabiliyordu. 
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GEÇ ANLAŞILAN İHANET! 


Mustafa Reşid Paşa, Hariciye Nazırı Hulusi Paşa'nın vefatı üzerine (1837) İstanbul'a çağrılınca yeni Hariciye Nazırı olarak, tasarlamakta olduğu reformları gerçekleştirme konusunda elverişli bir ortam yakalamıştı. 11. Mahmud Han da Reşid Paşa'ya güveniyor, devlet işlerine dair düşüncelerini kendisine iletmesine izin veriyordu. 


Reşid Paşa tercümanı Agop'u Londrada maslahatgüzar vekili olarak bırakıp, Âli Efendi'yle birlikte 5 Eylül 1837'de deniz yoluyla İstanbul'a ulaştı. Bir gün sonra da Padişah'ın huzuruna çıktı. Müşir rütbesiyle Hariciye Nazırlığı'na tayin edildi. 


Hariciye Nazırlığı sırasında, Sultan 11. Mahmud Han'a, Avrupai tarzda ıslahatlar yapılması teklifinde bulundu. Batılıların, Osmanlı Devleti'ne, bilhassa Müslüman ve Hıristiyan tebaa arasında eşitlik gözetilmediği için düşman olduğunu, müslim ve gayrimüslim ayrılığının kaldırılması gerektiğini, bu hususlarla ilgili yapılacak ıslahatı bir hatt-ı hümayunla ilan etmesini teklif etti. Hazırladığı layiha ile bu ıslahatın esaslarını arz etti. Ancak Reşid Paşa'nın anlattıklarının İngiliz isteklerinin aynısı olduğunu bilen 11. Mahmud Han bunu reddetti. 


Mustafa Reşid Paşa, Hariciye Nazırlığı'nı bilfiil idare ettiği bu dönemde, İngilizlerle, Osmanlı Devleti'ni iktisadi bakımdan çökertecek Baltalimanı Antlaşması'nı imzaladı (1838). Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanmasıyla, Osmanlı Devleti'yle İngiltere arasında anlaşmazlığa yol açan hususlar İngiltere'nin lehine çözülmüş oldu. 


Mustafa Reşid Paşa, 1838 yılında Hariciye Nazırlığı kendi bünyesinde kalmak üzere, Londra Büyükelçiliği'ne tayin edildi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Eylül ayında İstanbul'dan ayrıldı. 
Roma, Viyana, Berlin ve Paris üzerinden 23 Kasım'da Londra'ya ulaştı. Öncelikle İngiliz Hariciye Nazırı Lord Palmerston'la görüştü. 


Ardından Kraliçe'nin huzuruna çıkarak elçilik görevine resmen başladı. 


Reşid Paşa'nın görevi, en kısa sürede Mısır Valisi'ne karşı İngiltere'yle bir ittifak anlaşması imzalayabilmekti. Ancak Lord Palmerston, anlaşma metnini, 11. Mahmud Han'ın istediği şekliyle 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kabule yanaşmadı. Yapılan toplantılar sonucunda ortaya çıkan taslağı ise Padişah beğenmedi. Sultan 11. Mahmud, İngiliz Elçisi Lord Ponsonby'nin, ticaret anlaşmasını imzalatabilmek için, bir ittifak anlaşmasının kabul edileceğine dair imalarda bulunarak Mustafa -Reşid Paşa'yı kandırmış olduğunu düşünmekteydi. 


Baltalimanı Antlaşması yürürlüğe girdikten sonra, öteden beri Osmanlı Devleti'nde uygulanmakta olan tekeller kaldırılınca hazine, önemli bir gelir kaynağından mahrum edildi. Ayrıca iç ticaret, Osmanlı vatandaşlarına münhasır olmaktan çıkarılarak istisnasız bir şekilde İngiliz tüccarlarına verildi. Bir de bu antlaşmaya, antlaşma şartlarının isteyen bütün Avrupalı devletlere de uygulanacağı hükmü eklendi. Avusturya Başbakanı'nın; “İşte Osmanlı şimdi bitti” dediği Baltalimanı Antlaşması, esnaf ve tüccarlarımızı uşaklığa, devletimizi de borç bataklığına sürükledi. 


Reşid Paşa, şu sözleriyle Batılı devletleri Osmanlı Devleti'ne müdahaleye çağırıyordu: 


“Türkiye için en büyük iş, reaya meselesidir. Eğer reayaya verilmesi gereken hak ve hürriyetlerden bahsetsem, ülkemde bana kötü bir Müslüman gözüyle bakılır. Hâlbuki İslamlığın kurtuluşu, reayanın hür ve mesut olmasına bağlıdır. Bu konuda yüksek sesle konuşmak, Avrupa devletlerine düşer. İmparatorlukta (Osmanlı Devleti), Hıristiyanlar üzerindeki baskı için sesinizi çıkaramaz mısınız? 
Ödeyemedikleri haraç için zavallılar horlanmakta ve ezilmektedir. 
Bu uygulamalar, sizin adil bir vergi dağılımı istemenizi gerektiriyor. 
Reaya, haraç yüzünden isyan etmekte ve düzenli vergi istemektedir. 
Vergi sistemi, Hıristiyanlar için yerleşirse, Müslümanlara da bunu kabul ettirmek için önemli bir adım atılmış olacaktır. Böylece İmparatorluğun yenileşmesi için ilk mesafe alınmış olacaktır” 


Diğer taraftan kendisinin ve reformlarının Osmanlı Devleti'ndeki başarısının Mehmed Ali Paşa'nın başarısızlığı nispetinde olacağını biliyordu. Zira Mehmed Ali Paşa Mısır'da, Batı'ya yanaşmadan da güçlü bir idarenin kurulabileceğini göstermişti. Başarılı reformlar gerçekleştirmiş ve muvaffak olmuştu. Reşid Paşa ise imparatorlukta Batılılaşmanın sembolü durumundaydı. Mehmed Ali Paşa, mağlup 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edilmediği takdirde Suriye'ye de hâkim olacak, devlet içindeki tesir ve nüfuzu artacaktı. Bu durum ise Reşit Paşa'nın siyasi hayatının sonunu getirebilirdi. 


İşte bu nedenle Reşid Paşa, büyük tavizler verme pahasına da olsa Mısır meselesine Avrupa devletlerinin müdahalesini istedi. 
Bu sebepten olmalıdır ki Mustafa Reşid Paşa'nın İngilizlerle ittifak teşebbüsü, Padişah tarafından devletin menfaatleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Hatta Reşid Paşa'nın ihanetine kâni olan II. Mahmud Han'ın, Paşa henüz İngiltere'de iken gizli olarak idamını emrettiği yolunda bilgiler bulunmaktadır. Bu itibarla, Padişah'ın ağır hastalığı sırasında Reşid Paşa'nın derhal İstanbul'a gelmesi emrolunmuştu. 


Reşid Paşa, 7 Haziran'da Londra'dan ayrıldı, iki gün sonra Parise ulaştı. Fakat burada, İstanbul'daki dostları vasıtasıyla idam haberini öğrenip gelmekten vazgeçti. Dostlarından Padişah'ın ciddi ölçüde rahatsız olduğunu da öğrenmişti. 


Çocuklarını Marsilya üzerinden İstanbul'a göndererek, güya kamuoyunu Osmanlı lehine çevirebilmek için Paris Elçisi Ahmed Fethi Paşa'yla birlikte çalışmalarına devam etti. Bir taraftan da hasta olduğunu ve tedavi göreceğini belirtiyordu. 


Bu arada 24 Haziran günü Hafız Paşa kumandasındaki Osmanlı güçleriyle, İbrahim Paşa arasında Nizip'te savaş başladı. Bir hafta sonra da Il. Mahmud Han vefat etti ve yerine oğlu Abdülmecid Han geçti. Şimdi Reşid Paşa son durumu değerlendirmek üzere tekrar Londra'ya dönecekti (8 Ağustos). 


MOMERANDUM MU, ÖLÜM BİLDİRGESİ Mİ? 


Mustafa Reşid Paşa Londra'ya gelir gelmez 10 Ağustos'ta Lord Palmerston'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Lord Palmerston'a, 11. Mahmud sonrası Osmanlı Devleti'nin durumu ve yapılması gereken reformlar hakkında bir memorandum hazırladığını açıkladı. Palmerston, Londradan ayrılmadan önce bu memorandumu derhal kendisine ulaştırmasını istedi. Reşid Paşada hemen ertesi gün, yani 11 Ağustos'ta Osmanlı Devleti'nin mevcut 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durumu ve tasarladığı reformlarla ilgili çok önemli bilgiler içeren bu memorandumu Lord Palmerston'a gönderdi. 


Bu memorandum aslında Reşid Paşa'nın Canning ile beraber yıllardır tasarladığı planların bir parçası idi. Belgenin içeriği, Tan- 
:zimat Fermanı'nın ilanından yaklaşık üç ay önce, Reşid Paşa'nın zihnindekileri göstermesi bakımından önemlidir. 


İçerikten anlaşıldığına göre Reşid Paşa bu memorandumu, ll. 
Mahmud'un vefatından hemen sonra kaleme almıştır. Aksi halde düşündüklerini bu şekilde yazması asla mümkün olmazdı. Padişah'ın vefatı ona, içinde gizlediği düşüncelerini açıkça kaleme alma cüretini vermişti: 


“Osmanlı Devleti'nintoprakları son derece zengin ve bereketlidir. 
Coğrafi olarak, özellikle ticarete elverişliliği bakımından çok iyi bir konumdadır. Osmanlı tebaası, doğuştan yetenekli ve zekidir. 
Bu insanlar yeni bir sistem içine alındıklarında, ki artık bu bir zorunluluktur, akıllıca yapılmış reformlar ve medeniyet peşinden gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın ki yeni sistem sayesinde kısa bir sürede bu insanlar çok sayıda ve yararlı sonuçlar elde edeceklerdir... 


Daha önce Babıâli'nin iç meselelerinde kullanılan yanlış yöntemler, Osmanlı tebaası için gerçek bir felakete neden oldu. Son çeyrek asırdır, reform adıyla övünülerek yapılanlar, herhangi faydalı bir sonucu olmaktan uzak şeylerdi. Bütün bu sahte reformlar, sadece geçmişin zulmüne yenilerini eklemeye yaradı. Tüm imparatorluk içinde, bu sebeple ortaya çıkan genel memnuniyetsizliği tam anlamıyla tarif etmek imkânsızdır.” 


Reşid Paşa'nın bu memorandumda II. Mahmud'un hükümdarlık yıllarına ve karakterine dair kullandığı cümleler dikkat çekicidir. 
Onu bir despot olarak tanımlamakta, yanındaki dalkavuklara inanarak masum insanları öldürmekle suçlamaktadır. II. Mahmud'un yaptığı ıslahatların, gösteriş amacı taşıyan, içi boş, yalancı reformlar olduğunu savunmaktadır. 


Yine Osmanlı Devleti'ni hasta olarak tanımlamakta ve tedavi olarak bazı reform tedbirlerinin alınmasının kaçınılmaz olduğunu 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düşünmektedir. Bütün bu maddeler çok geçmeden Tanzimat Fermanı'nda temel esaslar olarak yer alacaktır. 


Mısır meselesi nedeniyle Londrada toplanması kararlaştırılan konferansta Avrupa devletlerinin, Sultan Abdülmecid ve Bâbıâli'ye reformlar için baskı yapmalarını istemektedir. Bu detay, Tanzimat Fermanı'nın ortaya çıkış süreciyle ilgili önemli ipuçları vermektedir. 
Görüldüğü gibi Tanzimat reformları bizzat Reşid Paşa tarafından tasarlanmış ve bu reformların gerçekleşebilmesi için Avrupa devletlerinin müdahalesi bizzat kendisi tarafından istenmiştir. 


Diğer taraftan Reşid Paşa, 11. Mahmud Han'dan sonra yeni padişaha vakit tanınmadan harekete geçilmesi taraftarıdır. Bu durumu şöyle ifade etmektedir: 


“Şuna inanılmalıdır ki Sultan Mahmud'un ölümü, Osmanlı yönetiminin eski düşmanlarından kurtulmasını beraberinde getirecektir. Fakat devletin ileri gelenlerinin kıskaçlığı hâlâ ortadan kalkmış değildir. Yeni Sultan, genç yaşı ve deneyimsizliği nedeniyle, ülke içindekiler ya da yabancılarca çok daha kolay bir şekilde entrikalarla kandırılabilecektir. 


Bu nedenle Bâbiâli'nin içinde bulunduğu durumu son derece tehlikeli bir kriz olarak düşünmek gereklidir. Eğer sadece Mısır'la uzlaşma sağlayabilmek için, yaklaşmakta olan tehlike görmezden gelinirse ve devletin bağımsızlığı ve bütünlüğü sorunu gözardı edilirse, Osmanlı Devleti'nin varlığını korumayı arzulayan güçlerin hedeflerini gerçekleştirmekte başarısız olabiliriz... 


Şu durumu net bir biçimde ifade edebilirim ki, dâhili bazı şartlar nedeniyle Bâbıâli'nin idaresinde görülen hastalığın tedavisi bir çeşit müdahale olmaksızın gerçekleştirilemez. Böylesi bir hareket, devletin içişlerine müdahale olarak algılanabilir. 


Dahası, Kur'an'ın emirlerine körü körüne bağlılığı ve fanatiklikleri iyi bilinen Müslümanlar, bu nedenle Avrupa güçlerince dikte edilebilecek herhangi öneriyi reddedebilirler. Buna karşılık verebilmek için, içişlerine yapılacak müdahalenin, devlete zarar verici bir gaye taşımadığının açıklanması yeterli olabilir. Avrupa güçler dengesinin muhafazası için devletin korunması talep 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edildiğinde, bu talepte, devletin güç ve refahıyla ilişkili herhangi bir kötülük veya sıkıntı oluşturabilecek bir husus olmadığı açıklanabilir. 
Gerçek şu ki istenilen sonuca bazı sınırları aşmadan ve içişlerine müdahale etmeksizin ulaşılamaz” 


Görüldüğü üzere Mustafa Reşid Paşa ülkesini Batılı güçlere, özellikle de İngilizlere pazarlamakta hiçbir beis görmemekte, hatta bunun bütün yollarını göstermektedir. Zaten kendisinin icraatlarına bakıldığında, İngilizlerin Müslüman kılıklı emir eri gibi davrandığı net bir biçimde görülecektir.? 


TANZİMAT FERMANI 


Mustafa Reşid Paşa, Londradan gerekli talimatları aldıktan sonra, tercümanı Agop'u maslahatgüzar vekili olarak bırakıp, Âli Efendi'yle birlikte, 5 Eylül'de deniz yoluyla İstanbul'a ulaşmıştı. Bir gün sonra Padişah'ın huzuruna çıkarak saltanatını tebrik etti." 


Sadrazam Hüsrev Paşa, Abdülmecid Han'a bir tezkire göndererek babası 11. Mahmud Han'ın Reşit Paşa hakkındaki idam kararını hatırlattı. Gerekçe olarak da Reşid Paşa'nın memleket adap ve âdetleri ile devlet muamelatı hususundaki Frenk bağımlılığını göstermişti. 
Fakat Hüsrev Paşa'nın sadarete geliş şekli dolayısıyla kendisine soğuk olan Abdülmecid Han bu ikaza kulak asmadı. 


Bu arada Mehmed Ali Paşa'nın galibiyeti, devletin içinde düştüğü vaziyet, Abdülmecid Han'ın tecrübesiz oluşu ve devlet adamları arasındaki çekişmeler Reşid Paşa'nınelini güçlendirmişti. Bu sayede, düşündüklerini Padişah'a kabul ettirmekte fazla güçlük çekmedi. 
Nitekim İstanbul'a gelmesinin üzerinden iki ay geçmeden Osmanlı Devleti'ni Tanzimat iklimine sokmuştu. 


Ferman 3 Kasım 1839 Pazar günü Gülhane Köşkü önündeki meydanda hazırlanan yüksek bir kürsü üzerinden bizzat Reşid Paşa tarafından okundu. Ferman okunurken devlet ricali, ulema, esnaf temsilcileri, gayrimüslim cemaatlerinin reisleri ve yabancı elçiler de hazır bulundu. Sultan Abdülmecid ise töreni Gülhane Kasrı'ndan takip etti. 
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Ferman, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren Kur'an hükümlerine ve şeriata uyulduğu için devletin güçlü, ülkenin mamur ve halkın refah içinde olduğu; ancak 150 yıldan beri bunlara riayet edilmediğinden bu durumun zaaf ve fakirliğe dönüştüğü; coğrafi konumu, arazilerinin verimliliği ve halkının çalışkanlığı göz önünde tutulduğunda gerekli tedbirlerin alınması halinde, beş on yıl içerisinde eski vaziyete tekrar kavuşulabileceği tespitiyle başlıyordu. 


Bunun için hazırlanacak yeni kanunların, can güvenliği, mal, ırz ve namusun korunması, vergilerin düzenlenmesi, asker alımlarının ıslahı gibi konulara dair olacağı belirtildi. Bu arada halkı ve hazineyi zarara uğratan iltizam usulünün kaldırılacağının işaretleri verildi. Vergilerin herkesin gücüne göre toplanması gerektiğine vurgu yapıldı. 

Askerlik süresinin belirsizliğinden ve asker alımlarının gelişigüzel yapılmasından da şikâyet ediliyordu. Bu uygulamanın tarımı, ticareti ve nüfus artışını olumsuz yönde etkilediğine, dolayısıyla askerlik süresinin dört veya beş yıl olarak belirlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. 

Hiç kimse için yargılanmadan ölüm hükmünün verilemeyeceği, herkesin malını mülkünü istediği gibi tasarruf edebileceği, bu haklardan müslim gayrimüslim bütün tebaanın aynı şekilde yararlanacağı belirtildi. 


Bütün bu konuları görüşmek üzere görevlendirilen Meclis-i Vâlâ'nın üye sayısının arttırılması, vükela ile ricatin de zaman zaman Meclis'in toplantılarına katılması, askeri düzenlemelerin Dâr-ı Şurâ- yı Askeri'de müzakere edilip belirlenmesi, ülkenin harap olmasına yol açan rüşveti önlemek amacıyla etkili bir kanun hazırlanması ve bu fermanın bütün iç ve dış kamuoyuna duyurulması gibi hususların kararlaştırıldığı ifade olundu. 


Reşid Paşa'nın fermanı okumasının ardından toplar atıldı ve kurbanlar kesildi.!! Sultan Abdülmecid Hırka-i Şerif Dairesi'nde, “Hatt-ı Hümayunumda mündemiç olan kavanin-i şeriyyenin harfbe-harf icrasına ve mevadd-i esasiyyenin füruatına dair ekseriyyet-i ara ile karar verilen şeylere müsaade eyleyeceğime ve hafi ve haricen ve dâhilen taraf-ı hümayunuma ilga olunan şeyleri kavanin-i 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müessiseye tevfik ve tatbik etmedikçe kimsenin lehine ve aleyhine bir hüküm ve ferman etmeyeceğime ve vazolunmuş ve olunacak kavaninin tağyirini tecviz buyurmayacağıma” diyerek, ilan edilen hususlara-uyacağına yemin etti. 


- Fermana göre vükela, devlet memurları ve ulemanın da yemin etmesi, buna uymayanların rütbesine bakılmaksızın cezalandırılması gerekiyordu. Fermanın ilanından beş gün sonra yapılan bir düzenlemeyle vükela, büyük ulema ve önde gelen devlet ricalinin Padişah, Sadrazam, Şeyhülislam, Serasker, Darphane Müşiri ve Hariciye Nazırı huzurunda yemin ederek görevlerine başlamaları kararlaştırıldı. ? 


DEĞERLENDİRME 


Tanzimat'la ilgili bazı değerlendirmelerde, fermanın, Padişah'ın ve bütün sivil bürokratların katılımı ve istişaresi sonucu kararlaştırılmış olduğu yazılı ise de ilanından sonraki uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermektedir. Zira uzun istişarelerle alınan kararların uygulamaları daha sistemli ve düzgün olmalıdır. Oysa Tanzimat'tan sonra “kervan yolda düzülür” anlayışı üzere bir hareketin vuku bulduğu görülecektir. Bu durumda fermanın Padişah ve sivil bürokrat birlikteliğinden ziyade, Reşid Paşa'nın Mehmed Ali Paşa gailesini fırsata çevirip İngiliz desteği karşılığında ülkeyi yok oluşa götürmekten başka bir şey olmadığı anlaşılacaktır. 

Hükümet, Tanzimat reformlarını uygulama hususunda hazırlıklı değildi. Dolayısıyla ıslahatlar ülkenin tamamında değil de öncelikle Edirne, Bursa, İzmir, Ankara, Aydın, Konya ve Sivas gibi nispeten merkeze yakın, kolaylıkla denetlenebilecek yerlerde uygulamaya konuldu. Trabzon eyaleti de önce bu kapsamda değerlendirilmişti. 
Fakat büyük bir tepkiyle karşılaşıldı ve uygulama ertelendi. 


Diğer taraftan merkezle ciddi sorunlar yaşayan Mısır eyaleti de çok uzak olmasına rağmen uygulama kapsamına alındı ve 6 Aralık 
1839 tarihli fermanla Mehmed Ali Paşadan Tanzimat'ı Mısır'da 
uygulaması istendi. Paşa, fermanı ilan edeceğini, idaresi altındaki yerlerde bu ilkeleri zaten bir süredir uyguladığını bildirdi. İki tarafın birbirine karşı bu tavrı, aslında bir güç gösterisine, rekabete 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ve Osmanlıları Mısır'la karşı karşıya getirmek isteyen Batılı akla işaret etmekteydi. 


Türkiye'de bazı akademisyenler Tanzimat Fermanı'nda yer alan maddelere bakarak Osmanlı'nın adil bir anayasaya kavuştuğunu savunurlar. Oysa bu maddeler başlangıçtan itibaren hemen her padişah döneminde söylenegelmiş ilkelerdi. Bu manada Tanzimat'ın ifadeleri eski Osmanlı adaletnamelerine benzemektedir. 


Tanzimat'la Batılılardan adil bir anayasa aldıklarını zannedenler şu hususu asla gözden çıkarmamalıdır. Tanzimat devrinde, Osmanlı hükümetine, gayrimüslimlere daha fazla imtiyaz tanınması ve devlet müesseselerinin, bu arada adli mercilerin ıslah edilmesi hususunda baskı yapan ecnebi devletlerin kendi içlerindeki vaziyet hiç de iç açıcı değildi. İngiltere ve İsveç'te Katolikler, İtalya ve İspanya'da Katolik olmayanlar takibat altındaydı. Yahudi ve ateistlerin ise hiçbir yerde söz hakkı bulunmuyordu. Rusya'da vaziyet çok daha feciydi. Ruslar Polonyalılara, İngilizler İrlandalılara, Amerikalılar siyahilere göz açtırmıyorlardı. Öte yandan o asırda hiçbir devlette, hâkim dinin mensupları dışındakilerin Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi geniş biçimde devlet hizmetine alındığına rastlanamamaktaydı. 


Bu itibarla Batılıların Tanzimat'ı Osmanlı'daki keyfi uygulamalara son verme olarak değil, kendi bölme, parçalama ve yönetme isteklerinin bir parçası olarak gördüklerini anlamak gerekmektedir. 


Yeni Osmanlıların güzide temsilcilerinden olup bilahare kendisine mülki vazifeler verilen Ziya Paşa, 1869 tarihli bir makalesinde diyor ki: 


“Şimdi Avrupalıların şeriat-i İslâmiye hakkında ol kadar suizanları vardır ki mâdem ki Müslümanlarda şeriatle hüküm ve amel etmek usul ve itikadı câridir, bunlar için terakkiyat-ı asriyeden behreyâb olmak kâbil değildir ve Müslümanları dâire-i insaniyet ve medeniyete getirmek mutlaka şeriatin mahv-u-ibtaliyle Avrupa'da cereyan eden kavânin ve nizâmâtın idhal ve istimaline mevkuftur zu'mundalar ve delil olarak Bâb-ı Fetvâ devâirinde ve mehâkim-i şer'iyyede câri olan fesâdat ve irtikâbatı tadad ederler. Kendi mahkemelerinde beher gün vukua gelen ve gazeteleri adalet deyu bar bar bağırtan fesatları hiç saymazlar” 
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Tanzimat Fermanı'nın girişinde İslam'a bağlılık öne çıkarılmış olsa da gerçekte İslam'dan çıkmanın yolunu açma çabası söz konusu idi. Zira Osmanlı Devleti bir İslam devleti idi. Bütün nizamını İslam esasları dairesinde kurmuştu. Bütün Müslümanların topluluk, cins, ırk vb. bağlılıklarına bakılmaksızın eşitliği esastı. 
Yani devletin asli unsuru Müslümanlar idi. İslâmi otoriteyi Halife-Padişah temsil ederdi. Fetihle ele geçirilmiş olan ülkelerde, başka dinlerden olanlar, yani zımmiler, devletin himayesinde, iş, inanç ve yaşayışlarında serbesttiler. Tanzimat Fermanı, Müslümanlarla Müslüman olmayan tebaayı eşit ilan etmekle Müslümanları devletin asli unsuru olmaktan çıkarıyor, böylece Osmanlı Devleti'nin İslâmi vasfını aşındırmış oluyordu. Bulanık ve karışık bir Osmanlı milleti kavramı ortaya atılıyordu. 


Bu sebeplerden Tanzimat, baştaki şeriat övgülerine rağmen, kendi medeniyetimize karşı idi. Nitekim Müslümanlar Tanzimat'a karşı cephe aldılar. Buna mukabil Batılılarsa kendi medeniyet ve inanışlarına uyduğu ve menfaatlerine olduğu için fermanı memnuniyetle karşıladılar. 


Engelhardt, Fransızların, Tanzimat'ın Türklerin asıl kaynaklarıyla ilişkilerini keseceğini, karakterlerini kaybetmelerine sebep olacağını hesapladıklarını itiraf etmekte, akabinde “Ne yazık ki bu verimli deneme uzun sürmedi” diye hayıflanmaktadır. Engelhardt, Rusların Osmanlı reformları konusundaki görüşlerini de şöyle nakletmektedir: 


“Türkler Türk kaldıkça, yani Hıristiyanlarla aralarında kesin bir sınır çizen Kur'an-ı Kerim'in doktrininden vazgeçmedikçe reformlar, yenilikler uygulanamaz.” 


Engelhardt, nihai netice olarak ise “Ahkâm-ı Kur'aniyye'ye mugayir kanunun” Reşid Paşa tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederken bir anlamda Tanzimat'ın ne olduğunu da göstermiş oluyordu. 


Avusturya Başvekili Prens Metternich'in Tanzimat'a ilişkin degerlendirmesi ise gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Metternich, Avusturya'nın İstanbul elçisi Aponyi'ye gönderdiği mektupta, Osmanlı Devleti'nin İslami vasfını kaybetmesinin ne gibi sonuçlar 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doğurabileceğini açıkça ortaya koyuyordu. Metternich, Osmanlı Devleti'nin çöküşünde, 111. Selim'le başlayan ıslahat hareketlerinin derolü olduğunu belirttikten sonra, Bâbıâli'ye bu hatalı yolun terk edilmesini tavsiye ediyordu: 


“Hükümetinizi, varlığınızın temeli olan ve Padişah ile Müslüman tebaa arasında başlıca bağlılığı sağlayan dini kanunlara saygı esası üzerine kurunuz. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket ediniz ve zamanın doğurduğu ihtiyaçları göz önünde bulundurunuz. İdari işlerinizi düzene koyunuz ve düzeltiniz, lâkin âdetlerinize ve yaşayış tarzlarınıza uymayan bir idare usulü kurmak için eski idareyi yıkmayınız. Aksi takdirde, Padişah'ın yıktığı ve harap ettiği şeylerin değerini, yerine koydukları kadar bilmediğine inanmak gerekir. 
Avrupa medeniyetinden, sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayınız. Çünkü Batı'nın kanunları, hükümetinizin temeli olan kanunların dayandığı usul ve kaidelere katiyen benzemeyen kaideler üzerine kurulmuştur. Batı memleketlerinde temel olan şey, Hıristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız, lakin mademki Türk kalacaksınız, şeriata uyunuz. Diğer dinlere karşı müsaadeli olmak için şeriatın size sağladığı kolaylıklardan faydalanınız.” 


Metternich, mektubuna, ıslahat faaliyetlerinin Batı taklitçiliğine dayandırılmasının İslam memleketleri için zarardan başka bir netice doğurmayacağını ifade ederek son veriyordu. 

Tanzimat'la ilgili en ilginç ve düşündürücü tepkilerden biri de pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'den gelmiştir. Comte, 1854'te Reşid Paşa'ya gönderdiği mektupta fermanın ilan edilmesinin önemini vurguluyor, şark medeniyetlerinin pozitivizmi kabul etmelerinde başlarında bulunan şeflere önemli görevler düştüğünü belirterek memnuniyetini bildiriyordu. 


İngiliz Büyükelçisi Lord Ponsonby ise Tanzimat'ın ilanının İngiltere'nin çıkarlarına uygun olduğunu söyleyerek Mustafa Reşid Paşa'yı bu girişimlerinden dolayı tebrik etmişti. Aynı elçi bir yıl sonra, Mısır meselesinin İngiliz istekleri doğrultusunda çözülmesinden dolayı Mustafa Reşid Paşa'ya bir kez daha teşekkür edecekti. 
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Tarihçi Lütfi, Mısır meselesini anlattığı tarihinde Reşid Paşa ile İngiliz elçisi arasında bir dostluk olduğunu, fakat bu dostluğun Mısır'ın kaybedilmesi ile sonuçlandığını belirtmektedir.” 


Görürten o ki Tanzimat'tan memnun olanlar, Osmanlı ve Türk'ü köle olarak yönetmek, vatanını sömürge haline getirmek ve dinini bozmak isteyenlerden başkaları değildi. 


LONDRA AN LAŞMASI VE MISIR 


İngilizlerin istekleri doğrultusunda Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinden sonra sıra, Mısır'a karşı Osmanlı'nın yanında olunacağına dair verilen vaatlere gelmişti. Nitekim İngiltere'nin ön ayak olması ile Mehmed Ali Paşa'yı tutan Fransa dışarıda bırakılarak, Osmanlı, İngiltere, Rusya, Prusya ve Avusturya Londra'da bir araya geldi ve 15 Temmuz 1840'da Londra Antlaşması imzalandı." 


Anlaşmaya imza koyan devletler Mehmed Ali Paşa'ya onar günlük iki ültimatom vereceklerdi. Mısır Valisi ilk on gün içinde Osmanlı donanmasını İstanbul'a yollayacak, Girit, Adana, Suriye, Lübnan ve Hicaz'ı boşaltacak; buna karşılık oğullarına intikal suretiyle Mısır ve Sudan, kayd-ı hayat şartıyla da Filistin, Mehmed Ali Paşa'ya Osmanlı Devleti'nin valisi sıfatıyla bırakılacaktı. Buna uymadığı takdirde ikinci on gün içinde Filistin alınacak, sadece Mısır-Sudan verilecek, buna da riayet etmezse Mısır da kendisinden alınacaktı."5 Fransa ise Mısır'ın yanında yer alarak, Suriye'nin Osmanlı Devleti'ne bırakılması ve Mehmed Ali Paşa karşı gelirse güç kullanılması kararına karşı çıktı. 


Antlaşmayı imzalayan dört devlet bu iş için gerekli askeri Padişah'ın emrine vereceklerdi. Ültimatomlar, Hariciye Müsteşarı Sadık Bey vasıtasıyla, Mısır Valisi'ne bildirildi. Mehmed Ali Paşa bu ültimatomları reddederek, Fransa ile birlikte savaş hazırlıklarına başladı. 


Hariciye Nazırı vaziyeti derhal diğer devletlere bildirerek gereginin yapılmasını istedi. Rusya ile Prusya, Londra Antlaşması'nın şartlarına rağmen asker göndermediler. İngiltere ve Avusturya, Bâbıâli'nin talepettiği askeri ve filoları yolladı. Osmanlı kuvvetleri ile birleşen müttefik kuvvetler, 1840 yılının Eylül ayında Beyrut'a çıktı. 
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Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Beyrut yakınlarında kesin şekilde mağlup edildi. Mehmed Ali Paşa, Mısır'a kaçıp canını zor kurtardı. İki yüz bin kişilik ordusundan sadece altmış bin kişi kurtulabilmişti. Suriye ve Filistin halkına kötü davranıldığı için halk, İbrahim Paşa aleyhine ve Osmanlı lehine ayaklandı. Osmanlı askeri 
16 Ekim 1840 günü Trablusşam'ı aldı. Ardından harekâta devamla 
Akka, Halep ve Şam ele geçirildi. 


Mustafa Nuri Paşa, Netdyic'ül- Vukuât adlı eserinde Mısır ordusunun yedi sene evvel Osmanlı ordusuna karşı müthiş bir zafer elde etmiş iken şimdi nasıl böyle büyük bir bozguna uğradığını şu şekilde dile getirir: 


“Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa; Reşid Paşa ve Hafız Paşa birlikleri gibi büyük birliklere üstün gelmiş ve Kütahya'ya kadar ilerlemiş iken bu kez küçük bir birlik karşısında tahta perde kadar bile direnememesi garip görüneceğinden, bunun nedenlerinin ayrıntılarını anlatmak gerekir. 


Mehmed Ali Paşa, Hac için Mısır'dan gelip geçen şeyhlere ve hocalara ve ülkenin büyüklerine hediyeler, yolluklar vererek ve ülke sorunları ile ilgisi olanlara, devletin karışık durumundan ve Moskoflar'ın Osmanlılarla yaptıkları savaşı kazanmalarından yanıp yakılarak din ve devlete hizmet etmek isteğini açıklar dururdu. 


Bir yandan da gerek İstanbul'daki gerekse taşralardaki ileri gelenlere, gizli ve açık olarak para göndermekle, halkın gözüne öyle bir girmişti ki halkın çoğu, onun, başlarına Allah tarafından yollanmış olduğuna, Kırım Hanlığı'nın Rusların elinden kurtarılmasının da onun eliyle olabileceğine inanırlardı. Haremeyn'in, yani Mekke ile Medine bölgelerinin Haricilerin (Vehhâbilerin) saldırılarından kurtarılıp temizlenmesi hususundaki başarısını da bunlara delil sayıp, onu öğüp ululamakla vakit geçirirlerdi. 


Özellikle, kötülükleri, cüzzam hastalığı gibi halkın iliklerine, damarlarına işlemiş olan yeniçerilere karşı, onlardan çıkarları olanların gayretkeşliğinden, yabancı giysilere düşkünlükten dolayı bütün halk tiksinip bıkmıştı. Bu tür yeniliklere karşı olanlar, bu gibi 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şeyleri çıkaran kişinin Hüsrev Paşa olduğunu, Sultan 11. Mahmud Han'ı bu yollara onun sürüklediğini söyler dururlardı. 


Dahası, Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile Hüsrev Paşa'nın araları eskiden beri bozuk olduğundan Mehmed Ali Paşa bu durumu sermaye edinerek ve bu tür abdal aldatan sözlerle devletin durumunu ıslah etmek konusunda yardıma çağırmak için kimi valilere mektuplar gönderip onları kandırmaya çalışmış, bu tür mektupların çoğu, valiler taraflarından Devlet-i Aliyye'ye yollanmıştır. 


Halkın Mehmed Ali Paşa'ya duyduğu sempati o derecede idi ki Hüseyin Paşa ordusuna defterdar olarak atanıp yollanan, Devlet-i Aliyye'nin büyük devlet adamlarından Tahir Efendi, akıllı ve devlete bağlı bir kişi olduğu halde yolda giderken, “Bu ne iştir ki ben Saltanat-ı Seniyye tarafından Mısır üzerine yollanan ordunun defterdarı olduğum halde gönlüm Mehmed Ali Paşa tarafına dönük ve ona karşı sevgi ile doludur? diye bazı yakınlarına söylediği bir gerçektir. 


İşte Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın ilk kez kazandığı başarının nedeni, halkın sevgisinin kendi tarafına dönük olmasından ve gelişini herkesin sabırsızlıkla beklemiş bulunmasındandır. 


Bu kez uğradığı bozgunluk ise yedi sekiz yıldır yönetimi altında bulunan Suriye halkının adalet umutlarının kırılması ile neye uğradıklarını anlamalarından dolayı duydukları tiksintiden ve askerlerinin kendisine yüz çevirmelerinden ileri gelmiştir. Çünkü savaşa başlanması ile birlikte Cebel-i Lübnan ahalisi ve Arap göçebeleri, Mısırlılara karşı ayaklanmışlardı”* 


İNGİLİZ OYUNU! 


Osmanlı ordusu Mısır topraklarına girdiği sırada, İngilizler bir kez daha Osmanlı Devleti'ne oyun oynadılar. İskenderiye önüne gelen İngiliz filosunun amirali, Mehmed Ali Paşa'ya Mısır'la iktifa etme kararını kabul etmeyecek olursa, şehri topa tutacağına dair ültimatom verdi. Zaten Suriye'den vazgeçmiş olan Mehmed Ali Paşa, 27 Kasım 1840'da İngiliz amiraliyle yalnız Mısır'la yetineceğini belirten İskenderiye Antlaşması'nı imzaladı. 
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Aslında Londra Antlaşması'na göre Mehmed Ali Paşa'nın Mısır ve Sudandan da çıkarılması gerekiyordu, ama İngilizler bu eyaletleri Mehmed Ali Paşa'ya bırakarak kendi çıkarlarını devam ettirebilecekleri bir çıbanbaşı bırakmış oluyorlardı. Hatta niyetleri, Mısır'ı yalnız bırakıp ileride işgal etmekti. İç meselelerle meşgul olan, güçlü bir ordu ve donanmadan mahrum bulunan Osmanlı Devleti ise emrivâki şeklindeki bu antlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. 


Öte yandan İngiliz hayranı Mustafa Reşid Paşa da 24 Mayıs 1841'de Sultan Abdülmecid Han'a Mısır'ın statüsüyle ilgili Mısır Fermanı'nı yayınlattı. Bu ferman, 1914 senesine kadar Mısır'ın bir çeşit anayasası olarak kalacaktı. 


Buna göre, Mısır vilayetinin sınırları Sadrazamca hazırlanan haritada gösterilmişti. Mısır valileri Mehmed Ali Paşa sülalesin- den Padişah tarafından seçilecek, valilik boş kaldığında sülalenin yaşlı erkeği vali olacaktı. Mısır valileri rütbe ve kıdem konusunda Osmanlı'nın diğer vezirleriyle eşit haklara sahip olacak, yazışmalar da buna göre yapılacak, Tanzimat Mısır'da da uygulanacaktı. 
Vergiler Padişah adına usulüne uygun toplanacak, Mısır'ın gelirlerinin dörtte biri yıllık olarak İstanbul'a gönderilecekti. Yapılmış ve yapılacak olan bütün anlaşmalar Mısır'ı da bağlayacak, Osmanlı Devleti'nin bütün kanunları Mısır'da da yürürlükte kalacaktı. Para Osmanlı Padişahı adına basılacak ve ayar farkı olmayacaktı. Osmanlı Devleti'nin hizmeti için var olan Mısır ordusunun mevcudu barış zamanında 18.000'den fazla olmayacak, savaş zamanlarında bu miktar ayrıca karara bağlanacaktı. Her sene İstanbul'a dört yüz asker gönderilecekti. Şayet bu şartlardan birine uyulmazsa Mısır'a verilen imtiyazlar hükümsüz sayılacaktı. 


Böylece Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa arasındaki 9 sene 7 ay süren anlaşmazlık, uluslararası müdahaleyle sona ermiş oldu." 


Bu arada başlangıçta devletine ve dinine önemli hizmetlerde bulunmuş, ama sonradan Batılı güçlerin tahrikiyle saltanat sevdasına düşmüş olan Kavalalı Mehmed Ali Paşa son hadiselerle birlikte Batı komplolarına yakinen şahit olmuştu. İngilizlerin Mustafa Reşid Paşa'yı kullanarak hem Osmanlı'yı hem de Mısır'ı zayıf tutma ve 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kullanma stratejisini görmüştü. Bu itibarla Batılı güçlere fırsat vermeme adına fermanın hükümlerine aykırı harekette bulunmaktan şiddetle kaçındı. 


Bundah büyük memnuniyet duyan Abdülmecid Han da 1842 
senesinde ona vezirlik rütbesinin üzerine Sadaret payesini de verdi. 
Bu paye ondan sonra gelen valilere de verildi. Mısır Valisi protokol- de, Hanedan üyeleri, Sadrazam ve Şeyhülislamdan sonra, devletin üçüncü büyük görevlisi olarak yer aldı. 


19 Temmuz 1846'da İstanbul'a gelen Mehmed Ali Paşa, kendisinden 54 yaş genç olan Abdülmecid Han'a bağlılığını arz etti. 17 
Ağustos'a kadar 29 gün İstanbul'da kaldı.* İstanbul'dan sonra da, 
47 yıl önce ayrıldığı doğum yeri Kavala şehrini ziyaret etti. 


Napoli ve Malta'ya da uğradıktan sonra Kahire'ye döndü. Abdülmecid Han bir müddet sonra Kavala şehrinin karşısındaki Taşoz adasını da Mısır'a bırakarak Paşa'ya karşı lütuf ve mürüvvetini gösterdi. 


Müslümanlar, birliğin gücünü kavrayabilselerdi neleri kaybetmez ve nelere kavuşmazlardı ki! 


BOĞAZLAR MESELESİ 


Mısır meselesi halledildikten sonra, Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla bir Avrupa sorunu haline gelen Boğazlar meselesi ortaya çıkacaktı. Rusya sekiz yıl sürecek bu antlaşmayla, kendisi için bir tehlike doğduğu takdirde Osmanlı Devleti'nin Çanakkale Boğazı'nı yabancı savaş gemilerine kapatmasını sağlamış ve ayrıca zor durumda kaldığı zamanlarda Osmanlı'ya yardım etme bahanesiyle kendi savaş gemilerini Boğazlardan geçirme hakkını da elde etmişti. Rusya'ya Boğazlar üzerinde büyük nüfuz kazandıran ve onu diğer Avrupalı devletlere göre bölgede daha üstün hale getiren bu antlaşmanın süresi 1841'de doluyordu. Bu antlaşmanın yenilenme ihtimali büyük devletleri, Boğazların uluslararası statüsüne yeni bir düzen vermek için harekete geçirdi. 


Akdeniz'de büyük çıkarları olan Fransa, kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı Devleti ile dostluğunu sürdürüyordu. Bu arada XVIII. asrın ikinci yarısında Atlas Denizi'nde İngilizlere kaptırdığı hâkimiyeti 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Akdeniz'de kurmak için uğraş içerisindeydi. Fransa, Akdeniz'in tamamen bir Fransız gölü olmasını arzuluyordu. Fakat bu, Rusya'nın arzularıyla çakışıyordu. Rusya'nın Boğazlardan Akdeniz attığı her adım Fransa'ya karşı bir girişim anlamına geliyordu. 


İngiltere ise XVTI. asırda kurduğu deniz aşırı imparatorluğuna giden tüm yolların güvenliğini sağlamayı öncelikli politika olarak belirlemişti. Hindistan ve Avrupa arasındaki en kısa yolun geçtiği Akdeniz'deki hâkimiyetini kimseye kaptırmak niyetinde değildi. Hindistan'a giden yollar üzerindeki Mısır'ı ve Basra'ya uzanan Dicle'yi Rusya veya Fransa'ya kaptırmamak için Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma siyaseti yürütmeye başladı. 


Avusturya da denizlerle ilgisi olmamasına rağmen, Rusya'nın tehlikeli yayılışına karşı olmasından dolayı Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini savunuyordu. Tüm bu siyasi çıkarlar doğrultusunda, 3 Temmuz 1841'de İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti Londra Boğazlar Antlaşması'nı imzaladılar. 


Antlaşmaya göre: 
Osmanlı Devleti, barış zamanında hiçbir yabancı savaş gemi- 


sini Boğazlardan geçirmeyecek, diğer devletler de bu maddeye uyacaklardı. 


Osmanlı Devleti dost devlet elçilerinin hizmetindeki hafif savaş gemilerine özel fermanla geçiş izni verebilecekti. 


Padişah, Osmanlı Devleti ile bütün dost devletleri bu anlaşmaya uymaya çağıracak ve anlaşma iki ay içinde onaylanacaktı. 


Böylece Rus donanması Karadeniz'e hapsedilmiş oluyordu. 
Rusya'nın böyle bir antlaşmaya imza koymasının başlıca sebebi, İngiltere'nin dostluğunu kazanarak, Osmanlı topraklarını sulh yolu ile bölüşmekti. Fakat İngiltere, Fransa'yı Ortadoğu'da etkisiz hale getirip, Mısır meselesi ile Osmanlı Devleti üzerinde bir çeşit ekonomik, siyasi ve kültürel vesayet kurmak istediğinden ve elde ettiği imtiyazlı durumu paylaşmaya razı olmadığından, Rusya ile beraber hareket etmek istemiyordu. Ayrıca Hindistan ve Hint yolu için tehlikeli gördüğü Osmanlı Devleti'ni Rusya ile meşgul ederek o dönemde kendisi için hayati öneme sahip Hindistan'da ve Ortadoğu'da istediğini yapıyordu. " 

Osmanlı Devleti de onların çakışan çıkarlarından istifade ile toparlanmak, gücünü artırmak, varlığını ve hâkimiyetini sürdürhek gayretindeydi. 


ŞEHZADE ABDÜLHAMİD'İN DOĞUMU 


22 Eylül 1842 (16 Şaban) Osmanlı sarayı için en mutlu günlerden biri olacaktı. Sultan Abdülmecid Han'ın bir erkek çocuğu daha dünyaya gelmişti. İleride 33 sene hükümranlık yapacak olan çocuğa Abdülhamid adı verildi. 


Bu doğumun sevinciyle yedi gün toplar atılıp gece şenlikleri düzenlendi. Fakir fukaraya sadakalar dağıtıldı, ziyafetler verildi. 


Vakanüvis Lütfi Efendi bu konuda şu tarihleri düşürmüştür: 


Kurre-i ayn-ı cihan Abdülmecid Han'ın hudâ Gün-be-gün ikbâl-i ömr ü şevketin etsin mezid 


Sâye-i şahanesinde ol şehinşâhın hemân 
Lütfu ihsanından olmakda cihan he y müstefid 


İnbisât u zevk u şâdi vü sürür u şevkden 
Geceler kadire müşabih rüzlar mânend-i id 


Ya'ni ol şâh-ı güzinin sulb-i pâkinden yine 
Pür dürr-i şehvâr-veş şehzadesi oldu bedid 


Öyle bir şehzadedir kim makdem-i ferhundesi 
Eyledi başdan başa dünyâyı pür-şevk-i cedid 


Mihr ü meh doğdukça rüz u şeb o şâh-ı âlemin 
Sâye-i şahanesin etsin hudâ dâim medid 


Pâdişâh-ı âlemi şehzâdegânıyla hudâ 
Sâbit-i bürc-i meserret ede bir vefk-i ümid 


Nice şehzade ve sultanlar ile dünyâyı hep Hisse-mend-i sür-ı ferhat eylesin rabb-i mecid 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Âfitâb-ı matla'-ı târihi doğdu Lütfi'ye 
Nürdur kıldı tulu şâhzâdemiz Abdülhamid 1258* 


Tarih-i tâmm-ı diğer: 


Tahsin olunsa pek sezâ tarih yazdım Lütfiyâ 
Âfâkı kıldı pür-safâ şâhzâdemiz Abdülhâmid 1258” 


BAŞ AĞRITAN PROBLEMLER 


Mısır meselesinde yenilgiye uğrayan Fransa, Lübnan'a musallat olmuştu. Burada bulunan Katolik Maruni kabilesini Lübnan'daki Haçlılar devri Fransız hâkimiyetinin hatırası saydığından, kendisini Suriye sahillerinin varisi kabul ediyordu. Fransız kışkırtmaları sonunda 1843'te Lübnan'da Katolik Maruniler ile Müslüman Dürziler arasında çarpışmalar başladı. 


1843-44 yıllarında bölge kanlı olaylara sahne oldu. Olağanüstü yetki ile bölgeye gönderilen Hariciye Nazırı Şekip Efendi, Arabistan ordusu komutanı Namık Paşa ile görüşerek huzursuzluğun giderilmesi için yeni tedbirler aldı. 


Buna göre; halkın elindeki silahlar toplanacak, 1844 İsyanı'na karışanlar affedilecek, vergiler genel bir düzen üzerinden alınacak ve isyanda malları yağma edilenlere tazminat verilecekti.” 


Fakat bu tedbirlerin uygulanması sırasında halk direnişe başladı. 
Bunun üzerine direnişi başlatan elebaşları tutuklandı. Bu olaylar Avrupa kamuoyunda olumsuz tepkiler aldı ve Avrupa devletleri Osmanlı hükümetine Lübnan'da reform yapılması doğrultusunda bir nota verdiler. Ardından Fransa, Suriye sahillerine asker çıkaracağını bildirdi. Olaylar Avrupa'da Osmanlı Devleti aleyhine bir 


*  kurre-iayn-ı cihan: dünyanın göz nuru, gün-be-gün: günden güne, sâye-i şahane: padişahlara layık, müstefid: istifade eden, faydalanan, inbisât: mesrur ve mahzuz olma, şâdi: sevinçlilik, gönül ferahlığı, sürur: sevinç, neşeli olmak, rüz: gün, mânend-i id: bayram zamanı, şâh-ı güzin: padişahların gözdesi, seçilmişi, sulb-i pâk: soyun saflığı, temizliği, dürr-i şehvâr-veş: şahlara lâyık olan iri tâneli inci gibi, bedid: belli, âşikâr, makdem-i ferhunde: saadetli, mutlu geliş, pür-şevk-i cedid: yeniden çok neşeli, mihr ü meh: güneş ve ay, rüz u şeb: gündüz ve gece, medid: devamlı, âfâk: ufuklar, pür-safâ: çok neşeli, hisse-mend: nasipli, bürc-i meserret: sevinç burcu 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kamuoyu oluşturunca, Abdülmecid Han, Şekip Efendi'yi Londra elçisi, Paris elçisi olan Mustafa Reşid Paşa'yı da 1846'da Hariciye Nazırı olarak göreve getirdi. Bölgede yeni bir idare oluşturuldu. 
İdari ve mali tedbirlerle Maruniler ile Müslümanlar arasında 1860'a kadar barış sağlandı. 


Bir diğer mesele Macar mültecileri konusuydu. 1848 senesinde Avrupada başlayan ihtilaller sırasında Fransada meşrutiyet yıkılarak Cumhuriyet ilan edilmişti. Avrupada başlayan milliyetçi hareketler ile Avusturya'da Macarlar, Rusya'da ise Lehler bağımsızlık için ayaklandılar. 


Avusturya İmparatoru Ferdinand 1848'de Macarlardan kurulan kabineyi etkisiz kılmak için bir Hırvat'ı başkomutan olarak Macaristan'a gönderdi. Macarlar milliyetçi duygularla, bu atamaya isyan ettiler. Avusturya da Macaristan'ı doğrudan ilhak ettiğini bildirdi. 

Buna karşılık Macar Diyet Meclisi ilhakı tanımadığı gibi 14 
Nisan 1849'da Kossuth'un Cumhurbaşkanlığında bağımsız Macar Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etti. Avusturya, Macar isyanını bastırmak için Rus destekli iki yüz bin kişilik bir ordu ile harekete geçti. Aralarında Macar soylularının da bulunduğu birçok Macar kaçarak Osmanlı topraklarına sığındı. 


Avusturya ve Rusya, Osmanlı Devleti'ne bir tehdit notası vererek mültecilerin derhal iadesini istedi. Osmanlı hükümeti ise mültecilerin iadesi devlet onuru ile bağdaşmayacağından Rusya ve Avusturya'nın isteklerini reddetti. Bu karar Avrupa'da geniş yankı yaptı ve memnuniyetle karşılandı. İngiliz kamuoyunda Osmanlı Devleti'ne karşı büyük bir sempati oluştu. Hatta İngiliz gençleri Osmanlı elçisinin arabasındaki atları çözerek arabayı kendileri çektiler. 


Ancak Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasındaki münasebetler bozulmuştu. Bunun üzerine Osmanlılar, Macar mültecilere Müslüman olmayı teklif ettiler. Macarların çoğu kabul edip Müslüman olunca, mültecilerin iadesine dair hükümler kendiliğinden geçersiz oldu. Osmanlı Devleti'nin Müslümanlığı kabul edenlere yüksek subay rütbeleriyle görev vermesi Avusturya'nın hoşuna gitmedi. Ancak İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin haklı 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olduğunu bildirmesi ve Avrupa kamuoyunun Osmanlı lehine dönmesi karşısında Avusturya ve Rusya fazla ileri gidemediler. 


Zamanla, canlarına dokunulmayacağına dair teminat alındıktan sonra mültecilerden isteyenler geri dönerken, Müslüman olanlar Halep ve Kütahya'ya yerleştirildiler. Rusya ve Avusturya'nın savaş tehditlerine rağmen Osmanlı Devleti'nin dik durması ve zerrece taviz vermemesi sonucu hadise mültecilerin lehine çözülmüş bulunuyordu. Sultan Abdülmecid'in bu tavrı Avrupa kamuoyunda Osmanlı Devleti'nin itibarını arttırmış, Rusya ve Avusturya'ya karşı Fransız ve İngiliz ortak desteğini sağlamıştı.? 


Bir diğer mesele ise Osmanlı literatüründe 'memleketeyn denilen Eflak ve Boğdan'ın durumuydu. 1848 ihtilalleri, iki beylik halinde yönetilen ve Romanya birliğinin kurulması için güçlü taraftarların olduğu Eflak ve Boğdan'da da etkili olmuştu. Karışıklıklar karşısında ittifak isteyenlerin çağrısı üzerine Rusya harekete geçerek önce Boğdan'ı, sonra da Eflak'ı işgal etti. 


Bu durum Osmanlı Devleti ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. 
Rusya'nın isteği ile yapılan görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşmaya göre; Rus Çarı ve Osmanlı Padişahı Eflak Boğdan'ı ihtilalciler- den ve anarşi hareketlerinden korumak için birlikte hareket edecek, durumlar düzelince kuvvetlerini çekeceklerdi. Eflak ve Boğdan voyvodaları Padişah tarafından yedi yıllığına atanacaktı. Böylece iki devlet arasındaki anlaşmazlık geçici bir neticeye bağlanmış oldu. 


SAVAŞ SEBEBİ: MAKAMAT-I MÜBAREKE 


Hazreti İsa'nın doğduğu, yaşadığı, Hıristiyanlık inancını vaaz ettiği, annesi Hazreti Meryem'in ömrünü geçirdiği yerler Kudüs ve çevresinde bulunduğundan burada Hristiyanlarca birçok kilise, ziyaret ve tören yerleri kurulmuştu. Bundan dolayı bu yerlerin muhafazası ve idaresi, gerektiğinde tamiri, onlar için de dini ve siyasi önem taşımaktaydı. 


Bu mukaddes yerlerin hizmetini görmek üzere birbirleriyle öteden beri mücadele halinde bulunan Ortodokslar, Katolikler ve Ermeniler, hak iddialarını ellerindeki vesikalara dayandırmakta 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idiler. Katoliklerin ellerindeki belgeler Ortaçağlara, Ortodokslarınki ise Halife Hazreti Ömer'e kadar uzanmaktaydı. 


Osmanlı Devleti Rum Patriği'nin İstanbul'a yerleştiği günden itibaren Mukaddes Yerler problemini miras almış bulunuyordu. 
Mübarek makamların tasarrufu hususunda bu mezhepler arasında zaman zaman çıkan anlaşmazlıklarda Osmanlı Devleti, bir çeşit hakem rolünü üsleniyordu. 


Fransa 1740'ta yenilenen kapitülasyonlar ile Osmanlı ülkesindeki Latinlerin hamiliğini elde etmiş, Kudüs dışındaki Mukaddes Yerlerin muhafaza hakkı da Latinlere verilmişti. 1789 İhtilâli'nden sonra kurulan hükümetler laiklik prensibini benimseyip bu haklarla ilgilenmediklerinden buradaki Katolikler himayesizdi. Osmanlı Ortodoks tebaa ise Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya'nın himayesine girmişti. 

1815'ten sonra krallığın tekrar kurulması ile Fransa, vaktiyle kapitülasyonların Katoliklere tanıdığı haklardan tekrar faydalanmak istedi ise de bu sefer Ortodoksların hamisi Rusya'yı karşısında buldu. Bu durum 1848 ihtilâllerine kadar devam etti. 


1852'de Katoliklerin desteği ile iktidar olan 111. Napolyon'un, onların bölgedeki eski haklarına dayanarak Kamame Kilisesi'nin tamirini ve anahtarlarının Katoliklere verilmesini istemesi ile başlayan mücadele, uluslararası bir gerginliğe zemin hazırladı. Bu durum Bâbıâli'yi,hem Rusya, hem de Fransa'nın ağır baskısı altında bıraktı. 


Hükümet, Ortodoks ve Latinlerin Mukaddes Yerlerdeki hak ve imtiyazlarının açıklanması için ferman ve menşurların incelenmesini uygun bularak karma bir komisyon kurdu. Komisyonun çalışmaları Rus Çarı 1. Nikola'nın müdahalesi ile yarım kaldı. Zira Çar, Ortodoksların lehine olan statükonun herhangi bir şekilde bozulmasına asla razı olmayacağını bildirmişti. 


Durumu netleştirmek üzere Çar I. Nikola, Şubat 1853'te Prens Mençikof'u olağanüstü büyükelçi olarak İstanbul'a gönderdi. Prens Mençikof Türklerden nefret eden bir askerdi. Onun İstanbul'a gönderilmesi Çar'ın niyetlerini açık bir biçimde ortaya koyuyordu. 
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Elçi, Ortodoks kilisesinin tüm imtiyazlarının teyidini, diğer mezheplere tanınan hakların onlara da tanınmasını ve bu hususları konu alan bir senet düzenlenmesini istiyordu. 


Bâbıâli, 5 Mayıs'ta çıkardığı bir fermanla bütün Hıristiyan kiliselerinin, özellikle de Ortodoks kilisesinin haklarının korunacağını ilan etti. Ancak Rusya memnun edilemedi. Mençikof ilk teklifinin kabul edilmesinin ardından 5 Mayıs 1853'te yaptığı yeni tekliflerle gerçek yüzünü ortaya koydu. Şöyle ki: 

Mukaddes beldelerdeki Ortodokslara tanınmış olan hakların sürdürülmesi hususunda yeniden bir anlaşma yapılması, Kudüs'te Ruslar tarafından yeni bir kilise yapılmasına izin verilmesi, Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoks tebaanın korunması, Patriklerin serbestçe hareket etmesi ve görevlerinden uzaklaştırılmaması, Kudüs'te görev yapan piskoposların aynı şehirde bulunan Ortodoks Patrikliğine bağlanması, Beytüllahim Kilisesi'yle Hazreti İsa'nın doğduğu rivayet edilen mağaranın bakım ve onarımının Ortodokslara bırakılması, Beytüllahimdeki bahçenin Katolik ve Ortodoksların gözetimine ve Kamame Kilisesi'nin onarım işlerinin de Fener Patrikliğine bırakılması. 


İngiliz Büyükelçisi Lord Stratford bu isteklerin derhal reddedilmesini istedi. Osmanlı hükümeti de İngiliz elçisinin teşvikiyle, görüşmeye ve yumuşatma çabalarına dahi lüzum görmeden bu istekleri reddetti. Bu durum üzerine Mençikof, iki devlet arasındaki münasebetlerin kesildiğini açıklayarak vapuruna gitti ve elçilik personeli ile birlikte 21 Mayıs günü İstanbul'dan ayrıldı. 


Bu durumda İngiltere pozisyonunu daha da sertleştirirken Fransa da İngiltere'nin yanında tavır aldı. Mençikof'un isteklerinin reddediyerek savaş kararı verdi. Böylece taraflar arasında diplomatik ilişkiler kesilmiş ve ufukta yeni bir harp görünmüştü. 


Bâbıâli derhal savaş isteyen taraf olmak istemiyordu. Rusya'yı protesto etmekle yetindi. Barış yanlısı tutumuyla Rusya ile Avusturya'yı karşı karşıya getirmek ve tecavüzün haksızlığını tescil ettirmek istiyordu. Zira Eflak ve Boğdan'ın Rusya tarafından işgali, stratejik olarak Osmanlı Devleti kadar Avusturya ve Prusya'yı da rahatsız 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edecek boyuttaydı.? Nitekim Avusturya da Rusya'nın saldırısının kabul edilemez olduğunu göstermek amacıyla sınıra kuvvet yığmaya başladı. Prusya da dostu olmasına rağmen Rusya'ya tepki gösterdi. 

İngiltere ve Fransa, Rusya'nın izlediği politikayı tehlikeli ve çıkarlarına aykırı görürken, Avusturya da bir Avrupa savaşından kaçındığı için, 1853 Temmuz'unda Viyana'da, barışı kurtarmak üzere derhal bir konferans topladı. Yapılan görüşmeler sonucunda bulunan çözüm yolu Osmanlı ve Rusya'ya bir nota ile bildirildi. 
Çar 1. Nikola, Prusya'nın baskısı ile, hiçbir değişiklik yapılmaması kaydıyla notayı kabul edeceğini bildirdi. 


Ancak Osmanlı Devleti Viyana Notası'nı İstanbul'da incelediğin- de yanlışbilgiler taşıdığı gerekçesi ile metnin değişiklik yapılmadan kabul edilmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Zira notada o güne kadar Osmanlı memleketlerinde yaşayan Ortodoks Rumların Rusya tarafından himaye edildiği ve Rus çarlarının ricası üzerine hak ve imtiyazlarının korunduğu ifade ediliyordu. Halbuki Osmanlı Devleti Ortodoks Rumlara mezhepleriyle ilgili birtakım hak ve imtiyazlar tanıdığı zaman Rusyadiye bir devlet yoktu ortada. Bâbıâli bütün bir geçmişi yok sayan böyle bir metnin altına imza atmak istemiyordu. 
Osmanlı tarihi boyunca Doğu Hıristiyanlarının hamisi Rusya değil, Osmanlı Devleti olmuştu.” 


TEHLİKELİ GERGİNLİK 


Viyana Notası sonrasında iki devlet arasındaki ipler artık iyiden iyiye kopmuştu. 25 Eylül 1853'te İstanbul'da toplanan Meşveret Meclisi'nde savaş kararı çıkmıştı. 4 Ekim 1853'te Osmanlı Devleti, Rusya'ya resmen savaş ilan etti.? 


Avusturya ve Prusya, stratejik konumları dolayısıyla, bir yanında Rusya'nın öbür yanında İngiltere ve Fransa'nın bulunduğu iki blokun baskısı altında kaldı. Ancak her iki devlet de savaşın dışında kalmak arzusundaydı. 


Prusya'nın en büyük hedefi, Alman birliğinin sağlanması idi. 
Balkanlar ve Osmanlı Devleti o an için kendisini ilgilendirmiyordu. 
Ayrıca savaşa girecek olursa, stratejik konumu itibariyle kara muharebelerinin yükünü üstlenmek zorunda kalacak, bu da kendisine pahalıya mal olacaktı. 


Avusturya'nın durumu ise çok daha karışıktı. 1829 Edirne Antlaşması ile Rusya, Tuna'nın ağzına yerleşmişti. Bu durum Avusturya açısından tehlikeliydi. Yine Rusya'nın Eflak ve Boğdan'ı ele geçirmesi durumunda, Avusturya için bu, çok daha büyük tehlike arz edecekti. Onun için de Avusturya, Rusya karşıtı blokta yer almalıydı. 
Buna rağmen çeşitli endişeler yüzünden savaşın dışında kalmaya karar verdi. 


Avusturya'yı yanına almak isteyen Çar I. Nikola, kendileri ile birlikte savaşa girmesi karşılığında Bosna-Hersek ve Karadağ taraflarını Avusturya'ya vermeyi teklif etti ise de bu teklif itibar görmedi. 


Öte yandan İngiltere ve Fransa İstanbul'u ve Boğaz'ı savunmak gerekçesiyle donanmalarını Çanakkale Boğazı'ndan içeri sokarak İstanbul önlerine demirlediler. 


Bu arada Ruslar savaşa kutsal bir karakter vermeye çalıştılar. 
Balkanlar'a sızan Rus ajanları Ortodoks tebaaya, Çar Nikola'nın İstanbul'u Rumlara kazandırmak için silaha sarıldığını, bunun için savaştığını yaydılar. Bu ajanlar Rumlara İstanbul'un Yunanlılara verileceğini telkin ediyorlardı. Rumlar arasında bir yıl içinde Osmanlı hâkimiyetinin sona ereceği, Patrik'in Ayasofya'da ayin düzenleyerek Bizans Devleti'ni dirilteceği söylentileri yayılmaya başladı. Yunan hükümeti bu psikolojiden yararlanarak çeteleri Osmanlı topraklarında karışıklık çıkarmak üzere teşvik etmeye başladı. 


Bu gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa, Yunan hükümetini uyardılar ise de bunun bir tesiri olmadı. Bunun üzerine Fransızlar Pire'yi işgal ettiler. İngiltere ve Osmanlı Devleti de Yunanistan'ı abluka altına almaya başladılar. Her taraftan sıkışan Yunanhükümeti bu savaşta tarafsız kalacağını ilan etmek zorunda kaldı. 


Osmanlı hükümeti, askeri hazırlıklarının yanında psikolojik faaliyetlerine de hız vermişti. Ülkenin Hıristiyan kamuoyunu da savaşa taraftar yapmak için bir ferman yayınlandı. Bu fermanda, “Rumlardâhil” bütün Hıristiyan tebaanın sadakatine duyulan güven 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belirtilerek, Rusların Rum davasıyla Osmanlı Devleti'nin başına dert açmalarından, Rumların kesinlikle sorumlu tutulmadığı açıklanıyordu. Bunun üzerine Rum ve Ermeni patrikleri, padişaha birer sadakat beyannamesi gönderdiler. Osmanlı hükümeti, Avrupa kamuoyunu etkilemek için bu beyannamelerden de yararlandı. Mukaddes Yerler Sorunu gündeme geldiğinden beri Avrupa basını ilk kez Türkler lehine, Ruslar aleyhine yayınlar yapmaya başlamıştı. Avrupa'nın koyu Katolik âlemi, ilk defa olarak düşünce bakımından Ortodoks Rusyaaleyhine Müslümanlarla birleşmiş oluyordu. Fakat bu, belki de savaşın gerçekleşeceğine yüzde yüz inanılmadığından dolayıdır. 


OSMANLI-RUS SAVAŞI 


Rus orduları, 3 Ekim'de harekete geçerek bir Türk eyaleti olan Eflak ve Boğdan'ı işgal etti. 


Osmanlı Devleti ise Rusya'ya karşı savaş ilan ettikten hemen sonra, Şumnu'da bulunan Ömer Paşa komutasındaki orduya harekete geçme emrini verdi. Ömer Paşa, işgalci Rus orduları komutanı Maraşel Gorçakof'a bir ültimatom vererek, Eflak ve Boğdan'ı boşaltmasını istedi. Rus komutan Maraşel Gorçakof bunu reddetti. 
Bunun üzerine Türk ordusu Tuna'yı geçerek başarılı bir karşı harekât ile Küçük Eflak'ı ele geçirdi. Türk ordusunun diğer bir kolu da Kafkaslar'da hareket halindeydi. Böylece Ekim 1853'te Osmanlı-Rus Savaşı, Balkanlar'da ve Kafkaslarda olmak üzere iki cephede birden fiilen başlamış oldu. 


5 Ocak 1854'te Romanya'nın Kalafat bölgesi yakınlarındaki 
Çatanada Ömer Paşa'nın Kurmay Başkanı Ferik Nazır Ahmed Paşa, Rus birliklerini bozguna uğrattı. Ruslar, bu bozgunu telafi edip Kalafat'ı almak ve Türkleri Tuna'nın öte yakasından, yani Romanyadan Bulgaristan'a atabilmek için 32 bin piyade, 4 alay süvari, 82 top sevk ederek büyük bir taarruz başlattılar. Fakat beş gün boyunca devam eden taarruz harekâtı Rusların ağır zayiat vermeleriyle neticelendi. 


Bozulan Ruslar, Bükreşe çekildi. Bunun üzerine Çar, Maraşel 


Gorçakof'u Başkomutanlıktan alarak yerine Mareşal Paskieviç'i tayin etti. 
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27 Şubat 1854'te Reşid Paşa, Fransız İmparatoru III. Napolyon'u 
aracı olarak kullanıp, Çar I. Nikola'ya savaşa son vermesi teklifinde bulundu. Bu teklif Türkler üstün durumdayken savaşa son vermeyi mantıklı bulmayan Çar tarafından reddedildi. Ayrıca Çar, yayınladığı bir bildiri ile Fransız ve İngilizlerin Hıristiyan dinine ihanetle Müslüman Türklere yardakçılık ettiklerini bildirdi. Bu ithama büyük bir öfke duyan 111. Napolyon, Londra'ya Rusya'ya savaş açılması için teklifte bulundu. 


Bu arada Rumeli ve Anadolu'da kazanılan başarılar Türk kamuoyunda büyük sevinçlere yol açmıştı. Abdülmecid Han'a bu başarılardan dolayı Gazi unvanı verildi.” 


SİNOP FACİASI 


Osmanlı kuvvetlerinin Anadolu ve Rumeli cephelerinde Rus kuvvetleri karşısında elde ettiği başarılarla gururu kırılan Rusya, bunu telafi etmek ve Rus ordusunun moralini yükseltmek gayesiyle fırsat gözlemeye başladı. Türklerin büyük gemilerinin çoğunu Boğaz'a demirleyip Karadenize hafif tonajlı gemilerden kurulu bir filo gönderdiklerini öğrenince, zaferi Karadeniz'de kazanmayı planladılar. İşte bu gayeyle, Karadeniz filosu komutanı Pavel Stepanoviç Nahimov, havanın elverişsizliğine rağmen Sivastopol'a dönmedi ve Karadenizdeki devriye gezisine devam etti. 


5 Kasım günü Boğaz'dan ayrılan Patrona Osman ve Piyale Hüseyin Paşalar kumandasındaki filo, Karadeniz'de amansız bir fırtınaya yakalandığından, Sinop limanına sığınmıştı. Filonun Sinop'ta bulunduğunu haber alan Nahimov, birkaç keşif gezisinden sonra Sivastopol'dan takviye gemiler getirtti ve baskın için müsait bir zaman beklemeye başladı. 


İki ve üç anbarlı altı kalyon, iki firkateyn ve üç vapurdan kurulu Rus filosuna mukabil Osmanlı filosu yedi firkateyn, üç korvet ve iki vapurdan müteşekkildi. İki filo arasındaki nispetsizlik her bakımdan Ruslar lehineydi. Esasında filolar arasındaki kuvvet dengesizliği, Osmanlı filosu açısından, deniz harbinin daha başlamadan kaybedildiğini gösteriyordu. Bununla beraber Sinop limanı ve Rus 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denizcileri, Osmanlı bahriye mensuplarının bu elverişsiz şartlar içinde verdiği kahramanca mücadeleye şahit olacaklardı. 


Osmanlı gemileri sahil boyunca yarım daire şeklindeki bir hat üzerinde demirlemişti ve sahil şeridinde bulunan beş batarya tarafından korunmakta idi. Rus komutanı havanın sisli ve hafif yağışlı olduğu 30 Kasım günü Osmanlı filosuna baskın için emir verdi. 
Harekete geçen filo, Osmanlı gemilerinin karşısında bir hat üzerine dizilip ateş kusan toplarını ateşledi. Türk gemilerinin de ateş etmesiyle topçu düellosu başlamış oldu. 


Ölüm darbeleri ile devam eden bu topçu muharebesinde, Türk leventlerinin gösterdiği gayret yeterli olmadı ve durum Rusların lehine döndü. Atılan humbaralarla Osmanlı gemileri yanmaya başlarken, leventlerin çoğu şehit olduğu için top başına cephane yetiştirecek insan kalmamıştı. 


Osmanlı filosuna ait gemiler karaya vurarak ve denizin dibine batarak işe yaramaz hale gelirken, batan ve yanan Türk gemilerinden denize dökülmüş, ölümle pençeleşen yaralı denizcilere kancalar savurarak, uzaktakilere ise top ateşi açarak denizin üzerini kızıl renge çeviren Ruslar, bu vahşetle yetinmeyip, bu defa kalyonların ölüm kusan toplarını şehrin Müslüman mahallesine çevirdiler. 


Bu baskın sırasında, Osmanlı filosuna ait on bir gemi tamamen tahrip edilirken üç bin personelden iki bini şehit düştü. Yaralanan Komutan Osman Paşa ile birlikte toplam 125 kişi esir oldu. Geriye kalan 833 kişi ise kurtulmayı başarmıştı. Sinop'taki bataryalar da tahribata uğradı. Baskın esnasında bir İngiliz ticaret gemisi ve bir yük gemisi ile altı Türk ticaret gemisi de batmaktan kurtulamadı. 


Yine şehrin Müslüman mahallesinde ve iç kalede çıkan yangın- da yedi mescit, iki mektep, 247 ev ve 170 dükkân yanmış, beş kişi şehit düşmüş, Hıristiyanlardan da zarar görenler olmuştu. Baskın sırasında Ruslardan ise bir zabit ve otuz üç nefer ölmüş, 230 asker de yaralanmıştı.” 


Rus Karadeniz filosunun, Sinop limanında demirli bulunan Türk filosunu tamamen imha ve binlerce insanı şehit ettiği, ayrıca Sinop şehrinin de tahrip edildiği haberi, Rus gemilerinin takibine 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rağmen çarpışarak kaçmayı ve binbir zorlukla İstanbul'a varmayı başaran Taif vapuru kumandanı Yahya Bey tarafından İstanbul'a ulaştırılmıştı. 


Başta Sultan Abdülmecid olmak üzere bütün devlet ricali bu olaydan çok büyük üzüntü duydu. Taif vapurunun geliş nedenini öğrenen Sultan Abdülmecid, üzüntüsünü, “Keşke o da gelmeseydi, Sinop'ta döğüşerek batsaydı” diyerek dile getirmişti. 

Ayrıca kendisini ziyaret etmek isteyen Kaptan-ı Derya Mahmud Paşa'yı huzuruna kabul etmemişti. Mahmud Paşa'nın filonun mahvolmasından duyduğu keder, Padişah'ın kendisini görmek istememesiyle iki katına çıkmıştı. İngiltere ve Fransa hükümetlerini şiddetle eleştiren Kaptan-ı Derya, “Bize silahlanmamızı, Rusya'ya karşı çıkmamızı söylediler. Şimdi tam böyle bir sıkıntıya düştüğümüz zamanda uzaktan bakıp oturuyorlar,” diyordu.” 


Yüzüne her güleni zan eyleme dost 
Nifak ehli ile yaran olunmaz 


KIRIM SAVAŞI 


Sinop baskını üzerine İngiltere, Rusya ile diplomatik münasebetlerini tamamen kesti. Rus Çarı'nın Kudüs'te Katoliklere karşı Ortodoksları ayaklandırdığını ileri sürerek, Rusların Akdenize inmesini istemeyen Fransa'yı da yanına aldı ve 1854 Mart'ında Rusya'ya resmen savaş ilan etti. 


Müttefik ordusu, Eylül 1854'te Kırım'a çıkartma yaptı. Alma meydan muharebesini kazanan müttefikler, Sivastopol'u kuşattı. Kırım cephesindeki Rus askerlerinin başında Prens Mençikof bulunuyordu. Müttefikler Ekim ayı sonlarında Balaklava, Kasım başında ise İnkerman meydan muharebelerini kazanarak Ruslara ağır kayıplar verdirdiler. Büyük Türk düşmanı Mençikof üzüntüsünden öldü. 


Başarıyla ilerleyen müttefikler, Eylül ayında Sivastopol'u savunan en önemli istihkâm olan Molakof tabyasını ele geçirince, Prens Gorçakof, Sivastopol'u boşaltmak mecburiyetinde kaldı. Nihayet, 
1855 senesi Eylül ayında Sivastopol müttefiklerin eline geçti. 
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Tek ümitleri olan Kafkas cephesinde üstünlüğü elde tutan Ruslar, 
1855 senesi Temmuz ayında Kars'ı kuşattı. Karslılar dört buçuk 
ay kahramanca şehirlerini müdafaa ettiler, ancak sonunda, açlık sebebiyle şehri düşmana teslim etmek mecburiyetinde kaldılar. 
Harp fiilen bitti ise de Rusya sulha yanaşmadı. Ancak Avusturya'nın ültimatomu üzerine sulhu kabul etti. 


24-28 Temmuz 1855'te Viyana'da, savaşa fiilen katılmamış olmakla beraber askeri tehdidiyle, Rusya'yı savaşın başında işgal ettiği Eflak ve Boğdan'ı tahliye etmek mecburiyetinde bırakan Avusturya'nın Hariciye Nazırı Kont Boul'ün başkanlığında İngiltere, Fransa ve Prusya elçilerinin de iştirakiyle yapılan toplantıda barışın şu dört madde esas alınmak üzere tesis edileceği ilke olarak benimsenmişti. 


* Eflak ve Boğdan üzerindeki Rus himaye hakkına son verilmesi ve Osmanlı Devleti'nin tanımış olduğu imtiyazların Avrupa ortak garantisine dönüştürülmesi. 


* Tuna nehrinde seyr ü sefâin serbestisi. 
* Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi. 


* Osmanlı Devleti'nde yaşayan Hıristiyan ahalinin siyasi ve dini haklarının temini. 


Bu son madde Rusya'nın Osmanlı Ortodoksları üzerindeki himaye hakkından vazgeçmesini, üçüncü madde ise 1841 Londra Boğazlar Antlaşması'nın Avrupa güçler dengesi doğrultusunda değiştirilmesini öngörmekteydi. 

1856 Şubat ayında Viyana Protokolü ile sulhun ana hatları kabul 
edildi ve savaş sona erdi. Savaşa askeri güçleriyle yardım eden İngiltere ve Fransa, bu yardımlarına karşılık, Osmanlı Devleti'nden Tanzimat Fermanı'nı teyit eden ve onu tamamlayan Islahat Fermanı'nın yayınlanmasını istediler. 


Devrin Sadrazamı olan Âli Paşa ile Fransız ve İngiliz elçilerinin ortaklaşa hazırladıkları yeni ferman, Paris Konferansı'ndan önce ilan edildi. Osmanlı Devleti'nin iç ve dış siyasetinde yabancı müdahalesine her zaman açık kapı bırakan bu ferman, Osmanlı toplumu ve ekonomisini Avrupa'ya bağımlı hale getirdi. 
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Yine bu ferman neticesinde çeşitli mezheplere bağlı Hıristiyan 


tebaaya büyük bir iktisadi gelişme imkânı sağlandı. Gayrimüslimlere, Rusların harp öncesinde teklif ettiği haklardan daha fazlası verildi. Bu ferman, Osmanlı'nın Hıristiyan dünyaya verdiği büyük bir tavizdi. 


PARİS ANTLAŞMASI 


Islahat Fermanı'nın ilanından bir müddet sonra, 25 Şubat'ta 


Paris Konferansı başladı, otuz dört gün sonra anlaşma imza edildi. 
30 Mart 1856'da imzalanan Paris Antlaşması” maddelerine göre; 


* 


Osmanlı Devleti, devletler genel hukuku bakımından Avrupa devletleri arasına alındı. 


Osmanlı Devleti ile bu antlaşmayı imzalayan devletlerden bir veya birkaçı arasında anlaşmazlık çıkarsa kuvvete başvurulmadan önce antlaşmayı imzalamış diğer devletlerin aracılığına başvurulacaktı. 


Antlaşmayı imzalayan devletler, Islahat Fermanı'nın yüksek değerini kabul ederler; tek tek veya grup olarak antlaşmayı imzalayan devletler, Padişah'ın ne kendi tebaası ile ilişkilerine ne de Osmanlı Devleti'nin iç idaresine karışabilirler ilkesi kabul edildi. 

Karadeniz tarafsız hale getirildi. Bütün milletlerin ticaret gemilerine açık, fakat savaş gemilerine kapalı tutulacaktı. Osmanlı ve Rusya da Karadeniz kıyılarında tersane veya donanma bulunduramayacaktı. 


Tuna nehrinde gidiş geliş serbesttir ve bir komisyon tarafından kontrol edilecektir ilkesi kabul edildi. 

Rusya, Eflak ve Boğdan'dan çekileceği gibi, bu iki prenslik üzerindeki himaye haklarından da vazgeçecekti. Ayrıca Kars'ı Osmanlı Devleti'ne iade edip, Besarabya'yı da Boğdan terk edecekti. Buna karşılık müttefik kuvvetler de Kırım'ı boşaltıp, Rusya'ya teslim edeceklerdi. 


Antlaşmanın en önemli maddesi, Karadeniz'in askerden arındırı- 


lıp tarafsız hale getirilmesiydi. Bu tarihten itibaren Rusya ve Osmanlı 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Devleti Karadeniz'de tersane ve donanma bulundurmayacaktı, Rusya harp gemilerini Baltık Denizi'ne nakledecekti. 


Antlaşma Islahat Fermanı ile ilan edilen maddelere de yer vererek, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü garanti altına aldı. 


" Her şeyden evvel, 1856 Paris Antlaşması, 1815 Viyana Kongresi'nden sonra bozulan Avrupa güçler dengesini yeni baştan düzenleyen bir belgedir. Avrupa devletleri bu antlaşmayla, Rusya'nın daha önceki tarihlerde kendi lehine bozmaya çalıştığı Avrupa güçler dengesini, Osmanlı Devleti'ni de yanlarına alarak, korumayı amaçlamışlardı. 


Osmanlı Devleti ise Paris Antlaşması ile, savaştan önceki sınırlarına kavuşmuştu. Osmanlı Rusya'nın X VII. yüzyılın başlarından itibaren kendisinden sağladığı ayrıcalıklardan, içişlerine karışma çabalarından, güneye inme politikasından, dolayısıyla Rus tehlikesinden bir müddet de olsa kurtulmuş bulunuyordu. 


Öte yandan Avrupa devletler hukukundan yararlanması, yani Avrupa sistemine dâhil olmasının resmen kabulüyle, Osmanlı'nın toprak bütünlüğü büyük devletlerin kefaleti altına girmişti. Tanzimat ricalince, bu durumun, devlete avantaj sağlayacağı, Osmanlı Devleti'nin Paris Antlaşması'ndan kârlı çıktığı yönünde yorumlar yapılmıştır. 


Halbuki bu durum, görüntüden ibarettir. Osmanlı Devleti'nin Avrupa devleti sayılması, Avrupa devletler hukukundan yararlanması ilkesi bir şekil değişikliğinden ibaret olup, pratikte büyük bir önem taşımıyordu. Zira Avrupa devletlerinin bu gibi prensiplere kendi aralarında bile pek saygı göstermedikleri bilinmektedir. Bu nedenle bu ilkeden sağlanacak garantilerin kâğıt üzerinde kalması kesindi. 
Bu boş vaat karşılığında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış siyaseti, antlaşmada imzası bulunan devletlerin kefaleti altına giriyordu. Öte yandan Osmanlı Avrupası'nda bulunan özerk yönetimlerin Avrupa devletlerinin kefaleti altına girmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu bölgedeki nüfuzunun da azalmasına neden olacaktı. 


Her şeyden daha önemlisi, Islahat Fermanı'nın antlaşmada yer alması, Osmanlı Devleti aleyhine yeni bir faktör ortaya çıkarmıştır. Avrupa devletleri her ne kadar bu madde ile İmparatorluğun iç işlerine karışmamayı garanti etmişlerse de aslında bu fermanın uygulanmasından doğacak sorunlar ile Osmanlı Devleti'nin iç işlerine ortaklaşa müdahale edebilecekleri yeni bir kapı açmışlardı. 
Kapitülasyonların kaldırılmayıp sürdürülmesi ise bu faktörü daha da güçlü hale getirmekteydi. Bu bakımdan Paris Antlaşması Osmanlı Devleti'nin geleceği için bir garanti olmaktan uzaktı. Bu durum barışın uzun ömürlü olmayacağını açıkça gösteriyordu. 


Kırım Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne ödettiği bir bedel de ilk defa yabancı devletlerden borç para alması oldu. Kırım Savaşı'nda müttefiklerin, barut dâhil her türlü ihtiyaçlarının Osmanlı Devleti'nden karşılanması zaten bozuk olan mali durumun daha da bozulmasına sebep olmuştu. Belki müttefiklerin savaşı bilerek uzatmalarının bir maksadı da buydu. Zira Osmanlı'nın borç talebine müttefiki İngiltere ve Fransa'dan büyük destek gelmişti. 


Sonuçta Bâbıâli Londra'da Palmer ve Paris'te Gold Chmid adın- daki iki banka grubu ile 24 Ağustos 1854'te bir sözleşme yaparak üç milyon İngiliz sterlini, yani yaklaşık 330 milyon kuruş borç aldı. 
Osmanlı tarihinde alınan bu ilk borca Mısır'dan alınan vergi geliri karşılık olarak gösterildi. Ancak bu ilk borçtan hazineye giren para ile savaş masrafları karşılanamadığından ertesi yıl yeniden borçlanma zorunluluğu doğdu. Böylece Osmanlı Devleti Kırım Savaşı ile birlikte tarihinde ilk defa dış borçlanma yaptığı gibi, yabancıların mali kontrolü dönemine de girmiş oluyordu. 


İŞGAL GİBİ! 
Kırım Harbi Osmanlı Devleti'ne bambaşka yaralar daha açacak, derin sosyal ve kültürel tesirlerde de bulunacaktı. 


Osmanlılarla müttefik olarak Rusya'ya karşı savaş kararı alan Fransa, İngiltere ve Sardunya'nın (İtalya) zaman içinde sayıları yüz elli bini bulan askerleri bu savaş sırasında İstanbul'a gelmişlerdi. 
Fransızlar ve Sardunyalılar Avrupa yakasına yerleştirilirken, İngiliz askerleri de çok azı Boğaziçi'ndeki muhtelif mevkiler olmak üzere genellikle Üsküdar'a yöneltilmişlerdi. 
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Daha savaş ihtimalleri belirir belirmez, çok sayıda Avrupalı maceraperest, gazeteci, yazar, tüccar ve sanatkârlar; Cumhuriyetçi İtalyanlar ve Polonyalı milliyetçiler gibi Ruslardan hoşlanmayan topluluklar da farklı gerekçelerle İstanbul'a gelmeye başlamışlardı. 


- İngilizler cepheye gitmeden önce büyük oranda Selimiye Kışlası ve civarına yerleştiler. Gelen subayların bazılarının eşleri de yanlarındaydı.-Bu ailelerin bir kısmı muhtelif yerlerde kiralanan evlere yerleştiler. Kışlanın yakınlarındaki Mehmed Paşa Kasrı, yine yakınlardaki Beşir Ağa Camii depo olarak kullanılmak üzere onlara verildi. 


Fransızlar ise Davutpaşa, Maltepe, Bayrampaşa ve Ramide- ki kışlaları, Beyoğlu'nda Rus sefaretinin bulunduğu binayı, Taşkışla, Gümüşsuyu, Sarayburnu ve Gülhane kışlalarını almışlardı. 
Ordugâhları Maslak'taydı. Ayrıca Sultanahmet Meydanı'nda büyükçe bir binaya yerleşmiş ve Binbirdirek civarında bir baraka garnizon oluşturmuşlardı. 


Görüldüğü üzere İstanbul'un Avrupa yakası tamamen Fransızların hâkimiyetinde idi. Kısacası müttefikler, İstanbul'daki pek çok hükümet binası ve müesseselerini kendilerine tahsis ettirmişlerdi. 
Birkaç gün içerisinde İstanbul'da daha önce görülmemiş bir kalabalık oluşmuştu. 


Öte yandan bu çok uluslu askerlere halkın da yoğun merakı vardı. Avrupalıların davranışları, kılık kıyafetleri ilgiyle izleniyordu. İskoçyalıların ekose kiltlleri görenleri şaşkınlığa sevk ediyor, tebessümlere yol açıyordu. 


Hıristiyan ordularıyla işbirliği yapılmasını mahzurlu görenler de az değildi. Bu dedikodular üzerine fetva alınmak zarureti doğdu. 


“Avrupalı askerleri kendi ordumuzda kullanmak caiz midir?” 
sorusuna “El Cevab; Madem ki avcılar av tutmak için köpekleri kullanıyorlar biz de onları kullanabiliriz,” diye teşbihli bir cevaz verilmişti. 

Diğer yandanaskerlerin uzun süreli ikametleri bir müddet sonra İstanbul halkını endişe içerisine düşürecekti. Halkın arasında, Osmanlı'nın taksim edildiği ağızdan ağıza dolaşıyordu. Herkes 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birbirine; “İngilizler, Fransızlar niçin takılıp kaldılar? Niçin Varna'ya gitmiyorlar? Düşmanın Tuna'yı geçtiğini duymadılar mı, bunlar Osmanlı'yı korumak için gelmediler mi?” diye sorup duruyordu. 


Halk arasında bu tedirginlik varken, Bâbıâli İngiliz ve Fransız askerlerinin her türlü rahatını temin için gayretle çalışıyordu. Gelen askerlerin bütün masrafları Bâbıâli tarafından karşılanıyordu. Dahası,bazı mahalle sakinleri kendi mahallelerinde bulunan yabancı askerlerin bakımını da üstlenmişlerdi ve bu durum pek çok sıkıntı doğuruyordu. Ayrıca Avrupalı askerler ile Osmanlı askerleri arasında da zaman zaman gerginlikler yaşanmıyor değildi. 


Yabancı askerlerin ihtiyaçları da bir başka dert idi. Kışlaları- nın yakınlarına meyhaneler açılmasına izin verilmişti. Selimiye Kışlası'nın bir bölümü hastaneye çevrilirken yakınındaki Haydarpaşa Hastanesi de İngilizlere tahsis edilmişti. Aynı semtte bir de mezarlık yeri ayrılmıştı. 


Her ne kadar Avrupalı askerlere mahalli halkın örf ve âdetlerine saygılı davranmaları tavsiye edilmişse de yabancıların fütursuz davranışları oluyor ve bunlara çaresizce sabrediliyordu. Mesela Avrupalı askerler, geçtikleri yollardaki çamurdan korunmak amacıyla, Osmanlı mezar taşlarını kaldırım taşı olarak hoyratça kullanıyorlardı. Keza minarede ezan okuyan müezzinlerle alay ediyor, namaz kılınırken camilerin içinde dolaşıyor, hanımlara “arsız gözlerle” bakıyorlardı. Sokak köpeklerini zehirliyor; limanda martıları, sokaklarda güvercinleri vuruyorlardı. Bütün bunlardan sakınmak için askerlerin kaldıkları yerler civarındaki Müslüman kadınlar başka mahallelerdeki akrabalarının yanlarına gitmişlerdi. 

İngilizler, Üsküdar'da, âdeta kalıcıymışlar gibi yaşadıkları yerlerin sokak ve cadde isimlerini de değiştirmişler, Albert, Wood, Wapping, Panmure, Çucen, Market Sguare, Andrew Street gibi adlar taşıyan yeni haritalar ve şehir planları yapmışlardı. 


Bütün bunlararağmen halk hüzünlü bir vakar içerisinde hadiseleri takip ediyordu. Memleketin başına daha büyük işler açmamakaygısı onlara tahammül ve feragat için kudret veriyordu. Tavır ve hareketleri gönüllerindeki kızgınlığı yansıtmasa da halk için artık birinci mesele, İstanbul'dan müttefiklerin çıkarılması olmuştu. Türk 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kadınları hiçbir şekilde onlarla yakın temas içinde olmuyorlardı. 
Nitekim müttefik askerlerinden hiç kimse Üsküdar sahillerinde bir Türk kadını hatırasına sahip olamadı. 


Artık oklar Osmanlı Devleti'ni Tanzimat dönemi içerisine sokan ve Avrupa devletleriyle ittifak ederek buraya gelmelerinde en büyük rolü bulunan Reşid Paşa ve avanesine yönelmiş bulunuyordu. 
Reşid Paşa'nın muhalifleri de bunu fırsat bilmiş, söylentileri ayyuka çıkarmışlardı. “Gel demek kolay, git demek zordur. Didonlar İstanbul'un havasından hoşlandılar. Bakalım nasıl gidecekler!” yollu göndermelerde bulunuyorlardı. 


Bütün bu gelişmelerden büyük rahatsızlık duyan Sultan Abdülmecid, o sırada Sadrazamlık'tan azledilmiş bulunan Reşid Paşa'yı saraya çağırarak bir an evvel müttefik askerlerin İstanbul'u terk etmesini sağlamasını emretti. 


Derhal sefirlerle görüşen Reşid Paşa, Padişah'ın sözlerini ileterek halkın sabrının taşmak üzere olduğunu belirtti, askerlerin vakit kaybetmeden İstanbul'u terk etmelerini istedi. Çok geçmeden Fransız ve İngiliz askerler yükte ağır pahada hafif neleri varsa satarak gemileriyle İstanbul'dan ayrıldılar. 


Kırım Harbi sırasında müttefik askerlerinin bu kutlu şehirde ikametlerinin millet vicdanında uyandırdığı hisler bir tarafa, bu olayın günümüze kadar devam eden kültürel tesirleri de olduğu şüphesizdir. 

Zira bir taraftan Tanzimat, hayatın hemen her alanında Avrupai tarzda bir değişim getirirken, bir taraftan da Kırım Harbi dolayısıyla ülkeye dolan ecnebi askerler ve bunların ailelerinin hayat tarzı Avrupa medeniyetinin canlı temsillerini sunmuş, Payitaht'ın sosyal hayatını muazzam bir dönüşüme yöneltmişti. 


Bu askerlerin ve ailelerinin yaşayış şekilleri, kılık kıyafetleri, müzikleri, eğlenceleri, sporları vb. yavaş yavaş şehre nüfuz edecek ve moda kavramı ilk defa bu kadar geniş ölçekli bir biçimde Osmanlı toplumuna sirayet edecekti. Cevdet Paşa'nın Maruzat'ında yer yer aktardığı bu yeni hayat tarzı, savaş sonrasında dönmeyip burada kalan bir kısım Batılı şirket temsilcileri veya hekim, tüccar 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gibi bazı meslek sahibi kişiler üzerinden kesintisizce sergilenmeye devam edecekti. 


Yine bu dönemde Beyoğlu'nda meyhaneler, kahvehaneler, tütüncü dükkânları, tiyatrolar, tavernalar gibi Avrupai eğlence formlarının sergilendiği mekânlar oluştu. İlk kez oteller açıldı. İstanbul halkı sigara ile de bu sırada tanıştı (Daha önce çubuk mevcuttu). Bu yaşam biçimine direnenler olduğu gibi halkın bir kısmı da bundan etkileniyordu. İstanbul halkının zevk ve eğlence anlayışıyla birlikte tüketim alışkanlıkları da değişmekteydi. Evlere modern mobilyalar girmeye başladı, bu da kaçınılmaz olarak ev içi yaşantısını, yeme içme alışkanlıklarını ve komşuluk ilişkilerini etkiledi. Yelken-kayık yarışmaları, koşular düzenleniyor, ödülleri bizzat Osmanlı idarecileri veriyordu. Üsküdar'ın sembolü olan Kâtibim türküsü de o günlerin bakiyesidir. 


Bu eğlence kültürü gece aydınlatmasını da beraberinde getirecek ve ilk uygulama Pera'da (Cadde-i Kebir) yapılacaktı. İstanbul telgrafla da ilk defa bu sırada tanıştı, ilk postane bu dönemde açıldı. 
Osmanlı'da haber ajansçılığının başlangıcı da aynı dönemin izlerini taşımaktadır.” 


ISLAHAT FERMANI 


Osmanlı Devleti 1853 yılında Ruslarla harbe girdiği zaman ünlü İngiliz elçisi Stratford Canning, 5 Kasım günü Tarabya'dan İngiltere Hariciye Nezareti'ne çektiği telgrafta; “Tanrı'ya şükürler olsun, harp başlıyor” ifadesini kullanmaktan çekinmemişti. 


Osmanlıları Sivastopol'da üç sene oyalayan Batılı müttefikler, buradaki savaşı kazanarak Rusları anlaşmaya ikna ettiler. Rusya'nın barış isteği üzerine Paris Antlaşması imzalandı. Şimdi sıra, Batılıların Osmanlı Devleti'nden isteklerine, yani Canning'in sevincinin asıl sebebine gelecekti. 


Zira 3 Kasım 1839'da ilan edilen ve bütün Osmanlı tebaasının kanun önünde eşit sayıldığını; herkesin can, mal ve namus dokunulmazlığının devlet güvencesi altında olduğunu açıklayan Tanzimat Fermanı, Batılı devletlerce yeterli bulunmuyordu. Bu devletlerin, Osmanlı tebaası Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında 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halen bazı siyasi ve hukuki farklılıklar olduğunu ileri sürerek daha köklü reformlar yapılmasını istemeleri neticesinde bu defa Islahat Fermanı'na giden yol açılmış oldu. 


Diğer taraftan, bu sayede, Hıristiyanların haklarını koruduğumu iddia eden Rusya'nın elinden himaye kozu da alınmış olacaktı. 
Avrupalı devletler, kendi kamuoylarının da tatmin edilmesi için Osmanlı Devleti'nden ülkedeki Hıristiyanların haklarının yeniden düzenlenmesini talep ettiler. Gayrimüslimleri Müslümanlarla eşit haklara kavuşturacak yeni bir ıslahat programının ilanı, barış için şart koşuluyordu. Ayrıca gayrimüslimlere verilecek haklar, Avrupa devletlerinin müşterek teminatı altına alınacaktı. 


Anlaşma için şart koşulan Islahat programının bir an önce hayata geçirilmesi için Sadrazam Âli Paşa, Hariciye Nazırı Fuad Paşa, Şeyhülislam Arif Efendi ve diğer bazı devlet ricalinden başka, İngiltere, Fransa ve Avusturya elçilerinden oluşan bir komisyon teşkil ettirildi. Hemen arkasından İstanbul'da İngiliz, Fransız ve Avusturya elçileriyle Sadrazam ve Hariciye Nazırı'nın katıldığı bir toplantı yapılarak ıslahat programının hazırlıklarına başlandı. 


Toplantının en aktif üyesi, Tanzimat Fermanı'nda da büyük rolü bulunan İngiliz elçisi Stratford Canning”ti. Canning o günün şartlarında kabul ettiremediği bazı maddeleri bu defa kabul ettirmek için bütün gücünü kullanacak ve bütün diplomasi maharetini konuşturacaktı. 


Komisyon uzun tartışmalardan sonra ıslahat programını tamamlayarak ferman haline getirdi. Böylece dış baskılar neticesinde hazırlanan Islahat Fermanı, Bâbıâli'de bütün nazırlar, yüksek memurlar, şeyhülislam, patrik, hahambaşı ve cemaatlerin ileri gelenlerinin hazır bulunduğu Arz Odası'nda 28 Şubat 1856 tarihinde okunarak ilan edildi. Islahat Fermanı'nın birer kopyası da Paris Kongresi'ne katılan devletlere verildi. 


Islahat Fermanı'nın okunmasından bir hafta sonra toplanan Paris Kongresi, Viyana Protokolü'nün Osmanlı gayrimüslimlerinin geleceğiyle ilgili olan dördüncü maddesini ikinci oturumundan itibaren müzakereye başladı. Devletler, Islahat Fermanı'nın antlaşmada özel bir madde ile yer alması isteklerini tekrar ortaya attılar. Osmanlı 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baş murahhası Sadrazam Âli Paşa, “Devletler fermanı senet ittihaz ederler” şeklinde bir ibarenin antlaşmaya eklenmesine şiddetle karşı çıktı. Ancak daha sonra uzlaşma sağlandı. 


30 Mart 1856 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması'nın dokuzuncu maddesi şu şekilde düzenlendi: 


“Padişah, tebaasının durumunu düzeltmek için kendi iradesiyle ilan ettiği hatt-ı hümayunun devletlere tebliğini uygun görmüştür. 
Devletler bu tebliğin kıymetini kabul ve tasdik ederler. Şurası muhakkaktır ki bu tebligat devletlere, Padişah'ın tebaası ile olan ilişkilerine müştereken veya ayrı ayrı müdahale etme hakkını hiçbir şekilde vermez.” 


Osmanlı hükümeti bu maddeyle Avrupalı devletlerin yeni bir müdahalede bulunmasının önüne geçildiğini zannetmekteydi. Ama tarih bu maddenin daha sonraki süreçte birçok kez ihlal edildiğine şahitlik edecekti. 


FERMANIN MADDELERİ 


Fermanın girişinde, müttefiklerin yardımlarıyla harici durumun düzeldiği şu sırada bütün Osmanlı tebaasının refahını arttıracak ve devletin iç durumunu kuvvetlendirecek bazı yeniliklere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmekte ve ardından, alınan kararlar sıralanmaktaydı: 


Tanzimat Fermanı ile bütün Osmanlı tebaasına verilen imtiyazlar bir kez daha teyit edilmişti. Önceki Osmanlı padişahları tarafından gayrimüslimlere tanınan dini imtiyazlar ve muafiyetler ibka edilmişti. Ancak her cemaat bu imtiyaz ve muafiyetlerini, belirli bir zaman içinde, yeni şartlara ve ihtiyaçlara göretekrar düzenleyecekti. 
Patrik seçimleri ıslah edilerek, patriklerin kayd-ı hayat ile tayinleri usulü uygulanacaktı. Patrik, metropolit, marhasa ve hahamlar görevlerine başlarken devlete bağlılık yemini edeceklerdi. Ruhban sınıfına verilmekte olan cevaiz ve aidat yasaklanarak bunun yerine patriklerle cemaat başlarına belirli gelirler tahsis edilecek, diğer ruhbana da rütbelerine göre maaş bağlanacaktı. 
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Ahalisi karışık olmayıp yalnız bir mezhep cemaatinin bulundugu yerlerde ayinler serbestçe ve açık olarak yerine getirilebilecek; değişik din ve mezheplerden kişilerin bulunduğu şehir, kasaba ve köylerdeki mabet, mektep, hastahane ve mezarlık gibi yerlerin tamiri veya yeniden inşası hükümetin iznine tabi olacak, bu gibi yerlerde ayinler belli kurallara göre icra edilecekti. Mezhep mensuplarının, sayılarına bakılmaksızın, ibadetlerini serbestçe yapmaları sağlanacaktı. 


Bir cemaatin din, dil ve ırk bakımından diğer bir cemaatten aşağı tutulduğunu gösteren bütün tabirler yazışmalardan çıkarılacak, bu gibi tabirlerin halk ya da memurlar tarafından kullanılması yasaklanacaktı. Osmanlı ülkesinde her din ve mezhebin ayini serbest olduğundan hiç kimse din ve mezhep değiştirmeye zorlanmayacaktı. 
Din ve cins farkı gözetilmeksizin bütün Osmanlı tebaası devlet memurluğuna kabul edilecekti. 


Kanuni ehliyet ve vasıfları taşıyan herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun askeri ve mülki mekteplerde okuyabilecekti. Ayrıca her cemaat kendi milli dilinde eğitim yapmak üzere okul açabilecekti. 
Fakat bu okulların programlarının düzenlenmesiyle öğretmenlerinin tayini karma bir maarif meclisi tarafından yapılacaktı. Bu meclisin üyelerini padişah tayin edecekti. 


Müslümanlarla gayrimüslimler arasında veya gayrimüslimlerin kendi aralarında çıkacak davalar için karma mahkemeler kurulacak; yargılamaların açıkça yapılacağı bu mahkemelerde gayrimüslimlerin de şahitlikleri kabul edilecek ve herkes kendi dinine göre yemin edecekti. Adi hukuk davaları, eyalet ve sancak karma meclislerinde vali ve kadının da katılmasıyla şeri veya adli hukuka göre görülecekti. Bu meclislerde de yargılamalar açık yapılacaktı. 
Gayrimüslimler arasında çıkacak miras gibi özel davalar tarafların istemeleri durumunda patrikhane meclislerinde de görülebilecekti 


Vilayet ve sancak meclislerinde üye olan Müslümanların ve gayrimüslimlerin hakkaniyetle seçilmelerini sağlamak üzere nizamnameler hazırlanacaktı. Yerli halkın ödediği vergileri vermek ve tabi olduğu hükümlere uymakşartıylaecnebilerinde Osmanlı ülkesinde emlak satın almasına izin verilecek; ancak satın alma işlemlerine 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Osmanlı Devleti ile ecnebi devletler arasında yapılacak düzenlemeden sonra başlanacaktı. 


Bütün Osmanlı tebaası din ve mezhebi ne olursa olsun aynı vergiyi ödeyecek, iltizam usulüne tedricen son verilerek vergilerin doğrudan doğruya devlet tarafından toplanması sağlanacaktı. İltizam usulünü kendi şahsi çıkarları için kullanan memurlarla idare meclisi üyeleri şiddetle cezalandırılacaktı. Özel nizamname ile son zamanlarda yıllık gelir ve giderleri düzenleyen bütçe sisteminin tamamen uygulanmasına çalışılacaktı. 


Rüşvet ve yolsuzlukları yasaklayan kanunlar istisnasız bütün memurlara uygulanacaktı. Paranın değerini yükseltmek ve maliyenin itibarını arttırmak amacıyla banka açmak başta olmak üzere birtakım tedbirler alınacaktı. Ülkenin maddi servet kaynaklarının işletilmesi için gerekli sermaye sağlanacak; ülke ürünlerini nakletmek üzere yollar ve kanallar inşa edilecek, ziraat ve ticaretin gelişmesine engel olan hususlar ortadan kaldırılacaktı.” 


DEĞERLENDİRME 


Paris Antlaşması'nın imzalanması, İstanbul'da memnuniyetle karşılanmasına rağmen, Islahat Fermanı'nın meydana getirdiği olumsuz havayı giderememişti. Zira Tanzimat Fermanı ile başlayan uygulamaların gittikçe İslam'ın ve Müslümanların aleyhine işlediği artık halk tarafından net bir şekilde görülüyordu. 


Tanzimat Fermanı gibi Islahat Fermanı da Batı toplumlarında şahit olduğumuz türden, halktan gelen bir tepki ya da direniş sonucunda ortaya çıkmış bir belge değildi. Gerek Müslüman gerekse gayrimüslim Osmanlı vatandaşları bu fermanda tanınan hakların kendilerine verilmesi için herhangi bir siyasi mücadele yapmamışlardı. Bu yönüyle bakıldığında her iki düzenleme de fermandan öteye gitmemekteydi. Ama diğer taraftan bu fermanların Batılıların müdahalelerine açık bulunması, söz konusu icraattan gerçek anlamda kimin istifade edeceğinin bir göstergesiydi. 

Bir kısım akademisyenler Islahat Fermanı'nın, Sened-i İttifak ile başlayan ve Tanzimat Fermanı ile devam eden Osmanlı anayasacılık hareketleri bakımından önemli bir adım olduğunu vurgulamışlardır. Yüzyıllardır İslam hukuku içerisinde adil ve müreffeh bir hayat süren devletlerimiz hukukla, anayasa ile sanki yeni tanışıyormuş gibi bir algı oluşturulmuştur. 


Oysa'bu fermanlar Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu bumalımdan kurtaramamış, üstelik Batı'ya verilen tavizlerle ülkenin çöküşünü hızlandırmıştır. 


Nihayet Tanzimat ve Islahat Fermanları sonucu ortaya çıkan reform ve düzeltme hareketleri, Batı'daki hukuki gelişmeleri izleyen ve bunu Osmanlı'da da uygulamak isteyen sınırlı bir aydınlar grubunun içinde bir anayasacılık akımının doğmasına da zemin hazırlamıştı. 
Genç Osmanlılar, Genç Türkler ve İttihatçılar diye adlandırılan bu gruplar Osmanlı'nın kurtuluşunu meşruti (anayasal) bir monarşiye geçilerek kurulacak bir meclis aracılığıyla, Padişah'ın yetkilerinin sınırlandırılmasında görmüşlerdi. 


Bu gruplar Padişah'ın yetkilerini sınırlandırmakla uğraşırken kendi ülkelerini yabancı operasyonlara açık hale getirdiklerini ve ülkelerini yabancılara teslim ettiklerini maalesef görememişlerdi. 


Öte yandan beklenenin aksine, Islahat Fermanı'na en büyük tepki gayrimüslimlerden geldi. Gayrimüslimler, görünüşte hâkim millet Müslümanlarla aynı seviyeye gelmelerine rağmen özellikle eşitlik ilkesine karşı çıktılar. Bilhassa Rumlar Müslümanların üstünlüğüne razı olduklarını, ancak Ermeni ve Yahudilerle bir tutulmalarını asla kabul etmeyeceklerini ifade ediyorlardı. 


Gayrimüslimlerin tepkisine sebep olan hususlardan biri de askerlik yükümlülüğüydü. Din adamları da fermandan hoşlanmamışlardı. 
Cemaatlerinden haraç şeklinde aldıkları aidatın kaldırılarak maaşa bağlanmaları, göreve başlarken devlete sadakat yemini etmeleri, din adamlarından oluşan sinod meclisine halktan da üye seçilmesi gibi hususlar patrik ve metropolitlerin büyük tepkisine yol açmıştı. 
Nitekim Islahat Fermanı'nın, okunduktan sonra atlas keseye konulduğunu gören İzmit metropolitinin, fermanın bir daha bu keseden çıkmaması temennisinde bulunduğu söylenir. 


Diğer taraftan Islahat Fermanı ile gayrimüslimlere ve ecnebilere özel haklar tanınması, bu grupların daha önceden edindikleri maddi 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zenginliklere şimdi bir de politik hakların eklenmesi Müslümanların büyük tepkisine yol açmıştı. Bazı Müslümanlar, hâkim millet olma vasfının yitirildiğine inanıyorlardı. 


Halk arasında devlet adamları hakkında çeşitli dedikodular dolaşıyordu. Ecnebi elçilerin, “Eski vükela işimizi zorlaştırıyordu, yeni vükela isteklerimizden fazlasını verdi” dediği, Fransız elçisinin, “Bâbıâli'nin bu kadar fedakârlık edeceğini ummuyorduk. Canning ne dediyse hükümet kabul etti” diye konuştuğu rivayeti yayılmıştı. 


Öte yandan İstanbul'un ilk masonlocası İngiliz Sefiri Henri Bulver tarafından Islahat Fermanı sonrasında kurulacaktı. Bunu daha sonraki birkaç sene içinde kurulan Fransız ve İtalyan locaları izledi. 
Aynı şekilde İstanbul'da açılan ilk Hıristiyan misyoner merkezleri ve arkasından gelen yabancı okullar ileride Osmanlı Devleti'nin yıkımında rol alacak kişilerin yetişmesine zemin hazırlayacaktı. 
Kısacası, isimlerinin önüne aydın yaftası takılan ihanet çetesinin ortaya çıkması Tanzimat ve Islahat Fermanlarının en mühim neticesi olacaktı.” 


MUSTAFA REŞİD PAŞA 


Reform tarihimizin en çok bilinen isimlerinden biri, belki de birincisi olan Mustafa Reşid Paşa yakalandığı hastalık sebebiyle Ocak 1858'de öldü. Reformcu ve Batılılaşmacı bürokrasinin bu ilk önemli siması, resmi tarihlerde devamlı yüceltildi. Büyük, Koca, Islahatçı, Reformcu lakapları verilerek göklere çıkarıldı. Şair Şinasi onu “Medeniyet Peygamberi” olarak tanımladı.* Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi isimli eserinde “deha sahibi” ve “Türkiye tarihinin en büyük başbakanı” olarak andı. 

Sebep olduğu Tanzimat Fermanı kimilerince Osmanlı Devleti için gelişmenin, Batılılaşmanın ve medeniyetin anahtarı olarak görülürken kimilerine göre ise yok olmanın kapısını aralıyordu. 
Şimdi bu fermanın mimarını biraz daha yakından tanıyalım. 

Mustafa Reşid, 13 Mart 1800'de İstanbul'da doğdu. Kastamonuludur. Evkaf memuru olan babası 1815'te ölünce eniştesi Ispartalı Ali Paşa'nın himayesine girdi. Bu sebeple devrinin klasik tahsilini tamamlayamadı. Arapça ve Farsça bilgisi noksan kaldı. Bir anlamda 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İslam kültürüne tam manasıyla vâkıf olamadığından çevresiyle, inanç ve değerleriyle mutabakat sağlayamadı. Bu itibarla Batı'nın sistem ve değerleri kendisine kolayca nüfuz edecekti. 


Mustafa Reşid, gençlik yıllarını eniştesi Ispartalı Ali Paşa'nın -yanında geçirdi. Onun Mora (1816-1819), Bursa (1819) valiliği ve sadrazamlığı (1820-1821) sırasında, daha sonra Aydın, Ankara, Malatya ve Fiibe valiliklerine tayin edildiğinde Mustafa Reşid hep eniştesinin nezareti altındaydı. 


Ali Paşa 1826'da ölünce Mustafa Reşid Bâbıâli Mektübi Kalemi'ne memur oldu. Bu arada Fenerli Rum beylerinden biriyle dost oldu ve Rumca da öğrendi. 1827'de Selim Paşa'nın mühürdarı oldu. 1829'da Edirnede Ruslarla yapılan görüşmelere katıldı. Bu sırada davranışlarıyla sivrildi ve Sultan 11. Mahmud'un dikkatini çekti. 1830'da Pertev Paşa'nın yanında Mısıra gitti. Dönüşte âmedciliğe (divan başkatipliği) tayin edildi (1831). Bu dönemde yabancı sefirlerle irtibatını artırdı. 


Mısır ordusunun Kütahya'ya kadar ilerlemesi üzerine, Mart 1833'te Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yla görüşmek üzere Mısır'a gönderildi. Varılan antlaşma neticesinde, Reşid Bey'in, Şam ve Halep eyaletlerinden başka, Fransız maslahatgüzarının tesirinde kalarak, Adana muhassıllığını da İbrahim Paşa'ya vermesi 
11. Mahmud Han'ın hiddetine sebep oldu. Fakat bazı dostlarının teşebbüsleri neticesinde affedildi. 


Reşid Bey, daimi sefaretlerin kurulmasından sonra 1834 senesi Temmuz ayında âmedcilik vazifesiyle fevkalade orta elçilikle Paris'e gönderildi. Bir Fransız diplomat onun Pariste gelişinden şöyle bahsetmektedir: 


1802'de Mehmed Said-Galip Efendi'nin misyonundan bu yana Fransa'ya gelen ilk Türk elçisiydi. Genç diplomatın rahat hareketleri, canlılığı, sözlerindeki incelik, duruşundaki umursamazlık, Fransızlarda Büyük Türk'ün elçisi hakkında, hayal ettikleri tipten çok uzak olduğundan, hayret uyandırdı. Toplantı ve şenlikleri kaçırmıyordu. Bakanları ziyaret etmekten, diplomatlarla suarelerde 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bulunmaktan ve tiyatrolara gitmekten hoşlanıyordu. Ünlü edebiyatçılara, düşünürlere ve gazetecilere yakın duruyordu. 


Nitekim Fransa Kralı'nın aracılığı ile edebiyat tenkitçisi Jules Janin'le tanıştı. Ondan iyi Fransızca öğrenebileceği bir öğretmen istedi. Janin, Paşa'ya, Fransızcanın yaşlı bir öğretmenden değil, fakat genç bir kadından öğrenileceğini ifade ederek onu Paris Operası yıldızlarından biri ile tanıştırdı. Bazı kaynaklar Paşa'nın bu kültürlü(!) fahişeye âşık olduğunu, onun için Fransızca şiirler yazdığını da kaydetmektedir. 


Reşid Bey, iyi tahsil görmediği, İslâm bilgilerinden ve milli degerlerden mahrum olduğu için kısa zamanda Avrupai fikirlerin tesirinde kaldı. 1835 yılı Mart ayı sonlarında, elçilik tercümanı Ruheddin Efendi'yi Paris'te maslahatgüzar bırakarak İstanbul'a döndü. 


İstanbul'a gelişinden üç ay kadar sonra, büyükelçilikle tekrar Parise, sonra Eylül 1836'da Londra büyükelçiliğine nakledildi ve kendisine Hariciye Müsteşarlığı payesi verildi. Londra elçiliğine atanması, Mustafa Reşid Paşa'nın kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Londra'da sefirliği sırasında Lord Stratford Canningile dostluk kurup, mason locasına girdi. 


Reşid Paşa'nın bu tarihten sonraki çalışmaları Tanzimat'ın tam manasıyla şekillenmesi için olacaktır. İngilizler bunu oan için Osmanlı Devleti'nin ihtiyacı olan siyasi ve askeri destek karşılığında istenecek şartlar olarak tasarlamaktaydılar. Reşid Paşa Londra'da geçirdiği zaman süresince, ülkesinde yapılması zorunlu reformlar konusunda düşüncelerini olgunlaştırdı. Artık Paşa'ya göre Osmanlı meselelerinin çözüm merkezi Londra'ydı. 


Mustafa Reşid Paşa 28 Eylül 1846'da sadrazam oldu. Yedi ay süren ilk sadrazamlığı cumhuriyet ilanına hazırlandığı yolundaki iddialar yüzünden 27 Mayıs 1848'de sona erdi. Daha sonra iki defa daha sadrazam olan Mustafa Reşid Paşa, İngiliz yanlısı olmakla dikkat çekmiş ve daha çok bu yönüyle eleştirilmiştir. Ona göre Osmanlı Devleti'nin yaşaması, İngiltere ile sürdürülebilecek dostluğa bağlıydı. 
Bunu açıkça ortaya koyması Fransa'nın Osmanlı aleyhine bir tavır 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takınmasına neden olmuştu. Öte yandan İngiltere'nin dostluğu da sürekli ve güvenilir bir biçimde sağlanamamıştı. 

Reşid Paşa, devletin iyi kötü yürüyen eski ahengini güya düzeltmek adına bozarken Türk'ü köle edecek “Tanzimat Fermanı” sistemini getirmiştir. Bu sistem o kadar yaldızlı ifadelerle ortaya konmuştur ki köleleşen insanlar kendilerini efendi sanmışlardır. 


Bu durumda, Kazım Paşa'nın Reşid Paşa hakkındaki şu kıtasına hak vermemek mümkün mü? 


Zemanenin şu tabib-i Reşid'ini gör kim 
Revaç vermek için kendi kâr u sanatine 
Vücud-ı nazik-i devlet rehin-i sıhhat iken 
Düşürdü rey-i sakimi frengi illetine 


Yani: Zamanenin şu akıllı doktoruna bak ki, kendi iş ve sanatına itibar kazandırmak için devletin sağlıklı sayılabilecek nazik vücudunu, yanlış görüşü ve reyi ile frengi hastalığına düşürdü. 


Kanlıcalı Şair Nihad Bey'le olan şu mülakatı da Paşa'nın karakterine ışık tutmaktadır. 


Nihad Bey, bir gün Mustafa Reşid Paşa ile Boğaziçi'ne giderken Paşa, “Garip şey, bir zamandan beri bende bir unutma hastalığı başladı. Her şeyi unutuyorum” dedi. Nihad Bey de “Bunu ben de tasdik ederim. Hatta din ve imanınızı da Londra'da unutmuştunuz paşam” diyerek mukabelede bulundu. Reşid Paşa'ya sadece yutkunabilmişti.” 


KULELİ VAKASI 


Tanzimat dönemi uygulamalarının bazı kesimlerde ortaya çıkardığı hoşnutsuzluk, Kırım Savaşı'ndan sonra devletin mali durumunun sarsılması, buna karşılık toplumun yüksek tabakasında görülen Batılı âdetlerin doğurduğu lüks yaşam özentisine duyulan tepkiler gün geçtikçe artıyordu. Bu gelişmeler çerçevesinde istedikleri mevki ve makamlara getirilmemiş bir kısım askerlerle mülkiye memurları idaredeki bu gidişata son vermek amacıyla 1859 yılı başlarında gizli bir cemiyet kurdular. 
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Kurulan cemiyetle Abdülmecid Han'ın padişahlığına son verilmesi amaçlanıyordu. Cemiyet, Kafkasya kökenli askeri erkândan Bab-ı Seraskeri Dâr-ı Şura Reisi Hüseyin Daim Paşa, Arnavut Caf erdem Paşa, Tophane Müftüsü Bekir Efendi, İmalat Meclisi Azasından Binbaşı Rasim Efendi, Tophane Kâtiplerinden Arif Bey, Süleymaniyeli Şeyh Ahmed Efendi, Fatih Medresesi Hocalarından Nasuhi Efendi, Hezargradlı Şeyh Feyzullah Efendi ile Tophane müşirliğine mensup yaklaşık yirmi beş kişi tarafından kuruldu. Bazı kaynaklar Tanzimat şairlerinden Şinasi'nin de bu cemiyetin üyesi olduğunu yazmaktadır. 


Gerçekleştireceği bir saltanat darbesiyle ülkenin kaderini degiştireceğine inanan cemiyetin reisi Bayezid Medresesi Müderrisi Süleymaniyeli Şeyh Ahmed Efendi idi. Abdülmecid Han'a karşı suikast tertiplemek için bir cemiyet kurma fikri de ondan çıkmıştı. 
Ferik rütbesinde olduğu için nüfuzundan ve parasından istifade etmek amacıyla cemiyete alınan Hüseyin Daim Paşa başkan vekilliğine getirilmişti. Cemiyetin en faal üyesi ise aynı zamanda cemiyetin genel sekreteri mevkiinde bulunan Tophane-i Âmire Kâtiplerinden Arif Bey idi. Arif Bey'in başlıca görevleri arasında cemiyet adına propaganda yapma, beyanname yazma ve taraftar toplama işi bulunuyordu. 


Hareketin başarıya ulaşabilmesi için askeri bir dayanağa ihtiyaç duyan cemiyet kurucuları, Cafer-dem Paşa ve Rasim Bey gibi önemli mevkilerdeki kumandanları da aralarına almayı başarmışlardı. 
Hezargradlı Şeyh Feyzullah ile Kütahyalı Şeyh İsmail gibi nüfuzlu kişilerse halk desteğini sağlamak için cemiyete kaydedilmişti. Cemiyete üye olanlardan, “Süleymaniyeli Şeyh Ahmed ile aramdaki ahdi kabul ettim ve ben muahid bir fedaiyim” ibaresi yazılı bir taahhütname alınıyordu. 


Kısa bir süre sonra Mirliva Hasan Paşa tarafından cemiyetin kuruluşu, amacı ve faaliyetleri hükümete ihbar edildi. Kumanda ettiği birliklerden taraftar toplanması esnasında hadiseden haberdar olan Mirliva Hasan Paşa ayrıca Arif Bey tarafından cemiyete davet edilmişti. Paşa, taraftar görünüp Arif Bey'den bilgi aldı ve durumu 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Serasker Rıza Paşa'ya bildirdi. Aynı zamanda cemiyet üyelerini toplantıya çağırdı. 

Cemiyet, 14 Eylül 1859 tarihinde Kılıç Ali Paşa Camii'nde toplantı halinde iken hükümet bir baskınla hepsini yakaladı. Cemiyetin açığa çıkmasını sağlayan Hasan Paşa ferikliğe terfi ettirildi. Suçüstü yakalanan suikast tertipçileri Çengelköy'deki Kuleli Kışlası'na hapsedildi. Soruşturma ve yargılama burada yapıldığından olay “Kuleli Vakası” adıyla tarihe geçti. 


Cemiyet üyelerinin yargılanması için Sadrazam Mehmed Emin Ali Paşa başkanlığında olağanüstü bir mahkeme kuruldu. Mahkemenin kâtipliğini de o sırada Meclis-i Vâlâ İkinci Kâtipliğinde bulunan Midhat Efendi (Paşa) yaptı. Birinci derecede suçlu bulunan Şeyh Ahmed Efendi, Ferik Hüseyin Daim Paşa, Cafer-dem Paşa, Arif Bey ve Binbaşı Rasim Bey idama mahküm edildiler. Diğerleri sırasıyla kürek, kalebend ve sürgün cezalarına çarptırıldı. 


İdam cezaları Sultan Abdülmecid tarafından müebbet kalebendliğe çevrildi. Yalnız Cafer-dem Paşa, Bab-ı Seraskeri'de sorgusu yapılıp Kuleli Kışlası'na getirilirken kayıktan atlayarak intihar etti. 
Diğer sanıklardan ordu hizmetinde olanların ordudan atılarak hapis ve sürgün cezası ile cezalandırılmaları kararlaştırıldı. Bir kısmı Limni ve Rodos adalarına sürgün edildi. 


Sorgulamalarından anlaşıldığına göre ayaklanma başlayınca elçiliklere, patrikhaneye ve şehir halkına hitaben Arif Bey vasıtasıyla yazılan bildiriler dağıtılacak, Cafer-dem Paşa, Arnavut askerlerle kontrolü sağlamaya çalışacak, İmalat Meclisi Reisi Rasim Bey, fedai grubu ile telgraf tellerini keserek dışarıyla haberleşmeyi önleyecek, Tophane Müftüsü Bekir Efendi de gereken desteği sağlayacaktı. 
Ferik Hüseyin Daim Paşa ise 1859 yılında Kafkasya'dan İstanbul'a göç eden ve o sırada işsiz durumda bulunan Çerkezleri kolaylıkla ikna ederek cemiyet saflarına alacaktı. Cemiyet, şeriat için çalıştığını ifade ederek ulema ve halkı da saflarına almayı planlamıştı. 

Doğrudan Padişah'ı hedef alan bu girişim gerçekleşmeden bastırıldığı halde daha sonra Yeni Osmanlılar ve Genç Türkler adlarıyla ortaya çıkacak hareketler üzerinde etkili olmuştur. Bu doğrultuda Namık Kemal, Kuleli Vakası'nı bir hürriyet hareketi olarak yorumlayacak, olayı düzenleyenlerin vekiller heyetince özel mahkemece muhakeme edilmesinin Gülhane Hatt-ı Hümayunu'ndaki hukuki esaslara aykırı olduğunu ifade edecektir.” 


KAOS 


Islahat Fermanı sözde dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirecekti. Oysa ülkeyi kısa sürede nasıl kamplara böldüğü, kutuplaşmalara yol açtığı, düşmanlığa ve husumete götürdüğü kısa zamanda görülmeye başlandı. 


Nitekim Islahat Fermanı'nın uygulamaya konulmasıyla birlikte ülkenin çeşitli yerlerinde birtakım olaylar patlak verdi. Gayrimüslimlere getirilen ayin serbestliği dolayısıyla kiliselerde çan çalınması Müslümanların tepkisine yol açtı. Hristiyanlar arasında Müslümanların kendilerine saldıracakları şeklinde çeşitli yalan haberler yayıldı. 
Eskiden beri yan yana yaşayan iki topluluk birdenbire düşman kutuplara ayrılmıştı. 


Çeşitli yerlerde Müslümanlarla gayrimüslimler arasında kanlı çatışmalar başladı. Maraş'taki olaylarda bir İngiliz tüccarı karısı ve çocuğu ile birlikte öldürüldü. Halep ve Şam'da da ecnebilerin ve gayrimüslimlerin evleri, iş yerleri tahrip edildi (1860). Cidde'de 1858'de çıkan olaylarda yabancı konsoloslar öldürüldü.” 


İsyan İngiliz ve Fransız donanmalarının şehri topa tutmasıyla bastırılabildi. Bilhassa Rumeli, Lübnan ve Girit gibi gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki karışıklıklar Batılı devletlerin müdahalesine sebep oldu. Osmanlı hükümetinin adeta bir suçlu gibi Avrupa mahkemesine çıkarılması gayrimüslimlerin cesaretini arttırdı. Olayları önlemeye çalışan Bâbıâli, Paris Antlaşması'nın dokuzuncu maddesine göre iç işlerine karışmaya kimsenin hakkıolmadığını hatırlattı. 


Avrupalı devletler isedokuzuncu maddenin, kendilerine, hatt-ı hümayunun tatbikine nezaret etme hakkı tanıdığını bildirdiler. 
Dokuzuncu maddeyi sırf iç işlerine müdahaleyi önlemek için kabul eden Osmanlı hükümeti aynı maddenin diğer devletlere kendisine müdahale hakkı verdiğini böylece öğrenmiş oldu. 
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Paris Antlaşması'nı imzalayan devletler, 5 Ekim 1859'da Bâbıâli'ye ortak bir muhtıra vererek Islahat Fermanı'nın uygulanamamasın- dan dolayı üzüntülerini bildirdiler. Bundan sonra her devlet, tek başına veya müştereken Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale 

"etmeye başladı. Rusya Rumeli'deki olayları tahkik için milletlerarası bir komisyon kurulmasını, gayrimüslimler için daha fazla teminat vaat eden bir-antlaşma yapılmasını teklif etti. 


Rusya'nın Osmanlı gayrimüslimleri üzerinde nüfuz kurmasını istemeyen İngiltere, Rus tekliflerinin Osmanlı nüfuzunu zedeleyeceği gerekçesiyle tepki gösterdi. Fransa ile birlikte sadrazamın Rumeli'de teftişte bulunmasını tavsiye ettiler. Sadrazamın Rumeli tahkikatına başlamasıyla bu olay yatıştırıldı. 


Bu sırada borçiçinde bunalan hükümet, hem gelirleri arttırmak hem de Avrupalı devletlerin bu konudaki isteklerine cevap vermek amacıyla mali ıslahata girişti. İngiliz Elçisi H. Bulwer hazine gelirlerinin arttırılması için Bâbıâli'ye bir proje sundu. Projede, Islahat Fermanı'nda vaat edilmiş olan, ecnebilere Osmanlı ülkesinde emlak satın alma veya kiralama izni verilmesi hakkını ve yabancı sermaye girişini engelleyen vakıf teşkilatının değiştirilmesi tavsiye ediliyordu. En önemlisi de Islahat Fermanı'nda olmadığı halde Osmanlı maliyesinin milletlerarası bir komisyonun idaresine bırakılmasının istenmesiydi. 


Osmanlı hükümeti milletlerarası komisyon fikrine karşı çıkmakla birlikte o sırada oluşturduğu maliye meclisine yabancı uyruklu üç delege aldı. Bu meclis de pek başarılı olamadı. Yabancıların gayrimenkul satın almalarına ve vakıf sisteminin değiştirilmesine sıcak bakmayan hükümet bundan sonra dış devletlerin müdahaleleriyle karşılaştı. Uzun müzakerelerden sonra 1867'de ecnebilerin gayrimenkul satın almalarına izin verildi. 


Bâbıâli'nin Batılı devletlerin her müdahalesinde tavizler vermesi yeni yeni müdahaleleri beraberinde getiriyordu. Ülke, giderek Avrupa devletlerinin kıskacına giriyordu. Lübnan'da patlak veren olaylar, sadrazamın Rumeli'deki teftişi yarıda kesmesine sebep oldu. Bunu fırsat bilen Rusya, milletlerarası tahkikat komisyonu kurulması isteğini tekrarladı (Ekim 1860). 
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Bâbıâli'nin itirazı üzerine İngiltere, yeni bir ıslahat programı yapılması için Osmanlı hükümetine üç ay süre tanınmasını teklif etti. Rusya, Avrupa delegelerinin hemen toplanmasında ısrar etti. 


Bu durum karşısında Osmanlı hükümeti Şubat 1861'de yeni bir ıslahat programını kabul etti. Programa göre aşar vergisi değiştirilecek, vergilerin toplanması bir düzene bağlanacak, vilayetlerde güvenlik sağlanacak ve adliyenin düzeltilmesi için müzakerelere başlanacaktı. 


Osmanlı hükümeti bu işlerle meşgulken Avrupalı devletler Lübnandaki kanlı hadiseleri bahane ederek müdahalelerini daha da arttırdılar. 9 Haziran 1861 tarihli Lübnan Nizamnamesi ile Lübnan, Hıristiyan bir mutasarrıfın yönetiminde imtiyazlı, müstakil sancak haline getirildi. 

Avrupalı devletlerin Paris Antlaşması'nın kendilerine tanıdığı haklardan yararlanarak Islahat Fermanı'nın uygulanması konusundaki müdahalelerini arttırdıkları bu sırada Abdülmecid Han vefat edecektir (25 Haziran 1861). 


PADİŞAHIN VEFATI 


Abdülmecid Han babası gibi son yıllarda tüberküloz (verem) illetinden muztaripti. Devlet işlerinden doğan üzüntü ve keder genç padişahı iyice yıpratmıştı. Bilhassa iç ve dış düşmanların memleketi parçalamak için yaptıkları imha hareketleri padişahı derinden sarsıyordu. 1861 yılı ilkbahar aylarında sağlığı tamamen bozulmuş bulunuyordu. Hersek'teki ayaklanmayı bastırmaya giderken vedalaşmaya gelen Müşir Ömer Paşa'ya, “İnşaallah muvaffak olup gelirsin. 
Lakin beni bulamayacaksın!” demişti, artık ölüm döşeğindeydi. 


Vefatının hemen öncesinde, bir ziyafet sofrasında rahatsızlığı birden nüksetti ve istifra etmeye başladı. Derhal Ihlamur Kasrı'na götürülüp tedavisine başlandı. Padişahla Doktor Zografos ilgileniyordu. Zograf os, Padişah'ın son demlerini yaşadığını anlamıştı. 
Kendisiniteselli ederek ilaçlar verdi. Ertesi sabah (25 Haziran) tekrar geldiğinde padişahın vefat etmek üzere olduğunu gördüğü için Doktor Kara Teodori'nin de acilen saraya çağırılmasını istedi. Birkaç 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saat sonra Sultan Abdülmecid'in vefat haberi üzerine Abdülaziz'in cülusu için top atışlarına başlanmıştı. 


Sultan Abdülmecid'in vefat ettiği gün İstanbul'u sonsuz bir hüzün kaplamıştı. Ahmed Cevdet Paşa, Padişah'ın cenaze merasimi ve defni ile ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: 


Cennet-mekânın cenâzesi Sarây-ı hümâyün dışarısına çıkarıldı. 
Seng-i musalla üzerine konuldu. “Er kişi niyetine” kelâmı herkesçe maruf bir ibâre ise de yirmi iki sene taht-ı hilâfet ü saltanatta bulunmuş bir padişah-ı azimü'ş-şânın cenaze namazının dahi sair insanlar gibi İmam Efendi'nin er kişi niyetine demesi cemaate tarif olunmaz mertebe tesir etti. Ve Sultan Abdülmecid'in de nev'-i beşerden olduğu hâtırasını hatırlara getirdi. O zamana kadar, o bizim zihinlerimizde nev'-i beşerden başka bir şey gibi tasavvur olunuyormuş. 


Namâzdan sonra ehl-i İslâm şiarından olan tezkiye usülünün icrasına geçilerek İmam Efendi: “Ey cemâat, buzâtı nasıl bilirsünüz?” 
deyince, herkes can u gönülden, “Pek alâ bilirüz. Allahu Teâlâ gark-ı rahmet eyleye. Kabrini münevver, durağını Cennet eyleye” deyü seslenerek dua ederken, çıkan seslerden ve işitilen sözlerden halkın Hakan-ı mağfur hakkında ne mertebe teveccüh ü muhabbetleri olduğu anlaşılıyordu. 


Tezkiyeden sonra İmam Efendi, istihlâl-i hukuk içün, “Ey cemâat, bu zâtın sizden bir recâsı var, hakkınızı helâl etdiniz mi?” deyince herkes müteessir ve dil-fikâr olarak, “Helâl olsun, Allâhu Teâlâ mekânını Cennet eylesün” deyü çağrışdı. 


Sultan Mahmud'un vefatı günü İstanbul'u bir havf u dehşet istilâ etmiş idi. Sultan Abdülmecid'in vefatı günü de İstanbul'u azim hüzn ü keder kapladı. 


Bir âdemin cenazesinde hüsn-i hâline kırk kişi şehadet eylerse mağfur olacağı bazı ehâdis-i şerifede tebşir buyurulmuş olduğuna nazaran, binlerceâdemin bu veçhile hüsn-i hâlineşehadet eyledikleri Cennet-mekân Sultan Abdülmecid Han Hazretleri'nin mağfur olduğuna kimesnenin şüphesi kalmadı. Her hususta kusuru Cennetmekân'a atfeden vükelânın cenazelerinde bulunduk. Hiçbirinde 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böyle umumi kabul alametleri görmedik. Belki bazılarında 

tamamıyla zıddını müşahede eyledik.” 

Abdülmecid Han ceddi Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin yanına defnedildi. Kendisi çok sevdiği ve sık sık ziyaret ettiği büyük Selim Han'ın türbesinin bulunduğu yerde, daha sağlığında türbesini inşa ettirmişti (1855). Hatta türbenin Yavuz Sultan Selim türbesinden daha yüksek olduğunu görünce Mimar Garabet Balyan'a, “Ceddim Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah-ı zi-şânın türbesi yanında anın kubbesinden yüksek kubbe yaptırmak hilaf-ı edebdir” diyerek, yıktırıp daha alçak olmak üzere tekrar inşa ettirmiştir.” 


Kemersiz giriş kapısı üzerinde Hattat Hulüsi Efendi'nin türbenin yapılışından çok sonra celi sülüsle yazmış olduğu 1910/1328 tarihli, Sad Süresi'nin ellinci ayeti hattı vardır. Ayrıca kapı üzerinden başlamak üzere, Hattat Şefik Efendi tarafından celi sülüs hat ile sürme altın (zerendüt) tekniğiyle farklı sürelerden ayetler yazılmıştır. 
Türbede kendisinden başka oğulları Burhaneddin Efendi (1848- 1876), Muhammed Abdüssamed Efendi (1852-1854) ve Osman Safiyyüddin Efendi de vardır. 


Tarihçilerin zarif, nazik, duygulu ve merhametli olarak tarif ettikleri Padişah, I Temmuz 1839'da, babası 11. Mahmud'un öldüğü 
sabah, on altı yaşında tahta çıktı, yirmi iki yıl saltanat sürdü. 25 
Haziran 1861'de otuz sekiz yaşında hayata gözlerini kapadı. 


Abdülmecid Han yirmi iki yıllık saltanatında, annesi Bezmiâlem Valide Sultan, yirmi altı kadınefendi, ikbal, gözde, on dokuz şehzade, yirmi iki sultan efendi (kız) ve kendisi olmak üzere altmış dokuz bireyden oluşan bir hanedan ailesini temsil etti. Doğal ki ölümler ve yeni katılanlar nedeniyle bu mevcut hiçbir zaman bir arada olamadı. 


On dokuz şehzadesinden dördü (V.) Murad, (I1.) Abdülhamid, (V. 
Mehmed) Reşad, (VI. Mehmed) Vahideddin, Osmanlı Devleti'nin sırasıyla son padişahlarıdır. Kemaleddin, Burhaneddin, Nureddin ve Süleyman Efendiler yetişkin şehzadeler olarak babalarından sonra amcaları Abdülaziz'in ve kimi ağabeylerinin saltanatlarını görmüşlerdir. Ahmed, Ziyaeddin, Âbid, Fuad, Vâmık, Bahaeddin, Nizameddin, Rüşdi, Osman Safiyeddin, Abdullah, Abdüssamed ifendiler ise babalarının sağlığında ölen çocuk şehzadelerdir. 
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Yirmi iki kızından Fâtıma, Refia, Cemile, Münire, Behice Seniha, Mediha Naile Sultanlar yaşayıp evlenen kızları; Mevhibe, Naime, Behiye, Neyyire, Hadice, Sâmiye, Nâzime, Sabiha, Mukbile, Zekiye, Fehime, Şehime, Bedi'a, Fehime ise çocukken ölenlerdir. 


ŞAHSİYETİ 


Abdülmecid Han, 25 Nisan 1823'te doğdu. Annesi, 11. Mahmud'un hareminde İkinci Kadınefendi payeli Bezmiâlem Valide Sultandır.” 
Annesinin Çerkez veya Gürcü asıllı bir cariye olduğu konusunda muhtelif rivayetler bulunmaktadır. Tek çocuğu Abdülmecid'i dogurunca kadınefendilik, Sultan Abdülmecid'in padişahlığında da valide sultan unvanını taşımıştır. Validesi Bezmiâlem'in sevecenliğini, yurt gezilerine çıkan oğluna yazdığı mektuplardaki saf ve samimi ifadeleri belgelemektedir. 


Abdülmecid'in dünyaya geldiği gün Sultan 11. Mahmud, haremiyle Beşiktaş Sarayı'na yerleştiğinden Topkapı Sarayı'nda mı, Beşiktaş Sarayı'nda mı doğduğu kesin belli değildir. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet'te dokuz aylık Şehzade Ahmed'in öldüğü günlerde, “Devlete bir sermaye-i hayat geldi. İstanbul'dan Beşiktaş Sahilsarayı'na nakl-i hümâyün vuku buldu. O gün bir şehzade doğup Abdülmecid adı verildi” demektedir. Hızır İlyas Ağa ise Letâif-i Enderün'da “Tâcın ve tahtın lâyığı şehzade-i civan-baht, necâbetlü Abdülmecid Efendimiz doğdu” diyerek bu doğumu müjdelemiştir. 


Çocukluğunda çiçek hastalığına yakalanan şehzadeyi, tıp hekimleri tedavi edemeyince, halk hekimliğinde deneyimli Gelincikli Meryem Kadın kurtarmıştı. Bu hastalıktan dolayı yüzünde çiçekbozuğu kalmıştı. Zayıf, bezgin bakışlı, hasta görünüşlü, ama cana yakın, halim selim ve yumuşak başlı bir padişahtı. 


Çocukluğunda iyi bir eğitim aldı. Hem Doğu hem Batı kültürlerini edinmesi gözetilerek eğitimine önem verildi. Devrin hattatlarından Hacı Tâhir, Ebubekir Mümtaz, Mustafa İzzet, yazı hocaları Askeri Muallimi Ömer Lütfi Paşa, Fransızca muallimleri Saf vet Efendi (Paşa), Rum Nikolas Aristakis, Piyano Muallimi Donizetti Paşa idi. Paris'te yayımlanan Debast gazetesine ve LJllustration dergisine aboneydi.* 


Abdülmecid Han 157 


Hususi hekimi Spitzere göre sıkı bir terbiye görmüş, mükemmel bir Müslümandı. Gerekli her şeyi zamanından önce okur, gayet zarif konuşur, mükemmel ata binerdi. Elinden kötülük gelmezdi. 
Çocuklarının tahsiline dikkat ederdi. Ancak cömertliği, israf derecesindeydi. 


Sultan Abdülmecid hüsnüniyetli, zarif, hassas, hayırhah, malumatlı, nazik, fakat mütereddit ve kararsız bir padişah olarak vasıflandırılmıştır. Babası gibi kararlı bir padişah olmaması, tenkit mevzuu edilmiştir. 


Sultan Abdülmecid dindar bir padişahtı. Her gün mutlaka Kur'an-ı Kerim okur, ibadetlerini aksatmazdı. Babası gibi Nakşibendi idi. Yahya Efendi Tekkesi Şeyhi Mehmed Nuri Efendi'ye büyük hürmet gösterirdi. Hatta başı Nuri Efendi'nin dizinde, kelime-i tevhid getirerek can vermişti. Yine Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi Hazretleri'nin halifelerinden Abdullah-ı Mekki Hazretleri'nden icazetli Yanyalı Mustafa İsmet Efendi'yi çok sever, sık sık saraya davet eder, sohbetini dinlerdi. Vefatından sonra Yanyalı İsmet Efendi Tekkesi müridleri- nin her Cuma gecesi hatm-i hâcegân yapmalarını vasiyet etmişti. 


Abdülmecid Han zamanında, bilhassa 1861-1862 yıllarında, dikkatsizce ve hürmetsizce basılan Mushaf-ı Şerifler gizli yollarla İran'dan Osmanlı ülkesine sokulmaya başlanmıştı. Padişah bu konuyu sıkı takibe almış, 8 ve 25 Kasım 1852'de art arda yayınladığı iki irade ile, “Ecnebilerintab ettirdikleri Mushafların yasaklanması” emrini vermişti. Padişah bu konunun takipçisi olarak 2 Ağustos 1861'de de, “Bazı ecnebilerin tab ettirdikleri Mushafların yasaklanması” için Dahiliye Nezareti'nin dikkatini bir kez daha çekmiştir. 


Babası 11. Mahmud Han'ın sert mizacının aksine, sakin, sağduyulu ve sabırlıydı. Saltanatı boyunca “idam fermanı” yazdırtmayan ilk padişahtır. 11. Mahmud Han'ın karşısında başarısız kaldığı Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'yı diplomasi ve nezaketle İstanbula ayağına kadar getirtmesi, bir evlat gibi sıcak ve alçakgönüllü davranarak devlete bağlaması ince siyaset bilgisine örnektir. 


Yurt gezilerine çıkarak halkın durumunu ve yaşama şartlarını yerinde inceleyen Abdülmecid Han, haksız vergilerin kaldırılması, bataklıkların kurutulması, şehir ve kasabaların emniyeti, salgınlar 


158 Kayı IX: Sonun Başlangıcı 


ve hayvan hastalıklarıyla mücadele, hepsinden önemlisi cehalete karşı alınacak önlemler konusunda Bâbıali'ye fermanlar yazmıştır. 


Rüşvet ve yolsuzluktan nefret eder, önlenmesi için büyük gayret gösterirdi. “Bu tiksindirici hal devam ettikçe her nasıl çalışılırsa çalışılsın, hiçbir düzen devamlı olamaz” derdi. Onun tanımıyla rüşvet “örtülü hırsızlıktı” Öyle ki, Bâbıâli'de kendi huzurunda bir tören düzenleterek sadrazamdan bürokratlara kadar tüm görevlilere, Kur'an-ı Kerime el bastırarak rüşvet almayacaklarına dair yemin ettirmişti. 

Padişah bunarağmen devlet adamları arasındaki israf ve yolsuzlukların önünü almakta zorlanıyordu. Nitekim kızı Fatma Sultan'la Mustafa Reşid Paşa'nın oğlu Ali Galip Paşa evlenirken Mustafa Reşid Paşa'nın, düğün harcamaları için Baltalimanı'ndaki sahilhanesini ikiyüzellibin altına Hazine-i Hassa'ya satmasına çok üzülmüştü. 
Zira hazineye alınan sahilhane, ardından, kullanılmak üzere yeni evlilere geri verilmişti! Alınışı ve iade edilişiyle bu işlem de kılıfı uydurulmuş bir yolsuzluktu. En yakın çevresinde dönenleri öğrendikçe bunalan Sultan Abdülmecid, dönemin siyaset ve idare anlayışını kendi karakteriyle bağdaştıramadığından tükenmişti. 


HUSUSİYETLERİ 


Sultan Abdülmecid Doktor Spitzer'i yanına alıp çiçek aşısı kampanyasına çıkmıştı. Bu kampanya sırasında köylülerin problemlerini dinledi. İlk nüfus sayımını yaptırtarak tebaasını birer kimlik belgesine kavuşturdu. 


Halkın vaziyetini yerinde tetkik etmek için ülkenin çeşitli yerlerine seyahatler düzenledi. Ara sıra Bâbıâli'ye giderek Meclis-i Vükela toplantılarına katılırdı. Her fırsatta kışlaları, elbise ambarlarını ve tersaneyi teftiş ederdi. Askeri ve rüştiye okullarının imtihanlarında ve medreselerde düzenlenen icazet merasimlerinde bulunarak, öğretmen ve öğrencileri teşvik eden konuşmalar yapardı. 


Abdülmecid Han, diplomatlarla olan münasebetlerinde, eski padişahların takip ettikleri yoldan ayrıldı. 1853 senesine kadar yabancı sefirler, padişah ile siyasi konular üzerinde görüşemezlerdi. 
Kırım Harbi başlamadan önce ve harp esnasında Abdülmecid Han, 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yabancı sefirlerin mülakat taleplerini kabul etti. Sefirler, Bâbıâli'nin arzı ile gün, saat ve yer tayin ederek huzura girerlerdi. 


Yine Osmanlı hükümdarları, krallık hanedanlarına mensup kimselerin yaptıkları ziyaretlere iade-i ziyarette bulunmazlardı. Sultan Abdülmecid, bu geleneği bozarak Prens Napolyon'un ziyaretini, Fransız Elçiliğine giderek iade etmişti. Bu ziyaretten çok memnun olan Prens, Padişah'ı Fransa'ya davet etmişti. 


Sultan Abdülmecid devrine kadar Osmanlı padişahları sadece nişan vermişler, kendileri almamışlardı. Abdülmecid Han, Fransa İmparatoru'nun gönderdiği Legion d'Honneur nişanını kabul etmişti. 


Sultan Abdülmecid Han, babasının kurduğu başvekillikten vazgeçerek, sadrazamlık makamını yeniden kurdu. Yirmi seneden fazla süren, padişahlığı sırasında yirmi iki defa sadrazam değiştirdi. Bu dönemde devletin idari yapısında da bazı değişiklikler yapılmıştı. 
Sadrazamların, Serdar-ı Ekrem unvanıyla sefere çıkmaları usülüne son verildi. Seraskerliğin derecesi, sadrazam ve şeyhülislâmın seviyesine getirildi. 

İstanbul ve eyaletlerin asayişini sağlamak üzere 1845 senesinde Zaptiye Müşirliği kuruldu. Sultan 11. Mahmud devrinde kurulan meclis ve nezaretlerin sayısı arttırıldı. Divan-ı Hümayun önemini kaybetti. Osmanlı taşra teşkilatı, Avrupa devletlerinde uygulanan mülki idare örnek alınarak değiştirildi. Eyalet valilerinin yanında mahalli meclisler kuruldu ve bu meclislerde Müslüman olmayanlar da temsil edilmeye başlandı. 


Adli teşkilatta değişiklikler yapılarak daha önce bulunan şer'i mahkeme, cemaat ve konsolosluk mahkemelerinin yanında Nizâmiye Mahkemeleri kuruldu.* 1840'ta ceza, 1850'te ticaret ve 1857'de arazi kanunları çıkarıldı. 1857 senesinde Belediye Teşkilatı kuruldu.” 


Eğitime büyük önem veren Padişah bu alanda da büyük değişiklikler yapılmasını sağladı. 1843 senesinde Bâbıâli'de sadrazam ve vükelaya hitaben şöyle konuştu: 


“Sadrazama ve bütün vükelaya, halkımın refah ve saadetini temin için lazım gelen tedbirleri tam bir birlik içinde düşünmenizi ve müzakere etmenizi emrediyorum. Bunun gerçekleşmesi din ve dünya işlerinde cahilliğin kaldırılmasına bağlı olduğundan, ulüm, fünün ve sanayi öğretimine mahsus mekteplerin kurulmasını ön planda tutacak işlerden sayıyorum.” 


” Padişahın bu istekleri üzerine, Meclis-i Maarif-i Umumiye, eğitim çalışmalarının prensiplerini açıklayan bir kanun hazırladı. 
Bu kanunda ilköğretim mecburi, ilk ve orta öğretim parasız oldu. 
1845'ten sonra harp okulları önce üçe ayrıldı, daha sonra Harb Akademisi açıldı. 


İlk ve ortaöğretimin işlerini yürütmek için 1847'de Mekatib-i Umumiye nezareti kuruldu. Öğretmen yetiştirmek üzere kurulan Darülmuallim, 1847'de Fatih semtinde eğitime başladı ve okulun müdürlüğüne Ahmed Cevdet Paşa getirildi. 


Devletin başlıca gelir kaynağı olan ziraati geliştirmek ve ziraat bilgileri vermek için 1847'de Yeşilköy yakınlarında ilk defa Ziraat Mektebi ile 1859'da Orman Mektebi açıldı. 1849'da rüşdiyeler ile darülfünun arasında eğitim yapacak olan darülmaarifler, lise eğitimine başladı. 


1850'de Meclis-i Maarif-i Umumiye tarafından Encümen-i Daniş kuruldu.“ Bu akademi, Türk dili üzerine çalışacak, halkın eğitimi için faydalı eserleri telif ve tercüme edecekti. Bu akademi tarafından 
Ahmed Cevdet Paşa'ya bir Türk tarihi yazma vazifesi verildi. 1860 
senesinde döşenen telgraf hatlarında çalışacak eleman yetiştirmek üzere Telgraf Mektebi kuruldu. 


Abdülmecid Han devrinde maliyede de yenilikler yapıldı. İltizam usülü kaldırılarak, vergilerin devlet adına toplanması için eyalet ve sancaklara geniş yetkili “muhassıl” unvanlı memurlar gönderildi.# Hazırlık yapılmadan kaldırılaniltizam usülü, bazı karışıklıklara ve devlet gelirlerinin düşmesine sebep oldu. Bunun üzerine Maliye Nazırı Saib Paşa zamanında, ilk defa olarak, “kâime” adı verilen kâğıt paralar basıldı (1840). Büyük ebatlı ve nakit para hükmünde olan kâimelerin tedavül süresi sekiz yıl olarak belirlendi.“ Daha sonra tekrar iltizam usülüne dönüldü. 1844 senesinde ilk bütçe yapıldı. 
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Sultan Abdülmecid devrinde birçok imar faaliyetleri de yapıldı. 
1844'te bugün Galata Köprüsü olarak bilinen Mecidiye Köprüsü, 1848'de Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki Küçük Mecidiye Camii ve Ortaköyİskelesi yanındaki Büyük Mecidiye Camii, 1859'da Maçka ile Nişantaşı arasındaki Teşvikiye Camii yapıldı. 

1851'de Şirket-i Hayriye denilen Boğaziçi vapurları işletilmeye başlandı.” 1860'da İzmir-Turgutlu arasında demiryolu yapıldı. 

1853'te başlayan Kırım Harbi sırasında ilk telgraf hattı, İstanbul-Varna-Kırım hattı olarak döşendi (9 Eylül 1655). Bu hattın bir kısmı denizaltından gidiyordu. Kırım'dan İstanbul'a gönderilen ilk haber, Malakof Zaferi'nden sonra Sivastopol'ün zaptı haberi idi. 
Osmanlı Devleti'nde telgraf hatları hızla geliştirilerek 1870 senesine kadar yaklaşık 36.000 kilometrelik bir hat döşendi. Dünya devletleri arasında bu konuda beşinci sıraya ulaşıldı. 


Bugünkü Beykoz Kasrı (1854), Küçüksu Kasrı (1856) ve Dolmabahçe Sarayı (1856) da Abdülmecid Han'ın saltanatı zamanında yapıldı. Ayrıca İstanbul'un birçok yerinde çeşmeler yaptırılıp eski eserler tamir ettirildi. 


Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmiâlem Valide Sultan da 1845'te Yenibahçe'de Gureba Hastahanesi'ni, Dolmabahçe'de Valide Camii'ni, Bakırcılar'da Bayezid Kulesi önünde Büyük Sultani Lisesi'ni inşa ettimiş ve çok sayıda mescit ve çeşme yaptırmıştır." 


HATTAT PADİŞAH! 


Osmanlı padişahlarının Türk hat sanatının gelişmesinde büyük rolleri olduğu bilinir. Hattatları himaye ve teşvik ederek, kendileri de bizzat bu sanata intisab ederek adeta onların yanında yer almışlardır. Hattatlar Osmanlı sarayının yakın ilgisi çerçevesinde sadece manen değil, maddeten de büyük destek görmüşlerdir. 


Babası 11. Mahmud gibi iyi bir hat sanatçısı olan Sultan Abdülmecid, Osmanlı hattat padişahları arasında, bıraktıkları eser sayısının çokluğu itibariyle, Sultan 111. Ahmed ve Sultan 11. Mahmud'la birlikte adı anılacak ilk üç padişahtan biridir. 
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Sultan Abdülmecid, hat sanatında ekol sahibi olan Celâleddin Efendi'nin en gözde ve başarılı öğrencisi Mehmed Tâhir Efendi'den şehzadelik yıllarında sülüs ve nesih meşk ettiğinden bu tarzı benimsemiş ve bu tarzda yazmıştır. Hocası Tâhir Efendi yoluyla celi hattatlığında Celâleddin Efendi'yi çok iyi anlamış ve izlemiştir. Bu sebeple Tâhir Efendi'ye Celâleddin-i Sâni, Sultan Abdülmecide de Celâleddin-i Sâlis denilmiştir. 

Abdülmecid Han, sülüs ve nesih kadar rikayı da iyi derecede yazardı. Ancak rika hattını kimden meşk ettiği bilinmemektedir. 
Çok güzel celi hatları da vardır. 


İcazetini saray imamı ve Ayasofya'daki celi yazıların hattatı Kazasker Mustafa İzzet Efendi'den almıştır. 


Hattı padişaha ait “Vemâ tevfıki illâ billâh aleyhi tevekkelti ve ileyhi ünib” ayetinin alt kısmındaki icazet metni “Hamden limen ketebe'I-levha bi'l-kalem ..” şeklinde hamdele ile başlar. 


Topkapı Sarayı'nda teşhir edilen ve sultanın imzasını taşıyan Kur'an-ı Kerim cüzü onun hat sanatındaki kabiliyetinin güzel bir örneğidir. 

Topkapı Sarayı'nda on sekiz, Türk İslâm Eserleri Müzesi'nde sekiz, Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde dokuz, diğer yerlerde yirmi olmak üzere toplam elli beş eseri tesbit edilebilmiştir. Büyük çoğunluğu kendi devrinde inşa edilen Hırka-i Şerif, Yakacık, Ortaköy Büyük Mecidiye, Beşiktaş Küçük Mecidiye ve Dolmabahçe camileri ile Bursa'daki Murad Hüdavendigar ve Tophane'deki Kılıç Ali Paşa camilerinin İsm-i Celâl, İsm-i Nebi, Çiharyâr-ı Güzin ve Haseneyn levhaları onun imzasını taşır. Kahire ve Şam gibi eski Osmanlı merkezlerinde de eserleri bulunmaktadır. 


Bunların çoğu, aslı padişah tarafından yazılıp da o yazılardan hazırlanan kalıplar sayesinde sanatkârlara malakâri veya başka tekniklerle çoğalttırılan nüshalardır. 


Kahire'nin merkezinde bulunan, halk tarafından sıkça ziyaret edilen ve Hazreti Hüseyin'in başının medfun olduğu kabul edilen Seyyidina Hüseyin Camii ile İmam Şafii Türbesi'nde Sultan Abdülmecid'in imzasını taşıyan eserler bulunmaktadır. Ayrıca bu 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eserlerde seçilen metinler, levhanın asılı bulunduğu mekânla ilgili mesajlar içermektedir. 


Seyyidinâ Hüseyin Camii'nde asılı levhada, “Şüphesiz Allah dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de” mealindeki Yunus Suresi 62. ayet yazılıdır. 


Aynı mescidin kıble cephesinde iki eser daha bulunmaktadır. 
Biri, “Evlâdü ıyâlim içinde bana en sevimlisi Hasan ile Hüseyin'dir” anlamındaki “Ehabbü ehli beyti ileyye el- Hasenü ve'I-Huseyn” şeklindeki hadis-i şerif, diğerinde, “(Ey Peygamber) De ki, ben sizden dostluk ve yakınlıktan başka bir şey istemiyorum” mealindeki Şüra Suresi 23. ayet yazılıdır. 


Abdülmecid Han birçok hattatı himaye etmiştir. Bunların en başta gelenleri, devrin önemli hattatlarından Abdülfettah ile Abdullah Zühdi Efendilerdir. Abdülfettah Efendi Süleymaniye Camii'nin celi sülüslerini yeniden yazmakla görevlendirildiğinde bunları hazırlamak için geniş yeri olmadığını ifade etmiş ve Sultan Abdülmecid, kendisine Vezneciler'de büyük bir konak hediye etmiştir. 


Hattatlığını çok beğendiği Abdullah Zühdi Efendi'yi Medine'de Ravza-i Mutahhara yazılarını yazmakla bizzat görevlendiren de Sultan Abdülmeciddir. Zühdi Efendi, 1857'den itibaren 7 yıl süre ile Medine'de kalarak Çömez-zâde Muhsin, müzehhip Hacı Hüseyin ve öğrencisi Ahmed Efendilerin de yardımı ile Ravza'nın duvar ve kubbelerindeki celi sülüs ayet, hadis ve kasideleri yazmıştır. Burada onun kaleminden çıkan cellerin toplamı 2000 metreyi bulmuştur. 
Bu rakam, dünya üzerinde, bir camide kuşak biçiminde bulunan en uzun mesafeli yazıyı ifade etmektedir. 

Ravza-i Nebi kıble duvarlarında bugün de hayranlıkla izlenen 


yazılar, bir daha kolay yazılamayacak güzellikte tasarlanmış ve büyük bir ustalıkla ahşap üzerine uygulanmıştır.” 


HAREMEYN'E HİZMETLERİ 


Mekke ve Medine'ye en büyük hizmeti veren padişah Abdülmecid Handır. Haremeynde gerçekleştirmiş bulunduğu eserler saymakla bitmeyecek derecededir. 
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Bu, onun Peygamber Efendimize duyduğu sonsuz sevginin bir tezahürüdür. 


Nitekim Abdülmecid Han son hastalığında ayakta duramıyor, hep yatıyordu. Kendisinden, yalnız çok mühim şeyler okunup irade-i şahane alınıyordu. Sıradaki bir yazı için “Medine halkının bir dilekçesi okunacak” denildi. Abdülmecid Han birden heyecanlanarak, “Durun, okumayın, beni oturtun” buyurdu. Arkasına yastık konulup oturtuldu. Ardından, “Onlar, Resulullah Efendimiz'in komşularıdır. 
O mübarek insanların dilekçesini yatarak dinlemekten hayâ ederim. Ne istiyorlarsa hemen yapınız! Fakat okuyunuz da kulaklarım bereketlensin!” buyurdu. Ertesi gün de vefat etti. 


İşte bu düşünce içerisindeki Padişah, Peygamber Efendimiz'in ve ashabının makamlarına, evlatlarının yaşadığı topraklara hizmet götürmekte her türlü fedakârlığı gösterdi. Öyle ki Mekke ve Medine'deki birçok yapı son şeklini Sultan Abdülmecid döneminde aldı. 


Abdülmecid Han, 1839'da tahta çıktıktan kısa bir süre sonra Haremeyn'de imar faaliyetlerine başladı. 1842'de Kâbe'nin içi elden geçirildi. Eskiyen mermerlerin yerine yenileri döşendi. 1852'de Hacerü'l-Esved ortasında 27 cm çapında yuvarlak bir açıklığın bulunduğu altın bir mahfaza içine alındı. Kâbe-i Şerif'in kuzey duvarına bakan, yarım daire şeklindeki, yaklaşık 1 metre 30 cm yüksekliğindeki “Hatim” adı verilen duvar yenilendi. Mescid-i Haramdaki büyüklü küçüklü revakların üzerindeki bütün kubbeler elden geçirildi. 

Metaf'ın (tavaf alanı) dört bir tarafına eşit mesafelerde hurma ağacı şeklinde birer kandillik konulmak suretiyle tavafın aydınlık bir ortamda yapılması sağlandı. Ayrıca Harem-i Şerif'in bütün kubbelerinin altına boydan boya üç binden fazla kandil asıldı. Böylece kumluk bölümünde namazlar aydınlıkta kılınmaya başlandı. 


Abdülmecid Han, tavaf eden hacıların ayakları sıcaktan yanmasın diye, Kâbe'nin zeminine kâşi tuğlalar döşetti. Tevazuundan, hacıların ayakları altında kalacak şekilde her bir tuğlanın altına ismini yazdırtmıştı. Bu arada Kâbe'nin oluğu yenilendi. 1856 yılında yerine konulan bu oluk halen Kâbe'deki yerindedir. 
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Hazreti Peygamber ile Dört Halife'nin doğdukları evler tamir edildi. Cennetü'l-Mualla'nın etrafı duvarlarla çevrildi ve buradaki bazı türbeler elden geçirildi. Mekke'deki birçok medrese, mescit ve tarihi eser tamir edildi. 


1846 yılında Tâif'te Hazreti Peygamber'in sığındığı mekâna 
yaptırılan Mescid-i Kebir ve Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Abdullah bin Abbas ile Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed İbnü'l Hanefiyye'nin türbelerinin yenilenmesi gibi imar faaliyetleri ile Hazreti Peygamber ve ashabının hatıralarını barındıran eserler sonsuz bir ihtiramla ya tamir ettirildi ya da yeniden inşa ettirildi. 


Abdülmecid Han bir taraftan da Medine'ye hizmetler götürüyordu. Medine'nin en önemli su kaynakları tamir edildi. Medine Kalesi onarıldı. Şehrin tek hastanesi geliştirilerek daha iyi hizmet verilmesine yönelik tedbirler alındı. Cennetü'l-Baki Kabristanı ve Uhud Şehitliği'nde tamirat ve düzenlemeler yapıldı. Bu dönemde Hazreti Peygamber'in bayram namazlarını kıldığı alana yapılan Gamâme Mescidi, Medine'de bugün de ayakta olan Osmanlı eserlerindendir. 


Hicret sırasında Hazreti Peygamber'in misafir olduğu ve ilk mescidi bina ettiği köydeki Kuba Mescidi tamir edildi. Yıkılma tehlikesine karşı dış duvarları payandalarla desteklendi. Medine ve çevresindeki birçok mescit ve tarihi bina ya tamir ettirildi ya da yeniden inşa olundu. Peygamber Efendimiz'in kendisinin de bizzat çalışarak Medine'de ilk yaptırdığı cami olan Mescid-i Nebevi'de de en büyük imar faaliyeti Sultan Abdülmecid zamanında gerçekleştirildi. 


Padişah yaklaşık dört asırdır önemli bir onarım ve yenileme görmemiş olan mescidi yeniden inşa ettirdi. 1849 yılı sonlarında mescidi, kendisinden önce yapılanlara bağlı kalmadan yeniden inşa ettirmeye karar vererek Mimar Abdülhalim Efendi'yi bu amaçla oluşturulan inşa heyetinin başına getirdi. Kendisi de hattat olan Padişah, sarayda düzenlediği hat yarışmasında birinci olan Abdullah Zühdi Efendi'yi, Mescid-i Nebevi'nin yazılarını yazmakla görevlendirdi. 


Abdülmecid Han, Mescid-i Nebevi'yi Osmanlı selatin camileri gibi dört sütun üzerinde tek kubbeli olarak yaptırmak istemiş, 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ancak Mescid-i Nebevi'nin özel durumu sebebiyle bundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, evi ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'nın cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu buyurmuştu. Bu itibarla İslâmiyet'in ilk döneminden hatıralar taşıyan Ravza-i Mutahhara'nın korunması ve diğer bölümlerden farklı olduğunun gösterilebilmesi nedeniyle Mescid-i Nebevi'nin tek kubbeli olarak yapılması uygun görülmeyerek vazgeçildi. 

Mescid-i Nebevi'nin batı duvarı, minber, mihraplar ve ana minare sağlam ve orijinal olduğundan bunlara hiç dokunulmayarak geriye kalan her şey onarıma alındı. Babü's-Selam (Selam Kapısı) muhteşem bir güzellikte yeniden yapılırken, mescide yeni bir kapı daha eklendi. Adına Padişah'ın hatırasına Mecidiye Kapısı dendi. 
Bu kapının bulunduğu tarafta yapılan minareye de Mecidiye adı verildi. Beş kapısı olan Mescid-i Nebevi'nin zeminine mermer döşendi. Taşrengine benzer bir şekilde boyanan sütunların başlıkları altınla süslendi ve sütunlar üzengiler üzerinde birleşen kirişlerle birbirine bağlandı. Sütun başlıkları altınla süslendi, kıble duvarı Osmanlı çinileriyle kaplandı. 1851'de başlayan çalışmalar, on yıl sürdü ve 1861'de bitirildi. 


Diğer taraftan Hattat Abdullah Zühdi Efendi, üç yıl süren bir çalışmadan sonra Hücre-i Saadet'i, Mescid-i Nebevi'nin kubbe kasnaklarını, kıble duvarı başta olmak üzere duvarlarını, kapılarını, mihrap ve sütunlarını kuşak halinde celi-sülüs tarzında ayetler, hadisler, Hazreti Peygamber'in ve mescidinin adları ve sıfatlarıyla tezyin etti. Mescid-i Nebevi'nin gerek kubbe kasnaklarında gerekse duvarlarında kuşak halindeki dört satır üzerinde -üç satırı ayetlere, son satırı ise hadisler ile Hazreti Peygamber'in sıfatlarına ayrılarak-Osmanlı hat sanatının en güzel örnekleri verildi. Bunlardan biri de: 


Aman lafzı senin ismi şerifinle müsâvidir 
Onunçün âşıkın zârı amandır yâ Resülallah 


levhasıdır. Hâlâ yerinde duran bu yazılar uzunluk ölçüsüne vurulursa, Zühdi Efendi kadar fazla celi-sülüs yazan bir başka hattatın bulunmadığı görülür. Kendisi aynı zamanda ressam olduğundan 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celi-sülüsün girift istiflerine çok önem vermiş, böylece sanatkârane terkipler meydana getirmiştir. Sonraki dönemlerde yapılan imar faaliyetleri sırasında korunan bu bölümün tezyininde babası Mustafa Vâsıf gibi hattat olan Çömezzâde Muhsin Bey, Hattat İbrahim Efendi ve Mücellit Hüseyin Efendi, Abdullah Zühdi Efendi'ye yardım etmişlerdir. 


Ravza-i Mutahharadaki her biri İslâm'ın ilk döneminden hatıralar taşıyan sütunlar, Hazreti Peygamber'in mescitle ilgili hadisleri ve Hazreti Peygamber ile mescidinin adları ve sıfatlarıyla tezyin edilerek bunların diğer sütunlardan farklı olduğu vurgulandı. Hazreti Osman tarafından zemini yükseltilerek yapılan ve çevresi kuşatılan “Maksure” adlı yerin kuzeyinde Hazreti Peygamber'in gece namazı kıldığı yerdeki “Mihrâbu't-Teheccüd” olarak bilinen mihrap yenilendi. Buradaki şamdanların altın başlıkları yenilenirken, üzerlerine konulan mumların boy ve hacimleri daha uzun süre hizmet verecek şekilde düzenlendi. 


Sultan Abdülmecid diğer Osmanlı padişahları gibi hac zamanı dağıtılmak üzere Haremeyne gönderilen eşya ve hediyeler anlamına gelen sürreyi, düzenli biçimde miktarını arttırarak göndermeyi sürdürdü. Sürrelerin en önemli kaynaklarından olan Haremeyn vakıfları başta olmak üzere Mekke ve Medine'ye tahsis edilen vakıfların düzenli biçimde işlemesine özen gösterdiği gibi, ihtiyaç durumlarında eksik kalan kısmın Hazine-i Hassadan veya ferdi bağışlardan tamamlanmasını sağladı. Aynı şekilde hac yollarının güvenliği, hac güzergâhı üzerinde bulunan su kuyularının bakımı, hacıların konaklamaları gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bazı tedbirler almaya da özen gösterdi.” 


NETİCE OLARAK... 


On yedi yaşında tahta çıkışı, tecrübesizliği ve içinde bulunduğu şartlar Abdülmecid Han'a devlet için en büyük hatayı işletecekti. 
Bu genç padişahın belki tek düşünemediği nokta, bir Osmanlı paşasının devleti yabancılara peşkeş çekmek, menfaatleri uğruna ülkesine ihanet etmek ve devletine yabancıların müdahale etmesini 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istemek gibi akla hayale gelmeyecek işleri yapabileceğini düşünememesi olacaktır. 

Tanzimat denilen ve gerek döneminde gerekse Cumhuriyet devri resmi tarihçilerince göklere çıkarılan bir kısım kararlar Osmanlı tarihi için korkunç bir dönüm noktası olmuştur. Bir bakıma, bu koca İslâm devletinde bir yok olma devrinin başlamasına yol açmıştır bu kararlar. 


Masonların ve İslâm düşmanlarının örtbas etmek istedikleri, gençlerden saklamaya çalıştıkları bu hata; saf, temiz kalpli hakanın, azılı ve sinsi İslâm düşmanı İngilizlerin tatlı dillerine aldanarak, İskoç masonlarının yetiştirdiği cahilleri iş başına getirmesi, bunların devleti içerden yıkmak siyasetlerini hemen anlayamamasıdır. 


Abdülmecid Han devlet işlerinde tecrübe kazandıkça Reşid Paşa'nın ihanetlerine vâkıf olmuş ise de şartlar oldukça değişmiş olduğundan elinden fazla bir şey gelememişti. Reşid Paşa'yı, birkaç kere sadrazamlıktan uzaklaştırdı ise de kendisine (koca), (büyük) gibi isimler takan bu kurnaz adam, rakiplerini devirip, tekrar iş başına gelmei becerdi. Öte yandan yerine gelenler de bir anlamda onun yetiştirdiği kişiler ve Masonlar idiler. Böylece devlette kaht-ı rical devri başlamıştı. Osmanlılara “hasta adam” denilmesinin asıl sebebi bu olsa gerektir. 


» 


Zira Osmanlı'da artık sadrazamlar ve paşalar, “İngilizci”, “Fran - sızcı”, “Rusçu” gibi isimlerle anılır olmuştu. Nitekim Tanzimat'ı takiben Osmanlı devlet adamları, İngiliz ve Fransız siyasetine taraftar olanlar şeklinde iki kısma ayrılmıştı. Mustafa Reşid Paşa İngiliz; Âli, Kıbrıslı Mehmed ve Serasker Rıza Paşalar Fransız; Fuad Paşa da İngiliz ve Fransızların her ikisini de idare etmek taraftarı idiler. 
Padişah, Fransız ve İngiliz elçilerinin istekleri üzerine, devletin çıkarlarını korumak için bu iki gruptan birini sadarete getirmek zorunda kalmaktaydı. 


Tanzimatçı nazırların yaptığı hatalar yüzünden Osmanlı maliyesi çok zor durumda kalacaktı. 1850 senesinde Reşid Paşa, Avrupa devletlerinden borç alınması cihetine giderek Londra Bankası ile anlaştı ve 260 milyon kuruşluk bir borçlanma mukavelesi imzaladı. 
Sultan bunu kabul etmeyince, Hariciye Nazırı Ali ve Maliye Nazırı 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Fuad Paşalar Padişah'ı borçlanma hususunda ikna etmeye çalıştılar. 
Sultan, “Ben bu devleti selefimden nasıl buldum ise halefime öyle vereceğim. Eğer bu borçlanmadan vazgeçilmezse saltanattan feragat ederim” diyerek borçlanmayı önledi. Sonu baştan hesaplanmayan bu teşebbüs, devlete yirmi iki milyon kuruşa mâl olmuştu. Bu durum mali durumun biraz daha kötüleşmesine yol açtı. 1853'te başlayan Kırım Harbi ise mali vaziyeti daha da kötüleştirdi. Bunun üzerine, Sultan Abdülmecid, toplanan vükelaya hitaben, “Yabancı ülkelere borçlanmamak için çok çalıştım. Lakin durum bizi borç almaya mecbur bıraktı. Borçların ödenmesi, gelirin çoğalması ile mümkündür. Bu da her devlette olduğu gibi kumpanyalar teşkil ederek, demir yolları yapmakla olur. Fakat gelir arttı diye masrafı da arttırmamalıdır” dedikten sonra dış borç alınmasına izin verdi. 
1854 senesinde ilk defa borçalındı,ö! bunu 1855'te ikincisi, 1858'de 
üçüncüsü ve 1860'ta dördüncüsü takip etti. Bu borçlara karşı devletin önemli gelir kaynakları ipotek edildi. 


Hesâb bilmeyen âdem kitâb hükmünü bilmez 
Kitâb bilmeyen âdem hesâb hükmünü bilmez?? 


Gelecek padişahı zor bir dönem bekliyordu... 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ABDÜLAZİZ HAN 


“Dostluğa hakkıyla riâyet eden, iyilik ve cömertliğin değişmez şiarı olan ve, 'Sen olmasaydın Kâinat'ı yaratmazdım!” yüce hitabının muhatabı, varlıkların iftihar kaynağı, efendiler efendisi, şefaatçimiz, sığınağımız, her işi temiz ve her işi zarif olan, ayak tozu bile pırıl pırıl olan, vücud âleminin en yüce terbiyecisi, ıtır saçan feyizli eserlerin sahibi, muhabbeti bütün kâinatı dolduran, bütün peygamberlerin sonuncusu ve sığınağı, kıyamet gününün seyyidi, ümmetinden günahkâr olanların şefaatçisi, vahdet meclisinin süsü, peygamberlik eyvanının suffe ziyneti, nebilik divanının hüküm sürücüsü, Halim olan Allah'ın yoluna girenlerin peygamberi, Rahim olan Allah'ın sevgilisi!..” 


Abdülaziz Han 


CUÜLUSU 


Sultan Abdülmecid Han'ın 25 Haziran 1861'de ölümü üzerine kardeşi Veliaht Şehzade Abdülaziz Efendi'ye giden paşalar, “Efendimiz, başınız sağ olsun! Biraderiniz vefat etti. Taht ve saltanat teşrifinize muntazırdır. Buyurun!” diyerek saltanata davet ettiler. 


Derhal icap eden kimseler Topkapı Sarayı'na davet olundular. 
Gerekli hazırlık yapıldıktan sonra parlak bir merasimle Sultan Abdülaziz Han'a biat edildi. 


Biat merasiminin icrasından sonra Abdülaziz Han Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Burada birader-zâdeleri olan şehzadeleri huzuruna davet edip cümlesine hitaben, “Size hiçbir veçhile sıkıntı çektirmem. 
Pederinizin zamanında ben nasıl gezdim ise siz de öylece pâdişâhzâdeliğe yakışacak surette gezmelisiniz. Cuma günleri istediğiniz camiye gidip namaz kılınız. Sair günler okuyup yazınız,” dedikten sonra hepsinin büyüğü olan Murad Efendi'ye hitaben, “Benden sonra bu tahta sen geçeceksin, çalışıp ona göre kesb-i terbiye ve malumat etmelisin,” dedi.? 


Bu sırada oradakilerin kölesi olarak bildikleri, beş yaşında bulunan Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'yi getirip, hepsinin ellerini öptürdükten sonra, “Bu da sizdendir. Merhum Efendimiz de biliyordu. Buna da bakıverin,” demiş ve sonra kendisinin efendiliğinde oturduğu daireye Murad Efendi ile Abdülhamid Efendi'yi göndermiş, kendi vapurunu da Murad Efendi'ye hediye etmiştir. 


Şehzadeler, kafes usülünde yarı mahpus olduklarından bir yere çıkıp gezemezlerdi. Fakat Abdülmecid Han biraderine müstakilen daire verip serbest olarak gezmesine ruhsat vermişti. Bu icraattan şimdi de kendi şehzadeleri istifade ediyorlardı. Şehzadeler evlenemedikleri için çocukları olamazdı. Hâlbuki Abdülaziz'in, veliahtlığı sırasında, odalığından Yusuf İzzeddin Efendi doğmuştu. Veliaht Abdülaziz Efendi onu Eyüp tarafında gizleyip ve biraz vakit geçtikten sonra saraya getirtip, “Kölemdir, ” diyerek kendi dairesinde eğitim vermişti. Bütün saray halkı onu köle olarak bilirdi.? Fakat Abdülmecid Han bu hale vâkıf olduğu halde ses etmezdi. Abdülaziz Han padişah olunca bu şehzadeyi amcalarıyla tanıştırmış ve bu şehzade hakkında Bâbıâli'ye bir hatt-ı hümayun dahi irsal etmiştir. 


Âdet olduğu üzere bir kısım şairler Abdülaziz Han'ın cülusunu tebrik maksatlı tarihler düştüler. Düşülen bu tarihlerin en meşhurları Ahmed Cevdet Paşa'ya aittir: 


Taht-ı âli-baht-ı Osmâni'yi teşrif eyleyüp 
Devlete verdi yeniden tâb ü fer Abdülaziz 


Mesned-ârây-i hilâfet âb-i rüy-i saltanat 
Hazret-i hâkân-ı memdühüs5-siyer Abdülaziz 


İşte ümmid-i terakki şimdi geldi devlete 
Tâze can verdi cihâna serteser Abdülaziz 


Şark u garbe hükm-i hikmet-re'yini kılsın revân Pâdişâh-i din-penâh-i bahr u berr Abdülaziz 


Cevdetâ tenvir eder âfâkı bu târih-i tâm 
Verdi evreng-i cihân-dâriye fer Abdülaziz” 


Cülusundan üç gün sonra Perşembe günü öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde kılıç kuşanma merasimi yapıldı. Ağabeyi gibi Abdülaziz Han da Hazreti Ömer Efendimiz'in kılıcını kuşanmıştır. Daha sonra buradan hareketle Fatih Sultan Mehmed Han'ın türbesi ziyaret edilerek Topkapı Sarayı'na dönüldü. 


*  tâbufer: güç ve parlaklık, âb-ı rüy: yüz suyu, şeref, haysiyet, memdüh: övülmüş, methedilmiş, serteser: baştan başa, din-penâh: dinin dayanağı, bahr u berr: deniz ve kara, tenvir: aydınlatma, afak: ufuklar, evreng-i cihân: cihan tahtı 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Abdülaziz Han tahta çıktığında Osmanlı Devleti'nin vaziyeti son derece karışıktı.9 Mali buhran son haddinde olup, Karadağ'da çıkan isyan Sırplarla savaşa yol açacak raddeye gelmişti. Hersek eyaletinde de büyük bir karışıklık hüküm sürüyordu. Bu durumlardan faydalanan Avrupa devletleri müdahalelerini arttırarak, aracılık teklifinde bulundular. Yeni Padişah'ın Tanzimat'tan vazgeçmesinden endişe duyan bazı devletler, daha ileri gitmek niyetinde idiler. Bunu fark eden Abdülaziz Han, hemen bir hatt-ı hümayun çıkardı. Sadrazama hitaben yazılan ve Bâbıâli'de okunan fermanda şöyle deniliyordu: 


“Devletimizin saadetinin ikmalinin ve istisnasız bütün tebaamızın refah ve saadetlerinin emelimizin en büyüğü olduğunu ve bu hayırlı işin husülü ile bütün memleket halkının can, ırz ve mallarının emniyeti için tesis olunmuş olan kanunların tarafımızdan tamamen tenkit ve teyit edildiğini herkese ilan ederim. Saltanatımızın teyidine medar ve şevketinin esası ve adaletin kendisi olan şeriatın hükümleri hepimize selamet yolunun göstericisi olduğu için şer'i işlere fazlasıyla dikkat olunması haklı matlubumuzdur. 


Her devletin şevket ve asayişinin devamına ve artmasına sebep mevcut kanunlara herkes tarafından tamamen itaat olunması ve büyük ve küçük herkesin hak ve vazife hududunu aşmaması şart olduğundan böyle hareket edenler tarafımızdan mükâfata mazhar olacakları gibi, buna muhalefet edenlerin de cezaya uğrayacakları muhakkaktır. Bunun için çeşitli devlet işlerinde, herkesin doğrulukla hizmet ve vazifesini sadakatle ifa etmesi emrimizdir. 


Büyük devlet meselelerinin Allah'ın yardımı ve devlet erkanının sebatı ve birliği ile iyi neticeye bağlandıkları kabul edilmiştir. 
Devletimizin mülki ve mali işlerinin istenen intizam ve derli topluluk derecesine götürülmesi işte bu belli kaideye herkes tarafından halisane ve doğrulukla ihtimam ve gayret edilmesine bağlıdır. Tarafımızdan da her türlü nezaret ve ihtimamın yapılacağı ve bir müddetten beri çeşitli sebeplerden işlerin uğradığı güçlüğün Allah'ın yardımıyla giderileceği muhakkaktır. 


176 Kayı IX: Sonun Başlangıcı 


Ayrıca göstereceğimiz himmete her daire ve idare tarafından hakkiyle ve tamamen uyularak ve bizim de devletimizin mali kudretinin iadesinden ve çoğaltılmasından ve tebaamızın refahından başka düşünce ve emelimizin olmadığı bilinmelidir. 
Devlet malının hâsıl oluşunda ve harcanışında tam tasarrufa ve 

” boş yere ziyanından korunmasına, devletimizin şevketine biricik sebep olan kara ve deniz askerimizin de her zaman ve her yerde nizam ve intizamının muhafazasına ve refahlarının arttırılmasına dikkat olunmalıdır. 


Saltanatımızın dost ve müttefiki olan yabancı devletlerle olan samimi münasebetlerinin her ân tekidine cehdedilmesi ve antlaşmaların hükümlerine daima riayet edilmesi, velhasıl devlet idaresinin her işinde ve bütün teferruatında vazife doğruluğu, iffet ve sadakati ve gayreti herkesin kendisine hareket esası ve selamet ve felâh sebebi bilmesi kat'i irademizdir. 


Şurasını da ilave ve ilan ederim ki, tebaamın asayiş ve refahı hakkında olan arzum istisna kabul etmeyeceğinden çeşitli din ve milletlerde bulunanlar hepsi birden tarafımdan adalet, himmet ve iyi hallerinin temininde eşit dikkat göreceklerdir. Cenabı Hakk'ın memleketimize ihsan buyurmuş olduğu büyük servet kaynaklarının yavaş yavaş genişletilmesi, saltanatımız sayesinde cümlenin saadetini mucip olacak hakiki terakkidir. Bunların ve devletimizin istiklâlinin indimizde mühim olduğunu tekrarlarım. 


Allahu Teâlâ'nın mülkümüze ihsan buyurduğu huzur ve refahın her tarafa yayılması, herkesin saadetini gerektirecek gerçek ilerlemedir. 
Devlet-i aliyyemizin, istiklâlinin devam etmesi, halkımın da refah içinde yaşaması en büyük gayemdir. Cenab-ı Hakk, Habib-i Ekremi sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine cümlemizi muvaffak eylesin... 
Âmin. 2 Temmuz 1861” 


SADARET DEĞİŞİKLİKLERİ 


Abdülaziz Han veliahtlığı sırasında iyi niyeti ve fikri selameti bakımından halk arasında iyi bir şöhret yapmıştı. Güçlü kuvvetli, 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gösterişli ve heybetli hali dolayısıyla ikinci bir Yavuz Selim Han gibi değerlendiriliyordu. Bu arada ağabeyi döneminde Batı'nın uşağı durumuna gelmiş devlet adamlarının teslimiyetçi tavrından bunalanlar onun tahta çıkışıyla gelecek adına ümitlenir olmuşlardı. 


Abdülaziz Han'ın ilk icraatından biri, şahsen hiç itimat edemediği Rıza Paşa'yı seraskerlikten azlederek yerine Namık Paşa'yı getirmek oldu. Bundan sonra Valide Sultan'a bin kese maaş tahsis edip şehzadelere Hazine-i Hassadan verilen maaşları maliye hazinesine naklettirdi. 


Hariciye Nezareti'ne Âli Paşa, Tanzimat Meclisi'yle birleştirilen Meclis-i Vâlâ Başkanlığı'na Hariciye Nazırı Fuad Paşa tayin edildiler. 


Fakat Sadrazam Mehmed Emin Paşa ile Padişah anlaşamadılar. 
Paşa, hemen her gün saraya uğrayarak bir iş bahanesiyle Hünkâr'ı görüyordu. Padişah bu durumdan sıkılır olmuştu. 


Lakin asıl anlaşmazlık Padişah'ın donanmaya verdiği önemden kaynaklanacaktı. Abdülaziz Han'ın savaş gemileri inşasına merakı vardı. Bunun için tersane masraflarına elli, altmış bin kese kadar katılmasını emretti. Bu istek, Sadrazam'ın hoşuna gitmemişti. Padişaha, “Efendimiz, bugün devletimiz kabuksuz bir yumurta gibidir. 
Bir taraftan bir diken dokunacak olursa akıp gidecektir. Evvela mali işlerimizi yoluna koyalım. Asker tanzimine ve donanma hazırlanmasına sonra çalışalım,” dedi. Abdülaziz Han ise, “Evet, lakin düşman bizim ıslahatımızı beklemez. Bir taraftan yüz gösterir. Karadağ meselesi ortada! Bu meselenin halli için herhalde askere ihtiyaç vardır. Şu halde hem mümkün olduğu kadar ıslahata çalışmak hem de ordu ve donanmayı ihmal etmemek lazımdır” diyerek kararında ısrar etti. Mehmed Emin Paşa öteden beri fikir ve kanaatlerinden fedakârlık yapmamakla meşhurdu. “Mali muvazenenin tahammülü olmadığı için şimdi bunun vakti değildir!” diye kestirip attı. 

Padişah ise devletin bu hale düşmesinin sebebini, ordu ve donanmasının zaafında buluyordu.8 Mehmed Emin Paşa'yı, böyle keskin duruşu diğer yandan her hareketini takip eder vaziyeti dolayısıyla görevinden azletti. Sadarete dördüncü defa olarak Âli Paşa getirildi 
(6 Ağustos 1861). 
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Âli Paşa, önceki sadaretleri sırasında epeyce bir düşman edinmişti. Bunlar ve bilhassa o sırada mabeyn kâtiplerinden biri olan Ziya Bey (Paşa) hemen aleyhine çalışmaya başladılar. Onu Padişah'ın gözünden düşürmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunun neticesi olarak Âli Paşa üç ay dolmadan sadaretten azlolundu (22 Kasım 1861). Ziya Paşa azil sebebini daha sonra şöyle nakledecektir: 


“Kıbrıslı'nın yerine Âli Paşa nasbolundu. Bir iki ay geçer geçmez damadı Salahaddin Bey'in babası Ziver Paşa'yı Şeyhülharem tayin ettirdi. Bir ay geçince Şeyhülharem Paşa'nın memuriyetine gitmeğe mali kudreti olmadığından, maliyenin eski bakayasına mahsup edilmek üzere altı yüz kese atiyye ihsan buyurulmasını arz etti. 
Padişah ise, 'Ben şunun bunun maaşını kesip hazine için tasarruf etmeğe çalışırken, vekilimiz olacak zat kendisine alakası olanları kayırmak sevdasında, Artık bu adamla beraber gidilmez' dedi ve azletti.” 


Âli Paşa'nın azline gösterilen başka bir sebep ise bu sırada İngiliz politikasının ağır basması, Fransa'nın ise Osmanlı Devleti'nden yavaş yavaş yüz çevirip Balkanlar'daki ayaklanmaları kışkırtan ve âsilere silah yardımında bulunan Rusya'ya yaklaşmasıydı. 


Âli Paşa'nın yerine Keçecizade Fuad Paşa tayin edildi. Bu zat, sadaret makamını ancak Âli Paşa Hariciye Nezareti'ne getirilirse kabul edebileceğini bildirmiş olduğundan böyle yapıldı. Âli Paşa'nın üç buçuk ay kadar süren bu sadareti esnasında Cemiyet-i Tıbbiye kurulmuş, yeni kurulan İtalyan krallığı tanınmış, İngiltere, Fransa ve İtalya ile ticari antlaşmalar imzalanmış, ticaret nizamnamesi yürürlüğe konmuştur. 


Mali konularda tek yetkili olarak 21 Aralık'ta yeni görevine başlayan Fuad Paşa, ilk iş olarak, büyük bir buhran içinde olan maliyenin düzeltilmesi için alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri birraporla Padişaha bildirdi. Bu raporda, yedi yıldır devam eden ve 1861'de 344 bin keseyi bulan bütçe açığının, kâğıt para kullanımına son verilerek ve israfa engel olunarak kapatılabileceği belirtiliyordu. 
Bunun için gelirlerin artırılmasını, tuz ve tütüne vergi konulmasını, bu yolla bir yıl öncesine nispetle yaklaşık 865 bin kese artış sağlanabileceğini ileri sürüyordu. Hazinenin kontrolünü bizzat üstlenen Fuad Paşa aldığı tedbirlerle gelirleri kısmen arttırdı." 


Devletin geliri tahminen on beş milyon altın idi. Sultan, kendisine ait aylık tahsisattan indirim yapılmasına, şahsına ait bazıaltın ve gümüş eşyanın, kapların, darphanede eritilerek paraya çevrilmesine müsaade etti. Saraydaki gereksiz memurları başka yerlere tayin etti. 
Hassa hazinesinin gelirinden üçte birini devlet hazinesine bıraktı. 
Rüşvet ve irtikâp işine karışanları cezalandırdı. Alınan tedbirlerle devletin mali durumu düzelmeye başladı. 


KARADAĞ MESELESİ 


Dış dünyada ise Ruslar, bazı Avrupa devletleri ve İngilizler, Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları kışkırtıyor, onları el altından destekliyorlardı. Nitekim Kırım'da mağlup olan Ruslar, özellikle Balkanlar'daki Hristiyanları isyana teşvik ediyordu. Bunun neticesi olarak Hersek ve Karadağ'da isyan emareleri başladı. Karadağ Prensi bilhassa çetelerle Herseklilere büyük destek veriyordu. Sırplar da Karadağlıları teşvik etmekteydiler. Bu durum karşısında Abdülaziz Han, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu Karadağ bölgesine gönderdi. 


Osmanlı ordusu öncelikle Karadağ hududu boyunca bir gözetleme koridoru tesis etti. Ayrıca Adriyatik Denizi'ne bir filo gönderilereklimanlar abluka altına alındı. Karadağ Prensi'nin bu durumu protestosu neticesiz kaldı. 


Sadrazam Âli Paşa müdahalenin Karadağ'ın hukuki durumunu değiştirmek olmadığını ve asayişi temin maksadına yönelik bulunduğunu bildirdi ve bu konuda teminat verdi. 


Bâbıâli'nin Karadağlılara yaptığı, çete faaliyetlerine son verilip silahların bırakılması yönündeki telkinleri netice vermeyince Ömer Paşa altmış bin kişilik ordusuyla harekâtı başlattı. Piva mevkiinde toplanan Hersek eşkıyası 21 Kasım 1861'de kesin bir yenilgiye uğratılarak devlete karşı koyan çetelerin kökü kazındı. 


Türk ordusunun bu dağlık bölgelerde kısa sürede gerçekleştirdiği imha faaliyeti ve elde edilen nihai zafer, birçok Avrupa devletinin müdahalesine sebep oldu. Neticede Avrupa devletleri 15 Ağustos 1862'de verdikleri nota ile harbin durdurulmasını istediler. 31 
Ağustos'ta Karadağ Prensi ile Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa tarafından imzalanan İşkodra Antlaşması gereğince savaşa son verildi. 


Karadağlılara karşı alınan galibiyet İstanbul'u çok memnun etmiş ve Sultan Abdülaziz 14 Temmuz'da Ömer Paşa'ya bir tebrik telgrafı göndermişti. Abdülaziz telgrafında memnuniyetini şu cümlelerle dile getirmişti: 


“Hersek ve İşkodra kolları birleşerek askerimizin yiğitlikleri eseri olarak kazandıkları fütuhat-ı azime malumum oldu. Sizi ve kumandan paşaları ve bilcümle ümera ve zâbitân ve neferâtı tebrik ve hepinize selam ederim. Cümleniz berhürdâr olasız. Din ü vatan hizmetinizi unutmayız” 


Abdülaziz Han, Karadağ'daki başarılara o kadar sevinmişti ki zaferi geleneksel tebrik kalıplarının dışına çıkarak, samimi ve içten bir ifade ile kutlamıştı. Telgraf tüm orduya okunmuş ve galibiyeti kutlamak için 21 pâre top atışı yapılmıştır. 


Ömer Paşa müzâkereler için hekimini Karadağ Prensi'ne gönderdiğinde Prens kendisine, “Tecrübesizliğim sebebiyle Rusyalılara ve Sırplara aldandım ve Devlet-i Aliyye askerinin bu kadar kuvvetini bilmezdim. Az müddet içinde Karadağ'ı bu hale koyan askere Sırbistan hiç dayanmaz. İnşallah onların üzerine dahi gidersiz ve ben de karşıdan bakıp gülerim,” demişti. Ardından kendisinin İşkodra'ya gelen adamı Ömer Paşa ile görüşüp işi bağladıktan sonra, bütün konsoloslarla bir mecliste musahabede bulunurken Rusya konsolosu, “Siz bu kadar acele etmemeliydiniz,” deyince hiddetlenip Rusya konsolosuna cevaben, “Bizi iğfal ettiniz. Memleketimiz harap oldu. Siz ise karşıdan baktınız,” diyerek hayli ağır ve ateşli sözler sarf etmişti. Rus konsolosunun ise söyleyecek tek söz kalmamıştı. 


31 Ağustos'ta imzalanan İşkodra Antlaşması on dört maddeden 
mürekkep idi. En önemli maddeleri ise şöyleydi: 


Karadağ'ın dâhili idaresi değişmeyecek, hudut eskisi gibi olacaktı. 


Son harpte başkumandanlık etmiş olan Karadağ Prensi'nin babası Mirko, bir daha dönmemek üzere memleketten çıkarılacaktı. 
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Beylik, ithalat ve ihracat için Bar Limanı'nı kullanabilecek, fakat memlekete silah ve mühimmat ithali yasak olacaktı. 


Türk topraklarına tasallut etmeyeceklerine dair Karadağ ekâbiri, Serdar'a senet vereceklerdi. 


Prensliğin komşu hükümetlerle çıkacak ihtilâfları halledilemediği takdirde, Bâbıâli yegâne merci olacak ve Arnavutluk ile Bosna-Hersek hudutlarında hiçbir tahkimat vücuda getirilmeyecekti. 


Osmanlı pasaportuolmadan Karadağ'a hiçbir aile giremeyecekti 
(31 Ağustos 1862)." 


SIRBİSTAN PRENSLİĞİ İLE İHTİLÂF 


29 Ağustos 1830 tarihinde Sırbistan'a verilen muhtariyet fermanına göre Müslümanlar Sırbistan şehirlerinde oturmayacaklar, sadece Osmanlı askerinin idaresine bırakılan kalelerde bulunabileceklerdi. Yalnız Belgrad'da, kalenin dışındaki şehirde bir Müslüman mahallesi mevcuttu. Sırplıların gayesi ise bu kalelerdeki Osmanlı askeri varlığına son vermek ve Müslüman halkı tamamen uzaklaştırmaktı. Bundan maksatları, Sırbistan'ı Osmanlı idaresinden tamamen çıkarıp müstakil bir devlet haline getirmekti. 


Ruslar da devamlı surette kendilerini kışkırtarak başta Belgrad olmak üzere Osmanlı askeri idaresi altında bulunan Semendre, Sokod, Eskice (Ujitse), Fethü'l-İslâm (Gladova) ve Böğürdelen (Şabaç) kalelerini almaya sevk ediyorlardı. 


Neticede Sırplar, uzun bir süredir 1830 Antlaşması'nın iyi tatbik edilmediği ve Osmanlıların şartlara riayet etmediği konusundaki şikâyetlerini Bâbıâli'ye bildirmek üzere Graşanin adlı bir memurlarını İstanbul'a yolladılar. Graşanine karma bir tahkik komisyonu 
kurularak meselenin halledilmesi tavsiyesinde bulunuldu. 1861 
yılı Ocak ayı sonlarında Said Efendi adlı birinin komiser tayin edilmiş olduğu kendilerine bildirildi. Ancak Sırplar çözümden ziyade karışıklık peşindeydiler. Bu sırada, Sırpların istediği bahane de zuhur edecekti. 


1862 yılı Haziran ayında ortaya çıkan yine böyle bir kavga, barut yığınına düşen kıvılcım vazifesini gördü. Belgrad civarındaki 


182 Kayı IX: Sonun Başlangıcı 


Topçudere mevkiinde bir çeşmeden su alma meselesi yüzünden bir Osmanlı askeriyle bir Sırplı arasında kavga çıktı. Kavgada Sırplı öldü. Tevkife koşan Sırp jandarmasına Osmanlı karakolu ateş açtı. 
Arada Sırp polis tercümanı vuruldu. 


Bu durum karşısında Belgradlılar ayaklanarak şehirde bulunan Osmanlı karakollarını ettiler. Ardından Osmanlı askerinin elinde bulunan Belgrad kalesini muhasaraya kalkıştılar. Belgrad muhafızı Âşir Paşa, bundan vazgeçmelerini ihtar ettiği halde aldırış etmediler. 
Bu durum karşısında Âşir Paşa şehri topa tuttu. 

Olay Avrupa'da büyük bir tepki meydana getirdi. Rusya'ya yaklaşmaya çalışan Fransa, meselenin halli için İstanbul'da konferans toplanmasını ve buna hazırlık olmak üzere konsoloslardan mürekkep birtahkik heyetinin kurulmasını ileri sürdü. Bâbıâli ise Belgrad hâdisesine yabancı konsolosların karıştırılmasını istiklâline aykırı görerek reddetti. Bunun üzerine yalnız Paris Antlaşması'nda imzası bulunan devletlerin sefirlerinden mürekkep bir konferans kurulması ve meselenin burada müzakere edilmesi kararlaştırıldı. 


Avusturya ve İngiltere, son olayda Sırbistan Prensliği'ni haksız buluyorlardı. Hatta müzakerelerde Fransa tarafından, Avusturya'nın Belgrad konsolosu Vasiç'in Âşir Paşa'yı bombardımana teşvik ettiği bile iddia edildi. İngiltere'nin İstanbul Elçisi Henri Bulwer, konferansa on maddelik bir lâyiha sundu. Lâyihada, Osmanlı Devleti'nin şehri bombardıman etmekte haklı bulunduğu hukuki delilleriyle izah ve ispat olunuyordu. 


Fransa Elçisi Moustier, Belgrad Kalesi'nin Sırbistan'a terki için pek çok ısrarda bulunduysa da bunu kabul ettiremedi. Müzakerelerin esası, Paris Antlaşması'nın 22. maddesine dayanıyordu. Bu madde, Sırbistan Beyliği'ni antlaşmada imzası bulunan devletlerin müşterek kefaleti altına sokmaktaydı. Osmanlı Devleti, Karadağ gailesi ve Girit'te başlayan olaylar yüzünden meseleyi uzatmadan kısa zamanda bir anlaşmaya varmak istiyordu. Nihayet, 8 Eylül 
1862 tarihinde meseleyi halleden bir protokol imzalandı. Buna 
göre: Osmanlı Devleti hâkimiyet ve askeri işgalinde bulunan Sokad ve Ujitsa Kaleleri Sırbistan'a terk edildi. Belgrad, Semendre, Şabaç, Fethü'l-İslâm kaleleri eskisi gibi Osmanlı Devleti hâkimiyetinde 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kaldı. Müslümanların yalnız kalelerde oturmalarına karar verildi. 
Belgrad şehrindeki Osmanlı karakolları kaldırıldı. Belgrad şehrin- den başka şehrin varoş ve istihkâmları da Sırplara bırakıldı. 


Osmanlı Devleti'nin, karma bir komisyonun göreceği lüzum üzerine Belgrad Kalesi'ni genişletebileceği, Sırbistan'la anlaşmak suretiyle bu hususta gerekli istimlâkleri yapabileceği ve Sırpların dini binalara dokunmaması kabul edildi.” 


Böylece, Osmanlı Devleti iki kalesinden vazgeçiyor, Belgrad şehrindeki karakolları kaldırmak ve Müslüman halkı geri çekmek zorunda kalıyordu. Lakin bu antlaşma, tam bir istiklâl davasında olan Sırbistan'ı yine de memnun etmemişti. 


MISIR SEYAHATİ 


1841 Antlaşması'ndan sonra Kahire ile İstanbul arasındaki ilişkilerzamanzaman gerginleşiyordu. Bu gerginliğin en önemli nedenlerinden biri, İskenderiye-Kahire Demiryolu projesiydi. Abbas Hilmi Paşa 1850'nin başında İngilizlerin önerdiği Süveyş ile İskenderiye arasında bir demiryolu inşa etme projesinin Kahire-İskenderiye arasındaki bölümünü kabul etmişti. Abbas Hilmi Paşa ve İngiltere, hattın yapımı için Osmanlı İmparatorluğu'ndan izin almaksızın bir protokol imzalamışlardı. Bu durum Bâbiâli tarafından derhal protesto edildi. 


Çünkü 1841 yılında yapılan anlaşmaya göre ülkede reform yapmak isteyen Mısır valileri önceden İstanbul'dan onay almak zorundaydılar. İstanbul ayrıca Tanzimat'ın getirdiği düzenlemelerin Mısır'da da uygulanmasını istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir nevi bağımsızlık sağlamaya çalışan Abbas Hilmi Paşa, yaptığı her reform için izin almasının Mısır modernleşmesine zaman kaybettireceğini ifade ile İngilizlerin desteğini istemişti. Hindistan'a giden yolu güvence altına alıp bölgedeki Fransız etkisini azaltmayı planlayan İngiltere de bu konuda Hıdiv'i desteklemekteydi. Böylece Mısır'ın Osmanlılarla arasını daha da açabilecekti. 

Ancak Osmanlı bürokrasisi Mısır'ın İstanbul'a bağlılığı konusunda ısrarcı davranıyordu. Bu sebeple İngiltere 1852'de geri adım atarak, Mısır politikasını belirlerken Osmanlı Devleti'ni de hesaba 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katmak gereğini kabul etti. Bu politikaya uygun olarak Abbas Hilmi Paşa demiryolu imtiyazı için İstanbul'dan izin almaya zorlandı. 
Böylece Osmanlı'nın Mısır toprağı üzerindeki hükümranlığı bir kez daha tescillenmiş oldu. 


- İstanbul ile Kahire arasındaki ilişkileri gerginleştiren bir önemli olay da Süveyş Kanalı idi. Osmanlı Padişahı İngiltere-Fransa arasındaki kanal tartışmalarının imparatorluğun Mısır'daki hükümranlık haklarını zedeleyeceğini düşündüğünden kanalın yapımına onay vermiyor ve bu durum Batılıların tahriki ile Mısır'la ilişkileri gerginleştiriyordu. 

Diğer taraftan Mısır üzerinde giderek kızışan İngiliz-Fransız rekabetinden endişelenen Osmanlı hükümeti, Mısır'da azalan, hatta yok olmaya yüztutan devlet otoritesini tekrar sağlamak için çözüm arayışlarına başladı. Bâbıâli'nin bu konuda bulduğu son çözüm, Sultan Abdülaziz'in Mısır'a bir seyahat yapmasıydı. Bu itibarla Abdülaziz Han, Mısır'a bir ziyaret yapmak istediğini İsmail Paşa'ya bildirdi. 

İngiltere ve Fransa bu durumdan rahatsız olmuştu. Fransa'nın tepkisi daha sessiz olurken, İngiltere bu olaya sert reaksiyon gösterdi. 
The Times'ta yer alan bir yorumda Padişah'ın Mısır'ı ve ülkenin diğer yerlerini ziyaret etmesinin mantıksız ve sakıncalı bir hareket olduğu belirtilerek İstanbul'daki devlet adamlarına ülkelerinin çıkarları için kötü sonuçlar doğuracak bu seyahatten Sultan Abdülaziz'i vazgeçirmeleri tavsiye edildi. 


İngiliz Büyükelçisi Sir Henry Bulwer, Abdülaziz Han'ı bu seyahatten caydırmak için bazı girişimlerde bulundu. Sultan Abdülaziz ise Bulwere bir mesaj göndererek tavsiyeleri için teşekkür etti ve niyetinin bir an önce Mısır'a gitmek olduğunu belirterek son noktayı koydu. 


Osmanlı hükümeti gezinin sebebini, Padişah'ın taşradaki ahalisinin refah şartlarını yerinde görmek ve Osmanlı idarecilerinin hallerini teftiş etmek olduğunu duyurdu. Abdülaziz Han bu fikre uygun olarak teftişin sınırlarını genişletti. Ülke dâhilinde bazı bölgelere teftiş grupları gönderdi. Bunların en ünlülerinden biri 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de Bursa ve etrafını teftiş için görevlendirilen Ahmed Vefik Paşa başkanlığındaki heyetti. 


Gerçekte ise bu seyahatin düzenlenmesinin en önemli nedeni, Sultan Abdülaziz tarafından Fransa ve İngiltere'ye Mısır'ın aslında bir Osmanlı toprağı ve Mısır valisinin de imparatorluk tarafından atanan bir devlet görevlisi olduğu mesajının verilmesiydi. 


3 Nisan 1863 Cuma günü Abdülaziz Han'ın Mısır seyahati için 
hazırlıklar tamamlanmış bulunuyordu. 


MISIR'DA İKİNCİ PADİŞAH! 


3 Nisan 1863'te Cuma selamlığını Beşiktaş Camii'nde gerçekleştiren Sultan Abdülaziz, Mısır seyahatine çıkmak için Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Padişahı uğurlama törenine devlet erkanının yanısıra İstanbul ahalisi de müthiş bir kalabalıkla iştirak etmişti. Abdülaziz Han, şehzadelerden Yusuf İzzeddin, Mahmud Celaleddin, Murad, Abdülhamid ve Mehmed Reşad Efendilerle beraber Fuad Paşa'yı da yanına aldı.!? Seyahatin rotası, doğrudan Mısır'a gidiş olarak belirlenmiş; dönerken Girit, Rodos ve Sultan Abdülaziz İzmire de uğranacağı bildirilmişti. 

Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı almasından bu yana geçen yaklaşık 350 seneden sonra Mısır'a giden ilk Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz olacaktı. 


Feyz-i Cihad Vapuru'yla İstanbul'dan ayrılan Sultan Abdülaziz ve maiyeti 4 Nisan'da Çanakkale; 5 Nisan'da da Rodos ve Sakız önlerinden geçerek 7 Nisan'da İskenderiye'ye ulaştı. Padişah, İskenderiye Limanı'na girmeden önce, Seyyah-ı Bahr adlı firkateyniyle Feyz-i Cihad Vapuru'nun yanına gelen İsmail Paşa'yı vapura davet etti. 
Oğullarıyla beraber karşıladığı İsmail Paşa'ya büyük bir âlicenaplık örneği göstererek, “Senin misafirinim ve himayen altına giriyorum.” 
dedi." Ardından şehzadeleri ayrı bir kayığa bindirip kendisi İsmail Paşa'ya ait olan firkateyne geçti. Sağında İsmail Paşa, solunda Fuad Paşa olduğu halde kayık, Padişah'ın seyahat boyunca kalacağı İskenderiye'deki İncir Sarayı'na hareket etti. Padişah saraya yaklaştığında Mısır donanmasıyla yabancı ülkelere ait gemiler, bayraklarla donatılmış bir şekilde Sultan Abdülaziz'i ve maiyetini karşıladılar. 
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Toplanan mahşeri kalabalık, “Padişahımız çok yaşa!” sesleriyle Sultan Abdülaziz'in gelişini kutluyordu. Sarayda bir müddet dinlenen Sultan Abdülaziz, öğleden sonra dört beyaz atın çektiği bir faytonla, İskenderiye şehir meydanına doğru bir gezintiye çıktı. 
Padişah'ın geçeceği yol üzerinde büyük kalabalıklar oluşuyor ve müthiş sevgi gösterileri oluyordu. Gece boyunca Sultan Abdülaziz'in şerefine havai fişek gösterileri yapıldı. 


Ertesi gün Mısır'ın üst düzeyidari ve askeri görevlileriyle görüşen Sultan Abdülaziz, ardından büyük devletlerin konsoloslarını huzuruna kabul etti. Heyette sadece Süveyş Kanalı meselesinden dolayı gücenmiş olan Fransız konsolosu yoktu. Konsoloslara katılımları için teşekkür eden Padişah yaptığı konuşmada ziyaretin gayesine değinerek maksadının tebaanın devlete bağlılığını sağlamlaştırmak, saadet ve refahını temin etmek olduğunu özellikle belirtti. 
Avrupalıların, Mısır gezisinin İsmail Paşa'nın Mısır'daki prestijini düşürdüğü yolundaki yorumları için de kendisinin buraya gelmesinin ve İsmail Paşa'ya gösterdiği muhabbetin onun Mısır halkı üzerindeki otoritesini arttıracağını bilhassa ifade etti. 


Padişah 9 Nisan'da maiyeti ile birlikte trenle Kahire yolundaydı. 
Şehre giderken yolu üzerinde bulunan Tantayadaki Şeyh Seyyid Bedevi'nin türbesini ziyaret etti. Kahire'de Abdülaziz Han için büyük şenlikler ve fener alayları düzenlendi. Sultan Abdülaziz İç Kalede İsmail Paşa'yı Mecidiye Nişanı'yla taltif etti. 

Padişah'ın bir hafta kalacağı Mısır'da yoğun bir programı olacaktı. Kahire'deki ilk Cuma namazını Mehmed Ali Paşa Camii'nde kıldı. Ardından Mehmed Ali Paşa'nın mezarını ziyaret etti. Burada İsmail Paşa'ya, “Büyük babanız ve burada yatan babanız kadar uzun yaşayasınız ve imparatorluğuma hizmet edesiniz,” şeklinde duada bulundu. 


Bulak Adası'na ufak bir gezinti yapan Padişah aynı günün akşamına Şubra'daki zirai üretim alanlarını gezip burada yapılan baraj hakkında bilgi aldı. İmam Hüseyin Camii'ni ziyaret edip oradaki meşayih ile hademelereihsanlarda bulundu. Günün sonunda vapurla Kasr-ı Nile doğru giderken yolunun üzerindeki Saidiye Barajı'nı denetleyip yemeğini Kasr-ı Nil'de yedi. 
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Padişah Mısır'ın meşhur piramitlerini görmeyi de ihmal etmeyecekti. Yanında bulunan Mösyö Mariette bu muhteşem yapılar hakkında kendisini bilgilendirdi. Padişah el-Ezher'i de ziyaret edip âlimlerle sohbette etti. 


17 Nisan'da Padişah'ın Mısır'daki ikinci Cuma selamlığı için 
büyük bir tören hazırlandı. Mısır'ın idari ve askeri erkanı ile Mısır hanedanının bütün üyeleri Cuma selamlığı için toplandı. Padişah, Cuma selamlığının ardından İsmail Paşa'ya, “Himmetiniz ve gayretiniz sayesinde Mısır halkı her geçen gün daha çok refah ve mutluluk içinde olacaktır. Mısırdan memnun kaldım ve şartlar ne olursa olsun elim onun değerli idarecisinin üzerinde olacaktır,” diye iltifatta bulundu. Ardından padişah'ın Feyz-i Cihad Vapuru'na binmesiyle Osmanlı heyeti Mısır'dan ayrıldı.” 


Fransız konsolosunun yazdığına göre, Sultan Abdülaziz Mısır'da kaldığı süre boyunca gayet cömert davranmıştı. Mısır'ın farklı yerlerinde din adamlarına, hastanelere ve eğitime yaklaşık 500 bin kuruşbağışlamışı. Mısır hanedan üyeleri dışında Mısır ricaline de pek çok nişan ve atiyeler vermiş, fakir fukara için de görülmemiş bağışlarda bulunmuştu. 


DÖNÜŞ YOLCULUĞU 


17 Nisanda Mısır'dan ayrılan Abdülaziz Han, Rodos Adası önünden geçerek İzmire geldi. Büyük şenliklerle karşılanan Padişah İzmir, Bornova ve Ayasluğ'da incelemelerde bulundu. 25 Nisan günü İzmir'den ayrılan Padişah ertesi gün Midilli Adası'na uğradı. 
Burada düzenlenen şenlikleri izleyen ve geceyi Midilli'de geçiren Sultan Abdülaziz, 28 Nisan sabahı Çanakkale'ye vardı. Çanakkale'de istihkâmlarda bulunan topları ve konulan barut oranlarını inceledi. Şehrin ileri gelenleri, askerler ve konsolosları huzuruna kabul ederek görüştü. Ayrıca, şehirdeki hastanelere 17.000; Müslüman mekteplerine, ulema ve şeyhlerine de 15.000 kuruş ihsanda bulundu. 


Aynı gün Feyz-i Cihad Vapuru'yla Gelibolu önüne gelen Padişah, geceyi vapurda geçirdi. Sabah faytonlarla Gelibolu'daki Gazi Süleyman Paşa Türbesi'yle Bolayır'daki evliyalardan Yazıcızade Mehmed ve Ahmed Bican Hazretleri'nin türbelerini ziyaret etti. Bu 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arada Rodos'ta meydana gelen depremde zarar görenlere çadır ve giyecek yardımı yapan Abdülaziz Han, Gelibolu'dan hareket edip 
30 Nisan'da Büyükada'ya ulaştı. 


Öte yandan Padişah'ın dönüş haberini alan İstanbul'daki devlet .erkanı ve ahali büyük bir hazırlık içindeydi. Padişah'ı top atışlarıyla karşılamak amacıyla yüz ellitop Fenerbahçe'den Üsküdar'a; Zeytinburnu'ndan Dolmabahçe'ye kadar şehrin değişik yerlerine yerleştirildi. 

Vükelâ heyeti Kılıç Ali isimli vapurla Çekmece önlerinde Sultan Abdülaziz'i karşılayıp hep birlikte Zeytinburnu yönüne doğru harekete geçtiler. Gemiler Yedikule civarına geldiğinde atılmaya başlayan toplar padişaha Dolmabahçe Sarayı'na kadar eşlik ettiler. 


Feyz-i Cihad Vapuru Tophane önlerine doğru yaklaştığında rıhtımda toplanan tüccar gemileri ve Tophane'de saat kulesinin önünde bulunan konsoloslar ve halk Sultan Abdülaziz'i karşıladılar. Sultan Abdülaziz vükelayla birlikte ahaliyi selamladı ve, “Seyahatimden memnunum! Sizden memnunum! Yaptığınız karşılama ile kalbimi sevinçle dolduran milletime kavuşmaktan bahtiyarım” şeklinde hissiyatını ifade ettikten sonra Nusretiye Camii'nde Cuma namazını eda edip top atışları eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Aynı günün akşamı Mecidiye Kışlası'na giderek buradaki askerleri teftiş etti. 

Valide Sultan, oğlunun dönüşü şerefine namlularının üzerinde padişahın tuğrası ile “Valide Sultan” yazısı kazınmış olan 3.000 
adet şeşhane tüfeği yaptırarak birinci şeşhane taburuna bağışladı. 
Bu hareketten etkilenen vükelâ da 3.000 şeşhane tüfeği yaptırıp Tophane-i Amire'ye hediye etti. 

Sultan Abdülaziz gidiş geliş yol süresi de dâhil olmak üzere yaklaşık bir ay sürmüş olan Mısır seyahatiyle ülkesindeki üç büyük toprak parçasını gezip burada teftişlerde bulunmasının yanında 
1863 senesinin Ocak ayından beri Avrupa devletlerinin tartışma 
konusu haline gelmiş olan Mısır'ın geleceği hususunda tek söz sahibinin Osmanlı Devleti olduğu Avrupa devletlerine gösterilmiş oluyordu. İsmail Paşa'ya daartıkilişkilerin dedesinin zamanındaki gibi olmayacağı mesajı verilmişti. © 
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Bu arada Sultan Abdülaziz seyahatte iken Osmanlı Hariciye Nazırlığı Süveyş Kanalı meselesiyle ilgili çalışmalarını sürdürmüştü. 
Hükümet bilhassa, Süveyş Kanalı yapımında angarya usülünün kullanılmasına ve tatlı su kanalı çevresindeki arazilerin şirket tarafından işgal edilmesine karşı olduğunu ilgili devletlere bildirmişti. 

İsmail Paşa seyahatin ardından Süveyş Kanalı meselesinin çözümüne dair önerilerinin bulunduğu bir maruzatla Mayıs ayında Nubar Paşa'yı İstanbul'a gönderdi. Haziran ve Temmuz aylarında Meclis-i Mahsus'ta görüşülen konu sonunda karara bağlanır. 
Meclis-i Mahsus, Süveyş kanalı inşaatında, angarya usülünün kaldırılması ve kumpanyanın tatlı su kanalları çevresindeki araziler- den çekilmesi gerektiği kararını aldı ve bu karar Sultan Abdülaziz tarafından onaylandı. 

Alınan bu kararlar Ağustos ayının başında büyük devletlere de iletildi. Başta bu kararlara itiraz eden şirket 1864 yılında hem angarya usülünden vazgeçecek hem işgal ettiği arazileri boşaltmak zorunda kalacaktı. Padişah'ın ve Osmanlı hariciyesinin ince politikalarıyla beraber hem on senelik Süveyş Kanalı meselesi çözülmüş hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'daki metbü pozisyonu 
kuvvetlenmişti. 7 


ÇEŞİTLİ HADİSELER 

Mısır seyahati sırasında Fuad Paşa, Padişah'a yakınlık göstererek gözüne girmişti. Nitekim İstanbul'a dönüşlerinden kısa bir zaman sonra, | Haziran 1863 tarihinde azledilen Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa'nın yerine sadarete getirildi. Seraskerlik üzerinde durduğu gibi yirmi iki gün evvel de kendisine ilk defa olarak kullanılan “Yaver-i Ekrem” unvanı verilmiş bulunuyordu. Böylece, devletin üç mühim pâyesini nefsinde toplamış, ikbalinin en yüksek derecesine ulaşmıştı. 

Prizren'de vukua gelen karışıklıklar, Niş Valisi Midhat Paşa'nın akıllıca icraatı ile bertaraf edilmiş, güven ve asayiş fazlasıyla kurulmuştu. Niş eyaleti ise, üç yıl içinde her alanda pek çok kalkınmış, herkesin takdirle karşıladığı bir düzen içinde ilerlemiş ve eskisi gibi ne Sırbistan tarafından ne de yabancı devletlerce vaki olan şikâyetler kalmıştı. 
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Buna karşılık Vidin ve Silistre vilâyetlerinin idareleri pek yolunda olmadığından ve bilhassa Balkan Dağları tarafındaki Bulgarların zulüm ve haksızlıklara uğradıklarına dair Rusların Avrupa'ya ulaştırmaya çalıştıkları şikâyetler artmış bulunuyordu. Âli ve Fuad Paşalar bir müddetten beri vilâyetler idaresinin yeniden ıslahına ve düzenlenmesine karar vermiş bulunuyorlardı. 


Midhat Paşa'nın tatbik ettiği idare usülünün faydaları meydana çıkınca, bu işi ele almaya karar verip meseleyi birlikte görüşmek üzere kendisini İstanbul'a davet ettiler (1864). Midhat Paşa acele olarak geldi. Yapılan görüşmelerden sonra şu kararlar alındı: Vidin, Silistre ve Niş vilâyetleri birleştirilip bir “Tuna Vilâyeti” kurulacaktır. Bunun için hususi bir nizamname hazırlanacaktır. Bu nizamnamenin tatbikinde görülen eksiklikler giderildikten sonra diğer vilâyetlere de teşmil edilecektir. 


Böylece teşkil olunan Tuna vilâyeti valiliğine Midhat Paşa tayin olundu.!8 Midhat Paşa evvelâ, köylerde ihtiyar heyetleri kurdurdu. 
Bunlar köy halkı tarafından seçiliyorlardı. Aynı usülle nahiye meclisleri kuruluyordu. Kazalarda idari ve adli işler için ayrı meclisler teşekkül ediyor, bunlar da sancaklardaki benzeri meclisler vasıtasıyla vilâyet meclislerine bağlı bulunuyorlardı. Vilâyette, validen başka vali muavinliği, merkez sancağı mutasarrıflığı, yabancı işleri ve nafıa işleri müdürlükleri ihdas edilerek ehil kişiler tayin olundu. 
Bütün vilâyet içinde evvelce Niş'te yapıldığı gibi hemen muntazam şoseler inşasına başlandı. Ticari faaliyet derhal emniyet altına alındı. 
Asayişi gerektiren bütün tedbirlere başvuruldu. 


Midhat Paşa, bu arada bir nevi banka olan Menafi Sandığı'nı, Tuna Ticaret Vapurları Şirketi'ni, Araba ile Nakliyat Şirketi'ni, teknik tedrisatın başlangıcı olarak ıslahhaneyi kurdu. Fabrikalar, hastahaneler, hapishane binaları, hükümet daireleri inşa ettirdi. Onun üç buçuk yıl süren valiliği sırasında Tuna vilâyeti denilen bölge hakikaten görülmemiş şekilde kalkındı. Ahali rahata, asayişe ve refaha kavuştu. Üstelik hiçbir yeni vergi konmadığı halde bu bölgedeki hazine geliri yüzdeelli nispetinde arttı. Böylece “Tensikat-ı Cedide-i Mülkiye” adı altında neşredilen kanunun ilk tatbikatı pek parlak olmuştu. 
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Diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin Eflak ve Boğdanda müsamahakâr tutumu ve meseleyi barışçı bir zihniyetle halli, Romanyalıları umulduğunun aksine yine tatmin etmemiş ve yatıştırmamış bulunuyordu. Onlar kendilerinin ayrı bir millet değil Rumen milleti olarak kabul edilmelerinde ısrar etmekteydiler. Bundan vazgeçmelerine artık imkân yoktu. 


Osmanlı hükümeti ise eski usülde direnmenin genel bir ayaklanmaya kadar varacağını anlamış bulunuyordu. O zaman daha ağır şartlarla ve belki Memleketeyn bağımsızlığının bile kabulü mecburiyeti ortaya çıkabilirdi. Nihayet bir adım daha geri çekilmeye karar verdi. Lakin hâsıl olan yeni durumda istikrarın milletlerarası bir garantiye bağlanmasını temin için meselenin bir konferansla halli daha uygun buldu. Bunun üzerine Fransa, İngiltere, Avusturya, Prusya, Rusya ve İtalya delegelerinin de katılmasıyla İstanbul'da bir konferans toplandı. Müzakereler sonunda yirmi maddelik bir protokol imzalandı (28 Haziran 1864). Bu protokolün esasları şunlardı: 


Birleşik Eflak ve Boğdan Beyliği, Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında kalacaktır. Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu antlaşmalar, Memleketeyn için de geçerli olacaktır. Eflak ve Boğdan bir Prens, bir Milli Meclis ve bir Senato tarafından idare edilecektir. 


Protokol, bu üç prensibi vazettikten maada meclislerin görev ve yetkilerini, seçiliş ve teşekkül usüllerini bütün teferruatıyla anlatıyordu. Böylece resmen birleşmiş olan Eflak ve Boğdan ülkelerinin beyi Prens Kuza, memleket idaresinde daha ziyade çiftçi ve köylü tabakasına dayanma politikasını gütmeye başladı. 


Ancak Prens Kuza çok geçmeden ülkeyi tam bir diktatörlükle idareye başladı. Bu arada milli kiliseyi kurmak suretiyle, Romanya'yı, Patrikhane'nin ve dolayısıyla Rusya'nın nüfuzundan tamamen kurtardı. 


Fakat vergileri artırması, lüzumsuz bazı masraflarıyla yakınları- nın geniş irtikâpları Kuza'yıhalkın gözünden yavaş yavaş düşürdü. 
Ötede beride beliren muhalefetler ise, şiddetle tenkil edildi. Boyarlar el altından durmadan onun aleyhinde çalışıyorlardı. Onların şikâyeti üzerine Bâbıâli halka karşı cebir yoluna ve silahlı kuvvetlere başvurulmamasını istedi. Prens bu hususta anlayış gösterdiyse de 
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23 Şubat 1866 tarihinde Romanul gazetesinin sahibi ve Milletvekili 
Rosetti'nin idaresinde kopan bir ihtilâl neticesinde canını kurtarmak için istifa etmek zorunda kaldı. 


10 Nisan 1866 günü, Prusya hanedanına mensup Prens Şarl 
” (Charles) Romanya tahtına çıktı. 1. Karol adını alan yeni Prens, tabiiyet ve sadakatini bir telgrafla Bâbıâli'ye bildirdi. Osmanlı Devleti ise haklı olarak bu oldu-bittiye itirazda bulundu ve Bükreş'teki konsoloslardan kendisiyle temas ve muhaberede bulunmamalarını istedi. 

Öte yandan Bâbıâli'ye sözde sadakat telgrafı çekmiş bulunan Prens, Milli Meclis'te söylediği nutukta Osmanlı Devleti'nin hükümranlık haklarından hiç bahsetmemiş, yalnız ileride zuhuru muhtemel her şeye mukavemet edeceğini bildirmişti. Paris'teki konferansta ise, onun prensliğe seçilmesi tasdik edilmediği gibi, Romanya'ya gidişinin devletler haklarına aykırı bulunduğu ilan edildi. 

Prens Karol, bu olup bitenlere katiyen aldırış etmiyordu. Hükümeti ele almış, ordu kendisine sadakat yemini etmişti. Milli Meclis, Prens'in babasıyla kardeşine de, Romanya tebaalığını vermiş bulunuyordu. 


Devlet, Tuna boylarında bazı hazırlıklara başladığı sırada, Girit buhranının patlak vermesi, Bâbıâli'nin bu durumu kabullenerek Prens Karol'a, Romanya Prensliği'ne seçilmesini tasdik mahiyetinde bir ferman gönderdi. Ferman, şu esasları ihtiva etmekteydi: 


Birleşik Prenslik, Osmanlı Devleti'nin yüksek hâkimiyeti altında bulunmakta devam edecektir. Prensliğin ordusu otuz bin kişiden fazla olmayacaktır. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı antlaşmalar, Birleşik Prenslik'te de yürürlükte olacak ve Prenslik kendi namına antlaşma imzalayamayacaktır. Prensliğin bastırdığı paralarda Osmanlı Devleti'nin yüksek hâkimiyetini anlatan bir işaret bulunacaktır. 
Prens Karol, ayrıca nişan ihdas edemeyecektir. Prensliğin verdiği yıllık haraç arttırılacaktır. Prenslik, Prens Karol'un hanedanına mahsus olacaktır. 


Bu durumdan fevkalâde memnun kalan Prens Karol, bir müddet sonra Abdülaziz Han'ı resmen ziyarete geldi. Padişah'ın yaverlerinden Cemil Paşa, İzzeddin Vapuru'yla Varna'ya gidip Prens'i oradan alarak İstanbul'a getirmiş ve misafir edileceği Göksu Kasrı'na götürmüştür. Prens biraz dinlendikten sonra yine aynı vapurla Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Padişah'ın huzuruna çıktı ve kendisine Memleketeyn Voyvodalığı resmen tevcih olundu. 


Padişah'la görüşmesinden sonra Sirkeci'ye gelen Karol, iki taraflı selama duran askerlerin arasından geçerek paytonla Bâbıâli'ye gidip devlet ricaliyle görüştü. Hepsi kendisini tebrik ettiler. Ertesi günü de Hükümdar tarafından kendisine Murassa Osmanlı Nişanı ve beş tane Arap atı verildi. Dokuzuncu günü İstanbul'dan memleketine doğru hareket etti. 


MISIR VERASET MESELESİ 


Mısır Valisi İsmail Paşa, son derece güler yüzlü, işini bilir, karşısındakileri ikna kabiliyeti olan, kurnaz ve hilekâr bir kimseydi. 
Mısır seyahati sırasında ikram, ziyafet ve tabasbuslarıyla Sultan Abdülaziz'in gözüne girmeyi başarmıştı. Yine İstanbul'a altın ve kıymetli hediyeler yağdırarak devlet vükelâsını kendi tarafına çekmeye muvaffak olmuştu. 


Onun bütün hedefi Mısır'da veraset usülünü değiştirerek valiliğin hanedanın en yaşlısına değil babadan oğula geçmesini temin etmekti. Bu suretle kendisiyle başlayan bir hanedan soyu kurmak istiyordu. Bu ise Mısır'ın istiklâline doğru atılacak yeni bir adım olacaktı. 


Bu itibarla Saray ve Bâbıâli ricalinin kalbini kazanmayı bildi. 
Onlara karşı daima mütevazı davranarak alttan almış, kendisini onlardan üstün saymayarak, “Kapı yoldaşım!” diye hitap etmişti. 
Tatlı diller ve kıymetli hediyelerle kendisine bağlayıp müsait bir zemin hazırlamıştı. Bundan sonra veraset usülü meselesini yavaş yavaş ileri sürdü ve büyük bir muhalefetle karşılaşmadı. 

Abdülaziz Han ise karşı çıkması halinde isyan etmesinden ve meseleye önceden olduğu gibi İngiliz ve Fransızların müdahalesin- den çekiniyordu. Bu itibarla devlet adamlarının da teşviki üzerine 
28 Mayıs 1866 tarihli bir fermanla Mısır'da valiliğin hanedanın en 
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büyüğüne geçme usülünü kaldırıp İsmail Paşa'dan itibaren Avrupa hanedanında olduğu gibi babadan oğula geçmesini emir ve ilan etti. 


Hâlbuki mesele bu kadar basit geçiştirilebilecek durumda değildi. 
İsmail Paşa'nın bütün amcazâdeleri bu fermanla veraset haklarından mahrum oluyordu. Yine İsmail Paşa'nın öz kardeşi olup o sırada İstanbul'da Medis-i Hazâin Reisi olarak vazife gören Mustafa Fazıl Paşa da bir nevi veliahtlık haklarını kaybediyordu. 


Bu ise Mehmed Ali Paşa ailesi fertleri arasında büyük bir düşmanlık doğurdu. Bu düşmanlık, bilhassa Mustafa Fazıl Paşa vasıtasıyla bir müddet sonra buna sebep olarak gösterilen Abdülaziz Han'ın şahsına yönelecektir. Nitekim Fazıl Paşa, Avrupada Abdürlaziz Han aleyhinde çalışan Yeni Osmanlılar'ın en mühim hâmisi olacaktır. 


İsmail Paşa, veraset fermanını elde ettiği gibi aynı fermanla Sevâkin ve Musavva kazalarının da Mısır eyaletine katılmasını sağlamıştı. Buna mukabil yılda seksen bin kese olan Mısır vergisi yüz elli bin keseye çıkartıldı. O devirdeki kese rayicine göre bu miktar yedi yüz elli bin Osmanlı altını ediyordu. 


Veraset fermanı ile birlikte İşmail Paşa Hıdiv unvanına da resmen nail oldu (2 Haziran 1866). Bu unvan, Mısır valileri hakkında daha evvel gayrı resmi şekilde kullanılmış bulunuyordu. İmtiyazları genişlemiş olan İsmail Paşa, vali unvanını kendisine az gördüğünden yine muazzam hediyelerle göz boyayarak vaktiyle Yusuf Peygambere verilen “Aziz-i Mısır” unvanını istemişti. 


Doğu kaynaklarında ve mukaddes kitaplarda bu, Mısır vezirine verilen unvandı. İsmail Paşa böylece ülkenin asıl sahibi olmadığını, bu yerin Padişah'ın malı olduğunu, kendisinin ancak onun veziri ve vekili bulunduğunu ileri sürmek inceliğini de göstermiş oluyordu. Böylece bu muhteşem unvanı koparmak yoluna gitti ise de padişahın adıyla kullanıma yol açacağından kabul görmedi. Hıdiv unvanı tevcihiyle mesele geçiştirildi. 

Veraset fermanına kavuşan İsmail Paşa, bunu da yeterli görmüş ve memnun kalmıştı. Bundan sonra da Mısır valiliği artık resmi şekilde “Hıdiviyet-i Mısriye” (Mısır Hıdivliği) diye anıldı. Bununla 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beraber Osmanlı hükümdarlarının bir hıdivi azletme salâhiyetleri daima mevcuttu. 


Öte yandan Hıdiv'in bu sonu gelmez ihtirası, Sadrazam Fuad Paşa'nın hoşuna gitmiyordu. Bu yüzden hareketlerini dikkatle takip ediyordu. Üst üste elde ettiği imtiyazların, devletin yüksek menfaatlerine zarar vereceğini düşünüyordu. Bu sırada padişahın, Hıdiv'in kızı Tevhide Hanım'la evliliği gündeme gelmişti. Fuad Paşa ise bu durumun Hıdiv İsmail Paşa'ya çok daha büyük imtiyazlar kazandıracağı düşüncesiyle şiddetle karşı çıktı. 


Padişah, Hıdiv'in kızıyla evlenmekten vazgeçmiş ise de Fuad Paşa'nın davranış ve söyleyiş biçiminden ciddi rahatsızlık duymuştu. Sadrazam'ın kendisine karşı hürmetsizce davrandığını bahane ederek onu azletti ve yerine Meclis-i Vâlâ Reisi Mütercim Rüşdü Paşa'yı sadaret makamına getirdi (5 Haziran 1866). Seraskerliğe ise Rıza Paşa tayin olunmuştur. 


Yine bu yıllarda imparatorlukta bulaşıcı hastalıklar görüldü ve yangınlar oldu. Bilhassa 1866 yılında kolera salgını İstanbul'u kırıp geçirdi. Lağımların kuyulara ve su yollarına sızması hastalığın geniş tahribat yapmasına sebep olmuş ve bu salgın hastalık halk arasında yıllarca “Büyük Kolera” diye anılmıştır. Aynı yıl Hocapaşa Yangını da geniş ölçüde hasara sebep olacaktır. 


BULGAR ÇETECİLERİ 


Balkanlar'da zaman zaman bu gelişmeler yaşanırken Rusya da boş durmayıp Panislavizm hareketini kuvvetle destekliyordu. Rus ajanları, Balkan Yarımadası'nın her yerine sızarak Güney Slavlarını Osmanlı Devleti aleyhine durmadan kışkırtmakta idiler. 


Panislavist teşekkülün kurduğu silahlı çeteler, 1866 yılı yazında Bulgaristana sızarak ziraat ve hayvancılıkla geçinen, hallerinden memnun Bulgar tebaayı zorla devletleri aleyhine ayaklandırmaya kalkıştılar. Tuna Valisi Midhat Paşa durumu tetkik ederek derhal Bâbıâli'ye bildirdi. Aldığı cevapta böyle hareketlerin şiddetle tenkil edilmesi emrediliyordu. 


Midhat Paşa, bunu gizlitutarakaskeri hazırlıkları tamamladıktan sonra yeni hadiseleri beklemeye başladı. Çok geçmeden Ziştovi'den 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gelen bir telgraf, o gece Eflâk'tan birkaç silahlı çetenin sızdığını ve Ziştovideki Bulgar gençleriyle birleşip harekete geçtiklerini, o sabah kuzularını otlatmak için kasaba dışına çıkan beş Türk çocuğunu feci şekilde öldürdükten sonra Tırnova'ya doğru gittiklerini bildirdi. 


” Midhat Paşa, hemen askeri birlikleriyle Ziştovi'ye gitti. Burada, Müslüman ve Hristiyan halkı dehşet ve korku içerisinde buldu. 
Tırnovadan aldığı bir telgraf, eşkıyanın kendilerine katılan yerli Bulgarlarla birlikte iki yüz kişi kadar olduklarını, lakin yol boyunca birçok Bulgar gençlerinin bunlarla birleştiklerinden sayılarının gittikçe arttığını anlatıyordu. Midhat Paşa daha evvel eski ihtilâllerde âsilerin sığınmayı âdet edindikleri Kapinova ve İblanova manastırlarına dörder bölük asker koymuştu. 


Şakiler, Gabrova yoluna hâkim bulunan bu manastırlar yüzünden o tarafta duramayarak Selva'ya doğru çekildi. Tırnova'da iki tabur asker vardı. Bunlar hemen gerekli yerlere sevk edilip Müslümanlarla çetecilerden bıkmış olan bir kısım Hristiyan halkın da yardımıyla eşkıya sarıldı. Çoğu teslim olurken bir kısmı kaçış yolunu tuttu. 


Diğer taraftan İslimye, Kazgan, Toryan ve İvraca gibi üç beş günlük yerlerden onar, yirmişer kişilik çeteler Tırnova ve Selva taraflarına yayıldılar. Uğradıkları köyler, dehşet ve heyecan içinde kalıyordu. Hristiyanlardan çekinen Müslümanlar camilere, Müslümanlardan çekinen Hristiyanlar ise kiliselere sığınıyorlardı. Eşkıya, asker tarafından her tarafta sıkıştırılıp yakalanmakta, karşı duranlar öldürülmekteydi. 


Bu arada yağma ve katliama engel olmak için silah taşımak vilâyetin bir emriyle yasak edildi. Eşkıya ile birlikte bir sürü de yağmacı yakalanmıştı. Hepsinin yargılanması için Tırnova'da altısı Türk ve altısı Bulgar halkının ileri gelenlerinden olmak üzere bir mahkeme kuruldu. Rusçuk'ta bulunan yabancı konsoloslar bu muhakemede hazır bulunmak üzere Tırnova'ya gelmişler veya vekillerini göndermişlerdi. 


Ceza kanununa göre yargılanan çeteciler idama mahküm oldukça hemen mazbataları yapılıp hükümleri asılmak suretiyle infaz olunuyor, yerli Bulgarlardan bunlara cephane götüren veya 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kılavuzluk edenler prangaya vurulmak ve küreğe konulmak üzere Vidine gönderiliyorlardı. 

Üç dört gün müddetle günde sekiz on çeteci asıldı ve bir o kadarı pranga ve kürek cezasına mahküm oldu. Kargaşalıklara ve yağma hareketlerine kalkışan, Müslüman- Hristiyan halktan kim olursa olsun şiddetle cezalandırılıyordu. Bir Bulgar'ın karısını öldürdüğü meydanaçıkan Mehmed adlı zaptiye çavuşu tutulup kurşuna dizildi. 
Bu seri ve adilâne tedbirler sayesinde ortalık bir hafta içinde yatıştı. 


Niş ve Sofya tarafları müstesna olmak üzere diğer bölgelerde ve bilhassa Filibe ve İslimye taraflarında isyana hazırlanan köy ve kasabalar halkı bundan vazgeçtiler. 


Kuzu otlatan beş çocuğun katilleri Tırnova'da asıldıktan sonra Ziştovi ihtilâlinde parmağı olanlar meydana çıkarılarak bunlara yardım eden yerli ve yabancı bazı papazlarla birlikte Rusçuk'a getirildiler. Rusçuk Temyiz Mahkemesi'nde yargılanan şakilerden idama mahküm olanlar derhal infaz olunurken kürek cezası yiyenler prangaya vuruldu. Yerli papazlar Aynaroz'a sürüldü. Yabancılar ise konsolosları vasıtasıyla memleketlerine gönderildiler (1867).” 


GİRİT İSYANI 


Bulgar hareketlerine benzer şekilde 1830'da verilen bağımsızlıktan sonra rahat durmayan Rumlar da Ege Adaları'nda başkaldırmaya başlamışlardır. Bunun en tehlikelisi Girit'te yaşanacaktı. 


Bu seferki Girit ihtilâli, daha geniş ölçüde ve daha plânlı olarak hazırlanmıştı. Girit Rumları dış dünyada destek bulmak için yalan yanlış sebepler üretiyorlardı. Bu maksatla vergilerin ağırlığı, gümrük resminin yüksek nisbeti, mahkemelerin âdil olmayışı gibi bahanelerle Vali İsmail Paşa'yı devlete şikâyet ettiler (14 Mayıs 1866). 
Bâbıâli'den Giritlilere gelen cevapta ise, durumlarının düzeltilmesine çalışılacağı, nizamlara karşı gelenlerin ise şiddetle cezalandırılacağı bildiriliyordu. Buna rağmen ihtilâl patlak verdi. 


İsmail Paşa, adada bir ayaklanma hazırlandığını hissetmişti. İlk iş olarak toplantıları yasaklayıp böyle yerlere gidenlere âsi gözüyle bakılacağını ilan ederek Müslüman ahalinin korunması için de gerekli yerlere asker sevk etti. 
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Diğer taraftan Bâbıâli, elçileri vasıtasıyla büyük devletlere verdiği notada, Atina'da bulunan kışkırtıcıların gazeteler vasıtasıyla birtakım fesat fikirleri uyandıran yazılar neşrettiklerini, alenen ve Yunan hükümetinin gözü önünde çeteler kurduklarını ve Yunan basınının Osmanlı Devleti aleyhine tecavüzkâr yazılar yayınladığını bildirdi. 


Girit'te ise bir anda birkaç bin âsi toplanmıştı. Bâbıâli'ye vermiş oldukları şikâyetin aynısını hiçbir münasebeti yokken konsoloslara da tevdi ettiler. Hanya'daki Rus konsolosu esasen durmadan Hristiyanları ayaklandırmaya çalışıyordu. Fransızlar da aynı siyaseti takip ediyorlardı. 


Nitekim Girit isyanının başladığı sıralarda Yunan Kralı, IlI. 
Napolyon'u ziyarete gitmişti. Ziyaret sonrası Yunan Kralı veda ederken 111. Napolyon kendisini, “Aziz kardeşim iyi yolculuklar temenni ederim. Unutmayınız ki Girit sizin için çantada keklik demektir.” 
diyerek uğurlamıştı. Fransa ayrıca Girit'te Sırbistan'a benzer bir idare şekli kurulması için Osmanlı Devleti'ne baskı yapılmasını ileri süren Rus teklifine şahsen asla karşı olmadığını da belirtmişti. 


Neticede âsiler, Bâbıâli'den istedikleri tavizi alamayınca Sfakiya adlı sarp dağlık bölgede toplanarak Girit'in Yunanistan'a ilhakını ilan ettiler (2 Eylül 1866). Girit'te on altı tabur Osmanlı askeri bulunuyordu. Bununla birlikte Avrupa devletlerinin müdahalesine meydan vermemek için hemen silahlı tenkil hareketlerine girişmedi. 


Âsiler ise bu halden büsbütün şımardılar. 1866 yılında patlak veren bu isyanın reisi Hacı Mihal adlı bir Rum idi. Yıllarca çalışarak adayı bir kıvılcımla infilak edecek kadar barut deposu haline getirmişti. Hacı Mihal, isyan sırasında Girit Rumlarına yönelik yayımladığı beyannamede, adadaki bütün Rumları isyana davet ediyor; silahını alıp kendilerine katılmayan Rumların ise aileleriyle birlikte öldürüleceği tehdidini savuruyordu. Böylece âsilerin cemiyeti gittikçe büyümeye başladı. 

Girit Valisi İsmail Paşa ile askeri kumandan Osman Paşa yanlarında iki tabur asker bulunduğu halde isyan merkezlerinden Apokron nahiyesi civarındaki Fıstıklı köyüne giderek halkı süküna davet eden Rumca emirnameler dağıttılar. 
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Yunanistan hükümeti âsilere yardım için kurulan bir komisyon vasıtasıyla Girite para, silah, cephane, erzak ve hatta gönüllü göndermekteydi. Bu arada, içlerinde Albay Koreneos'un da bulunduğu birçok Yunan subayları da gerillayı teşkilâtlandırmak üzere aynı vasıta ile adaya ulaştırılmışlardı. 


Bu arada Hacı Mihal kumandasındaki çeteler Müslüman ve isyana katılmayan Hristiyan köylerine hücum ederek yakmaya ve halkını vahşice öldürmeye devam ediyorlardı. Müslüman halk, bütün mal ve mülklerini bırakarak kalelere can atmak üzere yollara düşmüşlerdi. Eylül ayı sonlarında Kandiye Kalesi'nde elli bin kişi birikmişti. 

Fransa, Rusya ile birlikte Bâbıâli'ye başvurup meselenin kökünden halli için adanın Yunanistan'a terkini veya hiç olmazsa burada muhtar ve imtiyazlı bir idare kurulmasını istediler. Misal olarak Sisam'daki idareyi gösteriyorlardı. 


Hatta Fransa Elçisi Moustier, Abdülaziz Han ile arasında geçen bir konuşma esnasında Fransız Kabinesi'nin konu ile ilgili görüşlerini açıkladığında Abdülaziz Han, “Osmanlı Devleti'nin Girit'ten vazgeçmeyeceğini, bunun için ikinci bir Navarine lüzum olduğunu.” 
belirtmiştir. Bu konuşmadan Osmanlı'nın Girit Meselesi üzerindeki hassasiyeti anlaşılıyordu. 

Bâbıâli, Batılı ülkelerin girişimlerini boşa çıkarmak için Girit'te Müslüman ve Hristiyan halk mümessillerinden kurulu bir heyeti İstanbul'a davet etti. Âsiler buna da razı olmadılar. Çözüm yolu kalmaması üzerine Osmanlı birlikleri asileri tenkil etmeye başladı. 
Bu durumda yabancı devletlerin müdahalesi gecikmedi. 


Hristiyan çeteciler Müslüman köylerine hücum edip bunları yakar, yıkar, sayısız masumu katlederken Avrupada kimse sesini çıkarmaz. Hatta bu hareketler takdir ve teşvik görür. Lakin köylerini yakılıp yıkılmaktan ve masum halkını vahşice öldürülmekten korumak için devlet kuvvetleri çok zaman kendi dindaşlarını bile katletmekten çekinmeyen bu eşkıya sürüsüne karşı harekete geçince, bütün Hristiyan âleminden derhal, “Türkler Hristiyanları kesiyor!” 
feryatları yükselirdi. Şimdi yine aynı durum yaşanıyordu. 
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Bâbıâli, Avrupa devletlerinin istek, ısrar ve hatta tehditlerine rağmen onların devletin iç işlerine müdahalelerini red ile milletlerarası bir komisyonun Girit'te incelemelerde bulunmak hususundaki arzularını da kabul etmedi. 


- Ancak önce İsmail Paşa ardından da harekâta memur edilen Mustafa Naili Paşa isyanların önüne geçemediler. Sarp dağlara çekilmiş ve sığınmış olan eşkıyaya karşı fazla bir şey yapılamıyordu. 


İyice azgınlaşan Giritli âsiler “Ya hep ya hiç” mantığı ile hareket etmekteydiler. Bâbıâli isyanı bastırmak için daha sert önlemler almanın gerekli olduğunu düşündü ve bunun için Mustafa Naili Paşa'yı İstanbul'a çağırdı ve yerine Karadağ'da muzaffer olan, gerilla savaşını da çok iyi bilen Ömer Paşa'yı Girite gönderdi. 

Ömer Paşa ise adaya gelir gelmez kuvvetlerini ikiye bölerek saldırıya geçmiş ve kısa sürede isyancıları dağıtarak İstanbul'a tebliğ etmiştir. Ömer Paşa'nın başarılı harekâtı sonucunda isyanı destekleyen Avrupa devletleri, Girit'te işlerin istedikleri gibi gitmediğini görmüşlerdi. Padişah'a bir nota göndererek, Girit'teki askeri harekâtın durdurulmasını ve idare şeklini tespit edecek uluslararası bir komisyonun gönderilmesini istediler. 


KAPICIZADE İLE KÖPRÜLÜ FARKI! 


Abdülaziz Han, bu teklifi şiddetle reddetti. Sadrazam Âli Paşa Girit Meselesi için gönüllü olduğunu belirtmişti. Batılı devletlerden de destek görüyordu. Bu itibarla Âli Paşa 2 Ekim 1867'de Girite giderek durumu ele aldı. O, henüz Girite gitmeden önce Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'ya; Girit'te askeri harekâtı durdurmasını, 45 günlük bir mütareke ilan etmesini ve bu müddet içerisinde silahlarını bırakacak âsiler için genel af ilan etmesini emretmiştir. 


Âli Paşa dört gün sonra Girit'in Kandiye Limanı'nda törenlerle karşılanmış ve aynı gün Giritlilere bir beyanname yayınlamıştır. 
Bu beyannamede onları padişahın haklarında gösterdiği iyi niyetlerinden faydalanmaya, Ada'yı harabeye çeviren yabancılardan ayrılmaya davet etti. 


Padişah'ın 10 Ocak 1868 tarihli fermanı ile Girit için geniş bir özerklik statüsü kabul edilirken, artık Girit'te isyan hareketleri 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etkisini kaybettiği gibi, Avrupalı devletlerin de Osmanlı üzerindeki baskısını azalttığını görmekteyiz. Âli Paşa bu memuriyetine dayanarak Girit'te silah bıraktırmanın çözümünü, Yunanistan ile Ada'nın bağlantılarının kesilmesinde görmüş ve bunun için 4 Aralık 1868'de Yunanistan'a bir nota göndererek Girit Ayaklanması için yaptığı her türlü yardımı kesmesini istemiştir. 


Yunanistan ise verilen notaya karşılık saygısızca cevap vermiştir. 
Ayrıca 9 Aralık 1868 tarihinde devletlere verdiği notlarda onları 
adeta kendisine çekmek istedi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti 11 
Aralık 1868 günü Yunanistan'a kesin bir uyarı daha göndererek Girit ile ilgili isteklerini beş madde halinde bildirdi. Ancak istediği cevabı alamayan Osmanlı, 16 Aralık 1868'de Yunanistan ile diplomatik ilişkileri keserek savaşın eşiğine gelmiştir. 

Bu durumda Avrupalı devletler hemen harekete geçmiş ve öncelikle Fransa 1856 Paris Konferansı'na katılan devletlerle konunun yine Paris'te ele alınmasını teklif etmiştir. Bâbıâli ise konferansta Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü ve Girit'teki idaresi hakkında konuşulmaması, sadece Türk-Yunan ihtilâfı üzerine konuşulması şartıyla böyle bir teklifi kabul edeceğini açıklamış ve sonuçta kabul edilmiştir. 

1869'da Paris'te toplanan bu konferansa Yunanistan istişare edilmek üzere çağrılmış ancak kabul etmeyerek Osmanlı ile aynı statüde konferansa dâhil olmak istemiştir. Bu görüş Rusya tarafından desteklense de neticede reddedilmiştir. 1869 Paris Konferansı'nda alınan kararlar, Türk-Yunan anlaşmazlığındaki ültimatomlar dikkate alınarak belirlenmiş olup, iki tarafın da istekleri dinlenmiş ve neticede Bâbiâli'nin istekleri haklı görülerek Yunan hükümetine bildirilmiştir. Tüm bu yaşananların ardından Giritisyanıve bu isyanın meyvesi olan Türk-Yunan ihtilafının son safhası da kapanmış oldu. 


Girit isyanında Bâbiâli'nin aldığı tutum bazı kişiler tarafından destek görürken birtakım aydın ve muhalif kişiler tarafından da eleştiri yağmuruna tutulmuştur. Bilhassa Genç Osmanlılar 1867'den sonra bu isyan üzerinde durarak Girit'te tam da şartların iyileştiği bir zamanda Sadrazam'ın devreye girerek Rumlara büyük haklar tanımasını şiddetle eleştirmişlerdir. 
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Genç Osmanlılar'dan biri olan ünlü şair ve devlet adamı Ziya Paşa, Londra'dan sunduğu bir layihasında Girit Meselesi'nde Âli Paşa politikasının yanlış olduğunu belirtip Müslümanların aleyhine ve Hristiyanlar lehine düzenlemeler yaptığını, sırf Avrupa'ya hoş görünmek için Girit eşkıyasına affedilmeyecek tavizler verdiğini öne sürmüştür. Osmanlı'nın Avrupa'da ve dünyada itibar kaybettiğinden yakınan Ziya Paşa ayrıca yazdığı bir hicivle Girit Meselesi'ne karşı tepkisini şu şekilde dile getirmiştir: 


Sadr-ı Âli zemane ne yapardı acaba 
Köprülü zâde şu hengâmede sağ olsa idi. 
Kapıcı-zâde ile farkı budur Köprülü'nün 
Birisi almış idi, diğeri verdi Girit'i? 


İLK YURTDIŞI GEZİSİ 


Osmanlı padişahları yüzyıllar boyunca Avrupa'ya değil kendileri gitmek yüksek rütbeli bir elçi bile göndermemişlerdi. Şimdi ise Abdülaziz Han'ın Fransa başta olmak üzere Avrupa seyahati gündemdeydi. 

Padişah'ın Avrupa seyahatine hazırlanması, Osmanlı İmparatorluğu'na eski müttefiklerinin desteğini sağlamak için girişilen bir tedbir olarak görülüyordu. Bilhassa Âli ve Fuad Paşalar eski müttefikleri İngiltere ve Fransa ile iyi geçinmek için bunun en gerçekleşmesini canı gönülden arzuluyorlardı. 


HI. Napolyon'un himayesiyle Paris'te açılacak uluslararası sergi bunun için son derece uygun bir fırsattı. Hükümdarlarının Batı saraylarında yapacağı seyahatten Osmanlı hükümeti vükelâsı büyük menfaatler umuyorlardı. Vükelâya göre seyahatin faydaları şunlar olacaktı : 


Liberal düşüncelerle medeniyetin Türkiye'de ne kadar ilerlediğini Avrupa milletlerine göstermek. Rusya'nın beslediği emeller ve tasarladığı korkunç projeler hakkında Avrupa başkentlerinde destek sağlamak. Türkiyedeki Hristiyanlarla hükümet politikalarından tatmin olmayan kimselere Hristiyan hükümdarlar karşısında padişahın 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haysiyetinin ne kadar büyük olduğunu göstererek onları sindirmek. 
Nakdi bir yardım istemek, bir başka deyişle borç para bulabilmek. 


İşte, Âli ve Fuad Paşalar bu seyahatle yukarıda belirtilen konularda başarılı olunması halinde imparatorluğun maddi ve manevi bakımdan kalkındırılabileceğine iyice inanmıştı. Şayet bu seyahat teşebbüsünde başarı gösterilebilirse o güne kadar Şark ve Garb medeniyetini ayıran uçurum kendiliğinden atlanmış olacaktı. 


Seyahat fikrinin oluştuğu bu sıralarda, Çar 11. Aleksandır Paris'te idi. Padişah'ın gezisi ile Çar'ın tesiri dengelenebilirdi. Üstelik Abdülaziz Han aynı zamanda Avrupa'yı ziyaret eden Hıdiv İsmail'in ve o sırada Paris'te kalan muhalifi Mustafa Fazıl'ın etkilerini de kırabilirdi. Padişah'ın Batı'daki monarşi yönetimleri ve Batı'nın maddi ilerlemesini bizzat yerinde görmesi de yerinde olacaktı. İki büyük devlet adamı, gitmesi için Sultan Abdülaziz'i ikna etmeye kuşkusuz çok uğraşmışlardı. 


Abdülaziz Han tereddüt içindeydi. Bu seyahati gerçekleştirmek istiyor ancak sebepsiz bir seyahat de arzu etmiyordu. Avrupa'nın siyasi durumuna vâkıf olan Âli ve Fuad Paşalar pek güçlük çekmeyecekleri böyle bir davetin resmi yollardan yapılmasını temin için derhal işe koyuldular. 


Hâlbuki Fransa İmparatoru için Abdülaziz Han'ın sergiyi ziyareti görülmemiş bir onur olacaktı. Padişah'ın gelebileceğinin iletilmesi kendisini heyecanlandırmaya yetmişti. Uluslararası bir sergi vesilesiyle Avrupa'daki en eski hanedanlarından birinin halefi, Fatih'in ve Muhteşem Süleyman'ın torunu, Peygamber'in halifesi olan Sultan Abdülaziz'i, Tüiyeri (Tuileries) Sarayı'nda kabul ederek hükümdarlığına tarihi bir şeref eklemek istiyordu. 


II. Napolyon'un siyasi gayesi ise Kırım Harbi'nden beri geçen on iki sene zarfında Osmanlı'yı müttefiklerinin unutmadığını, aralarındaki bağların güçlendiğini göstermekti. Bu itibarla imparatorun davet mektubu derhal İstanbul'a gönderildi. 


Fransız Elçisi M. Bure'nin 21 Mayıs'ta imparatorun el yazısıyla gönderilen davetiyeyi Sultan'a takdim etmesi üzerine aynı gün Paris 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büyükelçisi Cemil Paşa'ya İstanbul'dan gönderilen telgrafta şöyle yazılıyordu: 


Fransa sefiri bugün imparatorun davetnamesini Zat-ı Şahane'ye takdim' etti. Zat-ı Şahane bundan pek mütehassis oldular ve - memnuniyetlerini imparatora bildirmeye sizi memur buyurdular. 


Hareket günü olarak 21 Haziran 1867 Cuma günü belirlenmiş ve durum ilgili elçiliklere bildirilmişti. 


HASIMLARI KOVULDU! 


Padişahın seyahate çıkma kararını vermesiyle birlikte Paris'te Fransız hükümeti tarafından önemli bir operasyon yürütülmeye başlandı. Paris'te bulunan Yeni Osmanlılardan Namık Kemal, Ziya Bey ve arkadaşları Fransa'dan çıkartıldılar. 


Fransa Dâhiliye Nazırı Marki dö la Valet (Marguis de la Valette), Yeni Osmanlılar'ın bu meşhur simalarını makamına görüşmeye davet etmişti. Ziya Bey daveti alınca dostu Marki dö Mutiye'ye giderek davetin sebebini öğrenmiş ve arkadaşlarını da durumdan haberdar etmişti. 


Davet günü iki arkadaş, Dâhiliye Nezareti'ne gidip, la Valet'in odasına girmişlerdi. Bu sırada la Valet'in zihni, bildirmek istediği hükümet kararını nasıl ifade edeceği konusuyla meşguldü. La Valet'in halini gören Ziya Paşa, önce davranarak, “Nazır efendi hazretleri! 
Arkadaşlarımla beraber Londra'ya gitmek üzere hazırlanmış bulunduğumuz bir sırada davetinizi almak şerefine erdiğimizden, lütfen sebebini açıklar mısınız? Zira treni kaçırmaya mecbur kalacağız.” 
demiş, bunun üzerine la Valet rahatlayarak hükümet kararını açıkça bildirme imkânına kavuşmuştu: 


Bu gidişinizdeki isabeti tasdik ederim. Ben de size bunu bildirecektim. Çünkü imparatorluk hükümeti muhteşem misafirini huzursuz edebilecek şeyleri mümkün olduğu kadar azaltmayı, misafirini en iyi şekilde ağırlamanın icaplarından saymıştır. Şurasını da ayrıca belirtmekten iftihar ederim ki, bu tedbirde nezaretimin bir dahli yoktur. Vazifem yalnızca bildirmekten ibarettir. Çünkü seyahat hakkında nezaret size emir vermek için makul bir sebep bulamaz. 
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Butalep -orada bulunan iki kişiyi göstererek- şu efendilerin lüzum gördükleri bir tedbirdir. 


Zaten Ziya Bey, Marki dö Mutiye ile bir gün önce yaptığı görüşmede böyle bir talebin yapılacağını öğrenmişti. Onun için Dâhiliye Nazırı la Valete, “Hükümdarımızın istirahatinin sağlanması bizce de istenilen bir şeydir. İmparatorluk hükümetinin bu hususta gösterdiği itinadan dolayı teşekkür ederiz." dedikten sonra nazıra veda 


ile Paris Kuzey Garı'nda bekleyen arkadaşlarına katılmıştır. 


Yeni Osmanlılar'ın uzaklaştırılmalarındaki asıl neden, daha önce Parise gelen Rus Çarı'na Buloyn Ormanı'ndan (Bois de Boulogne) dönüşünde genç bir Lehli tarafından ateş edilmesi nedeniyle hünkârın hayatını güvenlik altına alma endişesidir. Ayrıca Âli Paşa'nın Yeni Osmanlılar ile olan anlaşmazlığını bilen Paris Sefiri Cemil Paşa'nın sadrazamına hoş görünme çabası da bu kimselerin Paris'ten uzaklaştırılmasına etken olmuştur. 


Sultan Abdülaziz Parise hareket ederken, Paris'in Fauburg St. 
Honore merkezinden 30 Haziran tarihiyle çekilen telgraf, Yeni Osmanlılar'ın Fransa'dan ayrıldıklarını şu şekilde bildiriyordu: 


Ziya ve Kemal Beyler ile Agâh ve Suavi Efendiler Londra'ya gittiler. 
Reşad, Nuri ve Mehmed beyler Jersey Adası'na çekildiler. 


AVRUPA'DA OSMANLI İHTİŞAMI! 


21 Haziran Cuma günü Padişah'ın selamlık resmini Ortaköy 
Camii'nde yapacağı duyulunca İstanbul'un her tarafından pek çok insan, camii civarındaki meydanı, cadde ve sokakları doldurmuştu. 
Gösterişli bir alayın ortasında beyazatının üzerinde, görülmemiş bir ihtişamla gelen Abdülaziz Han, İstanbul halkı tarafından gönülden alkışlarla karşılanmıştı. 


Namazı kıldıktan sonra aynı ihtişamla Dolmabahçe Sarayı'na dönmüştü. Saat 16'da atılan bir top, hareketi müjdeliyordu. Boğaz'ın her iki sahilini dolduran binlerce insanın duaları ve gemilerden 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atılan top sesleri arasında Sultan Abdülaziz kendisi için büyük bir itinayla ile hazırlanan Sultaniye Yatı'na geçti. 


Heyette Padişah'ın yanı sıra büyük oğlu Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi (11 yaşlarında), yeğeni Veliaht Murad Efendi, yeğeni Şehzade Abdülhamid Efendi, üst düzey görevlilerden Hariciye Nazırı Fuad Paşa, Hariciye Teşrifatçısı (Prokokol Umum Müdürü) Mehmed Kamil Bey, Divân-ı Hümayun Baş Tercümanı Arifi Bey, Özel Kalem Müdürü Ali Fuad Bey, sivil memurlar ve askeri şahsiyetler yer alıyordu. 


Girit'le Mora arasından geçen filo, 25 Haziran'da Sicilya, 28 
Haziranda Napoli'yi geçip 29 Haziranda Toulona vardı. Burası Fransa'nın eskiden beri Akdeniz üzerindeki deniz üssü ve Akdeniz donanmasının merkeziydi. Fransız donanması tarafından çok büyük bir törenle karşılandı. 324 yıl önce Barbaros da aynı şekilde karşılanmış ve Toulon şehri, . François tarafından, bir yıl için Türk idaresine bırakılmıştı. 


Toulon'a varışında Padişah'a, deniz kuvvetleri ve halk tarafından o güne kadar görülmemiş mükemmellikte bir karşılama töreni hazırlanmıştı. Toulon baştanbaşa süslenmiş, tüm rıhtım hatta denize doğru uzanan bir iskele halıyla kaplanmıştı. İskelenin ucunda şahane bir Osmanlı bayrağı asılıydı. Askeri birlikler, deniz komutanlığı merkezine kadar iki taraflı dizilmişler, selam vermeye hazır dimdik duruyorlardı. 


Abdülaziz Han ve maiyeti, 30 Haziran tarihinde Toulondan hareketle Paris'teki Lyon Garı'na vardılar. Heyet, 111. Napolyon tarafından garda karşılandı. İki imparator el sıkıştılar ve saltanat arabasıyla, çok büyük bir nümayişle Tuileries Sarayı'na girdiler. Burada Kraliçe Eugenie ile tanışan Abdülaziz Han, ikametine ayrılan şimdi Fransa cumhurbaşkanlarının oturduğu Elysee Sarayı'na gitti. 


Ertesi gün, Paris'te bulunan Çar 11. Aleksandr'la tanışan Sultan Abdülaziz, 10 gün Paris'te kaldı. Paris'i gezdi, tiyatrolara, sergilere ve balolara katıldı. Çok güzel Fransızca konuşan ve yakışıklı bir genç olan Veliaht Murad Efendi, büyük sükse yaptı. 
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Padişah 5 Temmuz Cuma tarihinde gezinin sebebi olan uluslararası sergiyi ziyarette bulundu. Türk payvonunda* teşhir edilen ve uluslararası jüri tarafından özel ödüller verilen ürünlerinin yerleştirilip düzenlenmesinden büyük zevk aldı. Ayrıca Osmanlı pavyonunun ilk galerisini süsleyen şahane silahları özellikle incelemiş, her bir silahın değeri ve orijini hakkında bir uzman gibi fikirler beyan etmiştir. 


Daha sonra makinelerin bulunduğu bölüme yönelmiş, burada sergilenen makinelerin gücüyle kullanıldıkları yerler hakkında bilgiler almıştır. Abdülaziz Han, güzel sanatlar galerisinde de çeşitli incelemelerdebulunduktan sonra orada inşa edilen Osmanlı parkını ve camiyi gezmiş, ardından bir müddet dinlendiği, döşemeleri ve dekorasyonuna övgüler yağdırdığı köşkü ziyaret etmiştir. 


Sultan Aziz sergiden, sarayda kullanılmak üzere gayet ince ve zarif bir tarzda işlenmiş sofra takımı ile daha pek çok malzeme satın almıştı. Bunlar sergi sonuna kadar teşhir edilmiş, daha sonra İstanbul'a gönderilmiştir. 


Şato ve okul ziyaretleri, askeri okullarda gösteriler ve balolar derken Paris günleri çabuk bitti. 9 Temmuz akşamı Tüiyeri Sarayı'nda veda yemeği yenildi. 

Yemekte 111. Napolyon'un, “Ekselans hazretleri! Girit için en güzel çözüm yolu, Ada'nın Yunanistan'a terk edilmesidir.” sözü üzerine Abdülaziz Han celallendi ve, “Ekselans! Girit için Osmanlı Devleti tam yirmi yedi sene savaştı. Girit'in her karıştoprağı şehitlerin kanlarıyla sulandı. Ordularımda tek bir asker, donanmamda bir tek sandal kalıncaya kadar ata mirasını korumak ve kollamak kararındayım!” cevabını verdi. Beklemediği bu hiddet karşısında şaşıran Napolyon, özür dilemek mecburiyetinde kaldı. 


Buna rağmen Fransızların istekleri bitmeyecekti. Bu defa Paris'te kral ve kraliçe ile yapılan özel bir görüşme sırasında, Kraliçe Eugenie Karadağlılara şefaat istedi. 


Fuad Paşa, kraliçenin sözlerini tercüme ile arzettiğinde Padişah, Osmanlı padişahlarına ve bilhassa kendisine mahsus olan bir celalet 


*  pavyon:bir fuarda bağımsız sergi yeri 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ve nezaket ile şu cevabı verdi, “Mülkünden bir karış toprak vermenin bir hükümdar için ne kadar güç olduğunu İmparatoriçe Hazretleri bilmezler, fakat Napolyon Hazretleri bunu pek güzel anlarlar.” 


Verileri bu cevabı Fuad Paşa'nın tercüme etmesi üzerine İmparator, Sultan'ın sözlerini takdir ve teslim ederken İmparatoriçe ise söylediğine pişman olmuş bulunuyordu. 


10 Temmuzda Hünkâr ve maiyeti, 111. Napolyon tarafından 
trenle Paris'ten uğurlandı. Boulogneda gemiye binen Padişah İngiltere'de Dover Limanı'na çıktı. Oradan Londra'ya hareket etti. 
Manş Denizi'nde Fransız donanması, padişahı teşyi işini, İngiliz donanmasına bırakmıştı. Dover'da Gal Prensi Veliaht Edward (VI. 
Edward) tarafından karşılanan Padişah, Londra'da Kraliçe Victoria ile görüştü. Kraliçe 48 yaşında olup 30 yıldır İngiltere tahtında bulunuyordu. 


Buckingham Sarayı ikametine tahsis edildi. Abdülaziz Han, Londrada on bir gün kaldı ve resmi davetlere, balolara, tiyatrolara, sergilere, konserlere katıldı. Portsmouth'a giderek tersaneyi ziyaret etti. Avam Kamarası'nda milletvekillerinin müzakerelerini dinledi. 
Belediye Sarayı'nda Londra fahri hemşehriliğini kabul etti. 


Kraliçe ile beraber İngiliz donanmasının manevrasını gördü. 
En büyük hükümdarlara bile nadiren verilen Dizbağı Nişanı'nı Kraliçe, bizzat Padişah'a taktı. Türk dostu, Rus düşmanı olan ve iki yıl önce ölen Başbakan Palmerston'ın evine gidip ailesini ziyaret eden Padişah, halk tarafından çılgınca alkışlandı. 


23 Temmuzda, Kraliçe Victoria'ya veda etti. Trenle geldiği 
Dover'den Fransada Calais'ye kadar İngiliz donanması tarafından teşyi edildi. Oradan trene binip ertesi gün, 24 Temmuz'da Belçika'nın taht şehri Brüksel'e vardı. Öğle yemeğini Kral II. Leopold'le yedikten sonra aynı gün oradan ayrıldı. Ertesi gün, 25 Temmuz'da, Ren üzerinde Koblenze vardı. Burası Prusya toprağı idi. 

Koblenzde, Kral 1. Wilhelm ve Kraliçe tarafından karşılandı. 
Prusya Kralı'nın, Osmanlı Hakanı'yla görüşebilmek için Berlinden 
460 kilometre uzaklıktaki, krallığın öbür ucundaki Koblenz'de bulunması Türk prestijini göstermesi bakımından gerçekten önemliydi. Padişah burada iken Prusya ordusunu teftiş etti. 3 yıl sonra Almanya'nın başına geçerek Alman birliğini gerçekleştirecek olan Kral 1. Wilhelm'le yemek yiyip ertesi gün Koblenz'den ayrıldı. 


Padişah ve maiyeti, 28 Temmuzda Avusturya imparatorluğunun başkenti Viyana'ya vardı. Birkaç aydan beri bu büyük Orta Avrupa (Tuna) devleti, biri Avusturya imparatorluğu diğeri Macaristan krallığı olmak üzere, birleşik devlet haline getirilmişti. Türkiye Hakanı'nı garda karşılayan Franz-Joseph, Avusturya İmparatoru ve Macaristan Kralı idi. Sultan Aziz, Viyana'da 3 gün kaldı. Çeşitli incelemelerde bulundu. Viyana Kalesi surları üzerinde de kısa bir gezinti yaptı. Sultan'ın buradaki geziyi kısa tutmasında şanlı mazisinin hatıralarının etkisi önemli rol oynamıştır. Çünkü Viyana surları, ecdadı tarafından iki kez kuşatıldığı halde düşürülememişti. 


Viyana'dan sonra artık trenle değil, Tuna üzerinden vapurla bir günde (31 Temmuz) Macaristan krallığının taht şehri Budapeşte'ye geldi. Burası, 1526'dan 1686'ya kadar Türk hâkimiyetinde kalmış büyük bir şehirdi. Macarlar, eski hükümdarlarının torununu büyük bir nümayişle karşıladılar. Bir Türk gibi silah (kılıç) taşıyan ve giyinen Macar asilzadeleri Hünkar'ı saraya davet için vapura gelmişlerdi. 
Sultan, bunlara ayrı ayrı iltifatlarda bulunduktan sonra sandalla iskeleye çıkmış ve orada hazır bekleyen süslü bir arabaya binmiştir. 
Halk sevinçten sokaklara dökülmüş, kendi dillerinde sürekli, “Çok yaşa!” diye bağırıyorlardı. Halkın alkışları ve tezahüratları arasında sarayavaran kafile, yemek yedikten sonra geceyi orada geçirmiştir. 


3 Ağustos'ta Sultan Aziz ve maiyeti, Türkiye sınırına girdi ve az 
sonra Vidine erişti. 4 Ağustos günü öğle vakti halkın alkışları ve tezahüratları arasında Vidine veda ile Rusçuk'a hareket edildi. Yol üzerindeki Lum, Rahova, Niğbolu ve Ziştovi önünden geçilerek akşam Rusçuk'a varıldı. 


Sultan karaya çıkınca askerler selama durmuşlar, toplar atılmış, halktan orada toplanan binlerce kişi tarafından dualar edilmiştir. Burada iken Memleketeyn (Eflak Boğdan) prensi Charles da sultanı ziyaret etmiştir. Varnada da aynı sevgi gösterileri devam etti. Abdülaziz Han'ı Fransa'ya götüren Türk filosundan Sultaniye 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Yatı Padişah'ıVarna'dan aldı. Ertesi gün (7 Ağustos), deniz yoluyla İstanbul'a doğru yola çıkıldı. 


Kafile, 7 Ağustos 1867 Çarşamba sabahı İstanbul Boğazı'na girmişti. Filonun Anadolu ve Rumeli fenerlerinin önüne gelmesiyle birlikte, kalelerden muntazam top atışları yapılarak Sultan'ın İstanbul'a girişi duyruldu. 

Böylece Beşiktaş önüne gelip demirleyen Sultaniye Yatı'na yanaşan yedi çifte bir saray kayığı padişahı doğruca Dolmabahçe Sarayı'na çıkartırken bütün devlet erkanı tarafından saygıyla uğurlandılar. Rıhtım, alınan bütün tedbirlere rağmen sanki İstanbul halkı Dolmabahçe'ye sığmaya çalışıyormuş gibi mahşer yerine dönmüştü. 


O gün için tarihler düşülmüştü. Bunlardan: 
“Avdet-i Şahane pür-nur eyledi İstanbul'u!” 


en beğenilenlerden olmuştu. 


Abdülaziz Han'ın dönüşü münasebetiyle üç gün üç gece şenlikler yapıldı. Bu arada Abdülaziz Han'ın gemiden inerken söylediği şu sözler de acı bir gerçeğin ifadesi olarak tarihe geçecekti, “Atalarımız at sırtında ve fütuhat gayesiyle giderlerdi. Bizler ise şimdi trenle, vapurla ancak siyaset için gidebiliyoruz!.”? 


KEÇECİZADE FUAD PAŞA 


Mısır'dan sonra Abdülaziz Han'ın Fransa ve İngiltere'ye yaptığı seyahatte (21 Haziran-7 Ağustos 1867) de yanında bulunan ve renkli kişiliği ile dikkatleri her zaman üzerinde toplayan Fuad Paşa döndükten sonra rahatsızlandı. Bir süre Yakacık'ta istirahat etmesi sağlığını biraz düzelttiyse de Âli Paşa'nın Ekim 1867'de Girit'e gitmesi üzerine Hariciye Nazırlığı'na ilaveten sadaret kaymakamlığını da yüklenmesi onu büsbütün yıprattı. Ailesinden geçen kalp hastalığı onu olduğundan çok daha yaşlı gösteriyordu. Doktorların tavsiyesine uyarak 1868 kışını geçirmek üzere gittiği Nice şehrinde 54 yaşında vefat etti (12 Şubat 1869). 


Tanzimat devrinin önemli üç şahsiyetinden biri olan Fuad Paşa'nın hayatını yakından incelemekte fayda vardır. 
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Asıl adı Mehmed Fuad olup 17 Ocak 1815'te İstanbul'da doğdu. Babası ünlü şair Keçecizade İzzet Molla'dır. Annesi Hibetullah Hanım'ın nesebi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya kadar uzanır. 
Önce ilmiye yolunda ilerlemek amacıyla Arapça ve Farsça öğrendi. 
Ancak babasının Sivas'a sürülmesi üzerine genç yaşta Mekteb-i Tıbbiye'ye girmek zorunda kaldı. Bu sebeple dini ilimlerde zayıf kaldı. Tıbbiye'de öğrenimin Fransızca olması sebebiyle Fransızcayı iyi derecede öğrendi. Tıbbiyeden doktor yüzbaşı olarak mezuniyetinin ardından Vali Çengeloğlu Tâhir Paşa ile birlikte Trablusgarp'a gitti. 


Dönüşte Mustafa Reşid Paşa'nın teşvikiyle meslek değiştirerek Kasım 1837'de Bâbıâli Tercüme Kalemi'ne girdi. Mehmed Şekib Efendi (Paşa) Londra Büyükelçiliği'ne tayin edilince sefaret başkâtibi olarak onunla birlikte Londra'ya gitti. Dönüşte 1845'te Divân-ı Hümayun tercümanlığına getirildi. 


Macarların 1848'de Avusturya'ya karşı başlattıkları bağımsızlık hareketleri Eflâk'a da sıçrayınca Bükreşe gönderildi. Orada asayişi sağlamaya çalıştı. Daha sonra murahhas büyükelçi sıfatıyla Rus Çarı'na Padişah'ın mektubunu götüren Fuad Efendi, 5 Ekim 1849'da Petersburg'a vardı. Rus yetkililerle ve bizzat Çar'la görüşerek meseleyi barış yoluyla halletti. Bu başarısından dolayı 29 Kasım 1849'da bâlâ rütbesi verilerek sadaret müsteşarlığına getirildi. Âli Paşa'nın sadarete geçişinden hemen sonra Hariciye Nazırlığı'na getirildi (9 Ağustos 1852). 


Makâmât-ı mübareke meselesinde Fransızlara meyletmesi ve Fransız Sefareti'ne gönderilen takrirde, Beytülahm Kilisesi'nin büyük kapısına ait anahtarın Latinlere verileceğinin kaydedilmesi, Rusya ile ilişkileri gerginleştirdi. Bu sebeple yedi aydan fazla süren ilk Hariciye Nazırlığı görevinden istifa etti. 


1854 yılında yeni kurulan Meclis-i Âli-i Tanzimat'a önce üye 
sonra başkan tayin edildi. 2 Mayıs 1855'te ikinci defa Hariciye Nazırlığı'na getirildi. Paris Antlaşması'nın imzalanmasından (30 Mart 1856) sonra İngiliz Sefiri Lord Stratford Canning, Fransız politikasını tutan Âli ve Fuad Paşa'yı padişaha şikâyet etti. Bunun üzerine Âli Paşa | Kasım 1856'da sadaretten azledilince Fuad Paşa da istifa etti. 
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Âli Paşa'nın üçüncü defa sadarete tayini üzerine, 11 Ocak 1858'de tekrar hariciye nazırı oldu. Memleketeyn meselesi için toplanan Paris Kongresi'ne murahhas tayin edildi. Bu sırada Fransızlar kendisini birinci dereceden Legion d'Honneur Nişanı ile ödüllendirdiler. 


Abdülaziz Han saltanata geçtikten sonra, önce dördüncü kez Hariciye Nazırlığı'na, 22 Kasım 1861'de ise sadrazamlığa getirildi. 
Mali düzensizliği giderememesi ve Rumeli'de gittikçe yayılan milliyetçi fikirlerin durumu daha da ağırlaştırması üzerine 2 Ocak 1863'te sadaretten ayrıldı. 


Abdülaziz Han'ın 3 Nisan 1863'ten 2 Mayıs'a kadar süren Mısır seyahatinde Fuad Paşa serasker olarak yanında bulundu. Dönüşte İstanbul'da tertip ettirdiği merasimle de padişahı hayran bırakan Fuad Paşa, 10 Mayıs 1863'te Osmanlı tarihinde ilk defa olarak yaver-i ekrem unvanını aldı. I Haziran 1863'te de seraskerlik uhdesinde kalmak üzere ikinci defa sadrazam oldu. Üç yıldan fazla süren bu sadareti sırasında Mısır valilerinin hıdiv unvanını almasına rıza göstermesinden dolayı tenkit edilen Fuad Paşa'nın sadaretten azli, Sultan Abdülaziz'in Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın kızıyla evlenmesine muhalefet etmesi ve bu fikrini küçük bir kâğıt parçasına yazmasın- dan ileri gelmiştir (4-5 Haziran 1866). 


Kanlıcadaki yalısında sekiz aydan fazla bir mâzuliyet devri geçiren Fuad Paşa, Âli Paşa'nın sadarete gelmesi üzerine (Şubat 1867) beşinci defa Hariciye Nazırlığı'na getirildi ve bu sıfatla Abdülaziz Han'ın Fransa ve İngiltere'ye yaptığı seyahatte yanında bulundu (21 Haziran-7 Ağustos 1867). Bu seyahatten döndükten sonra daha çok hastalıklarıyla boğuştu. Tedavi için gittiği Nice şehrinde vefat etti (12 Şubat 1869). 


ŞAHSİYETİ 


Genellikle Mustafa Reşid Paşa İngiliz taraftarı olarak tanınırken Âli ve Fuad Paşalar Fransız taraftarı olmakla şöhret kazanmışlardır. 
Aile yapıları birbirinden çok farklı olmasına rağmen Âli Paşa ile Fuad Paşa iyi bir ikili olmuşlardır. Kaderleri birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bulunan bu iki paşa, genellikle Fransız siyasetinin ağır bastığı zamanlarda iktidar mevkiine geldiler. Reşid Paşa'nın İngiliz, Âli 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Paşa'nın Fransız siyasetine meyilli olmalarına karşılık Fuad Paşa ikisinin ortası bir yol seçmiştir. Ancak dış bağlantılardan kurtulamamıştır. 


İkinci sadaretinde Palmerston tarafından desteklenmişse de onun ölümünden sonra İngiliz politikası değişince bu desteği uzun süre muhafaza edememiştir. Fuad Paşa'nın en çok güvendiği ve bir taraftan da çekindiği devlet İngiltere idi. Bunu layihalarında açıkça kaydetmiştir. Şöyle ki, “Bendenizce, Bâbıâli'yi İngiltere'nin dostluğundan mahrum görmektense birkaç vilayetimizi elden çıkmış görmek daha iyidir” diyecek kadar İngiliz korkusu beyninde yer etmişti. 

Çeşitli unsurlardan oluşan Osmanlı Devleti'nin milliyetçi fikirler yüzünden parçalanacağından endişe ettiğinden Avrupa'daki milliyet cereyanlarını çok yakından takip etmiştir. Bununla birlikte gayrimüslim tebaaya eşit muamele edildiği takdirde bu fikirlerin önlenebileceğini savunmuştur. Onun bu fikir yapısını bilen Batılılar kendisinden gayrımüslimler lehine rahatlıkla tavizler kopartmışlardır. 


Fuad Paşa'nın değişik zamanlarda gerçekleştirdiği bazı icraatı arasında eyalet teşkilâtı yerine geniş yetkili valilerle idare edilen vilâyet teşkilâtının kurulması, kâgir binaların yapılması, İstanbul'da Divanyolu'nun genişletilmesi, Galatasaray Lisesi'nin ve Darülfünun'un kurulması gibi hizmetler sayılabilir. Fuad Paşa'yı yakından tanıyan Lady Brassey, onun tasarladığı reformlar arasında kadınlara Avrupa'daki gibi haklar verilmesinin de bulunduğunu yazmaktadır. 


Gerçekten de Fuad Paşa, dönemine göre toplum tarafından kabul edilmesi zor alan “alafranga” âdetleri İstanbul'a getirmiş ve bu yüzden oldukça eleştirilmiştir. Nitekim Jön Türkler dahi kendisine ağır eleştiriler yöneltmişlerdir. Bunlardan Şinasi, Fuad Paşa'yı yalancılık, dedikoduculuk ve hilekârlıkla suçlamıştır. Namık Kemal de paşaları eleştiren ünlü isimlerdendir. Fuad Paşa'yı “yerli” olmaktan ziyade 


“frenk” olarak tanımlayıp bir dörtlüğünde: 
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Ağlamaz mı bakıp ahval-i perişanımıza 
Dil-i can ile seven devletini milletini 

Nasıl ah etmeyelim memleketin haline kim 
Ne zamandır çekiyor sad-ı Fuad illetini 


- Diyerek Fuad Paşa'dan bir illet olarak bahsetmektedir. 


Ziya Paşa ise genel olarak Tanzimat'ı beğenmekteyse de uygulanan politikayıtasvip etmiyordu. O, bilhassa Âli ve Fuad Paşalara yüklenerek mali konulardaki başarısızlarından yakınmaktadır. 
Devleti ağır borç yüküne soktuklarından ve halkı zor durumda bıraktıklarından şikâyetle kendilerinin ceplerini doldurduğundan ve kadınlarını da mücevherlerle donattıklarından bahsetmektedir. 
Ayrıca Fuad Paşa'nın Fransız bankalarında otuz milyon frank nakit parasının bulunduğunu öne sürmüştür. Ziya Paşa ayrıca Fuad Paşa'nın bazılarınca övüldüğü diplomasi yönünü de tenkit etmiştir. 
Özellikle Şam'da birçok Müslümanın ve Serasker Ahmed Paşa'nın katledilmesini yanlış bulmuştur. 


Ali Suavi'nin Fuad Paşa'yı en çok eleştirdiği konu, maliye ve Tanzimat'la birlikte arttığını düşündüğü dış politikadaki aşırı taviz ve teslimiyetçiliktir. Hukuk-u millete dokunan ecnebilere kılıç göstermek lazım gelen yerde dahi güler yüz, tatlı dil hediye gösterildi, diyerek Tanzimat dönemi dış politikasını ciddi şekilde eleştirmiştir. 
Bu eleştiriyi yaparken de satranç benzetmesi yapmaktadır. Avrupalı diplomatların Osmanlı ülkesini satranç tahtası, Fuad ve Âli Paşaları da piyon gibi kullandığından bahsederek taşların yeri değişse de bir şey ifade etmediğini iddia eder. Dolayısıyla tavizin teslimiyete dönüştüğünü belirtir. 

Fuad Paşa'nın dine ve İslâm'a karşı lakaydi bir duruşu olduğu bilinmektedir. Bu hal pek çok davranış ve sözüyle sabittir. 


“Sadrazam ve serasker iken bir Ramazan günü debdebesiyle Bayezid Camii'ne geldiğinde içeriye girmek kabil olmadığından avluda son cemaat mahallinde namaza dururken arkasındaki yaverlere de çabuk olmalarını ihtar ettiğinde yaverlerinden bazısı, “Abdest alacağız. Abdestimiz yok.” dediğinde o, “Canım, kimin abdesti var ki durunuz işte!” diyerek imama uymuştu. 
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Onun bu nevi sözlerini işitenler küfrüne hükmederlerdi. Kendisini takdir edenlerin başında gelen İbnü”l-Emin dahi bu konularda, “Dâire-i ülfetine girenlerden işittiğime göre rüfekâsı (arkadaşları) arasında alafrangalıkta ve kayıtsızlıkta en ziyade meşhur ve mat'un olan (ta'n edilen) o idi” demektedir. 


Bu umumi kanaat sebebiyledir ki, Fuad Paşa'nın Şehzadebaşı Camii karşısında ikamet eylediği konak 1864 yılında yandığı zaman bir şair, onun hakkında şu kıtayı söyleyerek hakikate tercüman olmuştur: 


Şer'in ahkâmını feshetmeyi ettikçe murâd 
Gadab-ı Hak ile makhur olur elbette Fuad 
Âteş-i zulm ile yandıkça hemân kalb-i ibâd 
Tutuşup yandı bu şeb hane-i berbad-ı Fuad 


Paris gezisi sırasında geçen şu hadise ise Osmanlı'nın dışı kadar içerisinin de nasıl bir ihanetle karşı karşıya kaldığını yansıtıyordu. 
Fuad Paşa, Sultan Abdülaziz'in meşhur Paris gezisine hariciye nazırı olarak katılmıştı. 


Yarı resmi bir toplantıda Fransa İmparatoru II. Napolyon, Fuad Paşa'ya yaklaşarak, “Süveyş Kanalı açılmalı. Girit, Osmanlılardan alınıp Yunanistan'a verilmeli. Kudüs'teki mukaddes yerlerden Katoliklere ait olanların yönetimi Fransızlarda olmalı. Zaten bu sorunlar sizin için büyük bir dert. Yorgun omuzlarınızdan bunları atıp hafifleyiniz.” diyerek isteklerini sıralamaktadır. 


Buna karşılık gülümseyen Fuad Paşa, hiç istifini bozmadan, “Biz hâlâ çok güçlüyüz Haşmetmeab. Tehditlere boyun eğmeyiz.” 
cevabını verince, İmparator bir kahkaha attıktan sonra, “Yapmayın, devletinizin ne kadar zayıfladığını bütün dünya biliyor” dedi. 
Bu tehdit karşısında, Fuad Paşa'nın verdiği şu cevap tarihe geçer, “Haşmetmeab bendenize, başka bir devlet gösterebilir misiniz ki, üç yüz senedir, sizin dışarıdan, bizim içeriden devamlı tahribine direnebilmiş olsun! Evet, üç yüz senedir siz dışarıdan, biz içeriden, Osmanlı'yı yıkamadık!” 
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NÜKTEBAZ! 


Fuad Paşa orta derecede bir şair ve fakat kuvvetli bir nâsirdi. 
Paşa'nın nüktedanlığının ve şairliğinin babasından tevarüs ettiği söylenmektedir. Onun için “bir ayağı üzerinde bin lafın belini bükerdi” tanımlaması da boşuna yapılmamıştır. Devlet adamlığının yanı sıra nükteleri ile de tarihe mâl olmuştur. 111. Napolyon'un, Fuad Paşa hakkında, “Dünyada Fuad Paşa kadar bir mevzuyu zarif ve veciz olarak anlatan başka bir diplomat yoktur.” dediği rivayet edilmektedir. Nükteleri ve ilginç benzetmeleri halk arasındaki atasözleri gibi İstanbul ileri gelenlerinin dillerinde dolaşır olmuştu. 
Bunların birkaçı şu şekildedir: 


Ülkesiyle Osmanlı Devleti arasında devamlı mesele çıkarmasıyla tanınan Rus Generali İgnatiyef görevinin gereği dışarıya sık sık yaptığı seyahatlerden her dönüşünde, tanıdıklarına getirdiği hediyeler ile ün kazanmıştır. Yine böyle bir yolculuğa çıkarken Hariciye Nazırı Fuad Paşa'ya, “Rusyadan bir isteğiniz var mı? Size oradan ne getireyim Paşa Hazretleri?” demişti. Fuad Paşa sükünet ve ciddiyet ile, “Rusyadan bana yeni bir mesele getirmeyin hiçbir şey istemem.” diyerek karşılık vermiştir. 

Fuad Paşa, 111. Napolyon'un eşi Kraliçe Eugenie ile sohbet ederken bir ara, “Dünyada elde edilemeyecek kadın yoktur.” demiş bunun üzerine Kraliçe Eugenie, “Pekala beni elde edebilir misiniz? Beni ne ile elde edeceksiniz? Saltanat, para, mücevher hepsi bende var: dediğinde Fuad Paşa, “Her şeyin daha fazlası teklif edilebilir. Daha fazla saltanat daha fazla para.” deyince Kraliçe “Mesela kaç para?” 
diye sorunca Fuad Paşa, “Yüz milyar frank.” deyince imparatoriçe dayanamayıp, “Paşa, insanı güldürmeyin. Bu kadar parayı nerden bulacaksınız?” deyince Fuad Paşa da, “İşte anlaştık, iş parayı bulmaya kaldı” diyerek karşılık vermiştir. 

Fuad Paşa Madrid'debulunduğu sırada bir gün bir kiliseyi ziyaret etmek isteyince papazlar fesini çıkarması için kendisini uyardıklarında, “İsterseniz çıkarayım fakat bizde bu terbiyeye muhalif bir harekettir. Ne camilerde ne de padişah huzurunda fes çıkarmayız.” 
demiştir. 

Fuad Paşa'ya tanıdıklarından biri, “Bir albüm yapmak için devlet adamlarımızın fotoğraflarını topladım. Sizin de imzalı bir fotoğrafınızı rica edebilir miyim?” demişti. Fuad Paşa da delikanlının hatırını kıramayıp fotoğrafı imzalayarak altına, “A evladım, beni dinlersen resim toplayacağına para topla, bunu beceremezsen aklını başına topla” yazarak vermiştir. 


Osmanlı insanı, inancını levhalara yazar ve evlerinin muhtelif yerlerine asardı. Bu levhaların en yaygını da kapı başına asılan ve “Allah korusun” anlamına gelen “Ya Hafız” levhasıydı. 


Keçecizade Fuad Paşa, İstanbul'u gezdirirken İngiliz elçisi, hemen hemen her evin kapı başına asılmış bu levhaların ne anlama geldigini sormuş, Fuad Paşa ise hiç teklemeden şöyle demişti, “Bunlar Osmanlı sigorta şirketlerinin levhalarıdır, ekselans!” 


Bir şiir meclisinde, Paşa'ya gerçek dostlarını sormuşlar, “Şimdiki gerçek dostlarımın kimler olduğunu bilemem? diye cevap vermiş, “Zira ikbaldeyim (iktidardayım), ikbalden düştüğümde arayıp soranlar gerçek dostlarımdır.”? 


AVRUPA SAVAŞLARI 


Abdülaziz Han devrinde, Avrupa'nın en mühim olayı, şüphesiz 
ki bu kıtanın kuvvetler dengesini esaslı şekilde değiştiren 1870 
Fransa-Prusya Savaşıdır. 


Kırım Savaşı bir süre sonra Avrupa'yı siyasi ve askeri bir bunalıma sürükleyecekti. Zira savaştan güçlenerek çıkan Fransa kendisini Avrupa'nın lideri gibi görmeye başlamıştı. 

Öte yandan küçük Prusya Krallığı son yıllarda kimsenin dikkatini çekmeden gelişmeye devam ediyordu. Milli Savunma Bakanı Roon ve Genelkurmay Başkanı Moltke vasıtasıyla mükemmel bir ordu kurmuş bulunuyordu. Bu ordu, Avusturya ordusuyla birlikte Holştayn Dükalığı'nın muhtariyeti yüzünden Danimarka'ya karşı savaştı. Danimarka yenilerek dükalığı terk etmek zorunda kaldı. 
Şlizvig, Prusya ve Holştayn Avusturya idaresine geçti. 

Bir müddet sonra İtalya ile bir ittifak anlaşması imzalayan Prusya, Avusturya'yı dukalığı fena idare etmekle ithama başladı. Mesele, Diyet Meclisi'ne götürüldü. Bu mecliste Prusya delegesi, Cermen Birliği 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Anayasası'nın noksanlarından ve yetersizliklerinden bahsederek memleketinin artık bu birlik içinde yaşayamayacağını ileri sürdü. 


Avusturya ise 1815'te yürürlüğe giren bu anayasayı müdafaa edeceğini bildirerek Prusya'ya savaş ilan etti. Savaş kısa sürdü. Prusya orduları, Hanover ve Bavyera ordularını yenip Frankfurt'a girdiler. 
Bohemya işgal edildi. Nihayet Moltke ve Prens Frederik-Şarlin kumandasındaki Prusya ordusu, Sadova'da Avusturyalıları kat'ibir yenilgiye uğrattı (6 Temmuz 1866). 


Mükemmel demiryolu alayları sayesinde Prusyalılar birkaç saat sonra Viyana önlerine ulaştılar. Böylece Avusturya ordularının ricat hattı kesildi ve İmparator barış istemek zorunda kaldı. İmzalanan Prag Antlaşması'na göre 1815'te kurulan Cermen Birliği'nin ilgası ve Almanya'nın Prusya tarafından teşkilâtlandırılması kabul edildi. 
Bu durum, Prusya'nın Almanya'ya hâkim olması demekti (1866). 


Artık Prusya'nın sınırları Rusya'dan Fransa'ya kadar genişlemiş bulunuyordu. III. Napolyon ise bu yeni ve kudretli devletten fena halde kuşkulanıyordu. Bu arada Hollanda Kralı'na başvurup Lüksenburg Büyük Dükalığı'nı satın almak istemiş, lakin Bismark'ın müdahalesiyle bu iş yarım kalmıştı. 


Tam bu sırada İspanyollar Kraliçe İzabel'i hal' etmişlerdi. Daha barışçı bir hükümdar istiyorlardı. Geçici hükümet başkanı Mareşal Prim, İspanya tacını Prusya Kralı'nın yeğenlerinden Leopold teklif etti. Fransa hemen protestoda bulundu (4 Temmuz 1870). Prusyada bulunan elçisi Benedetti vasıtasıyla doğruca Kral'a başvurdu ise bir netice alamadı. Bu gelişmeler karşısında Fransa Parlamentosu, savaş kararını verdi (19 Temmuz 1870). 


Ancak Fransa, bu savaşta yalnız kalacaktı. İtalya'yı durmadan kendi aleyhine kışkırttığı için Avusturya ona düşmandı. Romadan askerini çekmediği ve Toskana ile Modena'yı kendisine vermediği için İtalya da Fransa'ya kırgındı. Kırım Savaşı'nın acısını unutmayan Ruslar Fransa'ya hasımdı. Fransa'nın uzun süredir elde ettiği güç sebebiyle İngilizler de rahatsızdı. Böylece Fransızlar tek başına iken karşısında ise yalnız Prusya değil, bütün Almanya bulunuyordu. 
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Savaş, başlangıcından itibaren Fransa'nın aleyhinde cereyan etti. 
Fransızlar evvela Meç Savaşlarını kaybettiler. Sonra Sedan Savaşı'nda ağır bir mağlubiyete uğradılar. Ordu, İmparator'la birlikte teslim oldu. Bunu, Meç'in teslim oluşu takip etti. Fransa, bir müddet daha dayandı. Aç kalan ve bombardımanlar altında ezilen Paris, ancak 
24 Ocak'ta teslim alınabildi (1871). 


Buarada İmparator'un esir düşmesi üzerine Fransızlar 4 Eylülde cumhuriyeti ilan etmişlerdi. Prusya, sulh antlaşmasını cumhuriyet hükümetiyle imzaladı. Neticede Belfar hariç olmak üzere bütün Alsas veayrıcaLoren'inbüyük kısmı Prusya'ya terk edildi. Bundan başka beş milyar franklık ağır bir tazminat ödenecekti. Bu ödeninceyekadar da Fransa'nın istila edilen yerleri Alman işgalinde kalacaktı. 


Böylece Fransada imparatorluk rejimi yıkılmış, 1.500.000 hektar arazi ve bir buçuk milyonluk nüfus kaybedilmişti. Aynı zamanda Alman Birliği tamamen kurulmuş, İtalya Birliği de tamamlanıp Papalığın cismani hükümeti sona ermişti. 


LONDRA KONFERANSI VE ANTLAŞMASI 


Avrupa savaşlarının Osmanlı Devleti açısından da mühim neticeleri olacaktır. Önce Avusturya'nın Prusya ve İtalya'ya karşı sürdürdüğü harpte yenilmesi ardından Fransa'nın 1871'de Prusya'yı kaybetmesi Rusya'yı Balkanlar'da daha kuvvetli bir duruma getirmişti. 


Fransa, Paris Antlaşması'nın en büyük garantörlerinden biri idi. Kırım Harbi'ne son veren bu antlaşmanın bir kısım maddeleri Karadeniz'i tarafsız hale getirmişti. Buna göre, bu denize sahili bulunan ve bulunmayan hiçbir devlet burada donanma bulunduramayacağı gibi mevcut tersaneler de yıkılacaktı. Boğazlar ise, savaşta da barışta da bütün savaş gemilerine kapalı bulunacaktı. 
Böylece, Rusya'nın Karadeniz'deki hâkimiyeti sona ermiş oluyordu. 


Öte yandan Abdülaziz Han, mütemadiyen donanmaya takviye yapıyordu. Yirmiden fazla zırhlı ve yüze yakın ahşap gemiden mürekkep olarak yeniden teşkilâtlandırılan Osmanlı donanması, İngiltere'den sonra en kuvvetli, yani dünyanın ikinci armadası haline gelmişti. 
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Bu durum Rusya'yı ciddi olarak düşündürüyordu. Osmanlılar bir savaşzuhurunda güçlü donanmalarıyla Karadeniz Boğazı'nı aşıp bütün Güney Rusya'yı ağır tehdit altında bulundurabilirdi. Rusya'nın ise, bu demizde karşı koyacak bir donanması mevcut değildi. 


- Bu sebeple Fransa'nın mağlubiyetini fırsat bilen Rusya, tek yönlü olarak Paris Antlaşması'nın Karadeniz'in tarafsızlığı ile ilgili maddesini iptal etti ve ilgili devletlere bildirdi. Bu durum yakın bir gelecekte patlak verecek Osmanlı-Rus Harbi'nin ilk işaretiydi. 


Bu, Paris Antlaşması'na indirilmiş pek ağır bir darbeydi. Bundan evvel Memleketeyn meselesinin bu antlaşma hükümlerine aykırı bir şekilde halledilmesi esasen bu yolda bir başlangıç olmuştu. Batılı devletler 1856 Islahat Fermanı'nın icabı gibi tatbik edilmemiş olduğuna kani bulunuyorlardı. Rusya, bunu her zaman ileri sürerek Avrupa devletlerinin duygu ve düşüncelerini daima aleyhimize çevirmek ve böylece yapmak tasavvurunda bulunduğu oldu-bittilere uygun bir zemin hazırlamak için büyük gayretler harcamıştı. 


İngiltere buna rağmen durumu şiddetle protesto etti. Verdiği cevapta, bir kısım antlaşma hükümlerinin bunda imzası bulunan devletlerin hiçbirinin oyu ve arzusu katılmadan kaldırılmasına razı olamayacağını bildirdi. 


Rusya Hariciye Nazırı Prens Gorçakof bu notayı kendisine tevdi eden İngiltere elçisine, kendilerinin bu maddeyi feshe kat'i bir şekilde karar verdiklerini veeğer Osmanlı Devleti bunarazı olmazsa mevcut ordularına tek asker eklemeden, kendi manevi nüfuzuna güvenen Şark Hristiyanlarının, Rusya'nın küçük bir işaretiyle takım takım isyan hareketlerine başlayacaklarını söyledi. 


İngiltere hükümeti, bu sırada Paris'te bulunan Bismark'la temasa geçti. Rusya'ya savaş açılmasını istiyordu. Avusturya da aynı fikirdeydi. Lakin Bismark, Avusturya'nın Fransa ile birleşememesi için Rusya'ya muhtaçtı. Bir taraftan da Fransa lehine dönmesin- den çekindiği için İngiltere'yi kırmak istemiyordu. Nihayet Paris Antlaşması'nda imzası bulunan devletlerin meseleyi bir konferansta müzakere ve hallini teklif etti. Bunu hem Londra hem de Petersburg kabul ettiler. 
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Prusya tarafından desteklenen Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin de yeni bir savaş macerasına atılmasına imkân yoktu. Nihayet İngiltere'nin tavassutuyla Osmanlı, Fransa, İngiltere, Rusya, Prusya ve İtalya delegelerinin katılmasıyla Bismark'ın istediği konferans Londra'da toplandı ve sonunda, dokuz maddelik bir anlaşma imzalandı (13 Mart 1871). Buna göre: Karadeniz'in tarafsızlığı ortadan kalkıyordu. Buna karşılık Osmanlı Devleti de barış zamanı Boğaz'ı kapalı tutmak mükellefiyetinden kurtuluyordu. Yani silahlı bir ihtilâf vuku bulmasa bile, Osmanlı Devleti dost ve müttefik donanmaları Karadenize geçmekte serbest bırakabilecekti. 


Avrupa'da değişen kuvvetler muvazenesi yüzünden Batılı devletlerin Rusya'ya karşı müşterek cephe almalarına imkân kalmadığından ve Karadeniz'de kazandığı avantajlardan istifade eden Rusya, Balkanlar'da hemen faaliyete geçerek nüfuzunu bu sahada ilerletmeye koyuldu. Rusya bu hareketiyle pek yakın bir Osmanlı-Rus harbinin sebeplerini hazırlıyordu. 


Diğer taraftan bir Alsas-Loren meselesi ortaya çıkmış, Almanya ve İtalya birliklerini tamamlayarak daha evvel paylaşılan dünya sömürgelerine göz dikmeye başlamışlardı. Bozulan Avrupa kuvvetler muvazenesi artık büyük siyasi, iktisadi ve askeri rekabetlerin doğmasına sebep oluyordu. 


Fransa İmparatoru IlI. Napolyon'un dış politikası, sonunda yalnız Osmanlı devleti için değil Avrupa için de tehlikeli neticeler doğurmuştur. 


TEHLİKELİ GELİŞMELER 


Çok övülen ve göklere çıkarılan Tanzimat devri yönetimi, sonunda Osmanlı'yı gırtlağına kadar borcun içerisine batırmıştı. Borçlar 
200 milyon altına ulaşmıştı. Bir yılda borç ve faiz olarak ödenen 
miktar ise on dört milyon altına ulaştı. Artık Osmanlı Devleti'nin takip ettiği mali politika, borcu borçla ödemek ve bütçe açığını yeni borçlarla kapatmaktan başka bir şey değildi. Dışarıdan borç alma imkânı olmadığı durumlarda da Galata sarraflarından yüksek faizlerle borç alma yoluna gidiliyordu. Bu mali politika, neticede devleti iflasın eşiğine getirdi. 
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1875 yılı bütçesinde beş milyon altın lira açık vardı ve artık 
iç ve dış borçlanma imkânı da kalmamıştı. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa, Rus Elçisi General İgnatiyef'in tavsiyesine uyarak, bütün Avrupa'nın hışmını Osmanlı Devleti üzerine çeken bir tedbire başvurdu. 


6 Ekim 1875 tarihli bir kararla, devletin borç taksidi ve faiz 
olarak ödediği yallık on dört milyon liranın yarısının beş yıl için kesileceği, buna karşılık yüzde beş faizli “esham” verileceği ilan edildi. Bu eshama gümrük, tuz, tütün gelirleriyle Mısır vergisi karşılık gösterilmişti. Hükümet bu yedi milyonun beş milyonu ile bütçe açığını kapatacak, iki milyonu ile de Rumeli'deki askeri harekât masraflarını karşılayacaktı. 


Karar içte ve dışta büyük yankı uyandırdı. Avrupa'da, ellerinde Osmanlı tahvili bulunanlar Türk elçilikleri önünde gösterilere başladılar. Avrupa gazetelerinde Türkler aleyhine ağır yazılar çıktı. Bu durum devletin itibarını düşürdüğü gibi, İngiliz ve Fransız halkını da Osmanlılara düşman yaptı. Esasen Rus elçisinin amacı da buydu. 


Nitekim Sırbistan, Rusya'nın teşvikiyle 1876'da Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Osmanlı Devleti sıkıntılar içinde olmasınarağmen, Sırbistan'ı kısa sürede mağlup etti. Hemen arkasından Bulgaristan'da karışıklıklar çıktı ise de, mahalli kuvvetlerle bastırıldı. 


Bu arada devlet adamları arasındaki mücadele de günden güne artmaktaydı. Midhat ve Hüseyin Avni Paşalar Abdülaziz Han'ı hem devletiçin hem de kendileri için zararlı gördüklerinden düşmanca bir tavır içindeydiler. Bu arada İstanbul medreselerindeki talebeleri de el altından kışkırtıyorlardı. 


10 Mayıs 1876 günü Fatih, Bayezid ve Süleymaniye medreseleri 
talebeleri dersleri boykot edip, “Devlet ve memleketin hukuk ve istiklali çiğnendiği bir zamanda derslerle uğraşmak hamiyet ve diyanet şiarı değildir. Her tarafta Müslümanlar, Hristiyanların tahkirineve eziyetine zebun oluyor. Buna sebepolan büyükleri ortadan kaldırmak şer'an cümlemize vazife borcudur.” diyerek gösterilere başladılar. Dolduruşa gelen bu softalar, ülke ve ümmet darbeci güruhu elinde perişan hallere düştüğünde ne yapacaklardı acaba! 
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Bunlara Şirvânizade Ahmed Hulüsi ve Gürcü Şerif Efendi gibi üst rütbede bazı âlimler de katıldı. Harekât planı, bu sırada görevinden azledilmiş bulunan Midhat Paşa'nın Topkapı dışındaki konağında yapılmıştı. 


Midhat Paşa, talebelere verilmek üzere para da göndermişti. 
Nümayişçiler Yıldız Sarayı'nın önüne kadar gelerek şeyhülislâm ile sadrazamın azledilmesini istediler. Abdülaziz Han, 12 Mayıs Cuma günü, sadrazamlığa Mütercim Rüşdü Paşa'yı, şeyhülislâmlığa Hasan Hayrullah Efendi'yi, seraskerliğe de Hüseyin Avni Paşa'yı tayin ettiğini, Midhat Paşa'nın da Meclis-i Vükelâ üyeliğine memur edildiğini ilan etti. Böylece talebenin gösterisi son buldu.?* 


ERKAN-I ERBAA 


Mütercim Rüşdü, Midhat ve Hüseyin Avni Paşalarla Hasan Hayrullah Efendi ekibi iş başına geldikten sonra planlarının ikinci safhasını, yani Sultan Abdülaziz'in hal'ini ele aldılar. İşe devrin anlayışına göre şeriata uygun bir şekil vermek gerekiyordu. Bunun için Fetva Emini Kara Halil Efendi, şeyhülislâm vasıtasıyla Midhat Paşa'nın konağına davet edildi. 


Midhat Paşa kendisine, “Padişah mülk ve milleti tahrip ve Müslüman beytülmalini israf etti. Halkın halini ıslah için tahttan indirilmesi düşünülüyor. Buna şer'an cevaz var mıdır?” diye sordu. Kara Halil Efendi” de, “Bu hayırlı işe çarşaf kadar fetva veririm” dedi.” 


Bunun üzerine Hüseyin Avni Paşa'nın, Dolmabahçe Sarayı'nı askerle sarıp veliaht Murad Efendi'yi alarak Serasker Kapısı'na getirmesine ve orada V. Murad'a biat edilip Sultan Abdülaziz'in hal' edilmesine karar verildi. Olayların yatıştığını zanneden Abdülaziz Han ise bütün bu olup bitenlerden habersizdi. 


Balkanlar kaynarken ve devletin birlik beraberlik içinde olması gerekirken üst kademe tehlikeli bir yola girmiş bulunuyordu. Bu yol defalarca denenmiş ve devlete perişanlıktan başka bir şey getirmemiş olan darbe yoluydu. 


Tarihçi Yılmaz Öztuna, ihtilâl hazırlığı içerisinde bulunan ve Erkan-ı Erbaa diye adlandırılan Hüseyin Avni, Midhat, Mütercim Rüşdü Paşalar ile Hasan Hayrullah Efendi'yi özetle şöyle anlatmaktadır: Mütercim Rüşdü Paşa, Abdülmecid Han zamanında parladıktan sonra, Abdülaziz Han devrinde iki defa sadarete ve üç defa seraskerliğe getirilmesine rağmen, kısa zamanda azledildiği için padişaha diş bilemiş bir hileciydi. 

Hüseyin Avni Paşa, deve kiniyle meşhur olan serasker olup padişaha olan kininde Erkan-ı Erbaa'nın diğerlerini geride bırakmıştı. 
Kalbinde kinden başka hiçbir hisse yer vermeyen bu adamın hayatı ve şahsiyeti de karanlıktı. 25 Eylül 1871'de görevinden azledilip, rütbeleri sökülerek Isparta'ya gönderilmesi, daha sonra getirildiği sadaretten kısa sürede alınması üzerine, padişahtan intikam almaya karar verdi. Tedavi bahanesiyle gittiği İngiltere'de, Sultan'ın hal'i için İngiliz devlet adamlarının desteğini istemekten çekinmemiştir.” 
Daha sonra Sadrazam Mahmud Nedim Paşa tarafından seraskerlikten azledilerek Bursa Valiliğine tayin edilince, kini daha da artmıştı. Yapmak istediklerini, “Kinim dinimdir!” diyerek ifade eden Hüseyin Avni, hal'in yanında, Sultan'ı öldürmeyi de düşünüyordu.” 


Midhat Paşa, Erkan-ı Erbaa'nın üçüncüsü idi. Valiliği sırasında yaptığı bazı işlerden dolayı İngilizler tarafından şişirilen bu zât, Âli Paşa'nın ölümünden sonra kendini devletin en kabiliyetli, hatta tek adamı olarak görmekteydi. Fakat gerçekte aşırı derecede hisleriyle hareket eden, acele ve yanlış kararlar veren, bu yüzden hükümette iyi iş görmeye müsait olmayan bir kişiliğe sahipti. Batıcı ve din kültüründen tamamen yoksundu. Getirildiği ilk sadaretten iki ay on dokuz gün sonra azledilmesi, Sultan'a karşı düşmanlık ve kin beslemesine yol açtı. 


Öyle ki Midhat Paşa içki masalarında, Osmanlı hanedanını ortadan kaldırıp sultan olacağını iddia etmeye; inanmayanlara karşı, “Bunda ne var ki?!.. Âl-i Osman olacağına Âl-i Midhat olur” demeye dahi başlamıştı. 


Hasan Hayrullah Efendi” ise Erkan-ı Erbaa'nın dördüncüsü menfaatlerine son derece düşkün genç bir yobazdı. İlk defa Rüşdü Paşa'nın korumasıyla getirildiği şeyhülislâmlıktan bir ay gibi kısa bir süre sonra azledildiğinden Sultan'a kin bağlamıştı. Şimdi ikinci kez getirilirken Padişah, “Hayrullah Efendi sarayda iken ona müfsid 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imam derlerdi. Rüştü Paşa'nın tavsiyesiyle bir kez daha şeyhülislam nasbeyledik. Allah vere bir halt etmese” demiştir. *“ 


Hüseyin Avni ve Midhat Paşa, konaklarında gizli toplantılar yaparak, sağa sola para dağıtıyorlar ve Padişah aleyhine adam topluyorlardı. Yüksek okullarda okuyan talebelere para dağıtıp, yalan söyleyerek isyana teşvik ettiler. 


İşte talebelerin gösterisi sonucu ihtilâlciler hedeflerine ulaşacak makamları ele geçirmişlerdi. Şimdi iş Padişah'ın hal'ine kalmıştı. 


Hüseyin Avni Paşa, Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed, Şürâ-yı Askeri Reisi Müşir Redif, Harbiye Mektebi Nazırı Mirliva Süleyman ve Midhat Paşalar gizli gizli toplantılar yapıp hadiseyi planladılar. 


Süleyman Paşa, hal! işinin bir vatanperverlik olduğuna inanan tek kişi idi. En büyük iş de kendine düşüyordu. Bu iş başarısızlıkla neticelenirse, suçlu tek kişi o olacaktı. Fetva Emini Kara Halil Efendi de hal' fetvasını hazırladı. Şöyle ki: 


“Emirü'l-mü'minin olan Zeyd muhtelüş-şuür ve umür-ı siyasiden bi-behre olup, emvâl-i miriyyeyi mülk-i milletin takat ve tahammül edemeyeceği mertebe mesârif-i nefsâniyyesine sarf ve umür-ı diniyye ve dünyeviyyeyi ihlâl ü teşviş ve mülk ü milleti tahrip edip, bekâsı, mülk ü millet hakkında muzırr olsa, hal'ilâzım olur mu? Beyân buyrula” 


Şeyhülislâm Hasan Hayrullah Efendi de, “El-cevâb: Allahu Âlem olur” diyerek fetvayı imzaladı. Fetvada, akli dengesi bozuk, siyasetten habersiz, din ve dünya işlerini bozup karıştıran, milletin mülkünü tahrip eden bir kimse olarak tarif edilen Padişah'ın, bu vasıflardan uzak olduğunun herkes tarafından bilinmesi sebebiyle fetva, neşrinden itibaren büyük tenkide uğramıştır. 


Hatta yeni padişaha biat için Şerif Abdülmuttalib Efendi davet edildiğinde şeyhülislâma, “Bir padişah tanassur etmedikçe hal' câiz olur mu?” diye sormuş, şeyhülislâm da soru cevap için davet edilmediğini, biat etmeyecekse geri dönmesini söylemiş, Şerif de biat etmemişti.” 
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DARBE 


Fetvanın alınması üzerine 30 Mayıs 1876 günü Hüseyin Avni Paşa'nın yalısında toplanan ihtilâlciler, harekete geçmeye karar verdiler. Sabahın erken saatlerinde Süleyman Paşa, hazırlanan planı kusursuz uyguladı. 


Harbiye öğrencilerine Abdülaziz Han'a suikast yapılacağını, bunu önlemek için Dolmabahçe Sarayı'nın çepeçevre sarılacağını, bu şerefli görevin kendilerine düştüğünü söyledi. Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa, bu korkunç yalanla kandırdığı silahlı üç yüz talebeyi er donanımıyla okuldan çıkardı. Suriye'den birkaç gün önce getirilen ve Selimiye'de yer açılmadığı için Maçka sırtlarında çadır kurulan iki tabur askere de aynı şeyler söylenerek, Harbiye talebeleriyle beraber Dolmabahçe Sarayı karadan muhasara edildi. 


Donanma Kumandanı Arif Paşa, aynı şeyleri kaptanlara söyleyerek, Sultan'ın eseri olan ve üzerine titrediği zırhlıları, Dolmabahçe önüne demirledi. Süleyman Paşa, Veliaht Murad Efendi'yi alıp dışarda arabada bekleyen Hüseyin Avni Paşa'nın yanına getirdi. 


Ardından harem dairesi önüne gelerek Darüssaade ağası ile görüşmek istediğini söyledi. Darüssaade Ağası Cevher Ağa giyinerek yanına geldiğinde durumu anlamıştı. Süleyman Paşa, “Ağa efendimiz! Millet, Sultan Abdülaziz Han'ın fiil ve hareketlerinden memnun değildir. Millet kendilerini hal' etti. Şahs-ı hümayunlarına karşı bir garaz ve suikastimiz yoktur. Milletin selameti için, kendilerini Topkapı Sarayı'na götürmeye memurum. Lütfen kendilerine derhal bildiriniz ve hazırlayınız. Ben burada bekliyorum.” dedi. 


Cevher Ağa, sabık Padişah'ı uyandırmaya cesaret edemeyerek, Pertevniyal Valide Sultan'ı uyandırdı. Sultan da oğlu Abdülaziz Han'ı uyandırdığında cülus topları atılmaya başlanmıştı. Abdülaziz Han, “Anne bunu bana kim yaptı? Beni Sultan Selime mi döndürecekler? 
Ben kime ne ettim?” dedi. 

Valide Sultan, “Avni Paşa etti” dedi. Sultan Abdülaziz; “Yalnız Avni etmedi. Rüşdü Paşa ile Ahmed (Kayserili) ve Midhat Paşalar da bu işe dâhil. Ben bu felaketi otuz kırk defa rüyamda gördüm. 
Cenab-ı Hakk'ın takdiri böyle imiş” dedi.” 
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Seraskerlik dairesine gidilince, orada bulunan ihtilâlciler V. 
Murad Hana biat etmişlerdi. Sabahın erken saatlerinde münadiler yeni Padişah'ın cülusunu haber veriyor ve cülus topları atılıyordu. 


Cülus topları henüz atılmadan önce, Süleyman Paşa'nın millet adına yapıldığını söylediği bu ihtilâlin, sonradan yapılan araştırmalarda altmış üç kişinin şahsi arzu ve ihtiraslarına göre yapıldığı anlaşılıyordu. 


Sultan Abdülaziz, aile efradıyla birlikte kayıklarla, sağnak halindeki yağmur altında Topkapı Sarayı'na getirildi. Şahsi serveti, hanımlarının kulaklarındaki küpelere kadar, ihtilâlciler tarafından yağmalandı.” Kendisini 111. Selim Han'ın şehit edildiği odaya koydular. Bu duruma çok üzülen Abdülaziz Han, “Aman! Beni Sultan Selim gibi öldürecekler, düşmanlarım öc alacaklar. Kötülüğümü isteyenler varsa da sevenlerim dahi vardır. Bu durumda kalırsam ortalık birbirine girer. Sonunda beni yok ederler.” dedi. Abdülaziz Han, üç gün kuru tahta üstünde aç, susuz bırakıldı. Islak elbiselerini değiştirmesine dahi izin verilmedi. Daha sonra kendisi için hazırlanan odaya geçince, Sultan Murad'a bir mektup yazarak Feriye 
Sarayı'na nakledilmesini istedi. Bu arzusu üzerine, 1 Haziran 1876 
günü Feriye Sarayı'na nakledildi.” 


Gece pervânelerle bezmi germâgerm idi şem'in 
Seher gördüm ne şem'-i âlem-ârâ var ne pervâne*” 


ŞAHADETİ 


Abdülaziz Han amcası 111. Selim Han'ın palasını devamlı olarak yanında taşırdı. Feriye Karakolu komutanı, güvenlik gerekçesiyle bu palayı Sultan'dan istedi. Abdülaziz Han vermedi. Ancak annesi, oğluna bir şey olmasından korktuğu için gizlice alıp komutana teslim etti.” 


Avni Paşa ise şeytani planlarını çoktan tatbik etmeye başlamıştı. 
Padişah daha Feriye Sarayı'na gider gitmez görevlileri değiştirdi. 


* 


Mumun meclisi, gece pervanelerle neşe ve hararet içindeydi. Sabahleyin baktım ki ne meclise ışık veren mum var ne pervane! 
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Pehlivanlardan Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabatlı Hacı Mehmed'i Feriye Sarayı'nda bahçıvanlıkla görevlendirdi. 


Pehlivanlar, saray muhafız tabur komutanı yanlarında olduğu halde; 4 Haziran 1876 sabahı, Sultan'ın odasına girdiler. Abdülaziz Han bu sırada Kur'an-ı Kerim okuyordu. Aralarında şiddetli bir boğuşma yaşandı. Güçlü, kuvvetli ve pehlivan yapılı Abdülaziz Han şiddetle karşı koydu ise de üç pehlivan karşısında yapabileceği fazla bir şey yoktu. Sultan'ın bileklerini kesen zorbalar, gizlice işlerinin başına döndüler. 


Sonradan yapılan itirafa göre katiller, Sultan Aziz'in odasına girip öncelikle kapıyı kilitlemişlerdi. İki harem ağası (Reyhan ve Râkım Ağalar) kapıyı tuttular. Kısa bir boğuşmadan sonra Fahri Bey, Sultan Aziz'in kollarını arkadan tutarken Cezayirli Mustafa ve Boyabadlı Mehmed Pehlivanlar, padişahın dizlerine oturdular. 
Yozgatlı Mustafa Pehlivan ise, keskin bir çakıyla hükümdarın bilek damarlarını kesti. Süratle işlerini gören katiller, pencereden bahçe yoluyla kaçtılar. 


Bir müddet sonra ve gürültüler üzerine oraya gelen Valide Sultan, oğlunun kanlar içinde yattığını görüp ağlamaya başlayınca, saray halkı Sultan'ın odasına toplandı. 


Devlet ricalinden, olay yerine ilk önce, Kuzguncuk'taki yalısında bulunan Hüseyin Avni Paşa geldi. Daha ölmemiş olan Sultan, Hüseyin Avni'nin emriyle saray karakolunun kahve ocağına götürülüp ot bir sedire yatırıldı. Can çekişen Abdülaziz Han'ıtedavi için hiçbir müdahalede bulunulmadı. 


Hüseyin Avni, Midhat ve Rüşdü Paşa'nın gözleri önünde vefat eden Sultan'ın üzerine eski bir perde örtüldü ve doktor çağrıldı. Doktorlar, Sultan'ın vücudunu muayene etmek istediklerinde, Hüseyin Avni, “Bu Ahmed, Mehmed Ağa'nın değil bir padişahın cenazesidir, her tarafını açtırıp size gösteremem!” diyerek mani oldu. Karakolda hazır bulunan ihtilâlci paşalar, Padişah'ın bıyık makası ile iki bileğini keserek intihar ettiğini bildiren bir rapor hazırlatarak imza etmelerini istediler. Doktorlar imza etmek istemeyince, üzerlerine yürüyüp zorla imzalattılar. 
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Ertesi gün yayınlanan hükümet tebliğinde, “Sultan Abdülaziz, sakalını düzeltmek için istediği küçük makasla bilek damarlarını keserek intihar etmiş ve Serasker Avni Paşa, cesedi karakola naklettirmiştir.” diye bir açıklamada bulundular. 


Naaşı Topkapı Sarayı'na nakledilerek burada yıkandı. Naaşı yıkayan sekiz imam, daha sonra kurulan Yıldız Mahkemesi'nde, “Sultan'ın iki dişi kırılmış, sakalının sol tarafı yolunmuştu. Sol memesi altında büyük bir çürük vardı. ifadesini vermişlerdir. Pehlivanlar da yaptıklarını sonradan itiraf etmişlerdir.” 


İNTİHAR MI, KATL Mİ? 


Abdülaziz Han'ın nasıl öldüğü, daha açık bir ifadeyle, ölümünün intihar mı, katl mi olduğu tarihçiler arasında hâlâ münakaşa meselesidir. 


Aslında resmi intihar raporu, yayınlandığı zaman bile bir tek kişiyi tatmin etmekten uzaktı. O tarihten bu yana, bu konuda taraflar, iki kampa ayrılmışlardır. 


İntihar ettiği fikrinde olanlar daha çok siyasi ve ideolojik fikirlerin baskısı altında bu tezi savunmak durumunda kalmışlardır. 
Zira Türkiye'de Osmanlı'nın son dönemlerini tarafsız bir şekilde kaleme almak neredeyse mümkün değildir. 


Nitekim İttihatçıların baskısıyla 11. Abdülhamid, Sultan ve Han lakaplarıyla dahi anılamazdı. Birçok tarihçi ve yazar, iktidarla ters düşme korkusundan, Osmanlı padişahları vedevleti hakkında yalan olduğunu yüzde yüz bildikleri şeyleri gerçek gibi ileri sürmekte bir mahzur görmezlerdi. İşte Abdülaziz Han'ın ölümü meselesi de bu çerçevede ele alınmış ve hiçbir araştırılmaya tâbi tutulmadan darbecilerin baskısıyla imzalattıkları resmi rapor gerçekmiş gibi tarihlere geçirilmiştir. 

Hâlbuki deliller ve hadiseler incelendiğinde Abdülaziz Han'ın intihar ettiği tezini savunmak, neredeyse imkânsızdır. Nitekim Abdurrahman Şeref, İbnülemin Mahmud Kemal, İsmail Hami Danişmend ve Yılmaz Öztuna gibi bu meseleyi hakkaniyetle inceleyen tarihçiler, eskiden beri katl fikrini savunmuşlardır. İntihar fikrini savunanlar ise mevzuyu bütün genişliğiyle incelemeye asla cesaret 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edememişler ve bazı gerçekleri bilhassa unutmaya ve unutturmaya gayret göstermişlerdir. 


İbnülemin Mahmut Kemal İnan, Son Sadrazamlar isimli eserinde Abdülaziz Han'ın ölümü hadisesiyle Hüseyin Avni Paşa'yı şu şekilde ilişkilendirmektedir. “Sultan Abdülaziz katledilmiş ise katlettiren Hüseyin Avni Paşa'dır. İntihar etmiş ise müsebbibi -ve diğer tabirle- manevi katili yine Hüseyin Avni Paşa'dır.” 

Mirât-ı Hakikat'ın yazarı Mahmud Cemaleddin Paşa ise Abdülaziz Han tahttan indirildiği zaman Hüseyin Avni Paşa'nın kendisine şu sözleri söylediğini nakletmiştir: “Efendimizi saraydan çıkartmaya ve arabaya alıp götürmeye muvaffak olduğum anda duyduğum sevinç kadar dünyada hiçbir şeyden zevk almadım.”” 


Ciddi tarihçilerimizden İsmail Hakkı Uzunçarşılı ise önceleri katl meselesine inanırken sonradan yaptığı incelemeler neticesinde intihar hususunun ağır bastığını belirtmiştir. Onun bu tezi ilim adamları arasında şüpheler uyandırmıştır. Ancak iyice tetkik olunduğunda Uzunçarşılı'nın intihar kanaatini güçlü kılacak ciddi hiçbir delili bulunmamaktadır. Nitekim onun iddiaları olayın kuşluk vakti olduğu, neden hiç kimsenin hadiseden haberdar olmadığı, pehlivanların ifadelerinin işkence ile alındığı, Mabeynci Fahri Bey'in olayın içine bilerek çekildiği gibi basit ithamlardan öteye geçmemekte; katli güçlü kılan delillere değinmeden sonuca gitmektedir. Uzunçarşılı meseleyi karşılıklı iddialarla çatıştırıp sonuca gitmek yerine zamanın ve dostlarının zihniyeti ve etkisi ile fikir değiştirmiş görünmektedir. 

Aslında mesele tarafsız ve hakkaniyetle ele alınırsa padişahın cinayete kurban gittiği yüzde yüz belli olur. Birincisi, Abdülaziz Han neticede bir darbeyle alaşağı edilmiştir. Yerine getirilen V. Murad'ın akli durumu ve hali gözden geçirildiğinde saltanatının uzun süreli olmayacağını darbeciler de iyi bilmektedir. Bu durumda Abdülaziz Han'ın hayatta bırakılması onlar için büyük tehlike olacaktır. İkinci olarak, darbenin en tepesindeki adam Hüseyin Avni Paşa, “Kinim dinimdir!” diyecek kadar padişaha karşı husumet içerisindedir. 
Üçüncü olarak, yeni padişahın eniştesi olan Mabeyn Müşiri Damad Nuri Paşa, Hüseyin Avni Paşa tarafından elde edilmiş bulunuyordu. 
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Zira Mabeyn Müşiri'nin haberi olmadan sarayda böyle bir cinayeti sahneye koymak pek kolay değildi. Dördüncü olarak, katlde doğrudan rol alan, Sultan Abdülaziz'in ikinci mabeyncisi Fahri Bey'dir. 
Bu adam eski efendisinin hizmetine, Hüseyin Avni Paşa'nın ajanı olarak getirilmişti. 

Katlde yer alan Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa Çavuş ve Boyabadlı Hacı Mehmed pehlivanların üçü de şehzadeliğinde Sultan Murad'ın uşaklarındandı. Abdülaziz Han'ın Feriye Sarayı'na nakliyle beraber onlar da ne hikmetse hemen sarayın bahçıvanlığına getirilmişlerdi. 

Öte yandan, Abdülaziz Han'ın ölümü üzerine on dokuz doktordan alınan rapor usüle uygun değildi. Doktorların çoğu raporu sadece imza etmişlerdi. İçlerinden ancak birkaçı naaşı görebilmişti. 
Bunlar da usülünce bir otopsi yapmak şöyle dursun, hiçbir şekilde ciddi bir muayenede bulunamamışlardı. 


Naaşı muayene etmek isteyen hekimleri Hüseyin Avni Paşa tehdit etmişti. Bunun üzerine hekimler, bileklerdeki yaralardan başka bir yere bakamamışlardı. Raporu imza etmek istemeyen iki doktor, Hüseyin Avni Paşa tarafından ağır şekilde cezalandırılmıştı. Bunlardan biri Trablusgarb'a sürülürken Mabeyn-i Hümayun hekimlerinden askeri doktor Ömer Bey serasker tarafından, “Edepsizlik etme!” denilerek azarlanmış ve hemen oracıkta apoletleri sökülerek askerlikten ihraç olunmuştu. 


Bu muamele üzerine diğer doktorlar, raporu imzalamaktan başka çare bulamamışlardı. Muayene sırasında, naaşın üstündeki örtü asla kaldırılmamış, yalnız bilekler meydana çıkarılmıştı. 

Muayene esnasında Serasker Avni Paşa'nın doktorların başında bulunması ise fevkalade usülsüz bir davranıştır. 

Midhat Paşa, ölüm haberini öğrendiği zaman, “Hakan'ın muhafazası pek müşkil ve tehlikeli olduğundan, bu veçhile suret-i vefatı pekiyi oldu!” demişti. Bu düşüncede olan adamların hadiseyi araştırması mümkün değildi. 

Neticede Abdülaziz Han'ın ölümü, basit bir raporla savuşturuldu. Adli tahkikat açılmadığı gibi ölümün vuku bulduğu mahalde 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hiçbir keşif yaptırılmadı. Sadece katillerden Fahri Bey, Râkım ve Reyhan Ağalar, cenazenin nakledildiği karakola çağırıldı, padişahın intihar ettiği hakkındaki ifadeleri zapta geçirildi. Oysa bunlar bilfiil olayların içinde yer alan adamlardı. Saraydaki yüzlerce şahsın ve Abdülaziz Han'ın ailesinden hiç kimsenin ifadesine başvurulmadı. 


Nihayet, sabık padişahın Hüseyin Avni Paşa tarafından Feriye Sarayı'ndan Beşiktaş Karakolu'na nakledilmesi de üzerinde en fazla durulacak hususlardandır. Zira serasker geldiği zaman Abdülaziz Han henüz vefat etmemişti, can çekişir vaziyetteydi. Bir padişahın henüz vefat etmemişken saraydan karakola nakledilmesi, Türk tarihinde belki de ilk kez yaşanmıştı. Hâlbuki ölmek üzere bulunan bir insana yapılması gereken ilk şey tıbbi yardım sağlanması idi. 
Ayrıca ölmüş dahi olsa naaşın, bulunduğu yerden, adli takibattan önce kaldırılması da teamüllere aykırıydı. Bu durum Mütercim Rüşdü Paşa'nın şu ifadesiyle tarihe geçecekti: 


“Naaşı karakola çıkarmışlar ve çıkardıkları zaman eser-i hayat mevcut imiş. Hekimler de karakola çağırıldıkları vakit, eser-i hayat mevcut olduğunu tasdik eylediler?” 


Dikkati çeken bir mühim nokta da katl hadisesi vuku bulduğunda Hüseyin Avni Paşa'nın, birkaç dakikada Kuzguncuk'tan Ortaköy'e gelmesiydi. Kendisine kimse haber vermemişti. Derhal gelerek olayları kontrolü altına almış, Abdülaziz Han'ı can çekişir halde karakola taşıtmış, vefat edince de zorbalıkla istediği gibi bir rapor yazdırmıştı. Bu durum, Paşa'nın, o sabah yalısının penceresinden karşı kıyıdaki Feriye'yi gözetlediğini ortaya koyuyordu. 

Şehzade Celaleddin Efendi ile kardeşleri ve yakınları, babalarının durumunu öğrenip bulunduğu odaya girmek istediklerinde, askerler tarafından sokulmamışlar, hepsi bir odaya kapatılıp kapılarına nöbetçi dikilmiştir. Saray kadınlarının doktor talepleri de geri çevrilmiştir. 

Abdülaziz Han'ın teçhiz ve tekfini ile uğraşan imamların daha sonra Yıldız Mahkemesi'ne verdikleri ifadeler de dikkat çekicidir. 
Sultanahmet Camii Vaizi Ömer Efendi ile yanında ona yardım eden sekiz imam, padişahın iki dişinin kırık, sakalının sol tarafının 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yolunmuş olduğunu, sol memesinin altında büyük bir çürük bulunduğunu beyan etmişlerdir. Bunlar, şiddet kullanıldığının delilleridir. 


Hüseyin Avni Paşa'nın hazırlattığı meşhur raporda, eski hakanın sol bileğindeki yaranın beş santim uzunluğunda ve üç santim derinliğinde bir kesik olduğu ifade olunmuştur. Sağ bilekteki yara ise iki buçuk santim uzunluğundadır. Sol bilekte bu derecede derin bir yara açıldıktan sonra, aynı bileğin parmaklarıyla makas tutulup diğer bilekte de öldürücü bir yaranın açılmasını tıp otoriteleri imkânsız addetmektedirler. 


Nihayet, olaydan sonra Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa ve Boyabadlı Mehmed Pehlivanlara ayda yüzer altın maaş bağlanmıştır. 
Oysa bunlar ayda birkaç altın karşılığında saray bahçelerinin bekçiliğini yapan adamlardı. Bu görülmemiş maaş, o zaman, devletin yüksek memurlarına verilen aylığa eşitti. Neden böyle bir maaşla mükafatlandırılmışlardı? 


Bütün bu hadiseler değerlendirildiğinde Sultan Abdülaziz Han'ın adice bir tertiple şehit edildiği anlaşılıyordu.” 


SENİ TAHTTAN İNDİRDİLER! 


Abdülaziz Han'ın hal'i gibi katli de Türk tarihinin en acı, üzüntü verici ve kara sayfalarından biridir. Hal'inden sonra üç gün Topkapı ve iki gün de Feriye Sarayı'nda yaşayan Padişah şehit edildiğinde 
46 yaşını 3 ay 25 gün geçiyordu. 

Naaşı, 5 Haziran 1876 Pazartesi günü Topkapı Sarayı'nda yıkandıktan sonra büyük bir merasimle kaldırıldı. Pederi 11. Mahmud Han'ın Çemberlitaş'taki türbesine defnedildi. Sultan 11. Abdülhamid Han, tahta geçtikten sonra, amcası Abdülaziz Han'ın katli ile ilgili olarak 27 Haziran 1881'de bir mahkeme açtıracak ve suçluların cezalandırılmasını sağlayacaktı. 


Sultan Aziz şehit edildiğinde bütün İstanbul, hatta bütün Türkiye birleşmiştir. Mısır ve Suriye gibi Arap ülkelerinde bile büyük teessür yaşanmış, mersiyeler söylenip bestelenmiştir. Arapça mersiyelerin yanında şu türkü, uzun müddet halkın ağzında dolaşmıştır: 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Seni tahtdan indirdiler 
Üç-çifte'ye bindirdiler 
Topkapı'ya gönderdiler 
Uyan Sultan Aziz uyan 
- Kan ağlıyor bütün cihan 


Müşir Kâzım Paşa, Maarif Nazırı Vezir Kemal Paşa, Hakkı Bey, Sâdi Bey gibi devrin birçok ünlü şairi ardından uzun ve güzel mersiyeler yazdılar. Başına gelenler Kerbela Vakası gibi tel'in edildi. 
Hüseyin Avni hakkında “Yezid” lakabı kullanıldı. 


Kemal Paşa'nın bir beyti: 


Din ü devlet hâini birkaç melâin-i Yezid 
Eylemişler Hazret-i Abdü'l-Aziz Hân'ı şehid* 


Sâdi Bey'in müseddes mersiyesinin nakarat beyti: 


Ağlasın şâh-ı şehide halk-ı âlem, ağlasın 
Çağlasın hün-âb-ı çeşm-i ehl-i matem çağlasın** 


Öte yandan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesinde İngiliz gizli servislerinin birinci derecede rolü olduğu da ortaya çıkmıştır. İngiliz yayınlarında, Midhat Paşa ve arkadaşlarının tutumu övülürken, Padişah'ın intihar ettiği savunulmuştur. 


CİHAN MATEME DURSUN! 


Abdülaziz Han'ın şehadetine en çok üzülenlerden biri de kızkardeşi Adile Sultan idi. 11. Mahmud Han'ın kızı olan Adile Sultan Osmanlı hanedanı içinde yetişen ve divanı olan tek kadın şairdir. 
Adile Sultan, aynı zamanda kendini tasavvufa vermiş ve manen samimi bir derviş gibi yaşamıştır. Divanındaki şiirlerde hâkim fikir, sanattan ziyade çok kuvvetli bir din, Allah ve Peygamber aşkı; İslâm büyüklerine, ehlullaha ve tarikat ehline muhabbet; Osmanlı'ya ve ailesine bağlılıktır. 


Pek çok acılar çeken ve bunları tevekkülle karşılayan Adile Sultan'ı en fazla kahreden olay, Abdülaziz Han'ın şehadeti olmuş- 


* o melâin:lanetlenmiş kimseler 
** hön-âb-ı çeşm: kanlı gözyaşı 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tur. Kardeşinin cellatlar tarafından katledilişini acı bir şekilde şöyle dile getirmiştir: 


Nasıl yanmam kime oldu olanlar şâh-ı devrâna Bilinmez oldu hâli kıydılar ol zıll-ı Yezdâna 

Ogitdi mülk-i ukbâya fırâkı geçdi tâ câna 

Saraya velvele saldı cihânı koydu efgâna 

Cihân mâtem tutup kan ağlasın Abdülaziz Hâna 
Meded Allah mübârek cismi ki boyandı al kana 


Hilâfet mesnedinde olmuş iken bir muazzam şah Dayanıp Hakka din ü milleti eyler idi âgâh 

Hulüs ile öpenler pâyını yüz döndürüp nâgâh Meded-kâr olmadı hiç kimseler ahvâline eyvâh 
Cihân mâtem tutup kan ağlasın Abdülaziz Hâna 
Meded Allah mübârek cismi ki boyandı al kana 


Buna kim yanmaz, etdi terk-i cân nâmus u gayretle Bilinmezdi yazıklar ola kadri hakk u nisfetle 
Âmân bulmadı, zâlim elinde kaldı hayretle 

Fedâ etdi âlemi nihayet kasd u irâdetle 

Cihân mâtem tutup kan ağlasın Abdülaziz Hâna 
Meded Allah mübârek cismi ki boyandı al kana 


Duyup bu hâl-i cân-süzı dedim yâ Rab muin ol sen Refiki hur-ı ayn olsun dahi cennet ona mesken 
Edip hem nür-ı Fahr-i alem ile kabrini rüşen 
Firakı kaldı canlarda cihânı etdi pür şiven 

Cihân mâtem tutup kan ağlasın Abdülaziz Hâna 
Meded Allah mübârek cismi ki boyandı al kana 


Şeci vü hem halim ü pâk-niyet şâh idi hayfâ 
Muvaffak olmadı bir yâr u sâdık bendeye zirâ 
Figân ü âh geçmezdi sanursun bi-vefâ dünyâ 
Yerini âhı buldı hak adâlet eyledi ammâ 

Cihân mâtem tutup kan ağlasın Abdülaziz Hân'a 
Meded Allah mübârek cismi ki boyandı al kana 
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Nasıl hemşiresi bu Âdile yanmaz o Hâkana 
Ki kıydı bunca zâlimler karındaş-ı cihân-bâna 
Rıza vermezdi adl ü şefkati zulm-i müşirâna 
Bütün Hâr-ı firâkı saldı kalb-i ehl-i imâna 
“Cihan mâtem tutup kan ağlasın Abdülaziz Hâna 
Meded Allah mübârek cismi boyandı kızıl kâna”“' 


BUNU DÜŞMAN YAPMAZDI! 


Abdülaziz Han'ın intihar ettiğini iddia edenler acaba validesine yapılanlardan bir nebze olsun haberdar olmuşlar mıydı? Bilinmez. 
Şayet haberdar oldularsa validesine reva görülen muameleyi yaptıranların sonsuz bir kin duydukları Padişah'a neler yapabileceklerini mukayese etmeliydiler. 


Bu konuda hal'den sonra valide sultana yapılan muameleyi dile getirip sonra da validenin 11. Abdülhamid Han'a gönderdiği ibretlik mektubu okuyalım. 


Abdülaziz Han'ın hal'inden sonra Sultan'la Hanımefendi'yi alıp Ortaköy Sarayı'na getirdiler. Birer odaya koydular. Pencereleri kapatılıp mıhlandı. Kapılar kilitlendi. Yani hapis hayatları devam ediyordu. İki harem ağası, Hüseyin Avni Paşa'nın baskısıyla Pertevniyal Valide Sultan'ı, olmayan gizli hazinesinin yerini söyletmek için uzun süre tazyik ettiler. İsmet Ağa, Pertevniyal Valide Sultan'a, “Sizin hakkınızda, “Mutlaka Valide Sultan'ı öldür, öldürmeden dönme! 
emrini aldım. Hazinenizin yerini söylerseniz öldürmem)” şeklinde sözler söylüyordu. O ise “Ne hazinem ne malım vardır, yaşmaksız, feracesiz Topkapı Sarayı'na sürüldüğümü bilmiyor musunuz?” cevabını verdikçe, “Madem söylemiyorsunuz, mutlaka kendi kendinizi öldürünüz, ben sizi öldürmeyeceğim ama ölünüzü görmeden de saraya dönemem)” diyerek baskı yaptı. Pertevniyal Valide Sultan, 


* zilli Yezdân: Allah'ın gölgesi, mülk-i ukbâ: ahiret mülkü, firâk: ayrılık, efgân: feryatlar, hulüs: halislik, saflık, nâgâh: ansızın, meded-kâr: yardımcı, nısfet: insaf, hâl-i cân-süz: can yakıcı, yürek tutuşturan durum, muin: yardımcı, refik: arkadaş, hur-i ayn: Cennet'te güzel gözlü çok güzel kızlar, şiven: inleme, sızlanma, şeci: kahraman, yiğit, hayfâ: yazık, müşirân: müşirler, mareşaller 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“Hayır, ben Müslümanım, kendi kendimi öldürmem, sen öldür de bu iş bitsin!” cevabını verdi. 


Pertevniyal Valide Sultan'a bu manevi işkence, oğlunun şehid olduğu günden itibaren tam seksen sekiz gün devam etti. Üçaysonra Sultan Abdülhamid tahta çıktı. Şevkefzâ Sultan, validelik tahtından indi, Pertevniyal Sultan serbest kaldı. O zaman 11. Abdülhamid Han'a şu dikkate değer mektubu yazdı: 


Sultan Murad'ın kemâl-i lutf-i kereminden olarak(!) fermân-ı şahaneleriyle beni Topkapı Sarayı'na sürdükleri vakit, ihsan ve mürüvvetlerinden(!) üzerimde bulunan ve yanımda olan eşya ne ise siz arslanıma gönderiyorum. Bir padişah validesinin ne hale düştüğünü ileriki nesillerin görmesi için bu eşyanın (müzede) hatıra olarak saklanmasını istiyorum. Üç padişah (kocası Il. Mahmud, üvey oğlu Abdülmecid Han ve oğlu Sultan Aziz) sayesinde nail olduğum büyük servetin mühim kısmını cami, mektep, kütüphane, çeşme, türbe gibi hayır eserlerine, yardım isteyen muhtaçlara harcadım. Gerisi Sultan Abdülaziz arslanımın tahttan indirildiği gün Dolmabahçe Sarayı yağma edilirken alındı. Birkaç parça, oğlumun şehid edildiği gün kulaklarımdan ve parmaklarımdan koparılıp odamdan çalındı. Şimdi üç yüz cariyemden yanımda üçü kalmıştır. Bütün eşyamı da gönderiyorum, on üç parçadır. Ancak incili tesbihin bir değeri vardır. Dünya malından arınarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağım için bahtiyarım. 


Yolladığım beyaz Hint keteninden entari, göreceğiniz gibi kızıla boyanmıştır. Bu boya, amcanız Sultan Abdülaziz'in mübarek ve mukaddes kanıdır. Bu entari üzerimde olduğu halde Topkapı Sarayı'na gönderildim ve 33 gün bu entariyi sırtımdan çıkarıp değiştirme imkânım olmadı. Hayatımda kimse hakkında kötü niyet eseri göstermedim... 


Bu eşyamı görenler Allah aşkına benden ibret alıp, Fatiha okumak mürüvvet ve merhametinde bulunsunlar! Başıma gelenleri bilmeyen kalmamıştır. Kanımı deryalara akıttılar. Hüküm, Allah'ındır. 
Pertevniyal. 
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ABDÜLAZİZ HAN'IN ŞAHSİYETİ 


Abdülaziz Han, 7-8 Şubat 1830 tarihinde 11. Mahmud Han ile Pertevniyal Valide Sultan'ın evlatları olarak dünyaya geldi. Doğumu nedeniyle İstanbul'da bir hafta geceleri donanma şenlikleri yapılırken Yedikule'den toplar atıldı. 

Ağabeyine nazaran daha gürbüz ve gösterişli bir bünyeye sahip olan Abdülaziz küçük yaşından itibaren din ve fen ilimleri öğretmesi için, zamanın âlimlerinden Hasan Fehmi Efendi vazifelendirildi. 
Zeki ve akıllı olan Şehzade Abdülaziz, kısazamanda Arapça, Farsça ve dini bilgileri çok iyi bir şekilde talim etti. Boş zamanlarında dedeleri gibi ata binmeyi, kılıç kullanmayı, güreş tutmayı, cirit atmayı,zamanın bütün silahlarını en iyi şekilde kullanmayı öğrendi. 

Şehzadeliğinde Kadıköy'ün Kurbağalıdere semtindeki köşkünde gayet serbest bir hayat sürmüş, halktan edindiği intibalar ve aldığı tesirlerle tam bir muhafazakâr olarak yetişmişti. 


Köşkünde at yetiştiriyor, güreş tutuyor, zekâsı, takvası ve bunlara ilaveten gürbüzlüğüyle halkın sevgisini kazanmış bulunuyordu. 
Atları, arabaları, hatta bir de vapuru vardı. 


Sultan Abdülmecid, Şehzade Abdülaziz Efendi'nin diğer şehzadelerden farklı bir surette serbest bir hayat yaşamasından doğabilecek mahzurları endişeyle takip ediyor ve onu daimi surette göz hapsinde bulunduruyordu. Bir gün Sadrazam Mehmed Ali Paşa'ya, “Paşa, ben efendiden (Şehzade Abdülaziz) sıkılır oldum!” demesi üzerine Mehmed Ali Paşa, “Efendim, mabeynci çabuk ve çevik bir bendenizdir. Benim de bir mutemedadamım vardır. Onlara tebdil-i câme (kıyafet, elbise) ettiririz. Efendi, gece çiftlikten gelirken kurşun ile vurulur,” demişti. Bu yakışıksız teklif karşısında Padişah, “Olur mu ya!” karşılığını vermiş, Sadrazam ise, “Evet olur, ne var?” mukabelesinde bulunmuştur. Padişah bu tekliften ürküp, “Hele bakayım, düşüneyim!” buyurmuş ve zaten kan dökmeyi sevmezken biraderi hakkındaki bu muameleyi pek çirkin görmüş, fakat bu tarikle Mehmed Ali Paşa'nın ne ayarda bir adam olduğunu da zahire çıkarmıştı. 
O andan sonra Mehmed Ali Paşa'ya güveni ortadan kalkmıştır. 
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Bu durumarağmen Veliaht Abdülaziz Efendi, at üstünde şehirde dolaşmaya, halkla yakinen temas etmeye, Boğaz ve Marmara sahillerindeki vapur gezintilerine tahta çıkıncaya kadar devam edebilmiştir. Sultan Abdülmecid, son Cuma selamlığında, yakalandığı verem hastalığından dolayı kendisini son derecede bitkin hissedince Veliaht Abdülaziz Efendi'yi huzuruna çağırarak, “Birader, benden artık hayır yok! Ben bu bayramlaşmaya ancak vükelâ (nazırlar) ile veda için çıktım. İşte her şey sana kalacak. İnşallah başarılı olursun. 
Evlatlarımı sana emanet ettim. Onlara darlık çektirme!” diyerek nasihatte bulunmuştu. 


Bu sözleri işiten Veliaht Abdülaziz Efendi, hüngür hüngür ağlamaya başlamış, onun bu halini görüp büyük üzüntüsüne şahit olan ağabeyi Abdülmecid Han da kardeşi hakkında duyduğu şüphelerden pişman olarak şu itirafta bulunmuştu: 


“Vükelâ bana ihanet ettiler. Seninle kardeşliğimi bildirmediler!” 


Bu sözler, bir anlamda Veliaht'tan özür dilemek mahiyetinde idi. 


Bu görüşmeden birkaç gün sonra vefat eden Abdülmecid Han'ın yerinde artık Abdülaziz Han vardı. On beş yılın sonunda trajik bir biçimde şehit edilen Sultan Abdülaziz devrini inceleyen Ali Rıza ve Mehmed Galib Beyler, Onüçüncü Asr-ı Hicride Osmanlı Ricali adlı eserde şöyle yazmaktadırlar: 


Sultan Abdülaziz Han, devlet işlerini görmek için çok çalıştı. Devlet adamı yetiştirmeye uğraştı. Kışlalara gitti, askerin yiyecek, giyecek meseleleri ile uğraşıp koğuşlarını teftiş etti. Mekteb-i Harbiye ile Bahriyede bizzat incelemeler yaptı. Eline verilen yazıları kendisi okurdu. Dilekçeleri ve Bâbıâli'ninresmi yazılarını dikkatle incelerdi. 
Devletin selametini düşünüp, gerekli çalışmaları yaptı ve tebeasının sevgisini kazanmak için çalıştı. Yakınlarını iyi seçerdi. Devlet işlerine dair fikir ve mütalaaları dikkatle dinlerdi. 


Sultan Abdülaziz çeşitli zamanlarda; Dürrünev, Gevheri, Edadil, Hayrandil, Nesrin, Mir-i Şâh, Yıldız Kadınlarla evlenmiştir. Bu hanımlarından dörtten fazlası aynı anda nikâhı altında bulunmamıştır. 
Bunlardan yedisi kız, altısı erkek, on üç çocuğu dünyaya gelmiştir. 


240 Kayı IX: Sonun Başlangıcı 


Erkek çocukları; Yusuf İzzeddin, Mahmud Celaleddin, Mehmed Seyfeddin, Abdülmecid (son halife), Mehmed Selim ve Mehmed Şevket Efendilerdir. Kız çocukları ise Saliha, Esma, Emine (iki aylıkken vefat etti), Nazime, Emine, Fatma ve babasının vefatından sonra doğan Münire Sultanlardır. 


Mabeyn kâtiplerinden Memduh Paşa Abdülaziz Han'ı yakışıklı, tatlı ve güzel konuşan, anlayış ve kavrayışta süratli, zeki ve üstün ahlaklı diyerek tavsif etmektedir. Yine Padişah'ın mabeyn başkâtipliği görevinde bulunan Hafız Mehmed Bey, onun şahsiyetine ışık tutacak şu bilgileri vermektedir: 


Hayatında işret etmediği gibi sigara dahi içmemişti. Sigara içen ve işret edenlerden son derece nefret ederdi. Hatta kendi hizmetlerini sigara içmeyen hizmetkârlara yaptırırdı. Osmanlılığın şanından olan pehlivan beslemek, güreştirmek, atıcılık yapmak ve ava gitmek gibi işler yaptı. Büyük bir hayvanat bahçesi kurdu. Osmanlılığın şanına ve büyüklüğüne layık kahramâne bir tutuma sahipti. Onun her hareketi geçmişe ve geleceğe bir ibret nümunesidir. O öyle bir padişahtı ki her hareketi devletin büyüklük ve vakarı içindi. Devlet idaresindeki çalışmalarına dost ve düşman herkes gıpta ederdi. 


Ünlü edip Sadullah Paşa da şu ifadeleri ile Abdülaziz Han'ın şahsiyetine ışık tutmaktadır: 


Divân-ı Hümayun tercümanı olduğum yıllarda, Sultan Abdülaziz yabancıları kabul ettiği zaman, tercümanlık ederdim. Doğrusu güzel konuşurdu. Hiç düşünmeden en münasip cevabı söylerdi. Bazı konuşmalarda Sadrazamda bulunurdu. Padişah'ın bazıcevaplarından okadar milli bir haz duymuşuzdur ki memnuniyetimizden benim ve Sadrazamın yüzlerimiz kızarmıştı. Konuşurken çok vakurdu, ecnebilerle konuşurken vakarı artardı... Askerlikten çok iyi anladığı şüphe götürmez. Hakkıyla müşir (mareşal) ve bahriye müşiri (büyük amiral) üniformalarını giyer, ordusunun, donanmasının içinde bulunmaktan gerçek bir zevk duyardı. Ordu dışında iken üniforma giymez, hepimiz gibi pantolon, ceket giyerdi. 


En büyük Prusya kumandanlarından Prens Karl da bir defa bana Almanya'da, “Padişahınızın hem askeri bilgisi hem de askeri 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değerlendirmesi çok kudretli, demişti. Avrupa seyahatinde Fransız İmparatoru III. Napolyon, şerefine askeri bir manevra yaptırmıştı. 
Ondan aşağı kalmamak için Prusya Kralı 1. Wilhelm de Koblenz'de Abdülaziz Han önünde manevra yaptırdı ve Sultan Azize Prusya ordusunu teftiş ettirdi. 


O sırada (1867) Prusya, otuz Alman devletinin sadece en güçlüsü idi. Kimse Prusya'nın Fransa'dan üstün olduğunu söyleyemez, belki hatırından geçirmezdi. Hele bizim bütün paşalarımız, Fransız ordusunun dünyanın birinci ve en kudretli ordusu olduğunu söylerlerdi. Hâlbuki Sultan Aziz, bütün bu mütalaaların tesirinde kalmaksızın seyahatinden dönüşte şöyle dedi, “Fransa ve Prusya orduları arasında esaslı bir fark var. Bir Fransa-Prusya harbinde Prusya'nın kazanacağına şüphem yoktur.” Padişah'ın üç yıl sonra gerçekleşecek bu ileri görüşlülüğünü birçok kimse hatırlar. Çünkü birçok devlet adamı arasında söylemişti. 


Ziya Nur Aksun, Padişah'ın milli mefküre ve ülkesinin ideallerini yüksek tutan, büyük bir devlet adamı olduğunu şöyle ifade etmektedir: 


Sultan Aziz, milli mefküre nokta-i nazarından, son devirlerimiz tarihinin, hemen hemen en büyük şahsiyetidir. Yalnız sanat ve kültür hususiyetleri itibarıyla değil, kudretli, ağır sanayie sahip, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine yayılan büyük ve kuvvetli Türkiye idealinin de en büyük mümessillerinden biridir. Güzel sanatların hemen her dalında kabiliyet ve maharet göstermiştir. Şiir, hat, musiki ve resimle alakadar olmuş ve bazı eserler vücuda getirmiştir. 
Mesela “Muhayyer devr-i Hindi” adlı şarkının hem bestesi hem güftesi kendisinindir: 


Bi-huzurum, nâle-i mürg-ı dil-i divâneden; 

Fark olunmaz cism-i bimarım bozulmuş laneden; 
Bunca derd ü mihnete katlandığım aya neden; 
Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnet-haneden* 


*  bi-huzur: huzursuz, nale-i mürg; inleyen kuş, dil-i divâne: divâne gönül, deli gönül, cism-i bimar: hasta beden, lane: yuva, ev 
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Gayet ileri görüşlü olan Sultan Abdülaziz, Rusya ile harp edip onu yenmedikçe, Osmanlı Devleti'nin büyük devlet olma vasfını devam ettiremeyeceğini daima tekrarlardı. Bunun için saltanatı boyunca kendi gelirlerini ve devlet imkânlarını organize ederek bütün imkânları bu gayeye tahsis etti. Hatta bu niyetle Türkistan'a el atarak oradaki Türklerle irtibat sağlamıştı. Abdülaziz Han'ın desteğiyle devlet kuran Doğu Türkistan Türklerinden Yakub Han'ın Halife'ye bağlılığını bildirmesi, bu irtibatın en bariz misalidir. 


Abdülaziz Han, Kırım'ı geri almaya da hazırlanmıştı. Donanmayı Hint Okyanusu'na göndermiş, buraların yegâne hâkimi olan İngilizlere Osmanlı'nın varlığını ve kuvvetini kabul ettirmişti. 


Sultan Aziz; ava, ciride, ata binmeye meraklı, heybetli, rüh ve beden bakımından gayet sıhhatli, dirayetli ve merhametli bir padişah idi. İtinalı bir tahsil görmüştü. Kuvvetli bir edebi kültürü vardı. 
Şair ruhlu ve ressamdı. Fevkalâde zeki ve hüsnüniyet sahibi olduğu, amansız düşmanları tarafından itiraf edilmiştir. 


Müsrif olmakla itham edilen bu Sultan zamanında, Osmanlı dış borçlarının arttığı söylenmiştir. Fakat giriştiği askeri ve iktisadi teşebbüsler dikkate alınırsa, bu artışın anormal olmadığı görülmektedir. Zamanında borç parayla saraylar yapıldığı yolundaki tenkitler de gerçek değildir. O sadece Beylerbeyi Sarayı'nı yaptırmış, bir de Abdülmecid Han zamanında başlanan Çırağan Sarayı'nı tamamlatmıştır. Ayrıca İzmit'te Av Köşkü'nü yaptırmıştır. 


Sultan Abdülaziz Han'ın koç ve horoz dövüştürüp, kazananların boyunlarına nişan taktırdığı yolundaki yazıların tarihi hiçbir değeri ve mesnedi yoktur. Bu tür iddialar, gazetelerde, hayal mahsulü tefrikalarda dile getirilmiştir. Ancak güreş ve bu gibi sporları teşvik ederdi. Türk güreşinin dünyada söz sahibi olmasındaki payını hiç kimse inkâr edememez. 


DEVLET ADAMLIĞI 


İleri görüşlü ve tedbirli bir padişah olan Sultan Abdülaziz Han, devletin kuvvetli olması için kara ve deniz askerini yeni silahlarla teçhiz etmişti. Avrupadan yeni model silahlar aldı. 1866 senesinde Prusyadan ihtisas sahibi subaylar getirerek Mekteb-i Harbiye'yi 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yeniden düzenledi. Askeri rüşdiyeler açtı. Bugün İstanbul Üniversitesi olarak kullanılan binayı Harbiye Nezareti olarak inşa ettirdi. 


Donanmaya çok önem verdi. Tersaneleri yeniden düzenledi. 
Kurdurduğu askeri ve sivil pek çok fabrika ile sanayi inkılâbı yolunda ciddi adımlar atıldı. Yerli tersanelerde yapılamayan zırhlı gemiler dışarıdan alındı. Onun zamanında Osmanlı donanması, dünyanın üçüncü deniz gücü haline geldi. 

Tophane'de modern tüfek ve top imal edilmesi için tesisler kurdurdu. Orduyu; nizamiyye, redif ve müstahfız olmak üzere üç kısma ayırdı. Bunların mevcudu 700.000 civarında idi. Yedi ordu teşekkül ettirdi. Bunların her biri çeşitli eyaletlerde bulunuyordu. 


Eğitim ve öğretime büyük önem verdi. 1862 senesinde devlet dairelerine memur yetiştirmek için Mekteb-i Mahrec-i Aklâm açıldı. Bu okul, 1874 senesine kadar faaliyetini devam ettirdi. Ayrıca yabancı dil öğrenmek üzere lisan mektebi, eczacı mektebi, kaptan ve çarkçı mektebi açıldı. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adı ile sivil ve modern bir tıp fakültesi kuruldu. 1868'de Fransız eğitim sistemine göre eğitim yapan Mekteb-i Sultâni (Galatasaray Lisesi) açıldı.” 


Maarif-i Umumiyye Nizamnâmesi yayınlanarak maarif teşkilâtı yeniden düzenlendi. 1870'te Darülfünün-ı Osmâni adı ile Çemberlitaş'ta yapılan yeni binada modern bir üniversite açıldı. 
İlköğretim mecburi oldu. 1869'da Kız Sanayi Mektebi ve ertesi yıl Darülmuallimat adıyla ilk kız öğretmen okulu eğitime başladı. 
Teknik ve mesleki alanlarda da yeni okullar açıldı. Sanayi sergisi tertiplenerek bir sanayi ıslah komisyonu kuruldu. Yerli malların Avrupa malları ile rekabet edebilmesi için, yeterli bilgiye sahip eleman yetiştirmek gayesiyle İstanbul Sultanahmet'te bir sanayi mektebi açılarak çeşitli meslekler öğretildi. 


Ulaşımın süratli vesıhhatli olması için önemli çalışmalar yapıldı. 
O zamana kadar 452 kilometre olan demiryolu uzunluğu üç misline çıkarıldı. İstanbul-Paris demiryolu imtiyazı Avusturya firmasına verildi. Bu demiryolunun Topkapı Sarayı'nın bahçesinden geçmesi bazı itirazlara yol açtı. Fakat Padişah, halkın rahatı için, “Demiryolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin,” diyordu.“ Bu yolun Sofya'ya kadar olan kısmı 1873'te işletmeye açıldı. 
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Mevcut karayolları tamir edildi ve yenileri yapılmaya başlandı. 
Niş, Bosna, Vidin, Samsun, Amasya ve Kastamonu'ya yeni yollar yapıldı. Karaköy ve Eminönü arasında demir köprü (Galata/Mecidiye Köprüsü) yapılarak hizmete açıldı. 


” Galata ile Pera'yı birbirine bağlayacak bir demiryolu projesi 
hazırlandı. 1875 yılının Ocak ayında hizmete açılan Tünel, 1863 
yılında açılan Londra Metrosu'ndan sonra dünyanın ikinci metrosu olarak tarihe geçmiştir. 


Mevcut telgraf hatlarına bir mislinden fazla ilave yapıldı. Süveyş Kanalı açılarak Akdeniz ile Kızıldeniz birleştirildi.* Tuna ve Dicle nehirleri üzerinde gemi işletilmesi teşebbüsleri başlatıldı. İstanbul, Köstence, Varna limanları ile İzmir rıhtım inşası yabancı şirketlere ihale edildi, İdâre-i Aziziyye adı ile bir seyr-i sefâin idaresi kuruldu ve Boğazda gemi çalıştırmak için Şirket-i Hayriyye'ye imtiyazlar verildi. 

Abdülaziz Han devrinde, idari ve hukuki alanlarda da önemli adımlar atıldı. O zamana kadar uygulanan eyalet teşkilatı terk edilerek, vilayet sistemine geçildi. Mülki taksimatı sağlayacak Nizamiye Mahkemeleri kuruldu. 1868'de Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye; Şürâ-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye olmak üzere ikiye ayrıldı. 


Osmanlı Medeni Kanunu'na hazırlık olmak üzere Fransız elçisinin tavsiyesiyle kurulan bir komisyon tarafından Fransız Medeni Kanunu tercüme edilmeye başlandı. Buna karşıçıkan Ahmed Cevdet Paşa'nın teklifi üzerine, bir komisyon kuruldu. Bu komisyon uzun seneler çalışarak, Hanefi mezhebine uygun şekilde Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye'yi hazırladı. 


Tanzimat devrinin Batı hayranı ricaline nazaran Sultan Abdülaziz Han, milli kültürü muhafaza etmedikçe ve güçlendirmedikçe, Batı'dan sadece ama sadece teknik itibariyle istifade yolunu tutmadıkça ayakta kalmanın mümkün olmadığını iddia etmiş ve görüldüğü üzere bütün icraatı da bu yolda gerçekleşmiştir. 


Gerçekten de böyle hareket eden Japonların muvaffakiyet elde etmelerine rağmen bizim bir asır boyunca dünya ile aramızdaki dengesizliği giderememiş olmamız, Abdülaziz Han'ın, davasında haklılığını göstermektedir.” 
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DİNDAR PADİŞAH 


Sultan Abdülaziz Han, gayet dindar ve düzenli yaşayan bir padişahtı. Su yerine zemzem içecek kadar takva sahibi bir padişahtı. 
Namazlarını muntazaman kılardı. Her sabah mutlaka Kur'an-ı Kerim okurdu. Şehit edildiği zaman odasındaki küçük masanın üzerinde Sure-i Yüsuf'un açık olduğu bir Kur'an-ı Kerim bulunmuştu. 
Mabeyn görevlileri Padişah'ın ömr ü hayatında asla müskirât (içki) kullanmadığını belirtmişlerdir. 


Osmanlı padişahlarının her biri Peygamber Efendimize hürmet ve bağlılıklarını bir şekilde gösterirlerdi. Kimi şiirlerle, kimi hizmetlerle, kimi de mektup yazarak duygularını belirtirlerdi. Tarihlerin naklettiğine göre Abdülaziz Han'ın Peygamber Efendimize karşı hürmet ve muhabbeti fevkalade yüksekti. Medine-i Münevvere'den ne zaman bir mektup gelse abdestini tazeler ve, “Bunlarda Medine-i Münevvere'nin tozu var, diyerek öpüp alnına kor, ondan sonra başkâtibe vererek okuturdu. Bir defasında, hasta yatağında yatarken Medineden bir dilekçe gelmiş, Padişah, “Beni derhal ayağa kaldırınız. Haremeyn'den gelen talepleri ayakta dinleyeyim. Allah Resulü'ne komşu olanların talepleri, böyle ayak uzatılarak edebe aykırı bir şekilde dinlenmez,” demişti. 


Abdülaziz Han 1861'de tahta geçmesinden sonra Hazreti Peygamber'in ruhaniyetine hitaben bir mektup kaleme almış ve Peygamber Efendimiz'in Medinedeki türbesine göndermişti. 
Abdülaziz Han mektubunda samimi hislerini yazıyor ve Hazreti Muhammedden kendisine din ve dünya işlerinde yardımcı olması ricasında bulunuyordu. Mektubun orijinal nüshası Topkapı Sarayı'nda mevcuttur. 


“Ben Gazi Mahmud Han'ın oğlu, zayıfların zayıfı, senin feyizlerine muhtaç olan Abdülaziz Han'ım,' diye biten mektubun metni, 


Padişah'ın ne derecede dindar bir şahsiyet olduğunu göstermeye kâfidir. 
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SULTAN ABDÜLAZİZ'İN 

PEYGAMBER EFENDİMİZ'E MEKTUBU “Bismillâhirrahmânirrahim, 
Bir olan Allah'a hamdolsun!.. 
Yâ Rasülallâh!.. 
Salât ve selâm, senin üzerine olsun. 
Yâ Habiballâh! 
Salât ve selâm senin üzerine olsun ey ümmetin Peygamberi!.. 
Salât ve selâm senin üzerine olsun ey ümmetin şefaatçisi!.. 


Salât ve selâm senin üzerine olsun ey nebilerin ve rasullerin sonuncusu!.. 


Dostluğa hakkıyla riâyet eden, iyilik ve cömertliğin değişmez şiarı olan ve, Sen olmasaydın Kâinat'ı yaratmazdım!” yüce hitabının muhatabı, varlıkların iftihar kaynağı, efendiler efendisi, şefaatçimiz, sığınağımız, her işi temiz ve her işi zarif olan, ayak tozu bile pırıl pırıl olan, vücud âleminin en yüce terbiyecisi, ıtır saçan feyizli eserlerin sahibi, muhabbeti bütün kâinatı dolduran, bütün peygamberlerin sonuncusu ve sığınağı, kıyamet gününün seyyidi, ümmetinden günahkâr olanların şefaatçisi, vahdet meclisinin süsü, peygamberlik eyvanının suffe ziyneti, nebilik divanının hüküm sürücüsü, Halim olan Allah'ın yoluna girenlerin peygamberi, Rahim olan Allah'ın sevgilisi!.. 

Bütün bu sıfatlarla kasdettiğim, Muhammed Mustafa Hazretleri!.. 

O'nun nurlu şebekesine, pırıl pırıl kabrine, sular gibi temiz ve berrak toprağına, yalvarış ve âdâb içerisinde binlerce mahcubiyet ve hicâb duygularıyla âcizâne kara yüzümü sürmek cür'etini gösterdim. (Bu mahçup cesaretle de) onun güzel kokular saçan eşiğine, cezâlandırılmaya müstehak olan günahkâr alnımla yüzbinlerce utanma, hayâ duyguları ve saygı içerisinde (yazdığım) şu sayısız kederlerin ifadesi olan arzuhâli sunmaya cüret ettim: 


Vâhid, Samed, Lâyezâl olan Allahu Azimü'ş-şân -celle şânuhü hazretleri- bu varlıklar âlemini bütün mahlükların ilki olan cevher-i 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ahzârın çıktığı yerden varlık ve görüntü sahrasına getirip insanoğlunu yarattığı vakit: “Ben sizin Rabbinizdeğil miyim?” diye buyurdu. 
Onun bu yüce hitabına, Belâ (evet) sözüyle cevap vermenin lütufları içinde olanlar yanında, Allah Teâlâ'ya hamdolsun ki, ondan gelen hidâyete (ben de) nâil oldum. 


Yine hamdolsun ki; bizzat meleküt âlemlerindeki ayların dolunayı ve ceberrüt semâsının parlak güneşinin kendisinden nür ve feyz almaktan utangaç ve mahçup olageldiği o kerem ve bereketi bol bol sunan Allah'ın sevgilisi, Rahim ve Vehhâb olan Allah'ın dostu, en mükemmel güzellik ve iyiliklere layık olan müttekilerin serdarı Efendimiz Hazretleri'ne sadakât ve safâ, şeref ve vefâ ile olgun ümmet olmaya inayet ve muvaffak kıldı... 


Yine hamdolsun ki bütün varlıklara ve mümkün olabilecek her şeye asli bir maya, yaratılmışlara yüksek bir temel ve yaratılmışlar içinden muazzam ve mübarek olanlara cennet nimeti olan bereketli, muazzez ve kemâl derecede muhterem rahmet cömertliğinin kaynağının varlığından ve meleklere has olgunlukların toplanma yerinden (Hazret-i Peygamber'den ve Medineden) ayrı düşen o güzelim saadet elbiselerine (Hırka-i Saadet'e) bekçilik lütfetti. 


Yine hamdolsun ki kusursuz tecellilerle Allah'ın nazar ettiği yer olan yüce eşik ve Ravza-i Mutahharası'na, ayrıca varlık âlemini gelişlerinin şerefiyle ihyâ buyurdukları Mekke şehrindeki Kâbe'ye, yani müminlerin ve gönülleri uyanık tevhid ehlinin yöneldiği kıblegâh olan Allah'ın mübarek evinin şerefli hizmetine, kalp ve kalıp olarak, mal ve beden olarak, sadakât ve diyanet olarak, soydan gelen vasıf ve miras olarak iftihar eden hizmetçisi oldum. 


Böylece yaratılışın özünde kendisine bağlılık ve alakada eşit durumda olan müminler, benim âciz ellerimde en büyük emanet ve en parlak nüsha oldular. Bütün inkârcılar, inatçılar da kahrımın altında hor, zelil ve en aşağı oldular. Peygamberim'in Ahmedi dini ve Muhammedi yolu dosdoğru yol (sırât-ı müstakim) olarak koruma, yürütme ve inatçı zındıkların zulüm dolu ellerini de men etmeye ve imhaya vazifeli olarak hak etmediğim halde İlahi sâyenin gölgesi olmaya muvaffak kılındım. 
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İnşallah, bu lütfun devamı olarak (ey Allah'ın Rasulü!) “Mal ve evlâdın hiçbir fayda sağlamayacağı... mükâfat ve ceza gününde yüce şefaatinize mazhar olurum. Naim cennetine ilk girenlerle size kavuşmak için gece ve gündüz yalvarıp dua etmekte olan ümmetinizden işte bu suçlu, âsi vebütün kazancı isyan olan Mahmud Han oğlu Abdülaziz Han Gazi'nin, peygamberlik şanı Efendimiz huzurunda hesap olunacağını ve (işlediği her türlü) suç ve isyanı ikrar ve itiraf ediciyim. (Bu hakikati ifade ve şefaatinizi istirham için yâ Rasulallâh) o merhamet dağıtan kapınıza keder dolu şu arzuhâli sunmaya cüret ettim. 


Bütün günahlarıma estağfirullah! Tekrar tekrar estağfirullah!.. 


Bu fâni dünyada âhir zaman vaktinde iki mübarek ve şerefli harem olan Kâbe ve Ravza'nın hizmetçisi ve Müslüman kulların koruyucusuyum; inatçıların küfrünü yıkmakla vazifeliyim. Bu vazife üzere ezeldeki taahhüdüyle din-i mübinin halifesi olan (bu âciz) Abdülaziz Han bin Mahmud Han Gazi'nin imdadına, peygamberlik şerefinizin ruhaniyeti ve gayb erenlerinin yardımını, Allahu Teâlâ'nın yardımı bereketiyle tayin eyleyiniz!.. 


Ne olur! Şerefli dininin prensiplerini en yüksek derecede yerine getirmek suretiyle gönül huzuru, ruh sevinci, kalp gençliği ihsan buyurulsun. Kadın-erkek bütün ümmetine İlahi rahmet bahşedilsin. Bilhassa Muhammed ümmetiyle birlikte bu âsi ve günahkâr ümmetin (beni) de, hayatı boyunca sıhhat ve afiyet içerisinde hem Allah'ın hakları hem de kul haklarına dair borçları şu âciz ellerle ödemeye müyesser kılınsın! 


Ne olur, bütün emanetleri layık olduğu şekilde güzelce halletme ve Müslümanların devlet hazinesini yerine harcamaya ve israftan korumaya muvaffak buyurunuz!.. Bundan sonra da iki dünyanın bela ve sıkıntılarından emin eyleyiniz!.. Bütün İslâm memleketlerinin ahalisiyle birlikte kalan ömrümüzü Kâdir ve Kayyum olan Allah AzimüŞş-şân Hazretleri'nin şerefli rızasına uygun amellerle geçirebilelim. Bütün hususi işlerimiz yüce yardımlarınıza mazhar olsun! 
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Yâ Rasulallâh! İşte bütün bunlara istinaden peygamberlik barınağınızın mübarek toprağına (Medine'ye) arzuhâl takdim etmeye cesaret eyledim. 


Aman, el-aman ya Rasulallâh! 
Mahrum gönderme! 


Bilhassa yüce devletinize ve Ahmedi dininize; uzak ve yakın, dış ve iç, gizli ve açık bir şekilde düşmanlık yapanların hepsi bertaraf olsun! İslâm dinini kabul etmeyen kâfirlerin üzerine galip Mehmetçiklerinizin her şekilde yardıma mazhar olmaları, zafer kazanmaları, hayırlı sebeplere muvaffak olmaları ve selâmetlerini peygamberliğin kaynağı olan hazretinizden niyaz ederim. Sizden medetummakta, yardım beklemedeyiz. Yüksek tazarru' ve istirham içindeyiz. Rahmet nisabınızın kapısından başka sığınacak yerimiz yok! Bütün ümmetinize şefaat ve yüce şefkatiniz vesilesiyle ne olur, bizim suç ve isyanlarımızı affediniz, bağışlayınız ve rahmete şâyân kılınız! 


Bu yokluk âlemindeki vakti tamam olupâciz ümmetlerine ve bu arzuhâlin sahibi olan kuluna âhiret yurduna davetçi geldiğinde son nefeste, “Eşhedü en lâilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasülüh.” kelimesiyle fâni dünyamdan çıkmak nasib olsun! Arasat gününde dahi halâyık arasında ırzımız yıkılmasın! 


İşbu meyanda yegâne kurtuluş vesilesi olan yüce şefaatinizi ihsan buyurmanız için kıymeti yüksek ve mübarek toprağınıza (Medine'ye) arzuhâl takdim eyledim. 

El-Aman yâ Rasulallâh! Ve el-aman, yâ Habiballâh! 


Ey Fâtımatü'z-Zehrâ'nın -radıyallâhu anhâ- babası! Salât ve selâm senin üzerine olsun! 

Ey Hasan ve Hüseyin'in dedesi! Sana salât u selâm olsun! 

Ey öncekilerin de, sonrakilerin de efendisi! Salât ve selâm olsun sana! 

Allahu Teâlâ'nın salât ve selâmı bütün müminlere ve nesillerine 


de olsun! Peygamberlere de selâm olsun! Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun! 
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Ey Allah'ım! Salavatla beraber Fatiha Suresi hürmetine bu arzuhâli benden kabul eyle! 


Ey Kavi ve Metin olan Allah'ım! Kudretin hürmetine, âmin! 


Ben, -Melik ve Mennân olan Allah ona selâmet versin- Mahmud Han oğlu Abdülaziz Han adıyla bilinen ve O Münci (kurtarıcı), Münteci, Latif ve Melik olanın feyiz ve bereketlerine, O Rauf'un (son derece şefkatli Peygamber'in) merhametine muhtaç, suçlu ve zayıf kul...” 


NETİCE 


11. Mahmud Han döneminde Osmanlı Devleti'nin ilmi ve teknolojik olarak Avrupai tarzda yolu açılmak istenmişti. Ancak Abdülmecid Han döneminde ne yazık ki Batı uşağı devlet adamları vasıtasıyla hakiki manada dönüşüm sağlanamadı. Hatta tamamen dışarıya bağımlılığın yolu açıldı. Abdülaziz Han bir taraftan bu yapıyı kırmak bir taraftan da devletini güçlü kılmak için büyük uğraş verdi. 1875 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti İngiltere, Almanya, Rusya ve Fransa ile birlikte dünyanın beş büyük devletinden biriydi. 


Abdülaziz Han devletin başından çekilirken Türk donanması ise İngiltere ve Fransadan sonra dünya üçüncüsü sayılıyordu. Yine bu dönemde istiklâl sahibi devlet sayısı sadece elli sekiz idi. 


Osmanlı Devleti'ne hasta adam imajı öyle yapıştırılacaktı ki günümüzde devletin bu tarihlerde on iki milyon yüzölçümü ile İngiltere ve Rusya'dan sonra üçüncü dünya gücü olduğunu kimse bilemez hale getirilecekti. Altmış dört milyon nüfusu ile de Çin, İngiltere ve Rusya'dan sonda dördüncü idi. 


Aslında yine o dönemde Rusya'dan başka tek başına Osmanlı Devleti'ne galip gelecek başka bir devlet de bulunmuyordu. Nitekim büyük güç Fransa, Rusya karşısında aldığı iki mağlubiyetle imparatorluğunu yitirmiş, Paris'i ezdirmişti. İngiliz İmparatorluğu Osmanlı ve Fransa ile birlikte yüklenmese tek başına Rusya'ya ne yapabilirdi. Şayet devletler bu manada değerlendirilecek olsa Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya'dan sonra hâlâ dünyanın üçüncü büyük imparatorluğu idi. 
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Evet, Osmanlı Devleti'ne tarihi algı operasyonu ile hasta adam yaftası vurulmuştu. Oysa Fuad Paşa'nın deyimiyle dışarı kadar içerisi de bu muazzam Türk devletini sanki tarihe gömme sevdasındaydı. 
Batılıların uşağı haline geldiklerinin farkında olmadan devletlerinin altını oymaya devam ediyorlardı. 


Devlet hasta değil fakat yönetenlerin beyni sulandırılmış vaziyetteydi. Nitekim böyle güçlü bir ülkenin hakanı ve dünya Müslümanlarının halifesi ne yazık ki böylesine netameli bir zamanda gözü dönmüş ihanet çetesi tarafından darbeyle tahtından alaşağı edildi. Devlete ihanet bu değil de nedir? 


“Böyle gecenin hayr umulur mu sabahından!” 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
VW. MURAD HAN 


Doksan üçte doksan üç gün padişah-ı dehr olup 
Göçtü uzletgâhına sultan murad-ı nâ-murad 


DARBE İLE GELEN CÜLUS! 


V. Murad, Abdülmecid Han'ın büyük oğluydu. Amcası Abdülaziz tahta çıkınca veliaht ilan edilmişti (1861). Artık geleceğin sultanı olarak görüldüğünden devlet adamlarının yakın ilgisi altındaydı. 
Abdülaziz Han'ın yeğenlerine rahat bir ortam sağlamış olması da bu irtibatı rahatlatıyordu. V. Murad, babası Sultan Abdülmecid mizacında bir adamdı. Davranışları, hatta kültürü Avrupa prenslerine benzemekteydi. Bu yaşayış tarzı kendisini ciddi manada borca sokmuş bulunuyordu. Padişah olduğu ana dek, borçları bir milyon Aziz altınına ulaşmıştı. En büyük korkusu, bunun amcası tarafından öğrenilmesiydi.' 


Diğer taraftan, Yeni Osmanlılar, henüz bir cemiyet halinde teşkilatlanmayıp Tasvir-i Efkâr gazetesinin matbaasında toplanarak hükümet icraatını tenkide başladıkları zamandan itibaren Murad Efendi kendileriyle münasebet kurmuş, ziyaretlerini kabul etmiş ve onlarla görüşmüştü. Bilhassa Şinasi ve Namık Kemal Beyler en çok temasta bulunduğu kimselerdi. Hatta zaman içerisinde Şehzade'yi Mason kulübüne üye yaptırdıkları ve sefahate alıştırdıkları söylentileri ortaya çıkmıştı. 


Bu itibarla Abdülaziz Han, veliahdın hareketlerini daha sıkı kontrol altında bulundurmak durumunda kalmıştı. Yeni Osmanlılar, Abdülaziz idaresinden artık tamamen ümidi kesmiş bulunduklarından onun hal' edilmesiyle Murad Efendi'nin Osmanlı tahtına çıkmasından başka çıkar yol görmüyorlardı. 

V. Murad Padişahlığına yakın günlerde , Abdülaziz'in hal'ine önayak olacak olan devlet ricaliyle ve bu arada bilhassa Midhat Paşa ile temaslarda bulunmaktaydı. Bu temasları temin edenler ise Ziya Bey (Paşa) ile veliahdın özel tabibi Doktor Kapolyon Efendi idi. 

V. Murad hadiselerin nereye varacağını tahmin ediyor muydu bilinmez ancak amcasının hal'inde boş durmamıştı. Annesi Şevkefzâ Kadınefendi de oğlunun padişahlığını görmek ve valide 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sultanlık tahtına yükselmek uğruna kan dökmeyi ve cinayeti dahi 

göze alabilecek mizaçta, muhteris bir kadındı. İşte gerek Murad 

Efendi'nin gerekse annesinin bu zaaflarından istifade etmeyi bilen 

Hüseyin Avni Paşa ve ekibi sonunda düğmeye basacak ve bir kez “daha darbe ile saltanat değişikliğinin yolunu açacaklardı. 


Hal! işi başlayıca Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa, saraydaki veliaht dairesine gidip Murad Efendi'yi almak istedi. Harekâtın öne alındığından haberi olmayan veliaht, tutuklanacağı korkusuyla heyecanlandı ve dairesinden çıkmak istemedi. Süleyman Paşa zorla ikna ettiği Murad Efendi'yi karakola götürürken arkadan Hüseyin Avni Paşa yetişti. Arabadan inmeden Veliahdı yanına alarak rıhtıma doğru hareket etti. 


Arabası süngülü askerler tarafından birkaç defa durdurulan Murad Efendi, şiddetli fırtına ve sağanak halinde yağan yağmur altında rıhtımda bekleyen bir kayığa bindirildi. Denizde de üç vasıta değiştirildikten sonra güçlükle Sirkeci İskelesi'ne, oradan da Beyazıt taki Serasker Kapısı'na getirildi. 


V. Murad Han, o ana kadarki Osmanlı padişahlarının en talihsizi olarak tahta oturacaktı. Herkes ayağa kalktı ve protokole göre sıralandı. Beyazıt Kulesi'nden verilen işaret üzerine bu sırada kara topları da atışa başladı. İlk kez saltanat tahtı ortada yoktu. Seraskerliğin en lüks koltuğu getirilmişti. Sultan Murad buna oturtuldu. 
İstisnasız herkes ayaktaydı. Darbe gizli yapıldığı için nazırların ve vezirlerin çoğu gelememişlerdi. Sadrazam, şeyhülislâm ve diğer bazı devlet erkânı V. Murad'a biat ettiler. Şiddetli yağmur pencereleri dövüyordu. Paşalar teker teker, oturmakta olan Sultan Murad'ın karşısına geldikten sonra, sağ ellerini zemine kadar indirip iki büklüm başlarının üzerine koyarak, “yerden temennâ” denen usülle yeni padişaha biat ettiler. 


Cülus merasimi top atışlarıyla duyuruldu. Daha sonra sarayda toplanan devlet erkânı için ikinci bir biat merasimi düzenlendi. 
Geleneğe göre yeni padişahın Topkapı Sarayı'ndaki altın tahta oturması gerekirken V. Murad yine yaldızlı bir koltuğa oturtularak biat merasimi icra edildi. 
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Bu sırada Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülaziz Han'a ve yakınlarına ait eşyalar yağmalanmaktaydı. Para ve mücevheratın bir kısmını yeni padişahın annesi alırken bir kısmı da V. Murad'ın bir milyona varan borçları için sarrafı Hristaki'ye verildi. Büyük bir kısmına da devlet adamları zorbaca el koydular. 


KİM BAŞ, KİM DEĞİL? 

Sultan Murad tahta çıkmış bulunuyordu. Ancak yaşananlar ve gördükleri zaten bozuk olan mizacını büsbütün perişan edecekti. 
Bu haline vakıf olanlardan Seyid Bey, cülusun ilk gününde “kendisinde korkudan hâsıl olan bir hal ile rahatsızlık” gördüğünü ifade ederken; Damad Mahmud Paşa ise “biat merasiminde Padişah'ı seyrederken saltanat nöbetinin Abdülhamid'e geleceğini” anladığını beyan edecektir. 


Diğer taraftan hal'i gerçekleştiren heyet arasında da daha ilk günden itibaren ihtilâfların ortaya çıkacağı görülecektir. 


Sürahi şikest olsa kadeh ortada kalmaz 
Ey saki baş gitse ayak payidar olmaz* 


Sözü üzere koskoca imparatorluk başsız bir gövde gibi titremekteydi. Nitekim V. Murad Han saltanat sürmenin şehzadelik gibi olmadığını daha ilk günden anlayacaktı. Hele de darbeciler sayesinde gelinen padişahlığın ateşten gömlekten beter olacağını görecekti. 


Padişah ilk olarak tahta çıkmasında önemli rol oynayan Ziya Paşa'yı kendisine başkâtip tayin etti. Sadrazama haber yollayarak Abdülaziz Han'ın sürgüne gönderdiği Namık Kemal ve arkadaşlarının geri çağrılmasını istedi. 


Ziya Bey bu emri, Sadrazam Rüşdü Paşa'ya tebliğ ettiğinde ondan, “Herişimiz bitti de bu mu kaldı? Bu şımarıklar on gün sonra gelirlerse kıyamet mi kopar, dünya mı yıkılır? Bu işleri yapan hep sizsiniz, Padişahımız'a söyleyecek söz bulamadınız mı?” cevabını almıştı. 


. şikest: kırma, kırılma, saki: içki meclisinde içki dağıtan, payidar: kalıcı, devamlı 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Buna mukabelede bulunmak isteyen Ziya Bey, derhal azledilmiş ve yerine Sadullah Bey (Paşa) tayin edilmiştir. Sadrazamın şu sözleri, hal'i vücuda getirenlerin tavır ve davranışlarını göstermek bakımından mühimdir. 


Nitekim hürriyet ve demokrasi diye iş başına gelenler verilen sözleri çoktan unutmuşlardı. Şimdi Midhat Paşa hariç tamamı eski rejimin devamından yanaydılar. 


Nitekim cülusun üçüncü günü yayımlanan hatt-ı hümayunda meşrutiyet konusu birkaç parlak sözle geçiştirilmişti. Diğer taraftan Serasker Hüseyin Avni Paşa tam bir diktatör gibi davranıyor ve her işe müdahale ediyordu. Saraya giriş çıkışları kontrol altına alan serasker padişahla görüşecek kişilerin kendisinden izin alması gerektiğini bildirdi. 

Ziya Paşa başkâtiplikten azledilerek yerine Sadullah Paşa getirildi. Sultan Abdülaziz Han ise Feriye Sarayı'na nakledildikten üç gün sonra dairesinde şehit edildi (4 Haziran). 


ÇERKES HASAN 


Abdülaziz Han'ın ortadan kaldırılmasıyla Hüseyin Avni Paşa, artık kendisini imparatorluğun tek adamı olarak görüyordu. Her işe karışıyor, kimse onun sözüne aykırı bir söz söyleyemiyordu. 
Dünkü Eşekçi Ahmed'in oğlu, kendisini Mısır'ın Firavunu gibi görmeye başlamıştı. Oysa yarınlar öyle olaylara gebeydi ki! Üç gün sonra toprak olacağının farkında değildi. Nitekim 4 Ağustos günü Abdülaziz Han'ın kayınbiraderi Çerkes Hasan'ın elinden ölüm acısını tadacaktı. 


Çerkes Hasan kimdi ve hadise nasıl gerçekleşti? 


Çerkes Hasan 1850 senesinde Silivri'de doğmuştu. Babası İsmail Bey, Rus mezaliminden dolayı Kuzey Kafkasya'dan Anadolu'ya yerleşmiş bir Çerkes beyi idi. 1864 tekardeşi Osman Bey'le birlikte Bahriye İdadisi'ne girdi. Sonra bu okulun kara kısmına geçerek teğmen oldu. Subay çıktıktan sonra bir yandan da atıcılığı ve biniciliği ile Sultan Abdülaziz Han'ın takdirini kazanmıştı. Aynı zamanda ablası Neşerek Kadınefendi, Abdülaziz'in zevcesi olduğu için kendisi 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de Abdülaziz Han'ın kayınbiraderi oluyordu. Şehzade Şevket Efendi ile Esma Sultan'ın dayısıydı. 


Bu yüzden Sultan Abdülaziz Han'ın büyük oğlu Yusuf İzzeddin Efendi'nin yaverliğine getirildi. Ablası Neşerek Kadınefendi, Abdülaziz Han'ın hal' edildiği gün, Dolmabahçe Sarayı'ndan Topkapı Sarayı'na nakledilmesi esnasında, mücevher sakladığı şüphesiyle omuzundaki şal, Padişah'ın gözleri önünde çekilip alınarak hakarete uğramıştı. Kadınefendi, omuzları açık olarak Boğaz'ı geçmiş ve ağır hastalanmıştı. Talihsiz kadın eşinin şehadeti üzerine de şok geçirerek 11 Haziran günü vefat etmişti. 


Hüseyin Avni Paşa, hal'den sonra Çerkes Hasan'ın İstanbul'da Birinci Ordu'da bulunmasını tehlikeli görmüştü. Bu sebeple kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesiyle onu merkezi Bağdat'ta olan Altıncı Ordu'ya tayin ettirdi. Ancak Hasan Bey gelişen olaylar üzerine Bağdat'a gitmeyi reddetti. Bilhassa ablasına yapılan muamele kendisini son derece sarsmış, Hüseyin Avni Paşa'ya haddini bildirmeye karar vermişti. 


Bağdat'a gitmeyi reddeden Hasan Bey tutuklandı. Bu durum karşısında gideceğine söz verdiği için serbest bırakıldı. Hasan Bey, eniştesi Ateş Mehmed Paşa'nın Cibali'deki evinde, halasının yanında oturuyordu. Bekârdı. Dışarı çıkınca bu konağa gidip baştan aşağı silahlandı. 


Abdülaziz Hanı şehit ettiren paşalar, 15 Haziran gecesi, başarılarının zevki içinde Midhat Paşa'nın Bayezid'daki konağında toplanmışlardı. 


Bu sırada Çerkes Hasan konağa geldi. Üniformalı olduğu ve sarayla ilgisi bulunduğu için bir haber getirdiği zannedilmişti. Bu sebeple kimse kendisine müdahalede bulunmadı. Konağın üst katına çıktı ve kabinenin toplandığı salona daldı. “Davranmayın!” 
diye bağıran Çerkes Hasan anında tabancasını ateşleyerek Hüseyin Avni Paşa'yı göğsü ve karnından vurdu. Paşalar korku içinde bitişik odaya sığınırlarken Hüseyin Avni can havliyle kendini sofaya attı. 
Lakin Çerkes Hasan onun işini bitirmeye azmetmişti. Beline sarılan ve kendisini durdurmaya çalışan Bahriye Nazırı Kayserili Ahmed 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Paşa'nın ellerini ve kulaklarını doğradı. Aynı zamanda Avni Paşa'nın üzerine çökerek kamasını birkaç defa karnına sapladı ve işini bitirdi. 


Avni Paşa'yı öldürdükten sonra salona dönen Hasan Bey Hariciye Nazırı Raşid Paşa'yı da öldürdü. Bu sırada yetişen askerler tarafından yaralı olarak tevkif edildi. Merdivenlerden inerken Bahriye Kolagası Şükrü Bey'in hakareti üzerine, birkaç manga asker arasında, çizmesine sakladığı küçük tabancasını çıkarıp onu da öldürdü. 
Hadiseyi işiten İngiliz Büyükelçisi Sir Henri Eliotte'nin ilk sözü, “Midhat Paşa'ya bir şey oldu mu?” olmuştu. 

Zira Abdülaziz Han'ın tahttan indirileceğini bilen dört kişiden biri de bu büyükelçiydi. Midhat Paşa ve Hüseyin Avni'nin samimi arkadaşıydı. 


Çerkes Hasan Bey'in sorgusu sırasında bu işi kimin teşvikiyle yaptığı meselesi üzerinde çok duruldu. O ise böyle bir teşvik görmediğinde ısrarla, Abdülaziz'in hal'inden müteessir olarak bu işe kalkıştığını, hatta daha hal' günü teşebbüse geçmeyi düşündüğünü söyledi. Cinayeti hazırlayış, işleyiş tarzını bütün tafsilatıyla anlattı. 
Bu arada Serasker Hüseyin Avni Paşa ile Raşid Paşa'yı ve Ahmed Ağa'yı öldürdüğünü, Kayserili Ahmed Paşa'yı da öldürmek istediğini kabul etti. Diğerlerinin ise kendisine atılan kurşunlarla vurulup ölmüş olduklarını ileri sürdü. 


Raşid Paşa'yı vaktiyle bazı kötülüklerini duyduğundan o anda öldürmeye karar verdiğini söyledi. Onu Hüseyin Avni Paşadan evvel ve gözünün üstünden tabanca ile vurduğunu ifade etti. Harb Divânı'nda yargılanan Çerkes Hasan'ın rütbesinin alınmasıyla idamına karar verildi. 18 Haziran 1876 Cumartesi günü sabaha karşı Bayezid Meydanı'na açılan büyük kapının yanında bulunan dut ağacına asılmak suretiyle hüküm infaz olundu. Kendisinin, yaraları fazla kanadığından esasen o gece vefat ettiği ve ancak cesedinin asıldığı halk arasında çıkan rivayetlerdendir. 


Çerkes Hasan, bu işe kimsenin teşvikiyle kalkışmadığını kat'i şekilde ifade etmiş olmakla beraber, Kaymakam Çerkes Osman Bey'le bir görüşmeleri sırasında onun tesiri altında kalmıştır. Osman Bey, atıcılığı ve biniciliği sayesinde Abdülaziz Han'ın takdirini kazanmış ve böylece müreffeh bir hayata kavuşmuştu. O da 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hükümdarın hal'inden ve vefatından son derece müteessir olmuş bulunuyordu. Tophanedeki evinde Çerkes Hasan'la görüştükleri sırada vükelâyı öldürmek istediğini ona açmış, Çerkes Hasan da “Abdülaziz Han'ın intikamını senin alman doğru değildir. Çoluk çocuk sahibisin. Onun intikamını almak senden ziyade bana düşer. 
Çünkü ben Sultan Aziz'in hem yaveri hem de kayınbiraderiyim. 
Benim arkamdan bakacak kimsem yok,” demişti. 


Çerkes Hasan'ın iki tabancası vardı. Osman Bey kendisine bir tabanca daha vermiş ve dördüncüyü de tedarik etmesine yardım etmiştir. Kaymakam Osman Bey, olaydan sonra Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında dolaşırken tevkif edilmişse de yakayı kurtarmış; Abdülhamid Han zamanında Taşkışla kumandanı olmuş, sonra verilen bir jurnal üzerine İstanbul'dan çıkarılıp şeyhülharemlikle Medine'de ikamete memur edilmiştir. 


Hüseyin Avni'nin ölümü halk arasında sevinçle karşılandı. 
Çerkes Hasan'a ise o nispette acı duyuldu, kendisi gönüllere *milli kahraman' olarak yerleşti. 


Çerkes Hasan, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Mezar taşı bir rivayete göre Pertevniyal Valide Sultan, diğer rivayete göre ise 11. Abdülhamid Han tarafından yaptırıldı. Taşa, “Genç yaşında veliyyü'nnimeti uğrunda fedâ-yı can eden merhum ve mağfürünleh Çerkes Hasan Bey'in kabridir. Ruhiyçün Fatiha sene 1293” diye yazıldı.” 

1. Abdülhamid Han, ayrıca Çerkes Hasan'ın asıldığı dut ağacını da kökünden söktürerek imha ettirdi. Senai, Naim, Hilmi Efendiler, Müşir Eşref Paşa gibi şairler, Hasan Bey hakkında mersiyeler yazıp onun ne büyük bir kahraman olduğunu terennüm ettiler. Eşref Paşa onun için: 


Rabb-i izzet Cennet etsün kabrini Çerkes Hasen Kâmet-i Avni'ye ol esnada biçmişdi kefen 


Tersane inşaiye kolağalarından Ahmed Naim Efendi ise: 


Şüphesiz Çerkes Hasan kabrin senin pür-nur olur Hülle-i cennetle cismin mutlaka tennur olur 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Enbiyanın şahı mahşerde sana muin olur 
Varsa isyanın dahi bir zerre denlü afv olur* 


mısralarıyla halk duygusuna tercüman olmuştur. 


PERİŞAN DURUM VE PADİŞAH'IN HAL'İ 


V. Murad Han'ın tahta çıkmadan önce melankolik bir yapısı vardı. Son derece duygusaldı. Tahttan indirilen amcasına karşı yapılan edepsizliklerden dolayı oldukça üzülmüştü. Zira tahta çıkmak istese de amcasına karşı büyük bir muhabbeti vardı. Saltanatının beşinci gününde yine Hüseyin Avni ve Kayserili Ahmed Paşaların tertibiyle Abdülaziz Han'ın feci şekilde şehit edildiğini ve annesi Pertevniyal Valide Sultan'a hakaretler yapıldığını öğrenince iyice sarsıldı. Bu paşaların elinde, felaket yolunun sonunu düşünmekten akli dengesi bozuldu. 


Amcasının esrarengiz ölümü üzerine şok geçiren padişah Yıldız Sarayı'na nakledildi. Burada cinnet geçirerek kendini havuza atması üzerine tekrar Dolmabahçe Sarayı'na getirildi. Bazen derin bir süküta dalar, kimse ile konuşmazdı. 


İkinci cuma selamlığına çıktığında gösterdiği tuhaf davranışlar artık gizlenemez bir hal almıştı. Padişah akli melekelerini neredeyse kaybetmiş durumdaydı. Saraya kapatıldı ve kimseyle görüştürülmedi, artık cuma selamlığına da çıkarılmadı. Eyüp Sultan'da icra edilmesi gereken kılıç kuşanma merasimi yapılamadı, yabancı elçiler de itimadnâmelerini yeni padişaha sunamadılar. 


Abdülaziz Han'ı feci bir surette tahttan indirmiş bulunan devlet ricali ne yapacağını bilemez haldeydi. Tepkilerden çekindikleri için V. Murad'ın hastalığını gizlemek uğruna her yolu deniyorlardı. 
Padişahın yüzünde ve sırtında çıban çıktığı için kılıç kuşanma merasiminin yapılamadığını ifade ediyorlardı. 

Öte yandan Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa, fırsattan istifade 


ile ülkeyi saltanat naibi gibi idare ediyor, bu durum büyük tenkitlere yol açıyordu. Artık ulema da devreye girmeye başlamıştı. Padişahı 


* 


hülle-i cennet: cennet elbisesi, tennur: teni nur gibi aydınlık, berrak olan 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aklen rahatsız olan bir ülkede cuma namazının kılınamayacağını ileri sürmeye başladılar. 


Bu vaziyet karşısında hükümet padişahı tekrar cuma selamlığına çıkarmaya başladı. Araba ile en yakın camiye götürülen padişahın karşısına usule aykırı olarak iki mabeyinci oturuyor, kendisi de bir köşeye büzülüyordu. Bir selamlık dönüşünde elbiselerini çıkarmadan yatağa giren padişahın sabahleyin camları kırarak kendini öldürmek istediği rivayeti yayıldı. Artık her gün bir başka garip hadise duyulur olmuştu. 


Bu sırada başlayan Sırp-Karadağ Muharebesi ve mali zorluklar, başsız kalan devletin büsbütün perişan olmasına sebep oluyordu. 
Bu olayları dikkatle takip eden Veliaht Abdülhamid Efendi devletin daha fazla başsız kalmaması için vükelâ ile görüşmeler yapmaya başladı. İşlerin böyle yürüyemeyeceği artık anlaşılmıştı. 


30 Ağustos 1876 Çarşamba günü Topkapı Sarayı Kubbealtı'ndaki 
Vükelâ Heyeti toplantısında müzakereler bitince Sadrazam zabıt kâtibi ile hademeleri dışarı çıkardı ve meseleyi açtı. Sonra sözü Midhat Paşa'ya bıraktı. O da Sultan V. Murad'ın durumunu anlatıp yeni bir cülustan başka çare kalmadığını açıkça bildirdi. Abdülmecid devrinin Seraskeri, Tophane Müşiri Rıza Paşa buna itiraz etmek istediyse de Sadrazam tarafından sertçe susturuldu. Sonunda, bu görüşmenin ertesi günü Veliaht Abdülhamid Efendi'nin padişah ilan edilmesine karar verildi. Sadrazam, Meclis'te hazır bulunan Mahmud Celaleddin Paşa'ya, “İşte karar malumunuz oldu. Abdülhamid Efendi Hazretleri'ne cümle tarafından tebliğ ediniz. Bu gece kendilerini sarayda bulundurmayınız. Yarın sabah Hırka-i Saadet Dairesi'ne götürünüz,” dedi. Ayrıca bütün vükelâ ve ulema ile mazullerine ertesi gün erkenden Topkapı Sarayı'nda bulunmaları, ehemmiyetli bir hal almış olan Sırbistan meselesinin görüşüleceği hakkında tezkereler yazıldı. Mahmud Celaleddin Paşa, hemen Veliaht'a koşup müjdeyi verdi ve Sadrazam'ın şu sözlerini de nakletmeyi unutmadı, “Şehzade Hazretleri'nin malumu olsun ki vükelâ bu kararı kendilerine hizmet için vermediler. Sadece Sultan Murad Hazretleri iyileşemeyecek şekilde rahatsızlandıkları için kendilerinin meşru veraset haklarını yerine getirmek icab etti.” 
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Aynı zamanda Veliaht'ı saraydan alarak babası Abdülmecid Han'ın dördüncü eşi Perestu Kadınefendi'nin Nişantaşı'ndaki konağına götürdü. Serasker Kaymakamı Redif Paşa da asker gönderip konağı Sıkı bir muhafaza altına aldırdı. Ayrıca Topkapı Sarayı da 

“muhafaza altına alınmış bulunuyordu. 


Ertesi günü vezirler, ulema ve devlet ricali Kubbealtı'nda toplandıkları zatinan, Sadrazam Rüşdü Paşa teessüründen ağlayarak kendilerine şöyle hitap etti: 


“Efendilerim, Sultan Murad Han Hazretleri melek huylu bir padişahtı. Lakin cüluslarından on beş günsonrabir illete uğradılar. 
Yani, düşünce kuvvetlerini kaybettiler. Yapılan tedavi fayda vermeyip şeriatın bu gibi arızanın sona erişi hakkında tayin ettiği müddet geçtiği halde iyileşemediler. Şu halde şer'-i şerifin icabı ne ise beyan buyurulsun!” 


Ardından Şeyhülislâm Hasan Hayrullah Efendi'ye ne buyurursunuz dercesine baktı. O da Fetva Emini Kara Halil Efendi'ye işaret ederek evvelce hazırlanan fetvayı alenen okuttu: 


“Müslümanların imamı daimi cinnetle mecnun olup imametten beklenen şey yok olsa, üzerinden imamet kalkar mı? El-cevâb: Allahu Âlem, olur” 


Böylece vükelânın kararı ve Şeyhülislâm Hayrullah Efendi'nin hal' fetvasıyla Murad Han, saltanatının doksan üçüncü günü tahttan indirilip, yerine 11. Abdülhamid Han geçirildi (31 Ağustos 1876).8 


Doksan üçte doksan üç gün padişah-ı dehr olup 
Göçtü uzletgâhına sultan murad-ı nâ-murad 


ÇIRAĞAN YILLARI VE VEFATI 


Hal'inden sonra V. Murad Han'ın Çırağan Sarayı'nda oturmasına izin verildi. Tedavisi için her türlü yola başvurulduysa da bir netice alınamadı. Başta Mason çevreleri olmak üzere taraftarları aslında Murad Han'ın sağlığının iyi olduğu ve haksız yere hal' edildiği propagandasını yapıyorlardı. Bunun üzerine 11. Abdülhamid Han, Murad Han'ı yerli ve yabancı doktorlardan oluşan bir heyete muayene ettirdi. Doktorlar sabık padişahın hastalığının sürdüğüne ve tedavisinin imkânsız olduğuna dair rapor verdiler.? 


Buna rağmen üç ay sonra V. Murad Han kaçırılmak istendi. 
İkisi Türk, ikisi yabancı olan dört kişilik bir komite, Murad Han'ı Avrupa'ya kaçırmak ve hükümdarlığını kabul ettirmek için kadın kılığında Çırağan Sarayı'na girmeye çalışırken yakalandı (Kasım 
1876). 


Bundan sonra Cleanti Scalieri-Aziz Bey Mason komitesi de kendisini kaçırıp tahta çıkarma planı yaptı. V. Murad Han'ı kaçırarak bir camide biat edip yeniden padişah ilan etmeyi tasarlayan komite üyeleri, içlerinden birinin ihbarı üzerine harekete geçmeden yakalandı (15 Nisan 1877). 

Üçüncü kaçırma girişimini ise Ali Suavi başlatacaktı. Çırağan Vakası olarak bilinen bu hadise de Ali Suavi'nin öldürülmesiyle sonuçlandı (20 Mayıs 1878).'9 


Bu kaçırma girişimleri 11. Abdülhamid Han'ı oldukça rahatsız edecekti. V. Murad Han bundan sonra daha sıkı koruma altına alındı. Sultan Murad'ın zamanla genel manada iyileştiği de ifade edilmektedir. Kardeşlerinden Reşad (V. Mehmed) Efendi, “Sonrası için şimdi sadakat göstermeniz ve iyileşmesini arzu etmeniz tabiidir. Onun iyileşmesini ben de can u gönülden isterim. Fakat yaydığınız haberler doğru değil. Bunun için, süküt etseniz daha iyi edersiniz,” demişti. 

Dışarıdan kaşınan bu hadiseler bir yana bırakılırsa Sultan Murad hapsedildiği Çırağan Sarayı'nda yirmi sekiz yıl sakin bir hayat yaşadı. 
Vaktini besteler yapmak, torunlarını okutmakla geçirdi. Abdülhamid Han'ın nazikâne hatır sormasını, daima teşekkürle cevaplandırırdı. 
1905'te şiddetini arttıran şeker hastalığı bildirilince, Abdülhamid Han Doktor Ali Rıza Paşa ile Etfal Hastanesi Başhekimi İbrahim Paşa'yı tedavisi için görevlendirdi. Fakat bütün uğraşlara rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 1904'te vefat etti. 

Cenazesi hanedana mahsus törenle kaldırılıp, Hidayet Camii'nde 


namazı kılınarak Yeni Camii Türbesi'nde, annesi Şevkefzâ Kadın Efendi'nin yanına defnedildi. Murad Han'ın, Selahaddin Efendi adlı 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şehzadesinden başka; Hatice, Fehime, Fatma ve Âliye Sultan olmak üzere dört kız çocuğu vardı. 


ŞAHSİYETİ 


Sultan V. Murad Han, Sultan Abdülmecid Han'ın oğlu olup, 
21 Eylül 1840'ta Şevkefzâ Kadınefendiden doğmuştu. Sultan 
Abdülmecid'in ilk doğan şehzadesi olduğu için dünyaya gelişi babasını çok sevindirmiş ve bu münasebetle büyük şenlikler yapılmıştı. 

Küçük yaşından beri güzel, sevimli, yumuşak huylu, zeki, hafızası kuvvetli, açık fikirli ve çok sabırlı olmakla temayüz etmişti. 
Sarayda pek büyük bir itinayla büyütülen Murad Efendi, tahsil çağına gelince devrin en kudretli hocalarından ders gördü. Babası da onun yetiştirilmesiyle bizzat meşgul olur, arada oğlunu imtihan ederdi. Bu tahsil devresi sırasında Türkçeyle birlikte Arapçayı da çok mükemmel şekilde öğrenmiş, ayrıca Osmanlı tarihi ve matematik okumuştur. Hem resme hem de müziğe istidadı vardı. Güzel sanatların bu iki kolunda çalışmış ve beğenilen eserler vermiştir. 
Müzik ve resimden başka ilgilendiği bir konu da mimarlıktır. 


Şehzadeliği sırasında babasının sağlığında veliaht bulunan amcası Abdülaziz'le gayet iyi geçinir, ona çok saygı gösterirdi. Abdülaziz Han bu yüzden onu severdi. Kendi erkek ve kız kardeşleriyle de münasebetleri daima çok iyi idi. Onları çok sever, hoş tutardı. Bu yüzden hepsinden daima hürmet görürdü. Sultan Abdülmecid'in şehzadeleri arasında, tahsili, terbiyesi, tevazuu, kibarlığı ve çeşitli hasletleri ile hepsinden üstündü. Hatta kardeşlerinden Vahideddin (VI. Mehmed) onun için, “Biz sekiz biraderin, terazinin bir kefesine yedimizi, bir kefesine onu koysalar ağır basardı,' demiştir. 


Babasının 25 Haziran 1861 tarihinde vefatından sonra Abdülaziz 
Han padişah olunca, veliaht oldu. Amcası Abdülaziz Han'ın 1863 
Mısır ve 1867 Avrupa seyahatlerine veliaht sıfatıyla katıldı. Bu gezilerde, davranışlarıyla Osmanlı hanedanının asaletini temsil ederek takdir topladı. Bu sırada İngiltere prensesi ile evlendirilmesi bile gündeme geldi. Ancak Sultan Abdülaziz Han bunu kabul etmedi. 


Şehzade, İngiltere'de geleceğin Kralı olacak VTI. Edward ile dostluk kurdu. Bir rivayete göre prens, istikbalin padişahını, mensup 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olduğu İskoç Mason Locası'na sokmayı başarmıştı. İki taraf da bundan menfaat bekliyordu. Şehzade, padişah olduğunda başta İngiltere olmak üzere Avrupa'nın kendisiyle iyi geçineceğini; Jön Türkler'in muhalefetini kıracağını umuyordu. 

Aslında Sultan V. Murad'ın Genç Osmanlılarla arası oldukça iyiydi. Kendisini alafranga hayata, içkiye bunların alıştırdığı ve Mason kulübüne de bunların ikna ettiği rivayeti daha güçlüdür. 
Murad Efendi'nin diğer bir kusuru da çok müsrif olmasıydı. Bu haline vâkıf olan Abdülaziz Han tahsisatını azaltmıştı. Buna rağmen israftan vazgeçmemiş, mütemadiyen sarraflara borçlanmıştı. Bu halleri kendisini asabi birruh haline büründürmüştü. 


Doktorlar kendisine tedavi için deniz banyosu tavsiyesinde bulunurlardı. Sonraları 11. Abdülhamid Han, hususi tabibi Doktor Hüseyin Âtıf Bey'e yazdırdığı muhtıralarda Murad Efendi'yi içkiye Namık Kemal'in alıştırdığını, gece sabahlara kadar içtiklerini, bu sırada okuyup yazdıklarını, bu işret iptilasının veliahdın asabını bozduğunu ve nihayet başına vurduğunu kaydedecektir." 
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Emine Hanım 40 

Eminönü 244 

Emir Abdülkadir 64 

Enderun 75,88 

Engelhardt 112 

Erfurt 24 

Erzurum Antlaşması 44 

Esad Efendi 54, 89 

Eskice 181 

Eski Saray 17 

Esma Sultan 23,70, 72,261 

Eşkinci Ocağı 46, 49, 54 

Etmeydanı 22, 46, 48 

Etnik-i Eterya 33 

Eton 100 
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Eugenie (Kraliçe) 206-207, 216 
Evkâf-ı Hümâyun 75, 277, 284 
Eyüp 81,88, 97, 173-174, 262 
Eyüp Camii 81 

Eyüp Sultan Türbesi 97 
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Fahri Bey 228, 230, 232, 274, 289 

Fatih Camii 25 

Fatih Medresesi 149 

Fenerbahçe 188 

Fener Patrikhanesi 35 

Ferik Hüseyin Daim Paşa 150 

Ferik Nazır Ahmed Paşa 128 

Feriye Sarayı 227-228, 231-233, 258 

Fethiye Camii 40 

Fetva Emini Kara Halil Efendi 223, 225, 264 

Feyz-i Cihad 185, 187-188 

Filibe 146, 197 

Filiki Eterya 33, 36 

Filistin 114-115 

Frankfurt 217 

Fransa 6,18, 24-26,30-32, 38, 57-58, 62-66, 69,99,114,118-119, 121-127, 131-132, 
135, 140, 146- 147,152, 159, 178,182-185, 191,198-199,201-210,212,215-221,241, 
250 

Fransız İhtilali 30-33 

Fransızlar 127, 135-137, 198,211, 218-219 

Franz-Joseph 209 

Frederik-Şarlin 218 

Frenk 108 


G 

Galata 41-42,77,85,161,221, 244 

Galata Mevlevihânesi 41-42 

Galatasaray Lisesi 213, 243 

Galib Dede 41 

Gamâme Mescidi 165 

Gazis 32 

Gazze 65 

Gelibolu 90, 187-188 

Gemlik 90 

Genelkurmay Başkanı Moltke 217 

General Bourmont 64 

General İgnatiyef 221 

George Canning 100 

Gevheri 239 

Girit 43, 56, 65-66, 114, 151, 182, 185, 192, 
197-202, 206-207, 210, 215, 272, 283 

GoldChmid 135 

Göç-i Hümâyün 88 
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Göksu Kasrı 193 
Graşanin 181 
Gregorius V. 34-35, 42 
Grek Projesi 32 
Guiseppe Donizetti 88 
Gureba Hastahanesi 161 
Gülhane Parkı 85 
Gümüşsuyu 136 
Gürcistan 92 

Gürcü 72, 156, 222 
Gürcü Şerif Efendi 222 


H 

Hacı Bektaş-ı Veli 53 

Hacı İbrahim Saib Efendi 54 

Hacı Mihal 198-199 

Hacı Osman Ağa 54 

Hacı Saib Efendi 98 

Hacı Salih Paşa 41 

Halep 18, 115, 123, 146, 151 

Hâlet Efendi 5, 39-42, 74, 79, 269, 282 

Halil Paşa 70, 97 

Hanya 198 

Harem 4, 18, 72,89, 97, 164 

Harem-i Hümâyun 18 

Hariciye Nazırı Fuad Paşa 140, 177,206,216 

Hariciye Nazırı Hulusi Paşa 103 

Hariciye Nezareti 67,103, 189,210,211-212 

Hasan Fehmi Efendi 238 

Hasan Hayrullah Efendi 223-225, 264, 274, 
288 

Hasırcızâde Süleyman Efendi 81 

Hattat İbrahim Efendi 167 

Haydarpaşa Hastanesi 137 

Hayfa 65 

Hayrandil Hanım 239 

Hazine-i Hassa 158, 167, 177 

Hazreti Ali 78, 165 

Hazreti İsa 123, 125 

Hazreti Meryem 123 

Hazreti Osman 78, 167 

Hazreti Ömer 97,124, 174 

Helenizm 32 

Henry Palmerston 68 

Hersek 127, 153, 174, 179-181 

Hezargradlı Şeyh Feyzullah Efendi 149 

Hıristiyan 18,37, 103, 113, 125, 127, 129, 
132-133, 136, 145, 153 

Hırka-i Şerif Odası 48 

Hırvat 122 

Hicaz 29-30, 64,114, 281, 288 

Hidayet Camii 267 
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Hindistan 119-120, 183 

Hint 119, 237, 242 

Holştayn Dükalığı 217 

Hovannes Sakayan 86 

Humus 65 

Hurşid Ahmed Paşa 36, 39 

Hücre-i Saadet 166 

Hümanizm 32 

Hünkâr İskelesi Antlaşması 66, 99, 118, 277, 
286 

Hüseyin Avni Paşa 222-236, 256, 258-262, 
271, 277, 288-289 

Hüseyin Daim Paşa 149-150 

Hüsrev Mehmed Paşa 45 

Hüsrev Paşa 70, 97-99, 108, 116, 274, 285 

Hydra 34 


Lİ 

Irak 28,43 

Islahat Fermanı 7, 132-134, 139-140, 143- 
145, 151-153, 220, 272, 278-279, 285-286 

Ispartalı Ali Paşa 145-146 

İbnülemin Mahmud Kemal 229 

İbrahim Paşa (Kavalalı) 29, 38-39, 43, 58, 65, 
66, 115-116, 146, 265 

İgnatiyef 35, 216, 221 

İkinci Koalisyon Savaşları 31 

İmalat Meclisi Reisi Rasim Bey 150 

İmam-ı Azam Ebu Hanife 51 

İngiltere 5,18,24-26,30-32, 38, 56-58, 62-63, 
66-68, 99-105,111-114, 119, 122, 125-127, 
131-132, 135, 139-140, 147-148, 152-153, 
178, 182-185,191,202,208,210,212-213, 
219-220, 224, 250, 266-267 

İnkerman 131 

İran 5,25,42- 43, 157 

İran Şahı 43 

İsa Ağa 72 

İskender Bey 40 

İskenderiye 64, 116, 183-186 

İskenderiye-Kahire Demiryolu 183 

İslamiyet 12, 18, 28, 38, 56,76,99,112-113, 
143-146, 281 

İslimye 196-197 

İsmail Hami Danişmend 229, 275, 287 

İspanya 30,111, 218 

İstanbul 18-23, 27, 29, 33-36, 40, 45-47, 49, 
55-61, 65, 68, 75, 79, 85-86, 98-105, 108, 
112-118, 124-127,131, 135-140, 143, 145, 147,150,154-157, 159-161, 179-185, 188- 
195, 199-200, 203-205, 207-213,216-217, 222,233,238,243-244, 259, 261, 269-290 
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İsveç 30, 111 Keçecizade Fuad Paşa 178, 217 
İsviçre 72 Keçecizade İzzet Molla 50, 86, 210 
İşkodra 38-39, 65, 179-180 Kemaleddin Efendi 155, 287 
İşkodra Antlaşması 179-180 Kethüda Mehmed Lezoğlu 29 
İtalya 111,135, 178,191, 217-221 Kethüda Mustafa Ağa 49 
İvraca 196 Kıbrıs 69 
İzmir 36, 61, 85, 102, 110, 161, 185,187, (Kılıç Ali Paşa Camii 150 

244,272,283 Kırım Hanlığı 115 
İzmit 90, 144, 242 Kızıldeniz 30, 244 
İznik 69 . Kiklad 92 
İzzet Mehmed Paşa 45, 48 Kilidü'-bahr 73 
İzzet Molla 17, 42, 50, 86,210 Koblenz 208, 241 

Koca Hasan Dayı 93 
J kolera salgını 43, 195 
Jean Minassian 72 Kont Boul 132 
Konya 23,41, 64-65, 79,110 

K Korais 32 
Kabakçı İsyanı 19 Korfu 38 
Kâbe 85, 164, 247, 248 Kossuth 122 
Kadı Abdurrahman Paşa 21 Kozmas 32 
Kadı Kırımi Hüseyin Efendi 40 Kölemen 28-29 
Kadızade Tahir Efendi 45 Köse Akif Efendi 98 
Kadiri Camii 85 Köstence 244 
Kafkasya 25, 92, 149-150, 260 Kral 1. Wilhelm 208 
Kâğıthane 19, 46 Kraliçe Victoria 68, 208 
Kal'a-i Sultaniye 24 Kubbealtı 265-266 
Kalyoncu Mustafa 19 Kudüs 65, 123-125, 131, 215 
Kamame Kilisesi 124-125 Kuleli Kışlası 150 
Kandiye Kalesi 199 Kuleli Vakası 150, 272, 287 
Kandiye Limanı 200 Kumkapı Meryem Ana Kilisesi 86 
Kanuni 4,51 Kurt Ahmed Paşa 37 
Kapıkulu Ocağı 21 Kutsal İttifak 57 
Kaplan Paşa 37 Kuzey Afrika 64 
Kaptan-ı Derya 21,62, 98,131 Kuzey Kafkasya 92, 260 
Kaptan-ı Derya Ahmed Fevzi 98 Küçük Kaynarca Anlaşması 32 
Kaptan-ı Derya Ramiz Paşa 21 Küçük Mecidiye Camii 161 
Karadağlılar 26, 27 Kürd Yusuf 46, 49 
Karadeniz 59, 119, 129-130, 132-134, 219- o Kütahya 12, 36,66,69,115, 123, 146 

221,272, 286 Kütahya Sözleşmesi 66, 69 
Karaköy 244 
Karaosmanoğlu Ömer Ağa 19 L 
Kara Yorgi (Djordje Petroviç) 26 Lady Brassey 213 
Kars 25,60, 132,133 Leopold 208,218 
Kasr-ı Nil 186 Levent 23 
Katolikler 111, 123-124 Lillustration 156 
Kavala 64, 118 Libya 92 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa 30, 43, 56-58,64, (Limni 150 

74,99, 116-117, 277, 283, 285 Londra Boğazlar Sözleşmesi 114-117, 119, 
Kayserili Ahmed Paşa 259-260 132 
Kazgan 196 Londra Büyükelçiliği 67, 101, 211 
Kazım Paşa 148 Londra Protokolü 56-59 


Kebeci Mustafa Vasfi 72 Lord Byron 33 
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Lord Ponsonby 104, 113 

Lord Stratford Canning 100-101, 147,211, 
285 

Loren 219,221 

Lum 209 

Lübnan 65,114-116, 121, 151-153 

Lübnan Nizamnamesi 153 

Lütfi Efendi 70-71, 114, 120, 156, 275, 286, 
289 

Lyon Garı 206 


M 

Macar Cumhuriyeti 122 

Macaristan 122, 209 

Maçin 37 

Mahmud Celaleddin 185, 240, 265 

Mahmud Cemaleddin Paşa 230 

Mahmudiye Köprüsü 85 

Makamat-ı Mübareke 7, 123, 271, 286 

Malatya 146 

Maliye Nazırı Saib Paşa 160 

Malta 24,118 

Maraş 99, 151 

Maraşel Gorçakof 128 

Mareşal Prim 218 

Marki dö'la Valet (Marguis de la Valette) 204 

Marsilya 105 

Mason 255, 264-267 

Mavrokordato 43 

M. Bure 203 

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye 244 

Mecidiye Kapısı 166 

Mecidiye Köprüsü 161, 244 

Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye 70 

Meclis-i Âli-i Tanzimat 211 

Meclis-i Has 76 

Meclis-i Mahsus 189 

Meclis-i Meşveret 45-47 

Meclis-i Umür-ı Sıhhiyye 76 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 97, 244 

Meclis-i Vükelâ 76, 223 

Medine 28, 82-86, 115, 163-167, 245, 247, 
249, 261 

Medine Kalesi 165 

Mehmed Ali Mirza 43 

Mehmed Emin Rauf Paşa 97 

Mehmed Nuri Efendi 157 

Mehmed Said 40-41, 74, 146 

Mehmed Said Galib Paşa 41 

Mehmed Selim Efendi 47, 240 

Mehmed Şekib Efendi 210 

Mehmed Şevket Efendi 240 
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Mehterhane 80 

Mekke 28-29, 85, 115, 163-167, 247 

Mekke-i Mükerreme 29, 85 

Mekkizâde Mustafa Âsım Efendi 41 

Mekteb-i Harbiye 75,239, 242 

Mekteb-i Mahrec-i Aklâm 243 

Mekteb-i Sultâni 243 

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne 243 

Memleketeyn 191-193, 209, 211, 220 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 210 

Mescid-i Nebevi 165-166 

Mettermich 27,30-31,34,58, 112-113 

Mevlevi 79 

Meydân-ı Tirendâzân 88 

Mısır 6, 11-12, 18, 28-30, 43, 55, 57-59, 
62- 69,74, 98-99, 103-107, 110-121, 135, 
146,157, 183-189, 193-194,210,212, 222, 
233, 258, 266,271-274, 278-279, 283-286, 
288-289 

Mızıka-i Hümâyün 80 

Midhat Paşa 189-190, 195-196, 222-224, 
231, 234, 255, 258-260, 263, 271, 274- 
275, 288-289 

Midilli 187 

Miloş Obronoviç 27 

Mimar Abdülhalim Efendi 165 

Mina 85 

Mir'ât-i Hakikat 291 

Mir-iŞâh Kadın 239 

Mirliva Hasan Paşa 149 

Modena 218 

Mora 5,32-39, 43, 56-59, 64-65, 79, 92, 146, 
206 

Moskova 27,30 

Moskova Seferi 27 

Moustier 182, 199 

Mösyö Mariette 186 

Muhammed İbnü'l-Hanefiyye 165 

Muhtar Bey 37 

Mustafa Fazıl Paşa 194 

Mustafa İzzet 156, 162 

Mustafa Paşa 17, 19, 21-22, 39, 44, 54, 65, 
73-74, 210,274-275, 278, 281 

Mustafa Reşid Paşa 62, 67-68, 99, 101, 103, 105,108,113,117, 122, 145-148, 158, 168, 
211-212, 269,271, 278, 285-287 

Mücellit Hüseyin Efendi 167 

Müller 32 

Müslüman 38, 74-76, 87, 98, 103-104, 108, 112-113,121-123,129-130,137,143, 159, 
181, 183, 187, 196-197, 199, 223, 248 

Müşir Eşref Paşa 263 
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Mütercim Rüşdü Paşa 195, 223, 232, 264 
Müzdelife 85 


N 

Nahimov 129 

Nakibüleşrâf Ayni Abdullah Efendi 18 

Nakşbendiyye 78 

Nakşıdil 17, 71-72 

Namık Kemal 150, 204,213, 255-257, 267 

Namık Paşa 121, 177 

Napolyon 25, 27,30, 100, 124, 129, 159, 198, 202-203, 206-208, 215-218, 221,241 

Nasuhi Efendi 149 

Navarin Baskını 5, 56-59, 61-65, 91, 98, 100, 
199 

Nazime Sultan 240 

Necid 28 

Necip Efendi 98 

Niğbolu 209 

Niş 189,190, 197,244 

Nişantaşı 161, 264 

Nizameddin 155 

Nizam-ı Cedid 18, 273, 281 

Nizâmiye Mahkemeleri 159, 287 

Nizip 69, 99, 105 

Nubar Paşa 189 

Nureddin Efendi 155 

Nusretiye 85, 188 


o 

Okmeydanı 88 

Orman Mektebi 160 

Ortakapı 17 

Ortodoks 38, 42, 124-128 

Osman Gazi 18 

Osmanlı Devleti 18,24-27,31-35,38,43-44, 
52,54, 56-69,74,92, 97, 98-128, 132-135, 
138-140, 143-147,152,155,161,174, 178, 
182-183, 188,191-192, 195, 198-199, 201, 207,213-222,242, 250-251, 276-279, 282, 
288-289 

Osmanlılar 4,67,122, 144, 150, 194,201- 
205,219,255 

Osman Safiyeddin Efendi 155 


Ö 
Ömer Efendi 79, 232, 274, 283 
Ömer Paşa 128, 153, 179-180, 200 


P 
Palmerston 68, 101-106, 208,213 
Pançova 37 
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Pandeleimon Manastırı 40 

Panislavizm 195 

Parga 38 

Paris 7,12,30,42, 72,99, 103, 105, 122, 132- 
135, 139-143, 146-147, 151-156, 182,192, 201-208,211,215,218-220,243, 250,271, 
274-276, 278, 282, 285-286 

Paris Antlaşması 7, 133-135, 139, 141, 143, 
151-153, 182,211,219,220,275 

Paris Kongresi 140, 211 

Patrona Osman 129 

Pazvandoğlu 37 

Perestu Kadınefendi 266 

Pertev Mehmed Said Paşa 74 

Pertevniyal Valide Sultan 226, 236-238, 
261-262 

Pertev Paşa 146 

Petersburg Protokolü 56-57 

Pierre Deval 63 

Pire 127 

Piyale Hüseyin 129 

Polmerston 67, 100 

Portekiz 61 

Poti 59 

Prens Kantakuzen 34 

Prens Mençikof 124,131 

Prens Şarl 192 

Preveze 38 

Prizren 189 

Prusya 30, 57, 99, 114, 119, 125-126, 132, 191-192,208,217-220, 240-242 

Prut 25,33, 56 


R 

Rahova 209 

Rami Kışlası 81, 89 

Rauf Paşa 97 

Ravza-i Mutahhara 163, 166-167 

Receb Paşazâde Mehmed Bey 72 

Rhigas Velestinlis 32 

Rıza Paşa 150, 177, 195, 263, 265 

Rikabdâr Arif Ağa 17 

Robert Adair 100 

Rodos 85, 150, 185-187 

Rodos Süleymaniye Camii 85 

Roma 103,218 

Romanya 123, 128, 191-192 

Romenler 33 

Rosetti 191 

Ruheddin Efendi 147 

Rum 22,26-27,32-36,39-43,58,63,74,102, 
124, 128, 146, 156, 198 
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Rumeli 18-23, 26,38, 76,89,92,129,151-152, 
209,212, 222, 275, 281 

Rum Fetreti 34 

Rus 18, 24-27, 32-39, 56-58, 63,65,70, 89, 
100, 119, 122-124, 126-136,152, 180, 195, 
198, 205, 208,211, 216, 220-222, 258, 270- 
271, 272-274, 272-285 

Rusçuk 90, 196-197, 209 

Rusya 18,24-34,37-38, 42, 52, 56-59, 63-67, 
80, 99,100, 111,114, 118-119, 122- 135, 
139-140, 152- 153, 178, 180,182, 191, 195, 199,201-202,211,216-222, 242, 250, 270, 
281-283, 285-286 


Ss 

Sadrazam Âli Paşa 140-141, 200 

Sadrazam Mahmud Nedim Paşa 221, 224 

Sadrazam Reşid Mehmed Paşa 65 

Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa 189 

Safvet Efendi 156 

Said Efendi 90-91, 181 

Sakız Adası 36, 185 

Salahaddin Bey 178 

Sâliha Sultan 71 

Saltanat Kayığı 97 

Sancak-ı Şerif 48 

Sardunya Adası 135 

Sayda 65 

Sekbanbaşı Mustafa Ağa 49 

Sekbân-ı Cedid 5, 21-23 

Selimiye Camii 85 

Selimiye Kışlası 136, 137 

Semendre 27, 181, 182 

Sened-i İttifak 18-21,74, 143, 271, 274, 281 

Serasker Rıza Paşa 150 

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa 179, 200 

Seyyah-ı Bahr 185 

Seyyidina Hüseyin Camii 162 

Sırbistan 27,36, 57, 180- 183, 189, 198,222, 
263 

Sırp İsyanı 26 

Silahdâr Ağa 79,80 

Silistre 90, 190 

Silsile-i Tarik-i Bektaşiyan 53 

Sinop 7, 129-131, 271-272, 286 

Sirkeci 2, 193, 256 

Sirozlu İsmail Bey 19 

Sir Stanley Poole 101 

Sisam 199 

Sivas 110,211 

Sivastopol 129, 131, 139, 161 

Sofya 197, 243 
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Sokod 181 

Spetsai 34 

Spitzer 157-158 

Sudan 64, 114,117 

Sultanahmed Camii 48, 54 

Suriye 65- 66, 99-100, 105, 114-116, 121, 
226,233 

Surp Hreşdagabed Kilisesi 86 

Sururi Efendi 17 

Suud bin Abdülaziz 29 

Sühreverdiyye 79 

Süleymaniye Camii 85, 163 

Süleymaniye Kütüphanesi 42 

Süleyman Paşa 187, 225-227, 258 

Sünbüliyye 81 

Süveyş Kanalı 184, 186, 189, 215, 244, 271, 
289 

Şeyh Abdülbaki Dede 78 

Şeyhi Ali Efendi 77 

Şeyhi Kudretullah Efendi 77 

Şeyh Osman Efendi 77 


Ş 

Şair Nihad Bey 148 

Şair Şinasi 145 

Şark Meselesi 31, 276, 284 
Şehremini İbrahim Efendi 20 
Şekib Efendi Beylikçi 98 
Şevkefzâ Kadınefendi 257, 268 
Şeyhülislam Arif Efendi 140 
Şeyhülislâm Mehmed Şerif Efendi 40 
Şirket-i Hayriye 162 

Şumnu 90, 128 


T 

Tâhir Efendi 67, 162 

Tahir Paşa 91, 92 

Taif 131 

Tanzimat Fermanı 6,12, 106-108, 111-114, 132,139-141, 143, 145,148, 272, 277,284, 
286 

Taşkışla 85, 136, 261 

Taşoz 118 

Tavit 86 

Tayyar Efendi 72 

Tekirdağ 90 

Tensikat-ı Cedide-i Mülkiye 190 

Teselya 69 

Teşvikiye Camii 161 

Tırhala 37-39 

Tırnova 196-197 

Tilsit 24 
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Topçudere 181 

Tophane-i Amire 188 

Topkapı Sarayı 4, 17, 47, 55, 71, 76, 88-89, 
97, 156, 162, 173-174, 226-227, 229, 233, 
235-237, 243, 245, 256, 259, 263-264 

» Toryan 196 

Toskana 218 

Tosun Ahmed Paşa 28 

Toulon 206 

Trablus 61,65 

Trabldsşam 115 

Trabzon 86, 110 

Triyeste 36 

Tuğsuz Padişah 74 

Tuna 25-26, 59,127-128,132-133,137, 190, 
192, 195, 209, 244 

Tunus 61 

Türk 18,34,37-38,51, 61, 64, 67, 69,87, 
112-114, 128-131, 137-138, 146, 148, 160- 
162, 179-180, 196, 201, 206, 208, 209, 222, 232-233,242,250, 251,265,271-272, 276, 
278-281, 283-286, 288-289 

Türkistan 242 

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi 162 


U 

Uhland 32 

Uhud 165 

Ujitsa 182 

Unkapanı Köprüsü 85 


Ü 
Üsküdar 19, 85, 135, 137-139, 188 


14 

Vaka-i Hayriye 45 

Vakanüvis Ahmed Vâsıf Efendi 71 
Vakanüvis Lütfi Efendi 70-71, 120 
Valide Camii 161 

Varna 90,137, 161, 193, 209, 244 
Vehhâbi 28-30, 64, 85 

Veliaht Edward 208 

Veli Paşa 37-39 

Veliyyüddin Bey 37 

Venedik 38 

Verona Kongresi 42 

Vezneciler 163 
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VI. Mehmed 155, 268 

Victor Hugo 32 

Vidin 37,190, 197, 209, 244 
Viyana Kongresi 31-34, 42, 58, 134 


W 
William Smith 61 


Y 

Yafa 65 

Yahya Bey 131 

Yahya Efendi 157 

Yakındoğu 24 

Yanbu 29 

Yanya 36-40, 43, 74 

Yanyalı Mustafa İsmet Efendi 157 

Yaş 36 

Yazıcızade Mehmed 187 

Yedi Ada 32 

Yedikule 23, 188, 238 

Yemen 28, 279, 286 

Yenibahçe 161 

Yeniçeri Ocağı 5, 11, 21, 41-46, 50-54, 75, 
92, 102, 270, 274-276, 282-283 

Yeşilköy 160 

Yıldırım Bayezid 37 

Yıldız Mahkemesi 229, 232, 275, 288-289 

Yıldız Sarayı 222, 264 

Yozgatlı Mustafa Pehlivan 228 

Yunanistan 5, 32, 56-60, 64-65, 127, 198- 201,207,215 

Yunanlıları Sevenler Cemiyeti 32 

Yünus Efendi 81 

Yusuf İzzeddin Efendi 173, 206, 259 

Yusuf Peygamber 194 


yA 

Zeynel 37 

Zeytinburnu 188 

Ziraat Mektebi 160 

Ziştovi 195-197, 209 

Ziver Paşa 178 

Ziyaeddin 155 

Ziya Paşa 111, 178, 202,204,214, 257-258 
Zografos 153 

Zümre-i Bektaşiyan 53 


“Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, bu kulunu büyük ecdadının erişemediği feth-i mübine mazhar kıldı. Sizleri de bu büyük hizmette bulundurdu. Allah hepinizden razı olsun. Sa'yiniz meşkür olsun. Bundan böyle birlik ve beraberlikle memleket işlerini düzeltelim, halkın durumunu düzenleyelim.” 
Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması üzerine 
Sultan TI. Mahmud'un yaptığı konuşmadan... 


Sultan 11. Mahmud, içkiden mi vefat etti? Ona kim, neden “Gâvur Padişah” dedi? 

Rum Patrikhanesi'ndeki “intikam kapısı”nın hâlâ açık olmasının sırrı neydi? 

Tepedelenli Ali Paşa neden idam ettirildi? 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa meselesinin iç yüzü neydi? 
Tanzimat Fermanı'nın mimarı Mustafa Reşid Paşa'nın İngilizlerle ilişkileri ne boyuttaydı? 

Sultan Abdülmecid Navarin Baskını'nı nasıl karşıladı? 

Mekke ve Medine'ye en büyük hizmetleri yapan padişah kimdi? 
İlk Avrupa seyahati hangi padişah zamanında gerçekleşti ve bu seyahat sırasında neler yaşandı? 

Abdülaziz Han'ın ölümü intihar mıydı, katl mi? 

Sultan V. Murad'ın tahta geçirilmesi bir Mason darbesi miydi? 
Çerkes Hasan, Hüseyin Avni Paşa'yı neden öldürdü? 


Kayı boyunun hikâyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in eşsiz üslubuyla devam ediyor. Şimşirgil, KAYI IX: Sonun Başlangıcı kitabıyla okuru Osmanlı İmparatorluğu'nun bıçak sırtında geçirdiği yıllara doğru yolculuğa çıkarıyor. Sultan 11. Mahmud'un merkezi otoriteyi yeniden tesis etme çabalarını, Sultan Abdülmecid'in ıslahatlarla imparatorluğu ihya etme gayretlerini, Sultan Abdülaziz'le yeniden şahlanan milli duruşu ve Sultan V. Murad dönemindeki gerçekleri okuyucuya ulaştırıyor. 
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